ISSN 1305-70-0 o N 
TUT 
9771 >3 


9779771305706 


k 


ÜRKİYE'Yİ DEĞİŞTİRECEK 


TÜRK TASARIM 
DÜNYASININ EN 
ETKİLİ 50 İSMİ 


Sektörün liderleri, Turkishtime - 
Halkbank Ortak Akıl Toplantısı'nda yeni rotayı belirledi 
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İş dünyasının Md 
- yeni standartları 
- Ferko Line ile çiziliyor... 


İstanbul'un gelişen ticaret merkezi Kağıthane'de iş dünyasının standartları yeniden çiziliyor. 
Business park konsepti ile iş hayatının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak Ferko Line; 

estetik yatay mimarisi, geleceğe hazır teknolojik alt yapısı, Walter Knoll imzalı ofisleri ve Four Points by Sheraton ayrıcalıklarıyla konfor ve prestijin altını çiziyor. 


K fan 150 yillik ili Four Points by Sheraton Kağıthane'nin merkezinde, ana caddeye manya'nın 150 yıllık presti ayrıcalıkları 

300 metrelik cephesiyle optimum İl, mobilya markası Waiter Knolli i 
Business park konseptiyle verimlilik Giy tekli bloklar imzalı ofisler 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FERKO WALTER KNOLL FOUR XPOINTS www.ferkoline.com 


> BY SHERATON 
Yapı Sanatı 
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AR-GE 250 geliyor 


TURKISHTIME, iş dünyasının işine yarayacak araştırmalar üretmeyi amaçlıyor. Bunların başında 
artık bir referans kaynağı haline gelen Ar-Ge 250 
araştırması geliyor. Editörlerimiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin “En Büyük 1000 İhracatçı Firma” araştırması kapsamında derlenen veriler üzerinde şu sıralarda yoğun biçimde çalışıyorlar. Sonbaharda bu değerli araştırmayı iş dünyasının dikkatine sunacağız. 
Bu ay yayımladığımız Yatırım 250 araştırması ise Ekonomi Bakanlığı'nın her ay Resmi Gazete'de yayımladığı teşvikli yatırımlar listelerine dayanıyor. 
Bu listeler aracılığıyla gündemdeki yatırımları, yatırım tutarları ve istihdam hedefleriyle birlikte incelemek mümkün. Turkishtime ekibinin genç ve başarılı üyesi Begüm Candan, Resmi Gazete'de yayımlanan verileri, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla Borsa İstanbul'a yapılan yatırım bildirimleriyle birleştirerek, Türkiye'ye yön verecek 250 yatırımı belirledi. 
Turkishtime'ın bu sayısında çeşitli yenilikler de 

var. Öncelikle “Marketing Konseyi”nin kuruluşunu haber vereyim. Marketing alanının önde gelen akademisyenleri Turkishtime için “Marketing Konseyi” oluşturdu. Bahçeşehir Üniversitesi'nden 

Dr. Selçuk Tuzcuoğlu moderatörlüğünde Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Yrd. 
Doç. Dr. Gülberk G. Salman ile Sophisto Dijital Ajans'ın sahibi Emin Görgün ilk toplantıda Markafoni ve Bukoli'nin kapanmasıyla gündeme gelen “E-ticarette neler oluyor?” sorusunu masaya yatırdılar. Marketing Konseyi, pazarlama dünyasının önde gelen akademisyenlerinin katılımıyla daha da büyüyecek. 
Turkishtime'ın bu sayısında yer alan bir başka yenilik, işinsanlarına her şeyin iş olmadığını hatırlatan Trend Time ve Fun Time sayfaları. Trend sayfalarının yazarı Arda Sayıner, dünyanın dört bir yanından ilginç destinasyonları Turkishtime için yazıyor. Emel Kızıltaş ise Fun Time sayfalarında, hafta sonu yapabileceğiniz aktiviteler için önerilerde bulunuyor. 

Başarılı bir ay dileğiyle, 


OMMEDYA 


/ YÖNETİM / 
İmtiyaz Sahibi Om Yayıncılık Reklamcılık İletişim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Ensar Altun 


Yayın Yönetmeni - Barış Soydan 

Görsel Yönetmen - Murat Ulusoy 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü - Mehtap Özkan Projeler Koordinatörü - Murat Yanık 

Proje Uzmanı - Sultan Kuğu 

Katkıda Bulunanlar - Handan Açan, Begüm Candan, Meral Gündoğdu, Tunç Altınbaş, Ahmet Külsoy, Emel Kızıltaş, Sevgi Özbakır, Cüneyt Comoğlu Fotoğraflar - Gökhan Gezik, Özkan Önal, 

Cenk Ertekin, Ferhat Uludağlar 

Renk Ayrımı - Tolga Ünsal 

/İletişim / 

İbrahim Karaoğlanoğlu Cd. Yayıncılar Sk. 

10/A Kat:2 Seyrantepe 34418 - İstanbul 
T:021232481 10-F:021232481 93 
infoGturkishtime.org 


/ Reklam / 

Reklam Grup Başkanı - Ebru Alişan ebrualisanGommedya.com 

Reklam Grup Başkan Yardımcısı - Gülcan Avuka gulcanavuka©ommedya.com 

Reklam Rezervasyon - Burçin Tepe burcintepeGdommedya.com 


/ Adres / 

Om Yayıncılık Reklamcılık İletişim Hizmetleri San. ve Tic.Ltd. Şti 

T:212 280 9585 -F:212 324 06.73 
reklam&dommedya.com 


/ Üretim / 
Üretim Sorumlusu - Haydar Kartal Satış ve Dağıtım Sorumlusu - Kerem Vatanacan 


/ Abone / 
T: 0212 280 95 85 -F:0212324 06 73 


/ Baskı vecCilt / 

Promat Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş. 
Orhangazi Mah. 1673 Sk. No:34 Esenyurt 34517 - İstanbul 

T:0212 6226363 -F:0212 605 07 98 


/ Dağıtım / 

Turkuvaz Dağıtım Pazarlama ve Tic. A.Ş. 

Barbaros Bulvarı 125/4 Beşiktaş 34349 - İstanbul 
T:212.3543000-F:212.347 31 07 


/ Yayın Türü / Süreli Yerel 


OM YAYINCILIK REKLAMCILIK İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından T.C yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanan yazı, fotoğraf, harita, illüstrayson ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. 


Barış Soydan 
Turkishtime Yayın Yönetmeni barissoydan Oturkishtimedergi.com 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LİK SEKTÖRÜNÜN 
DELEĞEK ROTASI 


Turkishtime - Halkbank Ortak Akıl Toplantıları'nın 15.sinde çelik sektörünün önde gelen temsilcileri bir araya geldi. Demir çeliğin geçmişini, bugününü ve geleceğini ele alan katılımcılar sektörü ileriye taşımak için ortak akıl yürüttü. 


Ar-Ge, işbirliği ve konsolidasyonun önemine değinilen toplantıda cevhere 


dayalı üretim gerekliliğinin altı çizildi. 


Dünyada 
Türk mimarlar 


Senegal'den Maldivler'e, Tanzanya'dan Çin'e. Dünyanın hemen her coğrafyasında ofis açan Türk mimarlar ve 

projeleri. 


Zorlu'nun yatırım serüveni 


Zorlu Ailesi'nin genç üyesi Zeynep Zorlu teknoloji startup'larına yatırım 
serüvenini anlattı. - 20 


Türkiye'yi değiştirecek 
290 yatırım 


2017'de açıklanan en büyük yatırımlar ile yaklaşık 5l.imilyar liralık yatırımın 
startı verildi. - 28 


Marketing Konseyi kuruldu 


“E-ticarette neler oluyor?" 
sorusunu marketing dünyasının önde gelen akademisyenleri 
konseyde tartıştı. - 60 


E Gabrio'ya karşı Smart Gabrio 


Tunç Altınbaş'ın İsviçre'den Fransa'ya, oradan daİtalya'ya otomobille seyahati, Audi'nin 
yeninesil modeli... - 72 


Mercedes-Benz Türk'le benzersiz 50 sene. 


Mercedes-Benz Türk 50 yaşında. Kurduğumuz fabrikalar ve dostluklarla, 1967'den bugüne hep güvenle taşıdığımız milyonlarla beraber geçen benzersiz 50 sene. 


Türkiye'nin dört bir yanındaki satış /servis ağımızla ve mühendislerimizin Ar-Ge başarılarıyla taçlanan elli sene için sizlere ne kadar teşekkür etsek az. 
Mercedes-Benz Türk'ü hep el üstünde tuttuğunuz için eksik olmayın. 


Mercedes-Benz Türk. Gururla yıl. 


( AppStore 
Turkishtime Dergisi'nin iPad uygulamasını her ay indirmeyi unutmayın! 


İurkishtime 
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TURK TASARIM 
DUNYASININ EN 
ETKİLİ 50 İSMİ 


En yenilikçi iş dergisi elinizin altında! 


O www.Tacebook.com/Turkishtimedergi (3 www.twitter.com/Turkishtime ii) www.dijimecmua.com/turkishtime/ 


a 
Piyasalar, hedeflenen satış rakamlarına ulaşamayan Tesla'nın profesyonel bir 
CEO'ya emanet edilmesini istiyor. 


Tesla düşük fiyatlı Model 3 elektrikli araçlarının üretimine nihayet başladı. 
35 bin dolardan başlayan fiyatlarla 
kullanıcısına ulaşacak olan araçlar,tek şarjile133 kilometre yol katedebiliyor. 
Tesla'nın diğer modelleri yeni modelin üç katı fiyata satıldığı için yeni modelin elektrikli araç kullanımında büyük 

bir artışaneden olması bekleniyor. 


* BEGÜM CANDAN  begumcandan 6 turkishtırMedergi.com 


Tesla 2016 yılında 84 bin araç üretmişti. 


Ağustos'ta 100, Eylül'de bin 500 ve aralık ayıitibariyle ayda 20 bin adet üretilmesi planlanan dört kapılı Tesla Model3'ün dağıtımına geçen ayın sonunda başlandı. Tesla'nın beklenen başarıyı yakalayıp yakalayamayacağı ise halatartışma konusu. Şirketin kurucusu Elon Musk, geçtiğimiz ay 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şirketin “hak ettiklerinden çok daha değerli olduğunu" söyleyince, 
hisseleri borsada çakılmış, yüzde 3 
düşmüştü. Tesla hisseleribu yıl yüzde 50 yükselmişti. Oysa işler planlandığı gibi gitmiyor: Şirket bu 
yılın ikinci çeyreğinde sadece 22 
bin araç satabildi,burakam piyasa beklentisinin altındaydı. - 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SNAPTACLES 
ARTIK HER YERDE 


Eylül ayında Snapchat tarafından şatışa sunulan Snap gözlüklerin yeni versiyonu Amazon'da satışa sunuldu. 
Snapchatilk aşamada gözlüklerini zaman ve mekan belirtmeden bir anda ortaya çıkan otomatlarda satıyordu. 
Yani, belli bir satışnoktası yoktu, Snapbot adı verilen otomatları yakalamak ise oldukça zordu. Fakat şimdi kullanıcılar gözlüklere kolayca erişebilecekler. .. 


— 


İlk entegre 360" kamera 


Nissan dünyanın ilk entegre 360“ kamerası olan JukeCam'itanıttı. Birkaç saniye içerisinde 4K kalitesinde kayıt özelliği ile anları filmleştiren kamera, sürüş anında kayıt yapma imkanıile sürüş güvenliği de sağlayıyor. Nissan 2010'da satışa 

sunduğu Juke modeliile yarım milyon satış yakalamıştı. JukeCamile bu satışı çok daha artıracağı konuşulanlar arasında. 


SOFİSTİKE 
ÇİZGİLER 


Versace'nin yeni serisi İdyia, “form içinde form' özelliğine sahip kasası, dairesel kadran içi ve 10 köşeli şık ışıltılı görünümü ile göz kamaştırıyor. Saatin 12'yi gösterdiği yerde bulunan üç boyutlu Medusa figürü ise tam Versace tutkunlarına göre. — 


$- 8 /KobiDeniz 


İşletme Kart her KOBİ'ye şart! 


Kolayca başvurup alabileceğin İşletme Kart ile nakit ödeme derdine son! 
Sen de İşletme Kart kullanarak dilediğin an Şirket Kredi Kartı, Ticari Kurtaran Hesap ve Taksitli Ticari Kredi özelliklerinden yararlanabilirsin. 


EZ . 
Üg SBERBANK DenizBank bir Sberbank Grubu kuruluşudur. DenizBank 


İşletme Kart sahiplerine ayrıca Ticari Kurtaran Hesap limiti çıkmayacak olup kartlarının Ticari Kurtaran Hesap özelliğinden faydalanabilecekler. DenizBank, kredi tahsis kararını vermekle yetkili olmakla birlikte ön onay alan kredi başvurularını tekrar değerlendirme ve krediyi kullandırıp kullandırmama hakkını saklı tutar. 
İşletme Kart'a sadece esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirleri başvurabilir. Sözkonusu başvuru ile sadece limit tesisi yapılmakta olup kredinin kullandırılıp kullandırılmamasında ve fiyatlama koşullarında DenizBank yetkilidir. Detaylı bilgi: www.denizbank.com / 444 0 804. 
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Yeni dönemde MÜSİAD 


3 Haziran'da düzenlenen 24. Olağan Genel Kurulu ardından yeni yönetimi belirlenen 
MÜSİAD, yönetim kadrosunu ve yeni dönem planlarını tanıttı. Yeni dönemde yatırım, ticaret ve ihracat seferberliği başlattıklarını belirten MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, üreterek büyüme stratejisine odaklandıklarını da ekledi. - 


KENDİNİN 
İKONU 


Üst segment saat sektörünün önemli markalarından Maurice 
Lacroix, 2016 yılında 

ikonik saat modelini yenileyerek yeni koleksiyonuna AIKON ismini vermişti. 6'lı kollar gücü ve dayanıklılığ ile öne çıkan koleksiyonda partnerlerin birbirlerini hatırladıkları eşli modeller de bulunmakta. — 


MİMARİDE TÜRK TEMSİLCİ 


15-17 Kasım 2017'de Berlin Arena'da gerçekleşecek olan World Architecture Festival'de kısalisteye kalan Studio Vertebra tasarımı Volume İstanbul, “Ofis Projeler" karegorisinde jüri karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mimarlık dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen WAF Yapı, Proje ve Peyzaj ana kategorileri altında 30 alt kategoriden oluşuyor. . 
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ZİRVEYE YENİ GÜÇ. 


BMW M760Li xDRIVE. 


610 beygir gücü, 0'dan 100 km'ye 3.7 saniyede çıkan 
üstün performansıyla şimdi Türkiye'de, 


pita 
VEREMEYİZ 


> Borusan Otomotiv İnce-zevkler, yüksek standartlar, 


BMW 7 Serisi, ayrıca yeni 2.0 litre'dizel, Benzinli; plug-in hybrid ve-3.0 litre dizel motor seçenekleriyle Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'nda sizi bekliyor. 


FRANSA'DAN DEVRİM GİBİ YASAK 


Fransa, Paris İklim Zirvesi'nin hedefleri doğrultusuna 2040 yılın kadar benzinli araç satışının yasaklanacağını açıkladı. Açıklamadan bir gün sonra ise otomotiv devi Volvo 2019'dan sonra üretilecek tüm yeni modellerin yatamamen elektrik motorlu ya da hibrit modellerden oluşacağını, yeni modellerde benzinli araçların yer almayacağını anons etti. Turkishtime'ın bu sayısında, otomotiv endüstrisindeki büyük dönüşümü ele alan bir yazı var: “Otomotivde neler oluyor?” . 


YENİ NESİL 
ATARİ 


Bir dönemin efsanelerinden Atari, yeni oyun konsoluyla geri dönüyor. Yeni konsolun 

ilk görüntüleri de ortaya çıktı. 

Klasik ahşap yapısıyla dikkat çeken oyun konsolunda bir HDMI, 4 USB ve bir tane de 

SD kart girişi yer alacak. 

Atari, retro oyunların modern 

hallerini oynatacak konsolun çıkış tarihi ile ilgili henüz açıklama yapmadı. 


Whatsapp'te yeni dönem 


En çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp, geçen yıl PDF dosyaları da paylaşmayı özelliklerine eklemişti. Uygulamada artık herhangi bir dosya türü de paylaşılabiliyor. Fotoğraf ve video iletmeyi de kolaylaştıran güncelleme sayesinde Whatsapp üzerinden fotoğraflarınızı ve videolarınızı kaliteleri 

bozulmadan paylaşabilirsiniz. 
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47 Ö, HEAVY INDUSTRIES, LTD. 


5 Türkiye'nin İklimlendirme Merkezi 
KLİMA 
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TEMİZ 
DEODORANT 
MÜMKÜN 


INCIA, doğal içerikli roll-on deodorantı ile cilt floranızı koruma altına almayı hedefliyor. Gözenekleri kapatmayan temiz içerikli ürün, bakterilerin neden olduğu kötü kokuların önüne mineral tuz, skualen ve bitkisel gliserin ile geçiyor. 
Böylece ciltte yer alan yararlı bakteriler de korunmaya devam ediyor. — 


HTCUL, DSLRile yarışıyor 


o) ) HTC'nin yeni amiral gemisi HTCULI Türkiye'de. Rekortmen kamerasıyla dikkat Ez çeken model, HTC Edge Sense özelliği ile kullanıcıların telefonla ilişkisini yenibir etkileşime dönüştürüyor. Bu özellik sayesinde kullanıcı sadece telefonu sıkarakfotoğraf çekebiliyor. HTCULL, ultra hızlı odaklanma özelliği ile de kullanıcıların en iyifotoğrafı yakalamalarına yardımcı oluyor. HTC'nin yeni modelinin çekim kalitesi DSLR makinelerin özellikleriyle yarışır cinsten. - 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Küresel havacılıkta büyük değişime sebep olacak olan İstanbul'un yeni Havalimanı, 6 şirket ile Kargo Şehri ve iç Hizmetleri Kampüsü içinalan tahsis sözleşmesi imzaladı. Kargo Şehri'nde MNG, PTT, Çelebi Hava Servisi, 


AVAŞ, Sistem Lojistik ve Bilin Lojistik hizmet verirken Yer Hizmetleri Kampüsü'nde MNG, Çelebi Hava Servisi ve HAVAŞ servis verecek. Anlaşmalar yaklaşık 250 milyon euro tutarında. - 


SKODANın tercihi ZU 


SKODA SUPERB: 
OTOMOBİLİNİZ 


KART VİZİTİNİZ! SKODA 


SUPERB İNZA > h 


IK tasarımı ve konforuyla çal koni ulah SKODA Superb, işinde adından çok söz ettirenleri ai ve prese bir yolculuğa çıkarıyor. 'Uygun filo yönetimi çözümleri, sınıfının en geniş iç ve 


f y /Skodalurkiye www.skoda.comr > 
. SKODA Superb için ortalama yakıt tüketimi 4.1-721 litrı 5 ae skodafi lo©skoda.com.tr m deli olup CO? si ç alımı 107-160 g/km ar: ider. ŞLŞİ> 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DEDEMAN'IN 
KAPTAN 
KÖŞKÜNDE 


Dedeman İstanbul ve Park Dedeman Levent otellerinin Genel Müdürlüğüne deneyimli turizmci Tunay Erdal atandı 


2015 yılından bu yana Park 
Dedeman Levent Otel'in 
Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Tunay Erdal, Haziran 
2017 itibariyle Dedeman 
İstanbul Genel Müdürlüğü görevini de üstlendi. Otelcilik sektöründe 24. yılını geride bırakan Erdal,lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladıktan sonra Hilton İstanbul ön büro departmanında çalışma hayatına başladı. 2012 yılında “Grup Gelirler Müdürü" olarak katıldığı Dedeman Turizm Yönetimleri A.Ş. bünyesindeki göreviboyunca farklı lokasyonlarındaki otellerin gelirler yönetimi, online kanallar yönetimi ve otel açılışları sürecini yönetti. — 


Panasonic Eco Solutions Elektrik San. ve Tic. A.Ş. estr.panasonic.com 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KAMYON PAZARI ÇOK HAREKETLİ 


Renault Trucks, bu yılın 
ilk üç ayında yüzde 29 
oranında büyüyen kamyon pazarında ilk üç Avrupalı üretici arasında olmayı hedefliyor 
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Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine, kamyon pazarındaki büyümeyi şöyle değerlendirdi, “İnşaat sektöründe görülen yüksek ivme kamyon pazarının 2017'ninilk yarısında yaklaşık yüzde 29 oranında artmasına neden 

oldu. Türkiye'de ekonomininlokomotif sektörlerinden olaninşaat piyasasındaki yurtiçi talep kaynaklı büyümenin 2017'de 


Sebastien 
Delepine 


Renault Trucks Türkiye 
Genel Müdürü 


de sürmesini bekliyoruz. Ayrıca,devam eden altyapı yatırımlarının ve mega projelerin sektörü olumlu etkileyeceğini öngörüyoruz.Bu durumda ticari araç üreticileri olarak bizler için de önemli bir pasta ortaya çıkıyor ve Renault Trucks olarakinşaat segmentindeki C ve K serisi araçlarımızla bu alanda varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz." 


« (Tasarım OÖnLisans i Programlarımızda yaratıcılığı meslek edinmek isteyen öğrencilere 

o kapımız açık! 
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Güldem 
Berkman 


Amgen Türkiye Genel Müdürü 


BASAMAKLARI TEKER TEKER ÇIKTI 


Türkiye sağlık sektörünün en büyük yabancı yatırımcısı Amgen'in yeni Genel Müdürü Güldem Berkman oldu 
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2012 yılında 700 milyon dolar doğrudan 
yatırım ile Mustafa Nevzat İlaç'ı satın alarak sektördeki yerini sağlamlaştıran Amgen Türkiye'nin Genel Müdürlük pozisyonuna Güldem Berkman atandı. 
Güldem Berkman aynızamanda Mustafa Nevzatiİlaç'in yurtiçi ticarifaaliyetlerinden sorumlu Genel Müdür görevini de yürütecek. Amgen Türkiye'den önce 


Novartis Pharma AG'nin İsviçre Basel'deki ana merkezinde Novartis Değişim Projesi İlaç Divizyonu Global Liderliği pozisyonunda görev yapan Berkman, 2001 yılından bu yana Novartis'te Türkiye Ülke Müdürlüğü, Macaristan Ülke Müdürlüğü ve Asya, Orta Doğu, Afrika Bölgesi Yürütme Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzessre üst düzey kademelerde görev yapmıştı. - 


YENİ 
BUSINESS FLEX 
42 KG 
EL BAGAJ! 
i 


fİypgs.com © PEGASUS 


ucuz biletin adresi 


ZEYNEP ZORLU'NUN BİR* 
“GEEK OLARAK PORTRE 


Zorlu Ailesi'nin genç üyesi Zeynep Zorlu, bilgisayi r eğitimini bitirdikten sonra 


kurumsal hayattan sıkılıp TRPE Venture Partners'la sünen Zor yatırım yapm 


başladı. Türk girişimcisinin “zehir gibi” olduğunu düş Zorlu, kendisini bi “geek” (teknoloji odaklı yaşayan kişi) olarak tanımlıy: Diy 


Röportaj Begüm Candan * 


begümcandan & turkishtimedergi.com 


TRPE Venture Partners 
Ortağı, CreatorDen Geçici CEO'su Zeynep Zorlu 
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KENDİNİ biraz da “geek” olarak tanımlayan Zeynep Zorlu bilgisayar mühendisi. İşletme alanında da eğitim aldı. Mezun olduğunda ise girişimciliğin henüz farkında değildi. Bunu da “Google bile hayatlarımıza yeni yeni girmeye başlamıştı” şeklinde açıklıyor. Kurumsal şirketlerde yer aldıktan sonra 
2013 yılında melek yatırımcı olmak üzere bir yolculuğa 
çıktı. Mentorlarından biri olarak gösterdiği Cengiz Ultav ile birlikte tekno kentleri gezmeye başladığında, ekosistemin gelişmemiş olmasından ya da yanlış yerde yanlış kişilere baktığından aradığı startup'ı göremediğini söylüyor. Sonra da zaten şu an fon yönetimi ekibinde yer aldığı TRPE Venture Partners ile tanışıyor... 


TRPE Venture Partners'ta sizi etkileyen ne oldu? 

Nasıl parçası olma kararı verdiniz? 

TRPE Venture Partners yatırım modeli “company builder”, yani Türkçe'ye “şirket kuran” diye çevirebileceğimiz sistem bana çok mantıklı geldi. Yatırım tezimizde kod yazma becerisi ve kendi şirketini kurma isteği olan üniversiteden yeni çıkmış genç arkadaşlara “fikir, takım ya 

da iş modelinizin olmasına gerek yok, başvurun” diyoruz. Görüşmeler sonrası girişimci adayları oldukları 


yapan yatırım araçları aktifleşti. Melek yatırımcılar arttı. 
Ve en önemlisi startup kültürü diye adlandırdığımız girişimcilik, üniversitelerde daha popüler oldu. Bir şekilde kendi yolculuklarına çıkmanın yolunu buluyorlar. 


Türkiye diğer ekosistemleri takip edebiliyor mu? 
Eğri oturup doğru konuşmamız da gerekirse hala California'nın 5-7 sene gerisindeyiz. Bunu çözmenin yolunun da bizim Silikon Vadisi'ne gitmemiz yerine, oradan birilerini buraya getirmenin olduğunu düşünüyorum. Yaratıcı kitlenin çoğunluğu California bölgesinde sıkıştığı gözlemleniyor. 
Ben demiyorum ki Uber'in bir numaralı adamını getirelim. 
Fakat 20 kişilik ekibin daha ortalama yerlerinde olan, oranın da tozunu yutmuş kişileri buraya 2-3 senelik eğitimler için getirirsek California'yı daha rahat yakayabileceğimizi düşünüyorum. Usta-çırak ilişkisini yaşatmamız da bu anlamda önemli çünkü biz ne kadar zehir gibi mühendislerle olsak da ekosistem kadar varız. Ekosistem kısıtlı olursa onu aşıp geçemezsiniz. O yüzden yeni ekonominin, startup ekonomisinin 


© gelişmesi gerekiyor. Ürün müdürü, “chief 


“SIFIRDAN BİR 


of staff” gibi yeni doğmuş uzmanlık alanlarına kişi yetiştirilmesi gerekiyor. 


takdirde biz onları destekleyip şirketleştiriyoruz. Ekosistemin 


GRUP İNSANLA 


Türk girişimcinin teknolojik girişimlere hevesi var mı? Çabaları 


gelişmekte olduğu ülkelerde company builder model iyi çalışıyor. Çünkü 


ÇALIŞMAYA 


yeterli mi? 
Bugün metrobüse binmek bile bir 


bizim girişimci adaylarımızın biraz daha çılgın olması gerekiyor. 


BAŞLAMAYI 


dert. Türk girişimci de hayatı boyunca bir şeyleri tırmalamak zorunda olan 


Amerika'da ya da Avrupa'da girişimci örneklerinde 1 sene çalışmayıp 


DÜŞÜNMÜYORUZ. 


bir kitle. Savaş devam ediyor. O yüzden girişimcilik ruhu ve girişimcilik refleksi 


sadece kendini geliştirmeye vakit ayıran gençler var. Fakat bu bizim 


TÜM ENERJİMİZİ 


olarak Türk girişimcileri oldukça beğeniyorum. Türk girişimci okumuyor, 


coğrafyamızda pek mümkün olmuyor. 
Bizde gençler hemen kurumsal hayata atılıyorlar. Bu sistem sayesinde birlikte çalışma kararı aldığımız gençler 


6 ŞİRKETE 
YOĞUNLAŞTIRMIŞ 


kendini okuyarak geliştirmeye vakit ayırmıyor ve trendleri takip etmiyor. 
Fakat hamuru çok iyi. Çok iyi de 

yazılımcılarımız var. Fakat Berkeley, 


şirketleri kurulana kadar geçen süreyi de maaş alarak değerlendiriyorlar. 


DURUMDAYIZ” 


Harvard, MIT veya Stanford gibi laboratuvar imkanı sunan yerlerle 


Bünyenizde 6 farklı şirket 

bulunuyor. Bu sayıyı artırmayı düşünüyor musunuz? 
Arayışta mısınız? 

Bu sistemde bir seferde 10 tane girişimci adayı arkadaşla çalışmaya başlıyoruz. Sonunda 2 şirket çıkmasını bekliyoruz. 
Biz bu sürece 3 kez zaten girdik ve bunun sonunda 6 şirket kurduk. En genç şirketimiz olan Creatorden bile 12 kişilik bir şirket. İlk yatırım yaptıklarımızı siz düşünün... Artık bütün şirketlerin ivmesi farklı bir noktada. Sıfırdan bir grup insanla çalışmaya başlamayı düşünmüyoruz. Tüm enerjimizi 6 şirkete yoğunlaştırmış durumdayız. Geri kalan fonumuzu da konvansiyonel şekilde işleteceğiz. 


Ekosistemi gözlemlemiş biri olarak sizce ekosistem nasıl evrildi? 

Biz de kendi çevremizde sürekli olarak bunları konuşuyoruz. 
2013 ile 2017 arasında büyük bir fark görüyorum. Ekosistem 
çok gelişti. Tabii bunda ekosistemi besleyen üniversiteler, kuluçka merkezleri ve hızlandırıcı programların etkisi çok. 
Artık bu etkinlikler arı kovanı gibi yerler. Erken evre yatırım 


yarışamıyoruz. Teknolojik yetenek Türkiye'de var. 


Türkiye dünyadaki trendleri yakalayabiliyor mu? 
Aslında trendleri çok çabuk yakalıyoruz, hemen benimsiyoruz ve tüketiyoruz. Eğer dünyada yapay zeka konuşuyorsa çok geçmeden biz de onu konuşmaya başlıyoruz. Hatta hızlıca da oalanı tüketiyoruz. Türkiye bu açıdan çok iyi bir test pazarı. 
Türkiye'de çalışan bir sistem her yerde çalışacaktır. 


Yakın dönemde TRPE bünyesinde olan Creatorden'in geçici olarak CEO'luğunu üstlendiniz. Creatorden 

ne yapar? 

Creatorden bir Influencer Marketing platformu. Türkiye'nin en büyük influencer, yani Türkçe'de sosyal medya fenomeni, olan havuzuna sahip platform. Creatorden uygulamasıyla birlikte sosyal medyada 5 binden fazla takipçisi olan kişilerle markaların çalışmalarını buluşturuyor. Markaların kampanyalarının hedef kitlesi ile influencerlar uygulamamız üzerinde eşleşiyor. Ayrıca markalara projeleri terzi gibi hazırlayan bir proje ekibimiz de var. — 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RUS TÜKETİCİ TÜRK 
MARKALARINI 
NEDEN SEVİYOR? 


Türk ürünlerini farklı kılan, iyi kalite ve makul fiyatlar. Türk üreticilerin sundukları ürünler, günlük ihtiyacımıza dönüştü ve neredeyse hava kadar eşsiz ve fark edilmez oldular, 


Nikolay Osmolov 
Global Connection yazarı 


Global 

Connection ile Dünyaya 
Bağlananlar 


INTERNATIONAL MEDA 


RUSYA'DA uyurken giydiğimiz pijamalar 
(örneğin, Nicoletta, Berrak) ve nevresimlerimiz (Karna) Türkiye'den geliyor, üstünde yürüdüğümüz halılar 
(Agakan) da Türkiye'den getiriliyor, yemek yaparken Türk mutfak aletlerini (CANCAN) ve Türk tabak çanakları kullanıyoruz (Bilge), kış ve yaz giydiğimiz kıyafet (Collezione, Adamo Fur) ve ayakkabı (Bambi) 

da ünlü Türk markalara ait. 
Tüm bu ürünleri farklı kılan, iyi kalite ve makul fiyatlar. 
İşte o yüzden Rusya dahil tüm dünya, Türk tüketim mallarını tercih ediyor. 
Ülke ekonomisinin bu sektörü, çok iyi bir şekilde gelişmiş, gelişmeye de devam ediyor. Türk tüketim malları ise hem iç hem de uluslararası pazarda büyük talep görüyorlar. 


Şık fiyatlara günlük giyim 
Son zamanlarda popüler olan bazı Türk markalarından yukarıda biraz bahsettik. 
Fakat başka markalar da 

var. LC Waikiki, çocuk hazır giyiminde neredeyse lider konumuna geldi. Ancak 


LC Waikiki çocuk hazır giyiminde neredeyse lider konumuna geldi. 


bu markanın yetişkinler 

için ekolojik giyimleri, aksesuar ve ayakkabıları 

da meşhur. Koton, yeni trendleri kovalamada olağanüstü yeteneğine sahip, koleksiyonlarını hızlı bir şekilde değiştiren, sık sık indirim yapan bir marka. 
Adil Işık ise Rusya'da uygun fiyatta günlük kıyafetleri sunan moda haline gelmiş bir marka. DeFacto, pahalı olmayan fakat son derece tarz sahibi 30'lu yaşlarda erkek ve kadınlar için kıyafet yapan bir marka. Orta yaş hanımlar ise Aker'in sunduğu şık kıyafetleri tercih ediyorlar... 


Son yirmi yıl içinde Türkler, orta fiyat katmanında harikulade ofis kıyafetleri üretmeyi de öğrendiler. En meşhur örnekler, NetWork ve Fabrika. Bu markalar, zarif model elbise ve her çeşit bluzların son derece zengin seçeneğini sunuyorlar. 
Üretimde pamuk, viskoz, keten gibi sadece doğal kumaşların kullanıldığını özel olarak dile getirmeye gerek yok. Konfor ise, iş kıyafetlerinin alıcılarının en önemli taleplerinden biri ve Türk üreticileri de bu konuda büyük hassasiyet gösteriyorlar. Colin's 


Son yirmi yıl içinde Türkler, orta fiyat katmanında harikulade ofis kıyafetleri üretmeyi de öğrendiler. En meşhur örnekler, NetWork ve Fabrika. 


kot ürünleri, neredeyse zorunluluk haline gelmiş modern çağda herkesin sahip olduğu kıyafetlerden. 
Bugün kot her yerde giyilebilir, önemli olan doğru model seçebilmek ki, Türk tasarımcılarının sayesinde bununla ilgili de herhangi bir problem yok. Ve tabii 

ki de CROSS'suz olmaz. Bu yüksek kaliteli kot markası (pantolonlarının çok iyi oturduğunu herkes biliyor), 
40 sene önce pazara girdi 

ve halen lider konumunda. 
CROSS bilgisayar yardımıyla tasarlanan ve geliştirilen kalıplar kullanıyor ve 


böylelikle eşsiz kot modelleri elde ediliyor. Kot markalarından söz ederken son olarak Mavi'nin de Rusya'da çok beğenildiğini belirtelim. Deriye gelince... 
Bazı Türk markalarının 
(Aşrın, Deda Deri, Desa) kürkleri, ince ve kalın deri mont ve paltoları, dünya piyasasında güçlü bir 

imaja sahip. Bu markaların deri ürünleri, yüksek kalite, özel yumuşaklık ve konforlarıyla Rusya'da da ünlü oldular. Türkiye'ye tatil yapmaya gelen Ruslar boşuna kış kıyafetleri ile dönmüyorlar. Rusya'da da 


artık Türkiye'den gelen 

kürk ve deri kıyafetlerini satan birçok mağaza var. 

Ve bugünkü ekonomik krizde bu mağazaların, gayet güzel modelleri son derece makul fiyatlara satması önem kazanıyor. Fakat 

Türk dericiliğinin örnekleri arasında bile bazen kalitesiz ürünlere rastlanabiliyor. 

O nedenle, hayal kırıklığı yaşamamak için dikişleri ve materyali son derece dikkatli bir şekilde incelemeniz lazım. 


İtalyanların pabucunu dama atmak 

Şimdilik Türkler ayakkabıda o kadar ünlü değil ve tartışmasız biçimde dünya lideri İtalya'nın biraz gerisinde bulunuyorlar. 

Yine de Türk ayakkabıcıları kendileriyle gurur duyabilirler, çünkü yıllardır sıkı rekabete rağmen gayet başarılı bir imaj oluşturmayı becerdiler. Örneğin 1938'den beri ayakkabı üretimi yapan Hotiç, babet, botilyon veya botlarla uyumlu bir şekilde kullanılabilen çanta, el çantası ve cüzdan gibi 

geniş aksesuar yelpazesi sayesinde Rusya'da en sevilen markalardan biri oldu. Tabii ki markanın tek özelliği bu değil; aynı zamanda gayet kabul edilebilir kalite ve Avrupalı meslektaşlarına göre çok daha avantajlı fiyatlarıyla da (ürünleri iki, bazen üç kat daha ucuz) öne çıkıyor. 

İnce uzun topukları sevenler ise (ki batıyla kıyasla Rusya'da topuklar çok daha fazla seviliyor), çok sayıda seçenek sunan Erol markası da beğeniliyor. Babet sevenler İnci koleksiyonunda da 

bir şeyler bulabiliyor. İnci, erkekler ve kadınlar için moda ayakkabı (uzun ve kısa bot, botilyon, babet ve loafer) üretimini yapan ilk Türk firmalarından biri... 


Evim evim, güzel evim 
Bugün Türk üreticilerin yardımıyla bütün evinizi donatabilirsiniz. Popüler 
Türk mallarıyla (tekstil, halı, tabak çanak) rahat ve keyifli bir ev oluşturabilirsiniz. 
Üstelik eviniz, aşırı etnik veya fazla antik de görünmez. 
Türk tasarımcıların sunduğu fikirler taze ve ilgi çekici, ürünler ise ergonomik ve herhangi tarza uygun. 

Türk tabak çanak ve mutfak eşyaları (paslanmaz çelik meyve sıkacağı, düdüklü tencere, sosluk, çaydanlık, cezve, tencere, tava, lavabo ve masalar) son derece pratik ve modemler. Çin ve Güney- 
Doğu Asya ürünleri ile sıkı rekabet içindeler. Türkler, cam, porselen, seramik, metal ve plastik bulaşıklarını bu ürünleri tanıyan ve istekle satın alan İngiltere, Almanya, Rusya ve Fransa'ya da başarılı bir şekilde ihraç ediyorlar. Uluslararası kalite standartlarına göre üretilen bu mallar tüm gerekli sertifikalara sahip. Ayrıca, Türkiye'de üretilen mutfak eşyalarını popüler yapan etkenler arasında, satış sonrası hizmetler ve yüksek seviyede garanti de ön plana çıkıyor. Türkiye, mutfak temizlik aletleri ve sanayi tipi buzdolapları, bar takımları, fırın ve ocaklar, yemekhane ve mutfak mobilyaları da üretiyor. Nitekim Türk şirketleri Rusya'da, elektrik ve doğal gaz ocak piyasasında lider konumunda bulunuyor. 
Bilge, Ermop, Gentas, 

Kayalar Mutfak, Mateka gibi firmalar, 150'yi aşkın ülkeye ihraç edilen kaliteli malın tedarikçileri. Teslimatların gecikmeden yapılması iş ortaklarını özellikle memnun ediyor. Bu, hem müşterek işbirliğini hoş kılıyor, hem 

de işbu sektörün Türkiye'de gelişmesini sağlıyor. — 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GİRİŞİM 


LİSANSLAR 
GELDİ, FINTECH 
HIZLANDI 


“Odeme Kuruluşu” ve “Elektronik Para Kuruluşu” lisansı alan şirketlerin sayısı, 2017 yılının ilk yarısı itibariyle 30'e ulaştı. Ödeme ve Elektronik Para Derneği (0DED) Başkanı Burhan Eliaçık, fintech sektörünün bu yıl iki kat büyüyeceği öngörüsünde bulunuyor. 


BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ödeme veya elektronik 

para hizmeti sunmak isteyen şirketler için daha önce yayımladığı tebliğde “Ödeme Kuruluşu” ve “Elektronik Para Kuruluşu” olarak iki türde lisans alma zorunluluğu getirmişti. 
Kanunla ödeme hizmeti verilmesi ve elektronik 

para ihracını sadece belli koşullara uyan, BDDK lisanslı “ödeme kuruluşu” veya “elektronik para kuruluşu” ismi verilen kurumların 

ele alması hedefleniyordu. 
Düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden bu yana 

lisans alan veya almayı bekleyen şirketler arasında hem yerli sermayeli hem 

de küresel oyuncular bulunuyor. Temel amacı sektöre yeni oyuncuların girişini sağlayarak ödeme hizmetlerinin yaygınlaşması, yenilikçi hizmetlerin geliştirilmesi, rekabetin artırılması ve tüm bunların gerçekleşmesine müsaade ederken işlem ve bilgi güvenliğini katı kurallara bağlı olarak uygulamak ve denetlemek olan kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, lisans alan şirketlerin sayısı son dönemde lisans alan şirketlerle birlikte 35'e ulaştı. 
ÖDED (Ödeme ve Elektronik 
Para Derneği) Başkanı Burhan Eliaçık, lisanslama sürecinin beklentilerinden daha uzun süre aldığını belirterek, “Ancak yeni oluşan bir sektörün emin adımlarla yol alması açısından, bu durum 


Ödeme ve Elektronik 
Para Derneği (ÖDED) 
Başkanı Burhan Eliaçık 


DİJİTAL 


şikâyet edilecek bir konu niteliğinde değildir” diyor. 
2016 yılında lisanslama, 
düzenlemelere uyum ve belirsizliklerin giderilmesi çalışmalarının büyümeyi sınırlandırdığını kaydeden Eliaçık, 2017'nin sektör için oldukça iyi başladığını ve iş 
modellerine bağlı olarak 2 
kata yaklaşan büyümeleri göreceğimizi belirtiyor. 
Eliaçık, “Elektronik para yatırımları hangi alanlara yoğunlaşıyor? Önümüzdeki dönemde ne gibi eğilimler görmeyi öngörüyorsunuz?” 
sorumuza işe şöyle yanıt veriyor, “Sektörün ortaya çıkış nedeni ve kamu desteğinin temeli olan finansal derinleşmenin sağlanması, yani bugüne kadar ödeme sistemlerine yeterince erişmemiş ya da imkan bulamamış birey ve özellikle küçük işletmeleri sisteme katan ürünler ve bu alana odaklanan şirketleri giderek daha fazla fark ediyor olacağız. Yeni sektör kılcallara yayılarak büyümeyi sağlıyor olacaktır. Bu nedenle, klasik perakendeci, online ticaret yapan KOBİ'lerin rekabet etmesini sağlayacak, hayatlarını kolaylaştıracak, onları yarışa katacak çözümlere eğilim güçlü şekilde görülmekte.” Üye sayısı 32'ye ulaşan Ödeme 

ve Elektronik Para Derneği, İstanbul Finans Merkezi projesine FinTech alanında katkı sağlamak, finansal kuruluşlar ile rekabet koşullarının oluşturulması, sektörün gelişmesine yönelik düzenlemelerin şekillenmesi için bakanlıklar, BDDK, TCMB, GİB, Masak, Rekabet Kurumu, EPDK gibi kurumlar ile sürekli çalışmalar yapıyor. — 


Sosyal medya ihracatı! 


İlk yerli sosyal medya platformu Finkafe'nin kurucusu Arif Ünver, “Sahip olduğumuz 


birikimle diğer ülkeler için de benzeri sosyal medya platformları yapacağız” diyor. 


DONANIM ve yazılım açısından Türk mühendislerin ürünü olan Finkafe, kullanıma açılalı 1 yıl olmadan yaklaşık 
100 bin takipçi sayısına 
ulaştı. Yıl sonunda bu rakamın 1 milyona ulaşması hedefleniyor. Finkafe'yi 

10 milyon TL yatırımla 
hayata geçiren Mobil Finans Teknoloji Hizmetleri AŞ. 
(Mobifin) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Ünver, 

lokal olarak başlattıkları platformu uluslararası boyuta taşıdıklarını ve yurtdışında yaşayan Türklerin de siteye üye olduklarını belirtiyor. 

20 yılı aşkın süredir 
teknolojiyle içli dışlı olduğunu ve birçok finans kuruluşunda görev yaptığını belirten Arif Ünver, Finkafe'nin kuruluş sürecini şöyle anlatıyor, “Türkiye olarak sosyal medyada 
Facebook kullanan ülkeler 
arasında 7'nci sıradayız. 80 
milyona yakın nüfusu olan ülkemizde 52 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. 
Rusya ve Çin'in kendi 

sosyal medya platformlarını kurmaları ilgimizi çekti. 
Facebook ve Twitter varken bu ülkelerin kendi lokal sosyal medya platformlarını oluşturmaları enteresan geldi. Tamamı Türklerden oluşan bir mühendis 

ekiple kendi sosyal medya platformumuzu oluşturmaya karar verdik. Kurumsal bir alt yapı oluşturduk. İlerleyen zamanda Facebook ve 
Twitter'da olduğu gibi halkı ortak etmek için anonim şirket kurduk. 20 yıllık bir projeksiyon yaptık. Şirketi kurduktan sonra fizibilite dönemine girdik. Türkiye sınırları içerisine serverlar 


Mobifin A.Ş. YKB ve Finkafe CEO'su 
Arif Ünver 


getirdik, kod yazdık ve kodları sisteme entegre ettik. 
Türkiye'de şu ana kadar yapılan ilk server yatırımını gerçekleştirdik. Mobil tarafta yer alan IOS ve Android uygulamalarını da hayata geçirdik. Bir yıl olmadan 

100 bine yaklaşan kullanıcı 
sayısı ile yolumuza devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar Imilyon kişi hedefliyoruz.” 


FİNKAFE, 
29 FARKLI DİL 
SEÇENEĞİ, 
20 FARKLI MİKRO 


BLOĞU VE 
500 KARAKTER 
KULLANIMIYLA 

GLOBAL 
PLATFORMLARA 
MEYDAN OKUYOR 


Ünver, yazılımı geliştirmenin güçlüklerini ise şöyle anlatıyor, “Bu süreç sadece ülkemizde değil tüm dünyada gerçekten işin en zor kısmı... Steve Jobs'un hayatından esinlenen filmler de bunu açıkça gösteriyor. 
Inhouse olarak dahi zor sevk ve idare edilen süreçlerin kimi zaman outsource olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Bilişim sektörü özellikle personel açısından çok zor. Doğru ekibi kurmak zaman alıyor ve tabii para gerektiriyor. Her proje başlı başına bir okul, personel 

de bu süreçte öğrenerek geliştirme yapıyor. Bir projenin başarısız olmasının en önemli sebebi personel. 
Bilişim sektörü personelini sevk ve idare etmek işin en zor kısmı. Personelinizin kıymetini bilmelisiniz 

lakin personel de sizin kıymetinizi bilmeli.” Diğer sosyal medya platformlarında sahte hesapların olduğuna dikkat çeken Arif 

Ünver, Finkafe'de robot hesapların açılmayacağını ve bu sayede sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne geçilebileceğini söyledi. Ünver, içinde matematikçilerin de yer aldığı 50 kişilik akademisyen bir grubun görev yaptığı Finkafe'nin siber saldırılara karşı dirençli olduğunu da vurguluyor. Finkafe'yle beraber teknoloji ihracatına da başlayacaklarını belirten Arif Ünver, “Sahip olduğumuz bilgi ve birikimle diğer ülkeler için de Finkafe gibi sosyal medya platformları yapacağız. Konuyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. Türkiye'yi teknoloji alanında 

merkez haline getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Ünver, Türklerin bu önemli işleri yapabilecek beceriye sahip olduklarını belirterek, yerli mail ve arama motoru geliştirmeye talip olduklarını da sözlerine ekledi. — 
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GIDANIN İHRACAT KAPISI AÇILIYOR 


Ulusl ararası GI da Ürün leri ve Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul'a günler kaldı. 7-10 Eylül el. tarihleri arasında Tüyap'ta gerçekleşecek olan fuar çeşitli etkinlik ve konferanslarla sektör Teknoloj İleri fu ar 29 y | | ik liderlerini bir araya getirecek. Gıda sektörünün ihracat kapısı olarak adlandırabileceğimiz tecrübesiyle sektör liderlerini WorldFood'da profesyonellerin bir araya geldiği Retail Center bulunmakta. Yurtdışı heyet bir af ay a getire çek katılımları ile birlikte 500'e yakın yerli ve yabancı firmayı ağırlamaya hazırlanan fuarda bin 200'den fazla marka ürün, hizmet ve teknolojilerini sergileyecek. 


se 


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 26 
ülkede gerçekleştirilen Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. 
İhraç ürünlerden memnuniyet oranı yüzde 62. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi “Memnun olma oranı en yüksek ülkeler; yüzde 85 ile İngiltere, yüzde 77 ile Fransa ve yüzde 74 ile Hindistan. İhracatımızın neredeyse yarısını yaptığımız AB genelinde ise bu oran yüzde 59” diye konuştu. 


Yabancı tüketici memnun 


Türkiye ülke imajının da sorulduğunu söyleyen Büyükekşi, “Türkiye'nin imajını olumlu bulanların oranı yüzde 60 çıktı” dedi. 
Büyükekşi, “Turkey: Discover the Potential markasının bilinirlik oranının ise yüzde 41” dedi. Sonuçları değerlendiren Büyükekşi, ihraç ürünlerinin imajının olumlu olduğunu, bu algıyı yukarı çıkarmak için de Ar-Ge, inovasyon, markalaşma ve tasarıma daha çok yatırım yapılması gerektiğini belirtti. — 


TİM Başkanı 
Mehmet 
Büyükekşi 


Şişecam'dan kapasite atağı 


Şişecam, Mersin'deki cam ambalaj fabrikasına yaptığı yatırım ile üretim kapasitesini 1 milyon tona çıkardı. Mersin fabrikasında yaklaşık 120 milyon liralık yatırımla yenilenen üçüncü fırın faaliyete geçti. Endüstri 4.0 stratejisine uygun, yeni teknolojiyle donatılan ve 90 bin ton/yıl kapasiteli fırının devreye girmesinin ihracata büyük katkı sağlayacağı aşikar. Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. 
Ahmer Kırman, “Son teknolojiyle yenileyerek devreye aldığımız fırınla beraber ülke ekonomisine yaptığımız katkılara bir yenisini daha ekledik. 
Mersin'deki bu yatırımın geçen yıl rekor kıran cam ambalaj ihracatımıza da olumlu yansımasını hedefliyoruz. Topluluk olarak sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi. — 


İhracata e-imza desteği 


Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle birlikte ihracata destek ödemeleri başvurularında e-imza kolaylığı sağlandı. İhracat yapan firmalar tarafından destek ödemesi için gerekli belgelerin e-imza ile gönderilebilmesiyle birlikte tasarruf ve güvenlik 


pa avantajları sağlanacak. .. 


KAMUDA YERLİ 
MALI DEVRİ 


Türk sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla kamu alımlarında yerli malı ürünlerine yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlanması düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yılın ilk çeyreğinde yakalanan yüzde 5'lik büyümeyi sürdürülebilir kılmanın yolunun sanayiye yapılan yatırımların devam etmesine bağlı olduğunun altını çizen Dalgakıran şunları ekledi, “Sektörümüzün ihracatta rekabetçi bir ivme kazanabilmesi için iç pazarda da yerli makine alımını teşvik edici önlemler alınması gerektiğini vurguladık. 
Kamu ve kamu destekli makine ve teçhizat alımlarında üretimin desteklenmesi önemli.” - 


Orta Anadolu 
Makine İhracatçıları 
Birliği Başkanı 
Adnan Dalgakıran 
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TÜRKİYE'Yİ DEĞİŞTİRECEK 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Türkiye, dünyanın en büyük 1/'nci ekonomisi. 
Ve bulunduğu yerle yetinmiyor, en büyük 10 ekonomi arasına girmeyi hedefliyor. Bu kadar büyük bir ekonomide başarılı olmanın, sektöründe zirveye çıkmanın yolu üretimden, yatırımdan geçiyor. 
İşte bu nedenle Türkiye'ye yatırım yağmaya devam ediyor. 2017'de açıklanan en büyük yatırımları içeren “Türkiye yi değiştirecek 290 yatırım” listesine göre 91.1 milyar liralık yatırımın startı verildi. 
Bu yatırımlar tamamlandığında 20 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak. 


Haber Begüm Candan begumcandan&turkishtimedergi.com 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ürkiye'ye sıfıdan gelen yeni yatırımlar 2017 yılında yüzde 55 artış gösterdi. Yılın ilk dört ayında Türkiye'ye 
3.6 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapıldı. 2016 yılın ilk dört ayıyla kıyaslandığında net doğrudan yatırım girişinin yüzde 2 arttığını görüyoruz. Örneğin tüketici ürünleri devi Unilever Konya'da 

büyük bir yatırıma imza attı. Yine 

aynı sektörden P&G, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde 250 milyon liralık yatırımla kurduğu fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Türkiye'nin geleceğinde rol sahibi olmak isteyen şirketlerin yatırımları sürüyor. Turkishtime, Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan Yatırım Teşvik Belgelerinin ve bu arada şirketler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu veya medyaya yapılan açıklamaların izini sürürerek, Türkiye'yi değiştirecek 250 yatırımı belirledik. 


Toplam 309.6 milyar yatırım 

Yatırım Teşvik Belgesi (YTB), yatırımların karakteristik değerlerinin de dahil olduğu, yatırımların belirlenen şartlara uygun halde gerçekleşmesi durumunda kayıtlı destek unsurlarından istifade etmesini sağlayan bir belge. 20 Haziran 
2012'den Ocak 2017'ye kadar 21 bin 177 
adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi. 


TÜRKİYE'DE 


SIFIRDAN YAPILAN 
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Belgelerin 20 bin 74'ü yerli iken yabancı sermayeli firmalar tarafından alınan belgeler bin 103 adet oldu. Bu tarih aralığında yerli firmalara sabit yatırım tutarı 309.6 milyar lirayı buldu. Bu tutar 
yabancı sermayeli firmalarda ise 100 
milyar lira olarak kaydedildi. 


Projelerin gözdesi oteller 

Mayıs 2017'yi incelediğimizde Resmi Gazete'de 707 Yatırım Teşvik Belgesi yayımlandığını görüyoruz. Toplam 
yatırım tutarı ise 6 milyar 470 

milyon lirayı buldu. Bu yatırımların gerçekleşmesi halinde 17 bin 398 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Ekonomi Bakanlığı tarafından yılın ilk 4 ayında verilen Yatırım Teşvik Belgeleri'nin 128'ini komple yeni otel yatırımı, turizm tesisi modernizasyonu ve öğrenci yurdu oluşturdu. Projelerin toplam sabit yatırım değeri 2 milyar lirayı aşıyor. 128 projenin 
76 tanesi ise komple yeni otel yatırımı 
projesi. 2 milyar liranın üzerinde olan projelerin yaklaşık 4 bin 600 kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor. 
Projelerin gözdesi ise Antalya. Otel yatırımı için en çok tercih edilen Antalya'yı İstanbul, Muğla ve Bursa illeri takip ediyor. 2017 Ocak ayı yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 8 milyar TL sabit yatırım tutarının 3.9 milyar lirası hizmetler sektöründe, 2.5 milyar lirası imalatta, 1.5 milyar lirası ise enerji 


YATIRIMLAR 
2017 YILINDA 
YUZDE 55 ARITI 


sektöründe gerçekleşti. Şubat 2017'de ise hizmet sektöründe 2.1 milyar lira, imalat sektöründe 1.7 milyar lira, enerji sektöründe 1.3 milyar lira değerinde teşvik belgesi düzenlendi. Mart ayında toplam öngörülen yatırım 9.4 milyar lirayı buldu. 9.4 milyar liranın 4.4 milyar lirası hizmet sektöründe, 3.4 milyar lirası imalatta, 1.5 milyar lirası da enerji sektöründe planlandı. Nisan 2017'de düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde zirveyi enerji sektörü kaptı. 6.6 milyar liralık sabit yatırım tutarıyla zirveye yerleşen enerji sektörünü 3.4 milyar liralık imalat yatırımı takip etti. Hizmet sektörü için de 2 milyar liralık teşvik belgesi düzenlendi. Mayıs ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 6.5 milyar liranın 2.8 milyarı imalat sektöründe, 2.2 milyar lirası hizmetler sektöründe, 1.4 milyar lirası ise enerji sektöründe gerçekleşti. — 


Adet Yatırım ( İstihdam 

(TL) (Kişi) 

Ocak 528 8 milyar 17.827 
Şubat 466 5.4 milyar 11.688 
Mart 686 9.4 milyar 19.063 
Nisan 664 12.2 milyar 21.497 
Mayıs 707 6.5 milyar 17.398 
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350 MİLYON DOLARLIK İTHALAT ENGELLENECEK 


k 


“Hilen başlayan yatırımımızın 


2018 yılı sonunda devreye 
girmesini planlamaktayız. 
Bu yatırımla birlikte artan elyaf ithalatının önünü keserek 390 milyon dolarlık ithalat engellenecek ve 

200 milyon dolar ihracat 
potansiyeli sağlanacak.” 


İbrahim Erdemoğlu 
Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı 


SASA 1966 yılında, dönemin pamuk üretim merkezi olan Adana'da, global pazarlarda hızla artan polyester elyaf 

ve iplik ihracatını karşılamak amacı ile kurulmuştur. 
Kurulduğu yıldan itibaren tekstil ve kimya sektörünün kalite, hizmet ve sürekliliği ile en iyi bilinen markalarından olan SASA, tekstil ve kimyada hammadde tedarikinin ve sektör güvencesinin markası olmuştur. Dupont ile yapılan ortaklık sonrasında Dupont'un “Davron” markasının kullanım hakkına da sahip olan SASA, 
2005 yılında kurulan “Özel 
Polimerler ve Kimyasallar" iş kolunda ise “Advanite” markasını yaratmıştır ve 12 yılda Turguality programının da desteği ile 

iç piyasada ve başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada faaliyetlerini yürütmektedir. 
SASA'nın Turguality programı kapsamında yaptığı faaliyetlerin başında yurtdışı fuar katılımları bulunmaktadır. Bir markanın var olabilmesi ve gücünü artırabilmesi için en önemli ölçüt olan kalite sürekliliği, müşteri beklentileri ve ihtiyaçları dahilinde sürekli iyileştirme gerekliliği bilinci içindeyiz. 
2016 yılı ise SASA için bir 
dönüm noktası olmuştur. Alınan karar ile 210 milyon dolar değerinde ilave bin ton/gün elyaf üretimine yönelik yatırım duyurusu yapılmıştır. Fiilen 
başlayan yatırımımızın 2018 


Erdemoğlu 
“Önemli olan bizim iş adamımızın ham madeye 
Türkiye'de ulaşması. 
SASA olarak polyesterde bunu yapacağız” diyor. 


yılı sonunda devreye girmesini planlamaktayız. Bu yatırımla birlikte artan elyaf ithalatının önünü keserek 350 milyon dolarlık ithalat engellenecek 

ve 200 milyon dolar ihracat potansiyeli sağlanacak. 

Yatırım sonrasında ise ilave 

450 milyon dolar ciro yaratılması 
da hedeflerimiz arasında. 

İlk aşamada yeni yatırım projelerimizle Türkiye'de pazar payını polyester elyafta yüzde 35'ten yüzde 75'e çıkarmayı hedefliyoruz. Yatırım ile gelecek ek kapasite sayesinde ise ihracat potansiyelimiz üç katına çıkacak. 
Son teknoloji ile üretilecek olan ürünlerde sektörün ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasını amaçlamaktayız. Mayıs 2017'de 


kamuoyu ile paylaştığımız 3.6 
milyar dolarlık yatırım kararımızın ise Ekonomi Bakanlığı nezdinde *Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi! kapsamında incelenmesi devam etmektedir. 
Önemli olan bizim iş adamımızın hammaddeye Türkiye'de ulaşması. Erdemoğlu Holding ve SASA olarak polyesterde bunu yapacağız. Bunu başardıktan sonra da elyaf, cips, iplik, bunun dokuması dalga dalga büyüyecek. Böylece sanayici taşıma suyla değirmen döndürmeyecek. Su kullanıma hazır, burada olacak. Aklınıza ne gelirse polyesterden yapılıyor. 
Ayrıca polyester geri dönüşümü olan bir hammadde. Gömlekte çocuk bezlerinde, paranın 


içindeki emniyet şeridinde günlük olarak kullandığımız her şeyde polyester var. Avrupa'daki bir firmanın ürettiği bu şeritlerin hammaddesini SASA veriyor. 
Biz 3.65 milyar dolarlık yatırımı devreye aldığımız zaman dünya polyester üretiminin yüzde 3'ünü SASA olarak yapacağız. 
Bölgesel olarak düşünürsek, yüzde ©'leri ya da 7'leri yapmamız gerekiyor. Dünya polyester üretiminin hacmi yıllık 60 milyon ton, değeri ise 90 milyar dolar. 
Türkiye daha büyük yatırımlar gerçekleştirecek yapıya sahip. 
Yeter ki insanlarımız kendilerine, ülkelerine güvensinler. 
Üretmeliyiz ve çalışmalıyız. 

Biz zevk-i sefa içinde yaşayacak bir ekonomide değiliz. 
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Güldamla, 
Türkiye'de her yıl bertaraf edilmesi 

gereken 1.2 milyon tonluk atığı enerji üretmek için kullanacaklarını vurguluyor. 


ÇAMURDAN 
ENERJİYE 
YOLGULUK 


n 


“Avrasya Atıksu Çözümleri olarak her yıl Türkiye'de bertaraf edilmesi gereken 
1.2 milyon tonluk atık çamurdan enerji üretmek için 
100 milyon euroluk yatırımla 
elektrik santrali kuracağız.” 


cc: 


mi e —: 


Aytuğ Güldamla 


Arasya Atıksu Yönetim 
Kurulu Başkanı 


KAPAK KONUSU 


Türkiye enerjide yabancı fonların ilgi odağı oldu. Rüzgar ve güneşten sonra yabancı yatırımcılar artık çamurdan elektrik üretimine de soyundu. 
Sanayi tesislerinin atık sularının doğaya karışmaması için seralarda güneşle kurutma yöntemi sonrası oluşan çamur, yatırımcılar için elektrik üreten hammade oldu. Arasya Atıksu Çözümleri olarak her yıl Türkiye'de bertaraf edilmesi gereken 1.2 milyon tonluk atık çamurdan enerji üretmek için 
100 milyon euroluk yatırımla 
elektrik santrali kuracağız. 
Uluslararası bir fondan 100 
milyon euro almış bir şirket olarak 4 milyon euro yatırım ile Denizli'de faaliyete başlayan ilk 


tesise ek olarak Tekirdağ'dan Malatya'ya kadar 12 ilde 

4 megavatlık elektrik santrali 
kurmayı kararlaştırdık. Atıksu arıtma tesislerinden çıkan çamurda susuzlaştırma işlemi sonrası yüzde 18 ile 30 arası kuru madde bulunmaktadır. 
Bizim tesislerimiz seralarda güneşle kurutma sistemi 

ile bu oranı yüzde 80 hatta yüzde 90 seviyesine getiriyor. 
Bundan sonraki proseste yüksek kaloriye ulaşan çamurlar yakılarak enerjiye dönüştürülüyor. Burada yanan çamurdan kalan kül ise çimento fabrikalarında hammade olarak kullanılıyor. Çamurun içeriğine göre 2 bin 500 ile 

4 bin 500 kilo kalori arası 


ısı değeri mevcut. Alternatif enerji kaynakları Türkiye'nin önceliği olmalı. Özellikle atıktan geri dönüşüm için daha çok destek verilmeli ve bu alana 


daha çok yatırım yapılmalı. 
Bunun için çimento fabrikaları kadar enerji üreten şirketlerin de var olması gerekiyor. 
Ortağım ve aynı zamanda 
Arasya CEO'su Şeref Kabuk 

ile beraber Alman teknolojisi 

ve Türk işçiliğini birleştirerek BURGUTECH firmasını kurduk. 
Ayık çamurları susuzlaştırma 

ve kurutma makinelerini artık Türkiye'de üretiyoruz. Yüzde 
100 yerli üretim makinelerimizle 
kuruttuğumuz atık çamurları yurtdışından getireceğimiz tesis ile yakarak enerji üreteceğiz. 
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“DÜNYANIN BEŞİNCİ BÜYÜK ŞİŞELEME ŞİRKETİYİZ” 


“Son 10 yılda Türkiye'deki satış hacmimizi 2 katına 
çıkardık. Yeni fabrikamız 220 
milyon litre üretim kapasitesi ve 300 kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam sağlayacak.” 


Burak Başarır 
Coca-Cola İçecek CEO'su 


Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu; Türkiye, Ortadoğu, Orta Asya ve Pakistan'da toplam 10 ülkede, 
24 fabrika ve 10 bin çalışanla 
faaliyet gösteren bölgesel bir Türk şirketi olan Coca-Cola İçecek (CCI) olarak Türkiye'deki 10'uncu fabrikamızı Isparta'da açmaya hazırlanıyoruz. İ964 yılından bu yana Türkiye ile beraber büyüyoruz. Bölgesel olarak içinde bulunduğumuz zorlu şartlara rağmen faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalara inanıyoruz. Ana hissedarımız Anadolu Grubu ile yatırımlarımıza devam ediyoruz. Dünyanın hacim açısından en büyük beşinci, nüfus açısından en büyük ikinci şişeleyici şirketiyiz. 
Türkiye, Pakistan, Orta Asya 


ve Orta Doğu bölgesinde 

uzun yıllardır üretim yapıyoruz. 

Bu süreçte, birçok ekonomik dalgalanma yaşadık. Her bölgede ve her ülkede zaman zaman ekonomik krizlerle karşı karşıya kalıyoruz. Önemli olan, kriz dönemlerinde doğru hareket edebilmektedir. Biz Coca-Cola İçecek olarak; deneyim ve birikimimizle zor zamanlardan güçlenerek çıkmayı başardık. 
Hem Türkiye'nin hem de dünyanın içinde bulunduğu değişken şartlar altında ülkemize olan inancımızla büyümeye devam ediyoruz. Türkiye'ye son 10 yılda 
1 milyar dolar yatırım yaptık. 
Türkiye'nin 81 ilinde 300'den fazla bayimiz ve 10 bin kişilik satış ordumuzla hizmet veriyoruz. 
Son 10 yılda Türkiye'deki satış 


hacmimizi 2 katına çıkardık. 
Isparta'da 110 milyon liralık yatırım ile açacağımız fabrika, Türkiye'deki 10. fabrikamız olacak. Aynı zamanda ülkedeki tüm fabrikalarımız arasında 

en ileri teknolojiyle donatılmış 
üretim hatlarına sahip. 220 
milyon litre üretim kapasitesi 

ve 300 kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam etkisi yaratacak. 
Önümüzdeki dönemlerde 

yine hem Türkiye'de hem de uluslararası operasyonlarımızda yatırımlarımıza devam edeceğiz. 
Türkiye'de yarattığımız her 1 TL ekonomiye 6,8 TL kazandırıyor. 
Doğrudan ve dolaylı olarak 

30 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 
Isparta'da hizmete açacağımız yeni fabrikamızın bölgeye yeni bir hareket getireceğine inanıyoruz. 


Coca Cola İçecek 
CEO'su Burak Başarır birçok ekonomik dalgalanma yaşadıklarını ve güçlenerek devam ettiklerini söylüyor. 
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CUMHURİYET'İN 
ILK FABRIKASI BUYUYOR 


Votorantim Cimentos'un Amerika kıtası dışındaki en büyük yatırımı 140 milyon euro ile Sivas'ta hayata geçti. 
Votorantim Cimentos Türkiye CEO'su Şefik Tüzün 

“Bu yatırım Türkiye'deki varlığımızı güçlendirecek” dedi. 


TÜRKİYE'DE yatırımlar hız kesmeden 


devam ediyor. Gerçekleştirilecek yatırımlar art arda açıklanırken, Türkiye'de yeni fabrika açılışları da sürüyor. Temmuz ayında açılan fabrika ile Sivas 140 milyon euro yatırım ile 

en büyük yatırımına kavuşmuş oldu. 
Cumhuriyet'in devlet eliyle kurulan 

ilk fabrikası olarak da hatırladığımız Sivas Çimento Fabrikası, Votorantim Cimentos'un 140 milyon euro yatırımı ile faaliyete geçti. Dünyanın önde gelen çimento üreticilerinden Votorantim, bu yatırım neticesinde Amerika 

kıtası dışındaki en büyük yatırımını Türkiye'de hayata geçirmiş oldu. Aynı zamanda fabrikanın Sivas'ın aldığı en büyük yatırım olması da tesisin Sivas halkı için de önemini artırıyor. 


Üretim 4 kata çıkacak 

Geçmişi 1930'lu yıllara dayanan Brezilya menşeli Votorantim Cimentos, hazır beton ve agrega sektörleri dışında enerji, meyve suyu ve bankacılık gibi alanlarda da faaliyet gösteriyor. Sivas'taki çimento fabrikası sayesinde Votorantim'un üretim kapasitesi 4 katına çıkabilecek. 
Yatırım umut verici. Fakat art arda açılan çimento fabrikaları ihtiyaçları yeterince karşılamıyor mu? Hala pazar ihtiyacı mevcut mu? “Gidilen pazarda etkin oyuncu olmaya ve kalıcılığa 


Votorantim 


Cimentos 
Yaşamda iz bırak 


Y 


Tüzün, gittikleri pazarda etkin oyuncu olmaya ve kalıcılığa önem verdiklerini vurguluyor. 
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Sivas Çimento 
Fabrikası 
Cumhuriyet'in ilk çimento fabrikası olma özelliğini taşımakta. 


ei 


önem veriyoruz” diyen Şefik Tüzün, 

İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kapasite fazlası olmadığını, hatta nispeten ihtiyacın olduğunu söylüyor. 
Türkiye tarafından ihracatın en çok gerçekleştirildiği Suriye ile barış 

ortamı sağlandığında da Sivas'ta açılan fabrikanın dış pazarda rolünün büyük olacağına inanıyor. Zaten Sivas'ın tercih edilmesindeki bir sebep de tren yolu ile lojistik imkanının olması. Böylece çevre bölgelere ulaşmak daha kolay olacak. 
Güneydoğu'da gerçekleşecek olası bir hareketlenme, Rusya ile yeni başlanan ihracatın büyümesi de eklenirse, Tüzün'ün Votorantim Cimentos'tan çimento ihracatı için hedefleri büyük. 
Toplantıda sıcakta eriyen, sık sık çalışma ihtiyacı çıkan asfalt yollar yerine 

beton yolların yapılması da konuşulan konulardandı. Uzun ömürlü, düşük maliyetli yolların yapılması ile birlikte sektör daha da canlanabilir. Bu da 

yine çimentonun kullanım alanlarının gittikçe artacağına işaret. Kapasite 

sınırlı olduğu için büyüyemediklerini ve sektörde geri kaldıklarını belirten Tüzün, Ankara'daki fabrikanın eski teknolojisini revize etmenin çok daha masraflı olması sebebiyle de yeni bir fabrika kararı aldıklarını ekledi. 


“Potansiyelin farkındayız” Votorantim Cimentos Global CEO'su Walter Dissinger ise açılışta yaptığı 


ES EE a 


konuşmada Türkiye'nin altyapısı, büyüme ile ihracat konusundaki potansiyelinin farkında olduklarını söyleyerek ekledi, “Türkiye'nin eğitimli, yetişmiş insan kaynakları da bizi Türkiye'de yatırıma yönlendiren önemli bir diğer etken. Biz de hem 

bu potansiyeli doğru değerlendirmek hem de Türkiye'nin büyümesinde iz bırakmak için Amerika kıtası dışındaki en büyük yatırımımızı burada hayata geçirdik. 140 milyon euro değerinde yatırımı bu kadar önem verdiğimiz bir bölgede hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz.” Votorantim Cimentos EAA Bölge CEO'su Erik Madsen ise, “Avrupa, Asya ve Afrika bölgesi, çok 


7 
ZAN 


YÜZDE 13'Ü İHRACAT 


Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin açıklamasına göre 2017 Mart ayında 
800 bin tona yakın çimento ihracatı 
gerçekleştirildi. En fazla ihracat yapılan ülke Suriye olurken onu İsrail ve Yemen izledi. 2017 yılı ilk çeyreğinde üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 13'ü ihracata konu oldu. Türkiye, Çimento üretiminde Avrupa'da birinci olurken dünyada ilk 5 ülke içinde yer alıyor. İhracatta ise ilk 3 ülke arasında bulunuyor. 


farklı dinamikleri içinde barındırıyor ancak ekonomik büyümedeki potansiyel göz önünde bulundurulduğunda 

Türkiye tüm bu ülkeler içinde özellikle öne çıkıyor. Bu nedenle son yıllarda bölgede gerçekleştirdiğimiz en önemli yatırım Sivas fabrikası oldu. Bu yatırım aynı zamanda bölgedeki büyüme planlarımızın ve kalıcılığımızın simgesi olması açısından da önem taşıyor” dedi. 


İz bırakmaya devam 

Votorantim Cimentos bugüne kadar birçok projede yer aldı. Sivas - Ankara Hızlı Tren Hattı, Samsun Çarşamba Havalimanı, Çorum Obruk Barajı, Kayseri Adalet Sarayı gibi Türkiye'nin birçok noktasında bulunan projelerin çimento tedarikçisi. Yeni fabrika ile bu projelere yenilerinin de eklenmesi planlanıyor. Hatta 2017 yılı içinde hem çevrenin korunması adına hem de proses iyileştirilmesi kapsamında 35 milyon TL daha yatırım gerçekleştirilecek. 
Fabrikanın açılışında konuşan Şefik Tüzün, “Bu kapsamda yeni yatırımlar yapmaya da devam edeceğiz. 2017 yılı içinde hem çevrenin korunması hem de 
proses iyileştirilmesi kapsamında 35 
milyon TL daha yatırım yapmayı hedefliyoruz. Votorantim Cimentos olarak ülkemizin büyümesinde ve gelişmesinde hız kesmeden sürdürülebilir üretim bilinci ile sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz” dedi. — 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TÜRKİYE'Yİ DEĞİŞTİRECEK 250 YATIRIM 


eg ŞEHİR KURULUŞ YATIRIM NİTELİĞİ YATIRIM TUTARI (TL) AÇIKLAMA İSTİHDAM 


Sasa Komple yeni yatırım 12.800.000.000 Polimer üretim tesisi Yükselir Group Komple yeni yatırım 6.150.000.000 Gıda işleme tesisi 


Yeka ve Kalyon/Hanwha Ortak K ilenebili e En BM Ör Komple yeni yatırım 4.500.000.000 e e 1.500 
Girişim Grubu enerji kaynak alanı 
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Tevsi 3.850.000.000 Dia e DE 18 
hizmetleri 


Nizip Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 2.490.490.000 Belediye hizmetleri 


TOSB sl Yan Sami iz Tevsi 700.000.000 gre sanayi efesi Organize Sanayi Bölgesi hizmetleri 


Yenikent Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 900.000.000 Belediye hizmetleri 


8 Gümüşhane Kürtün Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 645.000.000 Belediye hizmetleri 
9 Adın Batı Anadolu Grubu Komple yeni yatırım 500.000.000 Çimento fabrikası 


Bursa Çimento Tevsi 420.000.000 Ek üretim hattı Öbektaşı Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 327.000.000 Belediye hizmetleri Aksaray İl Özel İdaresi Komple yeni yatırım 320.000.000 Özel idare hizmetleri 
Cms Jant San. A.Ş. Komple yeni yatırım 310.000.000 Üretim tesisi 600 
Hozat Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 300.000.000 Belediye hizmetleri Gölcük Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 270.550.000 Belediye hizmetleri Edirne Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 260.000.000 Belediye hizmetleri Ni Komple yeni yatırım 241.000.000 Belediye hizmetleri Cihanbeyli Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 236.293.205 Belediye hizmetleri Arguvan Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 228.680.000 Belediye hizmetleri Viranşehir Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 227.175.700 Belediye hizmetleri 


İ Me ee ea Üniversite ve 
İstanbul Şehir Üniversitesi Komple yeni yatırım 218.615.000 Mi 100 


EE Pazaryolu Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 211.500.000 Belediye hizmetleri 
a Türk Ytong Sanayi A.Ş. Komple yeni yatırım 206.000.000 Fabrika 450 
En Demirözü Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 90.912.000 Belediye hizmetleri EJ| Bayat Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 90.000.000 Belediye hizmetleri Çal Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Tevsi, modernizasyon 83.491.682 Plastikten gerdirilmiş film Kazmaz Matbaacılık San. ve : ; Tic.Ltd. Sti Tevsi 82.120.000 Basım hizmetleri Tanrıkulu Kauçuk San. ve Tic. Ltd. Şti. Tevsi 178.000.000 a Ka lastik geri dönüşümü 
Saran Uluslararası Filmcilik : â - a iz sam Hema AŞ, Komple yeni yatırım 75.000.000 Stüdyo pal Akın Öz Komple yeni yatırım 174.000.000 Branda afiş baskı 
| | Bifa Bisküvi ve Gıda San. A.Ş. Tevsi 792.000.000 Bisküvi, gofret ve kek 950 
Tokuş Radyo Televizyon Dijital > Uydudan televizyon a Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. e yel al e yayıncılığı ii 
Arasya Atık Su Arıtma ve Kurutma R 7 
Sistemleri Ananim Şirketi Komple yeni yatırım 67.180.000 Atık çamur kurutma 12 
Tesa Endüstriyel Yıkama ve Tekstil : Çamaşır yıkama, kurutma, pa Kiralama San. Tic. A.Ş. BL e sıkma hizmetleri W 
| Şireci Tekstil San. ve Tic, A.Ş. Komple yeni yatırım 164.360.000 Pamuk ipliği 90 
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CMS JANT, İZMİR'E GERÇEKLEŞTİRECEĞİ 310 MİLYON LİRALIK 


Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 
Tübitak Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 


Medifema Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. 


Ümit Evi Engelli Bakım İnşaat Özel Eğitim ve Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. 


Balçiçeği Özel Eğitim Öğretim Sağlık Rehabilitasyon Bakım Evi Hizmetleri Ltd. Şti. 


Özel Amed Sağlık Medikal İlaç ve Tibbi Cihazlar İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti, 


Özgür Akbaba Özlenen Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kulübü 


Levent Hastanesi Ltd. Şti. 
Bay Karakoç Yaşam Merkezi Yaşlı 


Bakım Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 


Engin Yeşiltaş 


Kardelen Bakım Merkezi 
Ticaret Ltd. Şti. 


Radyotek Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. 


Öztan Sağlık Hastanesi Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti, 


Radyotek Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. 


Sinan Allahverdi 


Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. 


Erdoğan Geriatrik Yaşam Merkezi Huzurevi Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti. 


Bilcem Özel Eğitim Özel Sağlık Gıda Reklamcılık İnşaat Bilgisayar İletişim Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 
Mercan Eğitim İnş. Enerji Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. 
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Nakil, modernizasyon 


Komple yeni yatırım 


Komple yeni yatırım 


Komple yeni yatırım 


Komple yeni yatırım 


Modernizasyon 


Komple yeni yatırım 
Komple yeni yatırım 


Tevsi, modernizasyon 


Komple yeni yatırım 


Komple yeni yatırım 


Komple yeni yatırım 


63.000.000 


163.000.000 


58.200.000 


58.000.000 


55.000.000 


53.100.000 


50.360.000 


149.647.353 


36.750.000 


30.560.000 


34.321.500 


34.000.000 


30.000.000 


28.840.000 


128.320.000 


27.770.000 


25.000.000 


23.000.000 


22.504.303 


Kreş ve gündüz bakım evi 
Madde ve ürünlerin teknik testi ve analizi hizmetleri 


Cerrahi hastane hizmetleri 


Yerleşik kuruluşlarca yürütülen yardım hizmetleri 


Engelli bakım merkezi 


Diyaliz merkezi 


Yaşlılara yönelik yardım hizmetleri 


Tıbbi hastane hizmetleri 


Huzurevi ve rehabilitasyon merkezi 


Kreşler ve gündüz bakım evleri 


Engelli bakım merkezi 


Röntgen ve tomografi filmi çekim merkezleri 


Tıbbi hastane hizmetleri Röntgen ve tomografi filmi çekim merkezleri 
Ağız sağlığı merkezi 
Hidrolik, teleskopik 


amortisör 


Yaşlılara yönelik yardım hizmetleri 


Ortaokul eğitim hizmetleri 


Anaokulu - ilkokul - ortaokul - lise 


EN ŞEHİR KURULUŞ YATIRIM NİTELİĞİ | YATIRIM TUTARI (TL) AÇIKLAMA İSTİHDAM 


22 


50 


75 


80 


5İ 


3) 


67 


25 


110 


YATIRIM İLE 600 KİŞİYE İSTİHDAM YARATMAYI, YILDA 2,5 


MİLYON ADET JANT ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR 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KAPAK KONUSU 


OE a Malatya Çınar Eğitim Kurumları A.Ş. 
O Gana Nmf Eğitim Kurumları A.Ş. 


na Cesur Vefa Eğitim Kurumları 


Ulaştırma Yayıncılık Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 


Metro Grubu 


Şişecam Cam Ambalaj 
Filli Boya 
Akademilk Eğitim Organizasyon ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 


Tadev Eğitim Hizmetleri Gıda İnşaat Tic. Ltd. Şti, 
Özel Antakya Sınav Dersanesi Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi 


Tersan Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş 


Coca Cola İçecek 


Reis Rs Enerji Elektrik Ür. Mot. 
Araçlar Tütün Ür. Dağ. Paz. San. 
ve Tic. A.Ş. 


Sancaktepe Özel Şenel Eğitim Kurumları ve Gıda Ticaret Ltd. Şti. 
Atakum Uğur Lisesi Eğitim Öğretim Hizmetleri Yayıncılık Reklam İnşaat Taşımacılık San. ve Tic, Ltd. şti. 


Özel Tarabya İngiliz Okulları Ticaret A.Ş. 


Olgu Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti, 


Gelal Çorap San. ve Tic. A.Ş. 


Lıfewatch Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi 


Ali Korkmaz Özel Eğitim Kurumları Gıda Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. 


ŞİŞECAM TOPLULUĞU BALIKESİR'DE KURULACAK FABRİKA İLE 


Ülkü Üstün Yapı End. San. ve Tic. A.Ş. 


Tevsi, nakil 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 
Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


122.000.000 


121.148.000 


20.000.000 


20.000.000 


20.000.000 
20.000.000 


14.000.000 


2.870.000 


12.500.000 


1.010.000 


10.000.000 


106.437.400 


01.340.000 


00.800.000 


99.000.000 


96.500.000 


95.000.000 


93.500.000 


92.910.552 


92.000.000 


Anaokulu - ilkokul - ortaokul - lise 


Anaokulu - ilkokul - ortaokul 


Ortaokul 


Rezidans, otel ve yurt projesi 


Cam elyaf üretim tesisi 
Üretim tesisi 


Okul öncesi eğitim hizmetleri 


Teknik ve mesleki ortaöğretim hizmetleri 


Ortaokul eğitimi 


Feribot 


Üretim tesisi 


Elektrik enerjisi üretimi 


Anaokulu - ilkokul - 


Anaokulu - ilkokul - ortaokul - lise 


Anaokulu - ilkokul - ortaokul - lise 


Anaokulu - ilkokul - ortaoku 


Diğer trikotaj ve tığ işi kumaşlar 


İnsan sağlığı ile ilgili diğer 


hizmetler 


Anaokulu - ilkokul - ortaoku 
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80 


100 


85 


120 


300 


110 


YILLIK 70 BİN TONLUK ÜRETİM KAPASİTESİNE ULAŞACAK 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İbn Haldun Üniversitesi 


Palandöken Akd Kids Özel Eğitim Hizmetleri Taş, İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti, 


Hkmk Eğitim Öğretim Yayın. İnş. Gıda 


Bilg, Tur. San. Tic, Ltd. Şti. 


Avrasya Eğitim Kurumları San. ve Tic. 
Ltd. Şti. 


Soda Sanayii A.Ş. 

Siirt Belediye Başkanlığı Devrialem Eğitim Hizmetleri A.Ş. 
Dyg Denge Yatırım Grup İnşaat Gıda Sağlık Eğitim Turizm San. ve Tic, A.Ş. 


Özel Sakarya Irmak Eğitim Kurumları Tic. Ltd. Şti, 


Bilgin Yatçılık Ve Turizm İşletmeciliği Ticaret Ltd. Şti. 


Rmk Marine Gemi Yapım Sanayii Ve Deniz Taşımacılığı İşletmesi A.Ş, 


Ydv Yediveren Özel Eğitim Kurumları Ltd. Şti. 


Ersel Ağır Makine Sanayi ve Ticaret 


A.Ş. 
Mardin Büyükşehir Belediyesi 


Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş, 


Nisan Akademi Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 


Şeref Söylemez Söylemez Mimarlık 


Birlik Özel Eğitim Hizmetleri Tic. 
Ltd. Şti. 
Gülşen Özel Eğitim Kurumları San. 
Tic. Ltd. Şti. 
Beyaz Erim Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. 


Almesan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. 


Mehmet Şan 


Ardus Gayrimenkul Yat. A.Ş. 
İstanbul Eser Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 

Caner Özen Eğitim Yayın Bilişim İnş. 
Tur. San. ve Tic. A.Ş. 


Aslı Çiltaş Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti. 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Modernizasyon 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


Tevsi, nakil, ürün çeşitlendirme 


Komple yeni yatırım 


Modernizasyon 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


Tevsi 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


91.967.396 


90.000.000 


86.526.000 


84.950.000 


84.400.000 
82.668.000 


80.000.000 


80.000.000 


80.000.000 


79.000.000 


71.140.000 


71.340.000 


76.210.000 


76.000.000 


75.520.000 


75.000.000 


174.760.000 


72.810.000 


170.000.000 


170.000.000 


69.330.000 


67.870.000 


67.830.000 


67.140.000 


65.960.000 


65.419.672 
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Üniversite ve yükseköğretim 


Anaokulu - ortaokul S3) 


Anaokulu - ilkokul - 


ortaokul - lise v 
İlkokul ve ortaokul 
Hafif soda, ağır soda 
Belediye hizmetleri 
Anaokulu - pi - 75 
ortaokul - lise 
a 100 
ortaokul - lise 
Anaokulu - e - 75 
ortaokul - lise 
Çelik gövdeli motor yat 350 
Kimyasal tanker 343 
Anaokulu ve ilkokul 49 
türbin gövdeleri 10) 
İçme suyu ve kanalizasyon 
Kamyon, kamyonet ve otobüs 
Okul öncesi eğitim 40 
hizmetleri 
Okul öncesi, İlkokul ve 190 
ortaoku 
Wok OrtaYKUİ, ise 190 
eğitim hizmetleri 
Okul öncesi, ilkokul, 
SN 49 
ortaokul eğitimi 
A il - 
naokulu e 60 
ortaokul - lise 
Alüminyum levha, disk ve 60 
pul üretimi 
fnaBkUlk e ikok - 100 
ortaokul - lise 
anekülu —ilkokü - 100 
ortaokul - lise 
Anaokulu - i KOKU - 44 
ortaokul - lise 
Okul öncesi, ilkokul ve 
SE 70 
ortaokul eğitim 
A 1 pi 
naokulu - i ki 80 
ortaokul - lise 


40-41 


KAPAK KONUSU 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hizmetleri 


Özmer Pastacılık Ve İçecek Ürün. Muhtelif soslar, katkı Ka San. Paz. Tur, ve Dış Tic, A.Ş. Bi ÇadPU 000 maddeleri ve karışımlar e Özel İletişim Okul Dersane 
Eğitim Hizmetleri Basım ve Yayın Komple yeni yatırım 64.000.000 Lise 80 
Limited Şirketi a Ve in N Komple yeni yatırım 63.000.000 Köy hizmetleri 
104 Erzincan Refahiye Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 62.253.000 Belediye hizmetleri 
105 Afyonkarahisar. Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Komple yeni yatırım 62.000.000 Özel idare hizmetleri 
106 O Kocaeli Kartepe Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 62.000.000 Belediye hizmetleri 
107 Halay Hassa Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 60.875.000 Belediye hizmetleri 
Elazığ İli Kalkındırma ve Köylere n e N a Hizmet Götürme Birliği Komple yeni yatırım 60.292.800 Köy hizmetleri 
109 Erzurum Erzurum Büyükşehir Belediyesi Komple yeni yatırım 60.000.000 Belediye hizmetleri 
OMO Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 60.000.000 Belediye hizmetleri ÖM Konya Ilgın Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 60.000.000 Belediye hizmetleri M2 Nevşehir Ungun Holding 60.000.000 Otel M8 Tokat Sulusaray Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 59.673.355 Belediye hizmetleri ğ ) e Plastikten mamul 
Assan Hanil Otomotiv San. Tevsi, ürün 59.390.000 parçalar, plastik kapı 60 
ve Tic. A.Ş. çeşitlendirme panel parçaları vs. 
M8 Erzurum Narman Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 58.280.000 Belediye hizmetleri M6 © Kastamonu Azdavay Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 57.490.000 Belediye hizmetleri M7 Edime Keşan Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 57.000.000 Belediye hizmetleri e a, Düzkışla Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 56.930.000 Belediye hizmetleri M9 Niğde Altunhisar Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 06.832.300 Belediye hizmetleri 
0120 o Kayseri Talas Belediye Başkanlığı. Komple yeni yatırım 06.510.404 Belediye hizmetleri 
a Sis Divriği Belediye Başkanlığı Komple yeni yatırım 55.990.000 Belediye hizmetleri 
GEN Polatkan Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. Komple yeni yatırım 50.792.741 Çağrı merkezi hizmetleri 500 
Şefkat Metal Geri Geri Dönüşüm İmal , Yeniden değerlendirilmiş m Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi KE AK See metal atık ve hurdalar ii Stage Turizm İnşaat Emlak Özel 
Eğitim Animasyon Organizasyon San. Komple yeni yatırım 55.159.849 Gösteri merkezi 200 
Tic. Ltd. Şti. 
Nature Atık Geri Dönüşüm Sistemleri Ambalaj atığı toplama ve A5 Dier Sanayi Ticaret Ltd. Şti. A e plastik atık geri kazanım ii ChimiAkrec Avrasya Endüstriyel Atık Nİ 
ae kei Sl yenip İğ Komple yeni yatırım 54.990.000 Atıktan türetilmiş yakıt 40 
Tempo Çağrı Merkezi ve İş Süreçleri 
Dış Kaynak Hizmetleri Ticaret Komple yeni yatırım 54.570.000 Çağrı merkezi 450 
Anonim Şirketi 
Tempo Çağrı Merkezi ve İş Süreçleri 
Dış Kaynak Hizmetleri Ticaret Komple yeni yatırım 54.380.000 Çağrı merkezi 450 
Anonim Şirketi 
Tempo Çağrı Merkezi ve İş Süreçleri 
Dış Kaynak Hizmetleri Ticaret Komple yeni yatırım 54.000.000 Çağrı merkezi 500 
Anonim Şirketi 
Haritacılık konusunda 
Mustafa Yamansavcı Tevsi 53.920.000 teknik testi ve analiz 4 


2017 Ağustos Turkishtime 
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A1 Manisa Enerjeo Gediz Enerji Üretim A.Ş. Komple yeni yatırım 53.840.000 Sondaj hizmeti Hatsu Tevsi 52.820.000 Atıksu arıtma tesisi e Metal olmayan atık geri 
Değerlendirme Sanayi Ve Ticaret Komple yeni yatırım 52.000.000 y 9 40 
: kazanımı 
Ltd. Şti, 
Kılıçlar Hurdacılık San. ve Tic, A.Ş. Komple yeni yatırım 51.580.000 Hurda geri kazanım 30 
Aksa Sivas Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Komple yeni yatırım 51.000.000 e altyapısı 
Erk Geri Dönüşüm Otomotiv İnşaat ” Yeniden değerlendirilmiş Gıda San. ve Tic.Ltd. Şti. Bl e metal atık ve hurdalar > 
Vem İlaç San. ve Tic, A.Ş. Ürün çeşitlendirme 50.500.000 Tablet ve kapsül ilaç 50 
Ads Atık Dönüşüm Sistemleri Yeniden değerlendirilmiş 
Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Komple yeni yatırım 50.090.000 metal olmayan atık ve 60 
Şirketi hurdalar 
Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv ; : 
Sanay. Şt Tevsi 50.060.000 Otomotiv yan sanayi 100 
Nacer Plastik Sanayi ve Ticaret 
me Tevsi 50.000.000 Plastik geri kazanımı 8 
Niko Dijital Baskı Reklam En devede 
Danışmanlık İthalat ve İhracat San. Komple yeni yatırım 50.000.000 e 9 
EM AS süreli yayınlar 


Yeniden değerlendirilmiş 
Modernizasyon 49.990.000 metal atık ve hurdaların 0 
geri dönüşümü 


Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale Hurda Müdürlüğü Şubesi 


Senkronize Mühendislik Makine Freze - torna üzerindeki iş 


Sanayi Ve Ticaret A.Ş. pe AAYEY0Y0 millerinin onarımı : 
ki e e yeli Komple yeni yatırım 49.970.000 Tıbbi atık sterilizasyonu 9 
Dörtler Otomotiv Plastik Ürünleri 
Gıda Temizlik Hizmetleri İnşaat Komple yeni yatırım 49.850.000 Atık plastik geri kazanımı 12 
Taahhüt San. ve Tic.Ltd. Şti. 
Rhossos Turizm ve Otelcilik Ltd. Şti. Komple yeni yatırım 49,720.000 Otel 240 
Özel Sevgi Bakım Hizmetleri San. ve , , N 
4 
Tic. Ltd. Şti Komple yeni yatırım 9.173.372 Engelli bakım merkezi 04 
Değirmenci Sağlık Hizmetleri Fiziksel ve zihinsel 
Güvenlik Temizlik Tur. İth. İhr. San. Komple yeni yatırım 49.050.000 özürlülere yönelik yardım 100 
Tic. Ltd. Şti. hizmetleri 
Medisave Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. Komple yeni yatırım 47.500.000 Tıp merkezi 39 
Alsancak Özel Kent Tıp Merkezi A.Ş. Komple yeni yatırım 47.356.000 Tıp merkezi 65 


AKSA SİVAS DOĞAL GAZ DAĞITIM, 50 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDEKİ YATIRIM İLE SİVAS'IN DOĞAL GAZ DAĞITIM ALTYAPISINI OLUŞTURACAK 
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KAPAK KONUSU 


Özgirişim Özel Okul İnş. Lpg Tarım San. ve Tic.Ltd. Şti. 


Necip Öztürk 
Bahser Enerji Elektrik Üretim San. 
A.Ş. 


Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri Işletme Yatırım Anonim Şirketi 


Elazığ Özel Hastanesi A.Ş. 


Zeynep Hamzaçebi - Özel Trabzon Bakım Merkezi 


Mesa Vip Eğitim San. ve Tic. A.Ş. 
Metropol Eğitim İnş. Day. Eşya Elek. 
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 


Metropol Eğitim İnş. Day. Eşya Elek. 
Gıda San. ve Tic.Ltd. Şti. 


Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 


Bostancı Anadolu Eğitim Kurumları AŞ. 


Adem Karakuyu Kampüs Etüt Eğitim Merkezi 


Usta Kalemler Eğitim Hizmetleri Inşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 


Bitlis İl Özel İdaresi Gölmarmara Belediye Başkanlığı Kırıkkale İl Özel İdaresi 


Egem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 


İçdaş Çelik Enerji ve Tersane Ve Ulaşım San. A.Ş. 


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı 


İzmir İstek Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş. 


Özel Bemer Eğ. Öğr. Yay. Kariyer Pin. 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


Tevsi, nakil 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 
Komp 
Komp 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya e yeni ya 


e yeni ya 


Tevsi 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


Komple yeni yatırım 


Komple yeni yatırım 


46.930.000 


46.912.200 


46.660.000 


46.530.000 


46.500.000 


46.350.000 


45.980.000 


45.900.000 


45.466.864 


45.340.000 


45.000.000 


45.000.000 


44.850.000 


44.800.000 


44.450.000 
44.365.000 
44.350.000 


44.000.000 


44.000.000 


43.800.000 


Fiziksel ve zihinsel özürlülere yönelik yardım hizmetleri 


Tıbbi hastane hizmetleri 


Elektrik enerjisi üretimi 


Ankara etlik entegre sağlık kampüsü yapımı 


Cerrahi hastane hizmetleri 


Fiziksel ve zihinsel özürlülere yönelik yardım hizmetleri 


Anaokulu - ilkokul - ortaokul 


İlkokul, ortaokul, Anadolu ve Fen Lisesi eğitimi 
İlkokul ve ortaokul eğitimi Okul öncesi eğitim ve lise eğitim hizmetleri 


Anaokulu - ilkokul - ortaokul - lise 


Anaokulu - ilkokul - ortaoku 


Okul öncesi, ilkokul 


Anaokulu - ilkokul - ortaokul - lise 


Özel idare hizmetleri 
Belediye hizmetleri 
Özel idare hizmetleri 


Kağıt ve kartondan baskılı kutu 


Deniz yoluyla yük taşımacılığı 


Belediye hizmetleri 


2017 BAŞINDAN BERİ 51,1 MİLYARLİRALIK YATIRIM 
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Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Sertrans Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş. 

Havsa Belediye Başkanlığı Taşlıçay Belediye Başkanlığı İspir Belediye Başkanlığı Çorlu Belediye Başkanlığı Ardahan İl Özel İdaresi 
Almus Belediye Başkanlığı 


Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 


Kütahya İl Özel İdaresi 
Artvin Belediye Başkanlığı Türkeli Belediye Başkanlığı 

Mudanya Belediye Başkanlığı Bingöl İl Özel İdaresi 
Sezgi Abiye Giyim Plastik İnş. Tur. 
San. ve Tic.Ltd. Şti. 

Ite-Ka Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 
White Force Enerji Atık Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Nurlu Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. 


Master Net Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Inşaat San. Tic. Ltd. Şti. 


Atasoy Geri Dönüşüm Teknolojileri Akaryakıt Metal İnş. Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti. 


Afer Atık Enerji San. ve Tic. A.Ş. 


Hür Plastik Geri Dönüşüm ve Granür Imal. San. Tic. Ltd. Şti. 
Nazmiye Öngel 


Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri Anonim Şirketi 


Altıntaşlar 2 Geri Dönüşüm Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 


Görsel Özel Tıp Teşhis ve Tedavi Merkezi Tic. Ltd. Şti. 


Mesob Yaşlı Bakım Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hiz. Tic. Ltd. Şti. 


Fatih Kara 


Ser Sosyal Hizmetler Sağlık Eğitim Turizm Yemekçilik Temizlik Inşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 


Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnşaat Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. 
Ltd. Şti. 


Tevsi, ürün çeşitlendirme 


Komp 
Komp 
Komp 
Komp 
Komp 
Komp 


Komp 


Komp 
Komp 
Komp 
Komp 
Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Tevsi 


e yeni ya e yeni ya e yeni ya e yeni ya e yeni ya 


e yeni ya e yeni ya 


e yeni ya e yeni ya e yeni ya e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


Tevsi e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


Modernizasyon 


Modernizasyon, tevsi 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


43.000.000 


43.000.000 


42.900.000 
41.861.000 
41.764.000 
41.000.000 
40.359.123 
40.000.000 


39.405.944 


39.256.844 
39.000.000 
38.600.000 
38.501.468 
38.210.000 


37.646.185 


37.500.000 


37.000.000 


36.988.000 


36.081.171 


36.000.000 


35.890.000 


35.292.000 


35.000.000 


35.000.000 


35.000.000 


34.140.000 


34.000.000 


33.050.000 


33.000.000 


32.198.895 


Sebze konservesi, hazır yemek konservesi 


Lojistik hizmetleri 


Belediye hizmetleri 
Belediye hizmetleri 
Belediye hizmetleri 
Belediye hizmetleri 
Özel idare hizmetleri 


Belediye hizmetleri 
Belediye hizmetleri 


Özel idare hizmetleri 
Belediye hizmetleri 


Belediye hizmetleri 


Belediye hizmetleri 


Özel idare hizmetleri 


Plastik ambalaj ve PVC kapı imalatı 


Atık bertarafı ve geri kazanımı 


Katı atık ayrıştırma 
Plastik atık geri kazanımı 


Film, prodüksiyon üretimi 


Kurşun geri kazanımı 


Yeniden değerlendirilmiş metal atık ve hurdalar 


Yeniden değerlendirilmiş metal olmayan atık ve hurdalar 


Engelli bakım merkezi 
İT yükü 


Muhtelif ambalaj atığı geri kazanımı 


Tıp merkezi 


Huzurevi 


Öğrenci yurtları 


Fiziksel ve zihinsel özürlülere yönelik yardım hizmetleri 


Manyetik görüntüleme merkezi 
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KAPAK KONUSU 


Becem İnşaat Turizm ve Otelcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 


Troyka Eğitim Hizmetleri Tur. ve İnş. 
San. Tic, Ltd. Şti. 


Mehmet Zeki Yakut 


Şifalıeller Eğ. Sağ, ve Sos. Hizm tic. 
San.Ltd. Şti. 


Samsun İrfaniye Eğ. ve Kült. Hizm. 
Derneği Tic. İşl. 


Özel Atakent Kolej Eğitim Yay. Bas. 
Hiz. Tic. ve San. A.Ş. 


Ötüken Eğitim Basım Yayın İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. 


Kubaa Yapı Mimarlık İnşaat Petrol Ürünleri Emlak Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti, 

Uğurlu Gelecek Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. 


Aktif Gelişim Eğitim Hiz. Yay. Dan. 
İnş. Tur. Rek. Halk. İlişkiler San. ve Tic. AJŞ. 


Nihat Erim-Özel Özveren Başkent Mavi Limit Temel Lisesi 


Öz-Or Kardeşler Nak. Hat. İnş, Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. 


Han Kongre Tur. San. ve Tic. A.Ş. 
Hama Pvc Profil Nak.inş.gıd. Orman Ürün. San. ve Tic.Ltd. Şti. 
Çevreli Belediye Başkanlığı 


Hocalar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 
Meram Belediyesi Başkanlığı Elazığ Belediye Başkanlığı 


Giresun İli Görele İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 


Reşadiye Belediye Başkanlığı 


Zafer Form Ofset Matbaacılık İnş, Taah. İnş. Malz. Oto. San. ve Tic. 
Ltd.Şti. 


Pusula Call Center İletişim Anonim Şirketi 


Kırıkkale Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 


Arat Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi Lid. Şti. 
Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. 


Güzel Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 
Komp 


Komp 
Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


Komp 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


Tevsi 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


e yeni ya 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


ırım 


31.700.000 


31.660.000 


30.800.000 


30.600.000 


30.600.000 


30.500.000 


30.080.000 


30.007.000 


30.000.000 


29.309.711 


29.068.000 


29.000.000 


28.000.000 


28.000.000 


27.800.000 


27.450.000 


27.158.000 
27.130.000 


26.900.000 


26.431.945 


26.000.000 


25.744.000 


25.000.000 


25.000.000 


25.000.000 


24.700.000 


Yaşlılara yönelik yardım hizmetleri 


Lise eğitim hizmetleri Anaokulu - ilkokul - 


ortaokul - lise 


Anaokulu - ilkokul - ortaokul - lise 
Okul öncesi eğitim 

hizmetleri 


Anaokulu - ilkokul - ortaokul - lise 


İlkokul ve ortaokul eğitimi 


Anaokulu - ilkokul - ortaokul 


Anaokulu - ilkokul - ortaokul 


Ortaokul 


Anaokulu - ilkokul - ortaokul - lise 


Anaokulu - ilkokul - ortaokul 


Anaokulu - ilkokul - ortaokul - lise 


PVC profil 


Belediye hizmetleri 
Köy hizmetleri 


Belediye hizmetleri 


Belediye hizmetleri 
Belediye hizmetleri 


Belediye hizmetleri 


Basım hizmetleri 


Çağrı merkezi 


Yeniden değerlendirilmiş metal atık ve hurdalar 


Elektrik enerjisi üretimi 


Okul öncesi, ilkokul, ortaokul lise eğitim hizmetleri 


Tahıl ambarlama hizmetleri 
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Tübitak Bilişim ve Bilgi Güvenliği Anten test ve araştırma İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Komple yeni yatırım 24.630.000 merkezi laboratuvarları Başkanlığı (Bilgem) kurulumu a 7 Yeniden değerlendirilmiş 
a ae si) e e e Komple yeni yatırım 24.590.000 metal olmayan atık ve 20 
2 hurdalar 


Mşr Inşaat Turizm Mehmet Akif Komple yeni yatırım 94416017 Teh ikesiz atık geri 34 
Özçelik dönüşüm 


Öncüller Metal Hurda San. ve Tic. : Yeniden değerlendirilmiş ku Taah, Ltd. Şti. ii 0 metal atık ve hurdalar 


O an lar A ne Komple yeni yatırım 24.310.000 uhtelif baskı 6 
Tınaztepe Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. Komple yeni yatırım 24.300.000 Göre he 170 
hizmetleri 
233 o Şımak Abdullah Kaya Tevsi, modernizasyon 24.298.512 Engelli bakım merkezi 3İ 
284 İzmir Bayraklı Özel Eğitim Ltd. Şti. Komple yeni yatırım 24.280.000 Engelli ve yaşlı bakım evi 25 
Öz Urla Huzurevi Sağlık Hiz. Medikal Plz ireriile vasi bakim Otelcilik Tur. İnş. Paz. Ith. İhr. San. ve Komple yeni yatırım 24.150.000 MN v0 Tic. Ltd. Şti. 
e erin Saliha Doğru Komple yeni yatırım 24.000.000 Bi VK Dn 14 
27 Eleğ Vonda Enerji A.Ş. Komple yeni yatırım 24.000.000 Elektrik enerjisi üretimi 9 
238 o Bingöl Roza Enerji Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti, Komple yeni yatırım 24.000.000 Elektrik enerjisi üretimi 3 
Berk Ay Sağlık Hizmetleri A.Ş. Modernizasyon 23.853.875 li hüSİan hizmetleri 
Dowaksa İleri Kompozit Malzemeler Karbon elyaf bazlı 
KN San, Ltd. Şti Komple yeni yatırım 23.640.000 puliuze parça 50 
İzmir Bayraklı Hastane Yatırım ve i > a Ni Sak Mm Komple yeni yatırım 23.615.900 Sağlık kampüsü 3.000 
Kocaeli Hastane Yatırım ve Sağlık ” 3 la ka Hörietibri Ano irki Komple yeni yatırım 23.400.000 Sağlık kampüsü 2.000 
İlkemar Özel Sağlık Hizmetleri ve ln 
Tibbi Malzemeler Sanayi Ticaret Komple yeni yatırım 23.200.000 ; e 230 
Ltd. Şti, hizmetleri 
Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnşaat e 
Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. Komple yeni yatırım 23.000.000 yelek le 6 
Ltd. Şti, merkezi 
Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnşaat İl 
Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. Komple yeni yatırım 23.000.000 b 5 
Lid. Şti, merkez 
Apricot Carbon Malzeme Bilimleri 
Kimya Enerji Biyoteknoloji Tas. Mad. Komple yeni yatırım 23.000.000 Aktif karbon 30 
Loj. San. ve Tic, Ltd. Şti. 
Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnşaat a Danışmanlık Hizmetleri San. Ve Tic. Komple yeni yatırım 22.672.093 ME Kn N Ltd. Şti Merkezi 
Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnşaat En 
Danışmanlık Hizmetleri San. Ve Tic. Komple yeni yatırım 22.563.166 bae Kn 6 
Ltd. Şti, Merkezi a8 Narin te e e We Komple yeni yatırım 22.930.000 Özel bakım merkezi sa) Mersin Sentez Özel Eğitim Öğt. Ders. 7 Anaokulu - İlkokul - 
0 esin Ni İ Komple yeni yatırım 22.196.093 dll 50 
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DESTEKLENEBİLİR 


GÜNEŞ PERDESİ 


YTÜ Makine Mühendisliği doktora öğrencisi Ahmet Fuat Yalçın YTÜ kuluçka merkezinde geliştirdiği güneş gören perdeden fotovoltaik 


yöntemle elektrik üretmeyi planlıyor. 


Güneş Perdesi, binalar ve işletmelerde bulunan perdeden elektriğin üretilebildiği bir tür perde. Perdelerin güneş gören yüzeyleri fotovoltaik (ısıya maruz kaldığında enerji üretebilen) hücrelerle kaplanarak elektrik üretiyor. 
Elektrik üretimi gerçekleştirilirken perdelerin açılıp kapanabilmesi, dikey perdelerin şeritlerinin açılarının ayarlanması ile oda içerisine giren ışığın düzenlenebilmesi de kullanım kolaylığı sağlıyor. Üretilen elektriğin bir aküde 


depolanıp kullanılabilmesi yanında Yenilenebilir Enerji Kanunu (YEK) kapsamında elektrik dağıtıcı firmaya 
10 yıl alım garantisi ile satılabilmesi 
ürünün fizibilitesini artırıyor. Yalçın, “Güneş Perdesi” projesi ile TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından 2015 yılında düzenlediği, 2238 Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması'nda genel kategoride birinci olmuştu. Ardından da Sanayi Bakanlığı'nın Teknogirişim 


o 
YTÜ Makine 
Mühendisliği doktora «i öğrencisi | 
Ahmet ii 
Fuat Yalçın N 


desteğini kazanmıştı. Mentoru ve danışmanı olduğum Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi'nde projesini geliştirmeye başlamış, bu amaçla 

TPO patentine ve Avrupa Patenti'ne başvurmuştu. Yurtdışındaki benzer güneş perdesi ürünlerine göre kullanılan fotovoltaik hücrelerin daha yüksek verimliliğe sahip olması, perdeye getirdiği kullanım kolaylığı ve elbette yenilenebilir enerji üretmesi ürünün avantajlı yönleri. Diğer yandan, ürün özelliği olarak perde güneş enerjisi dönüştürmek için çok da ideal bir ortam değil. Binaların yan dış yüzeylerinde, çatılarında veya yurtdışı iş ortağımın Tata ile birlikte üzerinde çalıştığı projelerdeki gibi otomotik tavanda veya gövdesinde güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürülmesi daha fizibil ve enerji üretimi daha verimli alanlar. 
Proje bu yönlerde de (uluslararası patent alınabilmesi şartı ile) geliştirilebilir. — 


BEĞENDİM 


BEĞENDİM 


GOOD/YEAN — 


Yapay zekalı lastik 


Goodyear, yapay zeka ile yol, hava, çevresindeki koşullar ve diğer araçlar gibi birçok bilinmeyeni algılayıp analiz edebilen, öğrenebilen, karar verip yönlendirebilen küre formlu lastiğini Mart ayındaki 2017 Cenevre Uluslararası Motor Show'da tanıttı. 
Süper elastik polimerden üretilen lastiklerin biyonik derisi, insan derisine benzer bir esnekliğe sahip ve ayrıca çevresindeki şartları hemen algılayabiliyor. Ayrıca, lastiğin sırt desenini oluşturan bölümler çevre 

ve yol şartlarına göre biçimlerini değiştirebiliyor, örneğin ıslak yolda 


su tasfiyesi için ek lastik çukuru ekleyebiliyor, kuru koşullar için 

ise lastik sırtının düzleştirilmesini sağlıyor ve böylece değişen şartlara göre daha verimli bir lastik taban yüzeyine dönüşüyor. Beyni ve biyonik olarak biçim değiştiren lastik sırtı sayesinde de edindiği bu bilgileri, uygulamaya koyma veya sürücüyü uyarma yeteneğine sahip; örneğin oluşan bir deliği kendisi tamir edebiliyor. Bu lastik, takılı olduğu aracın “sinir sisteminin” bir parçası olarak internet dünyasıyla da bağlantı kurabiliyor. — 


Güvenliğinizi sağlayan akıllı yüzük 


Yıllar önce bir saldırıya uğrayıp boğazında kesik ve vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yaralarla kurtulan Kathy Roma'nın bizzat kendisinin geliştirdiği acil durum çağırısı yapabilen yüzük projesi. Yolda yürürken, parkta, ıssız bir alanda bir saldırı riskiyle karşı karşıya olduğunuzu hissettiğinizde, yüzüğün üzerindeki sert düğmeye 3 saniye basarsanız acil yardıma ihtiyacınız olduğunu (eşiniz, yakın arkadaşlarınız, özel güvenlik hizmeti veya polis gibi) önceden belirlediğiniz kişi ya da kurumlara lokasyonunuz ile birlikte hemen bildiriyor. 
25 dolarlık fiyatı da makul bir fiyat. Ürünün bence 

eksik yönü, yüzüğün mekanizmayı içinde taşıyan gövdesinin biraz büyük olması. İncelediğimizde bunun da yüzük içinde yer alan yeniden şarj edilebilir Li-Po pilinin büyüklüğünden kaynaklandığını görüyoruz. 
Önümüzdeki dönemde pilinde yapılacak teknolojik geliştirmeler yüzüğün küçültülerek daha kolay kullanımlı ve daha şık bir hale gelmesini sağlayacaktır. 


CEP TELEFONU 
İLE KAN TAHLİLİ 


BEĞENDİM 


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde (İYTE) geliştirilen yazılım, özel bir kağıt üzerine damlatılan kanın fotoğrafını çekerek HIV virüsü ve bazı kanser türleri gibi hastalıkları tespit edebiliyor. İYTE Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Ümit Hakan Yıldız, kimya bölümü 2. sınıf öğrencisi Hakan Berk Aydın ve bilgisayar mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi Cihan Toklucu'nun, “BİORGB” adlı proje kapsamında geliştirdiği yazılımla, kan tahlili sayesinde fark edilebilecek tüm hastalıkların hızlı ve düşük maliyetle öğrenilebilmesini sağlayacak. Ürünün pratikliğini, ucuzluğunu, kitlelere kolayca ulaştırılabilmesini ve bu çalışmanın ülkemizde yapılmasını beğendim. Her bireyin ucuz ve kolay bir şekilde kesinlik oranı çok yüksek olmasa da ilk teşhisi kendisinin yapabilmesi çok önemli. 


li MİMARİ 


Ganjan New 
Town, Erbil 


- 


1d ı 
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TÜRK MİMARLAR 
DÜNYAYI TASARLIYOR 


Türk inşaat sektöründe son yıllarda yaşanan ivmelenme sayesinde büyük ölçekte proje yapma pratiği geliştiren Türk mimarlık ofisleri bu deneyimlerini uzun süredir uluslararası işlere de aktarıyor. İşte Senegal'den Maldivler'e, Tanzanya'dan Çin'e, Suudi Arabistan'dan Türkmenistan'a dünyanın hemen her coğrafyasında ofis açan ve proje üreten Türk mimarlar ve imza attıkları projeler... 


N Haber Yasemin Şener 
ZA 


* yaseminsener © prchitect.com 


GANJAN NEW TOWN 


Slash Architects 


Mimar Şule Ertürk Gaucher ve Mimar İpek Baycan öncülüğündeki Slash Architects, savaşın ardından hızlı yapılaşma yoluna giden Erbil'de, halkın yaşam alışkanlıklarının göz önünde bulundurulduğu ve temelinde kullanıcılarının sosyal ve kültürel her türlü ihtiyaçlarına cevap vermenin amaçlandığı Ganjan New Town projesine imza atıyor. Savaş sonrası yeniden yapılaşmayla birlikte şehrin çeperlerine kurulmakta olan ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek Ganjan City'nin bir alt parçasını oluşturan Ganjan New Town, arsada konut, ticaret ve sosyal alanları bünyesinde barındırarak mahalle ölçeğinde bir oluşumu temsil ediyor. Erbil şehir merkeziyle bağlantıyı sağlayan geniş otoyolların Ganjan City ile birleştiği kesişimde yer alan Ganjan New Town, Ganjan City'nin kente bağlandığı bir ara yüz olarak ele alınmış ve bu ara yüzün kente 

en doğru katkıyı sağlayacak şekilde tasarlanması projenin önemli verilerinden birini oluşturmuş. Öneriyi oluştururken, kentsel verilerin analizi ve yorumlanması aşamalarında bilgisayar destekli hesaplama yöntemlerini kullanan Slash Architects, en optimum çözüme en efektif şekilde ulaşmayı hedeflemiş. 
Konumu ve işlevleri göz önünde bulundurularak Erbil kentinin yeni sosyal yaşam merkezi olarak tasarlanan proje, 380 bin metrekarelik bir inşaatın uygulanacağı ince ve uzun bir arsada konumlanıyor. 
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İpek Baycan, Şule Ertürk Gaucher, Slash Architects 
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MİMARİ 


Ganja Alışveriş Merkezi, 


Azerbaycan 


Hasan Çalışlar, 
Kerem Erginoğlu, 
Erginoğlu & 
Çalışlar Mimarlık 


AZERBAYCAN 
GANJA ALIŞVERİŞ MERKEZİ 


Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık 


Pasha Construction'ın yatırımı olan ve Erginoğlu Çalışlar Mimarlık tarafından Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Ganja'da, şehrin en işlek aksında tasarlanan alışveriş merkezi toplam 55 bin metrekare inşaat alanına sahip. Orta ölçekli bir alışveriş merkezi olan Ganja AVM, birçok ticari fonksiyonu içinde barındıracak şekilde planlanmış. Aynı zamanda plan şeması, ileride değişiklik olabilecek fonksiyonları göz önünde bulundurarak esnek bir düzene sahip. Tüm mağaza ve sirkülasyon alanı, ortada bulunan geniş atrium çevresinde dikey sirkülasyon ile birbirine bağlanmış. Binanın içinden geçen yaya aksları ile iki farklı kotta bulunan sokaklar birbirine bağlanarak şehrin içinde şehre diagonal bir aks yaratılmak istenmiş. Bina kütlesinin, karşısında konumladığı park ve şehir meydanını ezmeden, mevcut meydanı canlandırması hedeflenmiş. Yapının Ganja şehrinin tarihi tuğla cepheli binalarından referans alınarak yapılan baget tuğlalar ile bu koyu malzemeye kontrast oluşturan beyaz cam panellerle kaplanması planlanmış. Bu şekilde çağdaş ve dinamik formları, kente uyan bir cephe kaplaması ile bütünleştirilmiş. 
Sivri formların yarattığı köşe birleşimlerinden 

çıkan pivot noktalarında ise şehirle iletişimde olan terasların, bina çeperini şehrin yaya sirkülasyonunun bir parçası haline getirmesi hedeflenirken, aynı zamanda üst kotlarda konumlandırılan yarı-açık teraslar ilede park manzarası yaratılmış. 


ÇİN 
PEKİN'DE EV VE SANAT GALERİSİ 


Era Mimarlık 


Era Mimarlık tarafından Çin'in başkenti Pekin'de tasarlanan ev ve sanat galerisi, şehrin yeni yerleşim bölgelerinden biri sayılan ve şehrin dışına doğru havalimanı yakınlarındaki bir arazide, oldukça geniş alana sahip, farklı ebatlarda inşa edilmiş villaların oluşturduğu bir site içerisinde konumlanıyor. 
İşverenin sahip olduğu geleneksel ve güncel sanat eserlerini içeren koleksiyonlarını hem sergilemek hem de günlük yaşantılarının bir parçası olarak düzenli olarak deneyimleyebilecekleri bir mekan kurgusu oluşturmak amacıyla tasarlanmış. Köşe parselde yer alan ve kaba inşaatı bitmiş yapının iç mekan tasarımı ile yapıyı çevreleyen peyzaja farklı kotlarda yerleşerek ilişkilendirilen yeni ekin mimari dili oldukça duru ve sade bir şekilde kurgulanmış. 
Yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alana sahip olan projenin 2 bin metrekaresi sergileme ve ek yaşam alanlarından oluşuyor. Ortak bir aks ile birbiriyle ilişkilendirilen mevcut ve ek yapı, peyzaja açılan yaşam alanı ve yer altında konumlanan sergileme mekanları ile projenin temelini teşkil ediyor. Kendi varoluşunu öne çıkartmaktan ziyade peyzaj ile mümkün olduğunca bütünleşen ek yapı, hem doğal ışığın mekan kurgusunda yönlendirici etkisi hem de 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çevre dostu sistemlerin entegre edildiği bir kurguya sahip. Yapının 2018'de tamamlanması hedefleniyor. 


TOSYALI ORAN CAMİ 


Bakırküre Architects 


Bakırküre Architects'in Cezayir'in Oran kentinde tasarladığı Tosyalı Oran Camii, 12 bin metrekare alanda, toplamda 8 bin 160 kişiye hizmet edebilecek şekilde inşa ediliyor. Bölgenin yerel kimliğine, iklim özelliklerine ve coğrafi konumuna göre tasarlanan camii, bölgenin tarihsel kimliğindeki Fas, Tunus, Cezayir ve Osmanlı mimarisi etkilerinden şekillenen ve tarihi dokuyu koruyan tasarım kararları ile temellendirilmiş. Caminin sade ve modern çizgisi ise yörenin karakterini yansıtan malzeme kararlarıyla oluşturulmuş. Binanın mimari iskeleti betonarme olarak planlanmış, doğal taş kullanımı ile birlikte cephe kuvvetlendirilmiş. Avlusu, abdesthaneleri, minaresi ve kapalı otoparkları ile işlevsel fonksiyonları içerisinde barındıran, modern bir mimari anlayış 

ile Cezayir'in geleneksel mimarisi arasında bir 

köprü oluşturacak şekilde tasarlanan Tosyalı Oran Camii, kapalı otoparklar, abdesthane ve namazgahı bünyesinde bulunduran zemin kat, geniş bir namazgahı içerisinde bulunduran giriş katı ve 


kadınlara hizmet eden mahvel katı ile teras katlarından oluşuyor. İnşaatı sürmekte olan projenin 2017'nın ilkbahar aylarında tamamlanması planlanıyor. 


AL FATTAN CYRSTAL TOWERS 


Tabanlıoğlu Architects 


Tabanlıoğlu Architects tasarımı Cyrstal Towers, Dubai'de, okyanus kıyısında, sudaki yansımasıyla da kente katılan iki kule olarak, aynı zamanda konumu itibarıyla Dubai şehrinin 360 derecelik panoramasına hakim bir konumda yükseliyor. Al Fattan Properties'in yatırımı olan kristal kuleler, kumsaldan birkaç adım gerideki sahil yolu “The Walk” üzerinde yer alması bakımından sadece direkt kullanıcılarına değil tüm kentli ve ziyaretçilere açık, uğrama ve kentsel buluşma noktası olma fikrini koruyor. Karma kullanımlı proje 
35 katlı bir konut bloğu ve 30 katlı bir otelden oluşuyor. 
İki kulenin cadde kotunda yer alan restoranlar, lüks mağazalar, sağlık ve spor tesislerinin yanısıra, kentin sosyalleşme altyapısı yüksek bu bölgesinde, şeffaf, çok cepheli yapısal formuyla ve ışıltısıyla Crystal Towers bir deniz feneri gibi insanları bulunduğu noktaya çekmesi planlanmış. İki kulede yer alan otel birimlerine, konutlara ve halka açık tesislere erişim tek bir ana girişten verilerek birbirinden farklı kullanıcılarının rastlaşma ihitmali korunmuş. Yatayda ve dikeyde, değişen açılarda ve boyutlarda üçgenlerden oluşan cephelerin kristal yüzeyleri okyanus ve çevresinin parıltılarını yansıtırken, suya yansımasıyla kentsel estetiğe katkıda bulunması hedeflenmiş. 


Al Fattan Cyrstal 
Towers, Dubai 
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Murat 
Tabanlıoğlu, 
Melkan Gürsel, 
Tabanlıoğlu 
Architects 
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MİMARİ 


Pınar İlki Emekçi, 
Ali Evrenay 
Özveren, Dicle 
Demircioğlu, 
GMW MIMARLIK 


RIYADH KONG KHALED ULUSLARARASI 
HAVALIMANI TERMINAL 5 


GMW Mimarlık 


Ulaşım sektörü yapılarıyla tanınan GMW MİMARLIK tarafından tasarlanan Terminal 5 projesi, şehrin 

35 kilometre kuzeyine konumlanmış 4 terminal 
binasıyla yılda 13 milyon yerli ve yabancı yolcuya hizmet etmekte olan, 4 bin 200 metrelik iki paralel piste sahip uluslararası bir havaalanı olan King Khaled Havalimanı bünyesinde yer alıyor. 106 bin metrekare büyüklüğe sahip yeni terminal aynı anda yedi geniş gövdeli veya 16 dar gövdeli uçağa hizmet verecek şekilde tasarlanarak yolcu kapasitesini iki katına çıkarmış. Terminal 5 projesi kapsamında, mevcut terminallere ulaşan ana yolun doğusunda yaklaşık 400 bin metrekare'lik alanda içinde 106 bin metrekare'lik bir terminal binası, 2 bin 400 araçlık otopark ile itfaiye, idari bina gibi diğer ek binalar 

da tasarlanmış. Terminal 5 projesi, konsept tasarım aşamasında başkent Riyad'ın gelişen mimarisini yansıtan çağdaş mimari yaklaşımla davetkar ve ilham verici bir giriş kapısı olarak tasarlanmış, sonrasında idarenin talepleriyle mevcut terminallerle benzer bir mimari yapıya dönüştürülmüş. Yürüme mesafeleri, kat değiştirme, yönlendirme, doğal ışıktan faydalanma gibi ana prensipleri yolcu konforunu maksimize edecek şekilde tasarlanırken, binanın büyütülebilir olması ve gelecekte oluşabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda esnek olması sağlanmış ve kabuktaki değişime rağmen bu tasarım prensipleri korunmuş. Sertifika başvurusu yapılmamış 

olmakla birlikte LEED sertifikasyonu sistemine göre tasarlanan Terminal 5, kısa süre önce sektörün saygın yayınlarından MEED tarafından Dubai'de düzenlenen MEED Ouality Awards for Projects yarışmasında “Yılın Ulaştırma Projesi” ödülüne layık görüldü. 


ay 
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SHATT AL-ARAB HASTANESİ 


HAS Mimarlık 


Irak'ın Basra kentinin en modern hastanesi olma hedefiyle 60 bin metrekare arsa üzerinde 120 yataklı olarak tasarlanan Shatt Al-Arab Hastanesi, yaklaşık 
20 bin metrekare inşaat alanına sahip. Irak Sağlık 
Bakanlığı'nın ülkedeki diğer yatırımlara da örnek olacak şekilde hazırlattığı Shatt Al-Arab Hastane projesinin en ileri teknolojiyle donatılması planlanıyor. 
İnşaat çalışmalarını Lübnanlı müteahhitlik firması Aswar Lebanon'un üstleneceği proje, tasarımın merkezine insan temasını yerleştiriyor. Planlamada, Batı'ya özgü sağlık mimarisi unsurlarının yanısıra, kadın-erkek için ayrı hasta kanatları gibi yerel geleneklere uygun kullanımlar da dikkate alınmış. 
Bölgedeki güvenlik tehlikesi nedeniyle özel plan şemaları ve yapı malzemeleri kullanılmış. 


KERKÜK KARMA KULLANIM PROJESİ 


İki Design Group 


Kültürel sosyal ve tarihi açıdan son derece zengin ögelerle bezenmiş, gelişmekte olan ve günden güne olumlu yönde dönüşmeye hazırlanan bir Irak şehri olan Kerkük'te iki design group tarafından tasarlanan Kerkük Karma Kullanım projesinin şehrin kaliteli açık alan, otel, organize alışveriş alanları ve modern kentsel kullanımlarla ilgili eksiklerini yeni bir çekim merkezi olarak kapatmayı hedefliyor. Tasarım, şehrin kuzey eteklerinde yer alan konumunda yapı dizilimini 


'Riyadh King Khaled Uluslararası Havalimanı Terminal 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ve formunu, arazi sınırlarının da etkisiyle lineer biçimde değerlendirmeyi başarmış. 111 bin metrekarelik arazi üzerinde güçlü iç mekan-dış mekan bağlantıları sağlanarak sıcak iklim koşulları ilede uyumlu açık ve kapalı ortak alanlar yaratılmış. 
Tasarım prensibi olarak akışkan, yürünebilir ve erişilebilir olması hedeflenen proje, ticari alanların zeminde AVM, hipermarket, sinema, oyun alanları ve alışveriş sokağı olarak farklı kullanımlara bölünmüş, meydancıklar ve promenat ile donatılmış. 
Bu tasarım ile canlılık yaratacak 53 bin metrekare büyüklüğündeki fonksiyonları konut alanlarıyla doğru bir biçimde harmanlayan ve Kerkük'te hem gece hem de gündüz yaşayacak, bulvar ve meydanıyla yeni bir kentsel referans alanı yaratılmış. 


SHERATON BAMAKO HOTEL 


Efekta Architects 


Efekta Architects tarafından Mali Cumhuriyeti'nde tasarlanan Sheraton Bamako Hotel, Kinza Yapı'nın yatırımıyla toplam 16.150 metrekarelik inşaat alanında biçimleniyor. Kompakt ve güçlü bir kütleye sahip olan bina, şehrin her tarafından algılanabilen bir simgeye dönüşmüş. Binanın formu, merkezi bir çekirdek ve fuaye oluşturma fikrinden gelişmiş. 
İkinci kattan itibaren her katta bulunan kat bahçeleri, kullanıcılar için bulunduğu kattan ayrılmadan sigara içme ve hava alma alanı olarak kullanılması, aynı zamanda cephede hareketlilik oluşturması için tasarlanmış. Cephede sade, yalın ve fonksiyonel bir dil ön planda tutulurken, manzaradan maksimum düzeyde yararlanmak amacıyla, köşe odaların cepheleri şeffaf olarak planlanmış. Zemin, asma ve 

7 yatak katında 1 kral dairesi, 49 superior, 3 engelli, 
144 standart olmak üzere toplam 197 oda barındıran 
otelin inşaatı tamamlanmak üzere. 


Gelendzhik Hotel, 


GELENDZHIK HOTEL 


Öncüoğlu * ACP Mimarlık 


Rusya'nın Krasnodar eyaletinde bulunan Gelendzhik (Gelincik) tatil kasabasındaki mevcut Druzhba senatoryumu arazisinde planlanan yeni otel kompleksi, Öncüoğlu Mimarlık tarafından sağlık turizmi ihtiyaçları gözetilerek tasarlandı. Tüm yıl boyunca faaliyette olacak şekilde düşünülen tesis hem tam teşekküllü bir konaklama tesisi hem de 

ayrı bir girişe sahip çok amaçlı salonu ile bir kongre merkezi olacak. Arazideki mevcut yeşil dokuya uygun olarak yerleşen 5 katlı otel bloğu ve 3 katlı sağlık tesisi zemin altındaki teknik hacimler ve otoparklarla birbirine bağlanmasına rağmen ayrı kütleler şeklinde planlanmış. Yine de, otel ve sağlık tesisi arasındaki geçişi kolaylaştırmak için bu iki kütle ikinci katları seviyesinden birbirleriyle ince bir yaya köprüsü ile bağlanmış. Çevredeki alçak katlı yapılaşma dikkate alınarak, sahilden görünümde mevcut peyzaj dokusuna uyumlu bir yükseklik ve kütle hiyerarşisi gözetilen yapıda monoton blok etkisini kıran bir cephe ve balkon düzeni geliştirilmiş. 


Enis Öncüoğlu, 
Öncüoğlu Mimarlık 


JABAL OMAR DEVELOPMENT PROJECT 


Evrenol Architects 


Evrenol Architects firmasının 35 yıllık mesleki deneyimi sürekliliğinde kurulmuş Evrenol Detail firmasının konsept aşamasından sonra sürece 

dahil olarak mevcut tasarımı geliştirdiği bir karma kullanım projesi olan Jabal Omar Development Project, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde “Jabal Omar Development Company (JODC)” yatırımıyla hayata geçiyor. İnşaat çalışmaları Saudi Arabian Baytur tarafından yürütülen Jabal Omar Development Project, Kabe çevresindeki konut ve otel ihtiyacını karşılamak amaçlı son yıllarda yeniden yapılandırılan Mekke kentindeki en kapsamlı dönüşümlerden 

biri olarak, 5 fazda planlanmış. Evrenol Detail'in 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Albino Köyü, 
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MİMARİ 


Gencer Yalçın, 
Studio Vertebra 


Tanzanya 


yerleşkede projelendirdiği “Phase 2-Zone 3&4” bölgesindeki rezidans, ticaret ve otel karma kullanımı, 11.375 metrekare'lik bir alan üzerinde inşa ediliyor. 198.450 metrekare inşaat alanına sahip projede, otel geliştirme yönetimini Starwood'un yaptığı, 20'şer katlı, toplamda 532 yataklı 2 adet Sheraton ve 513 yataklı 2 adet Westin otel kuleleri, ticaret ve rezidans ünitelerinin yer aldığı 10 katlı podyum üzerinde konumlanıyor. 


TANZANYA 
ALBİNO KÖYÜ 


Studio Vertebra 


Tanzanya'da yardımlaşma alanında gösterdiği başarılarla diğer ülkelere örnek olmayı amaçlayan bir kurum olan TİKA işbirliği ile Tanzanya'da lanetli sayılarak toplum içinde fizyolojik ve psikolojik şiddete uğrayan albino çocukların korunmasını sağlamak, tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve onları geleceğe hazırlamak amacıyla planlanan Albino Köyü 

projesi Studio Vertebra imzasını taşıyor. Az katlı yapılaşmanın kurgulandığı tasarımda, proje alanı belirli aralıklarla parçalanarak gridal ve avlulu bir yerleşim düzeni oluşturulmuş. Albino çocukların güneş ile temaslarının kontrollü bir biçimde gerçekleşmek zorunda olması nedeniyle avluların bir kısmı belli oranlarda kanopilerle kapatılmış. 

Yine aynı amaçla cephe açıklıkları ince tutularak, güneş ışığının yapılara kontrollü bir şekilde 

girmesi sağlanmış. Proje alanı, kendi içinde farklı fonksiyonlara sahip meydanlara ayrılırken, yurt, okul, atölyeler ve ibadethane gibi yapılar dabu meydanların çevresinde konumlandırılmış. Arazinin bir kısmı ise tarımsal faaliyetler için boş bırakılmış. 
Çocukları gelecek hayatlarına hazırlayacak üretim becerilerini kazandırmak amacıyla, çeşitli atölye alanları da oluşturulmuş. Albinoların barınma, eğitim, 


meslek edinme, sosyal ve kültürel aktiviteler gibi tüm ihtiyaçlarının giderildiği bir yaşam alanı oluşturan proje, sosyal sorumluluk kapsamında ele alınarak bulunduğu coğrafyanın önemli bir sorununa mimari açıdan çözüm olmayı amaçlıyor. 


HUMHUMALE 
MALDİVLER SPOR KOMPLEKSİ 


Tago Architects 


Toprak kısıtlılığı nedeniyle Maldivler'de inşa edilen yapay ada Hulhumale'nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak üzere AGT Constructions işbirliği ile Tago Architects tarafından tasarlanan Maldivler Spor Kompleksi bünyesinde 

spor salonu, antrenman sahaları, otel, konut, 

kongre merkezi ve ticari fonksiyonlar barındırıyor. 
Uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanan, 

22 bin 300 metrekarelik “Maldivler Spor Kompleksi” 
projesinde ana işlev ve işletmeye dair fonksiyonlar birbirinden ayrılarak, ada üzerinde iki ayrı ana kütle olarak planlanmış. Büyük kütlede ana spor salonu, antrenman sahaları ve serbest dinlenme alanlarına; küçük kütlede ise otel, konut fonksiyonları, satış birimleri ve kongre salonuna yer verilmiş. İki yapı bloğu arasında oluşturulan sokak dokusu, kompleksin bir bütün olarak algılanmasını, çeşitli işlevlerde geçişlilik sağlanmasını ve ortadaki yol alanının 
meydanlaşarak kullanılmasını sağlamış. Bin 500 
kişilik seyirci kapasitesine sahip spor salonunun yer aldığı projenin otel bölümü, iç ve dış mekanların akıcı birlikteliğinden doğan bir bütün olarak ele alınmış. 
Ticari birimler ile otel lobisi arasında kalan avlu, fuaye ve açık kokteyl alanı olarak işlevlendirilmiş. 
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İlk katları otel müşterilerine ayrılmış olan ana binanın üst katları ise rezidans kullanıcılarına tahsis edilmiş. 


TÜRKMENİSTAN 
AŞKABAT ULUSLARARASI HAVALİMANI 


Tekeli-Sisa Mimarlık 


Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki mevcut havalimanı arsasında 14 milyon yolcu/yıl kapasiteli yeni bir uluslararası havalimanı kompleksi için açılan ihaleyi bir Türk firması kazanmış ve projenin konsept tasarımı, ihaleyi alan Polimeks firması tarafından yapılmış. Bu kabuk tasarım daha sonra Tekeli-Sisa Mimarlık tarafından yeni veri ve taleplerle geliştirilerek kesin proje haline getirilmiş ve uygulama 
projeleri hazırlanmış. Proje kapsamında 146 bin 500 
metrekare alanlı terminal binası, 50 odalı havaalanı 
oteli, 8 bin 500 metrekare alanlı VIP binası, 4 bin 100 
araç kapasiteli otopark binası ile 1820 araç kapasiteli açık otoparka yer verilmiş. Ülkenin sembolü olan laçin kuşu formu ile simgeleştirilmiş olan yapının terminal bölümünde çatı strüktürü ve dış kaplaması, kuş formlu heykelsi bir modelden alınarak inşa edilebilir bir proje haline getirilmiş. İskele blokunda 
1 adet büyük gövdeli veya 22 adet orta gövdeli uçağa 
eşzamanlı hizmet verebilecek çoklu uçak park ettirme sistemi (mars-multiple aircraft system) kullanılmış. 
İlk aşamada 4 adedi çift çıkışlı, toplamda 30 köprü ile gelecekteki kapasite artışını karşılayacak şekilde projelendirilmiş. Yapının Tekeli-Sisa Mimarlık imzasını taşıyan iç mekanlarında ise Türkmenistan'ın, 


Aşkabat Uluslararası Havalimanı 


Dakar Çok Amaçlı Spor 
Salöhu, Seneğal 


özellikle ülkenin başkanı olan Türkmenbaşı'nın beğenisine göre talep edilen iç mimari anlayışı çağdaş mimarlık yaklaşımlarıyla bağdaştırarak, özgün bir tasarım yapılması amaçlanmış. 


SENEGAL 
DAKAR ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU 


Yazgan Tasarım Mimarlık 


Senegal'de, 15 bin seyirci kapasiteli çok amaçlı bir spor salonu olan Dakar Çok Amaçlı Spor Salonu, Yazgan Tasarım Mimarlık tarafından toplanma ve etkinlik alanı olarak kullanılabilen kentsel plazası yoluyla şehirle ilişki kurabilen bir anlayışla tasarlanmış. 
Senegal'in mimari kültüründen, renklerinden ve desenlerinden ilham alınarak tasarlanan cephedeki güneş kırıcılar ile güneş kontrolünün yanısıra cepheye renk ve ritim yoluyla hareket katmak da hedeflenmiş. 
Renkli yaprakların cephedeki yansımaları ana dolaşım alanının beyaz duvarlarına düşerek güneş yoluyla gün içerisinde kazandığı hareketler iç mekanlara dinamizm katmış. Tribünler, her izleyiciye aynı izleme açısını vermek düşüncesiyle parabolik bir kesit üzerinde geliştirilmiş. Salonun, basketbol, tenis, boks gibi spor aktivitelerinin yanısıra, konserler ve kongreler gibi kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapması planlanmış. FIBA'nın kriterlerine uygun bir şekilde geliştirilen spor salonu aynı zamanda, evrensel tasarım standartları göz önüne alınarak engelliler, yaşlılar, çocuklar ve ailelerin de binada rahatça dolaşabileceği ve kolayca ulaşabileceği şekilde tasarlanmış. — 


Kerem Yazgan, 
Yazgan Tasarım 
Mimarlık 


Mehmet Emin 
Çakırkaya, 
Dilgün Saklar, 
Tekeli- Sisa 
Mimarlık 
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MARKALARIN 
EMOJİLERLE İMTİHANI 


Her gün Facebook'ta 60 milyon emoji paylaşılırken, Messenger kullanıcıları olarak birbirimize 9 milyar emoji gönderiyoruz. 


DÜNYANIN yeni çılğınlığı şüphesiz emojiler. Geçtiğimiz ay kutladığımız Emoji 
Günü, emoji günü kapsamında New 
York'un en ünlü ve eski gökdelenlerinden biri olan Empire States'in sarıya boyanması, 
Emoji filmi derken bugün, iletişimin hiç olmadığı kadar radikal ve global anlamda değiştiği bir süreçten geçiyoruz. Facebook'un 
Emoji Günü özelinde açıkladığı veriler de bu değişimin en büyük kanıtlarından birini oluşturuyor: Her gün Facebook'ta 60 milyon emoji paylaşılırken, Messenger'da birbirimize 5 milyar emoji gönderiyoruz. 
Hayat giderek daha 

da karmaşıklaşırken iletişim kendi yolunu 


aksi bir yönde buluyor: sadelik. Bugün Metro İstanbul'dan Pepsi'ye kadar birçok marka kendini daha basit çizgilerle ifade etme yoluna gidiyor. 

Bu noktada elbette tüketicilerinin benimsediği bir dil üzerinden hareket etmek markaların anlaşılabilir olmasında oldukça önemli bir 

yol olarak karşımıza 


çıkarken, tüketicileriyle daha samimi bir iletişim kurmanın 

da yolunu açıyor. Her ne kadar geleneksel bakış açımdan dolayı markaların emoji kullanımına sıcak yaklaşmasam da, tüketicilerin emojilere karşı beslediği sempati ve araştırmaların da emoji kullanımının tüketiciler tarafından olumlu karşılandığını göstermesi, markaların tüketiciyle aynı dili konuşması adına çok önemli. Önümüzdeki dönemlerde emoji kullanımının artan bir ivmeyle yaygınlaşacak olması yadsınmaz 

bir gerçek ancak kurulan iletişimin 

bir terzi titiğizliğiyle tasarlanması markalar adına oldukça önemli bir sınav olacak. — 


Üniversitenizi nasıl alırdınız? 


Üniversiteye giriş sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından hepimizin malumu -kaçamayacağınız kadar yoğun bir reklam bombardımanı nedeniyle- tercih dönemi başladı. Agresif bir iletişim stratejisiyle öğrencilerin tercihlerini etkilemeye çalışan üniversiteler, birbirinden ilginç yöntemlerle hedef kitlelerine ulaşma derdinde. Anlamsız sloganlardan 

tutun da, üniversitenin spor salonunun pazarlanmasına kadar geniş ve absürt bir stratejiyle kendine yer bulan çalışmalar temelde ülkenin içinde bulunduğu durumun da yansımasından başka bir şey değil aslında. Üniversiteler yeni nesillerin topluma hazırlanması ve geleceğin inşa edilmesi adına oldukça stratejik bir önem arz ediyor. Eğitim kurumları bu bilinçle hareket etmek sorumluluğundayken, geldiğimiz noktada sosyal donatıların ön plana çıkarıldığı, verilen eğitimden zerre bahsedilmeyen bir iletişim dili seçiliyor. 
Tam da bu noktada, dünyada üniversitelerin tanıtımı için neler yapılıyor ona bakmak gerekiyor. Gelin birkaç örnek üzerinden ilerleyelim: Cambridge Üniversitesi. 

1909 yılında kurulan İngiltere'nin en iyi ve 
eski üniversitelerinden biri olan üniversite reklamlarında “Yunan heykellerinden sanatsal keşfe, seni dünyamızın harikalarıyla birleştiriyoruz” sloganını kullanıyor. Bir diğer çalışma Johannesburg Üniversitesi'ne ait: “Peki ya kanseri tedavi etmek için daha sağlıklı bir yol varsa? Yeniden düşün, yeniden icat et." Son olarak Swinburne Üniversitesi: “Biz öğrencilerimizi kaynakların sınırlı olduğu bir dünya 

için eğitiyoruz.” Sürdürülebilirlik bugün markaların karşılaştığı en büyük meydan okumaların başında geliyor. Akademik 

bir başarı elde edemeden ve bu başarıyı öğrencilerine sunamadan, öğrencilerini özel sektörde kabul gören bir yapıyla mezun edemedikten sonra bu tarz kampanyalarla üniversitelerin sürdürülebilir olması pek mümkün görünmüyor. — 


Cambride Üniversitesi sloganı: Yunan heykellerinden sanatsal keşfe! 
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SERDAR URÇAR Wentior ve Melek Yatırımcı 


AKILLI PARA 


Mentorluk yaptığım her girişimciye bir yatırım alma stratejisi var mı diye soruyorum. Bu soruya olumlu bir yanıt verenlerin büyük bir çoğunluğu sadece para değil, “akıllı para” peşinde olduklarını söylüyorlar, 


GİRİŞİMCİLER için en kritik dönemeçlerden biri, şirketlerine doğru zamanda, yeterli yatırımı çekmek. Bu nedenle mentorluk yaptığım her girişimciye bir yatırım alma stratejisi var mı diye soruyorum. Bu soruya olumlu yanıt verenlerin büyük 

bir çoğunluğu sadece para değil, “akıllı para” peşinde olduklarını söylüyorlar. 
İngilizceden doğrudan tercüme ile jargonumuza kazandırdığımız bu ifade, yatırım yaptığı şirkete paranın ötesinde değer katan yatırımcı profilini kapsıyor. 
Peki, paradan da öte yada 

en azından onun kadar önemli değerler neler olabilir, buna kısaca bakmakta 

fayda görüyorum. 


Stratejik Danışmanlık Girişimciler stratejilerini oluştururken ya da değiştirirken (ekosistem tabiri ile pivot ederken) 

bir başka stratejik akla, bir üçüncü göz perspektifine ihtiyaç duyuyorlar. Bu konuda kendilerine yardımcı olabilecek, onları sorgulayabilecek deneyime ve zamana sahip yatırımcılar, akıllı girişimciler için çok kıymetli bir kaynak oluyor. 
Bazen stratejik anlamda doğru soruları sormak veya yaşanmış örneklerle zihin açmak, hızla ilerlemek 


isteyen girişimci için paha biçilmez olabiliyor. 


İş Geliştirme Desteği 
Daha önceki bir yazımda da bahsettiğim gibi, startup'lar için ölüm vadisinden 

çıkışın yolu müşteri kazanabilmekten, ölçeği hızlıca artırabilmekten geçiyor. Ama hangi yollarla müşteriye ulaşılacak, hangi kanallar, nasıl teşvik ve ödül programları ile kullanılacak, kritik karar vericilere nasıl ulaşılacak, stratejik iş birlikleri kiminle ve nasıl oluşturulacak soruları havada asılı kalabiliyor. Bu konuda kolları sıvayıp, girişimci ile beraber çalışacak, en azından 


destek gereken noktalarda elini taşın altına koyacak 

bir yatırımcı profili, startup'a çok ciddi değer katabiliyor. 


İlişki Ağından 
Yararlandırma 
Girişimcilerin büyük bir çoğunluğu yaş ve deneyim itibari ile kısıtlı bir çevreye sahip olabiliyor. Öte yandan melek yatırımcılar veya risk sermayesi şirketleri doğru kişilere, hızlı bir şekilde ulaşabiliyor veya etkili olabilecek kişileri doğru kullanarak, karar alıcıları etkileyebiliyorlar. Özellikle kurumsal şirketlere çözüm sağlayan startup'lar için doğru bir ilişki ağı kritik bir başarı faktörü olarak öne çıkıyor. Eğer dünyayı ilişkiler döndürüyorsa, startup'ların önünü de doğru ilişkiler açıyor. 


Yeni Yatırım Bulma 
Özellikle girişime ve gelişimine zaman ayıran yatırımcılar, yeni para girişi gerektiğinde ilişkilerini 

ve kredibilitelerini konuşturabiliyorlar. Hatta hızlandırıcı gibi davranan 


bazı yatırımcılar girişimci işile ilgilenirken yeni yatırım bulma sorumluluğunu üzerlerine alabiliyor. Birçok startup'ın nakitlerini 

yakıp, doğru zamanda para bulamadıkları için duvara çarptıklarını düşünürsek, bu tip bir desteğin ne 

kadar önemli olduğunu da görmüş oluruz. 


Başka Yatırımlarla Sinerji Bazı yatırımcılar portföylerinde şirketlerin belli konular etrafında birbirini tamamlamasına veya en azından ilintili konularda olmasına 

dikkat ediyor. Sonra da bu startup'lar arasında sinerji yaratabilecek stratejik iş birliklerini kurguluyor. 

Bu da startup'lar arasında kazan-kazan ilişkilerinin doğmasını sağlayabiliyor. 

Bu tip yatırımcıları olan girişimciler de yarışta bir adım öne geçebiliyor. 

Özet olarak akıllı girişimciler paranın da akıllısını arıyor ve başarı şanslarını artırmak için bunu da bir kaldıraç ssetkisi olarak görüyorlar. — 


MARKETİNG KONSEYİ 


MARKETING KONSEYİ: 


Fotoğraflar Ferhat Uludağlar 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Dr. Selçuk 
Tuzcuoğlu: Ger 


çok sayıda “me altı” site mev 


MARKETING KONSEYİ 


Dr. Selçuk Tuzcuoğlu: Sevgili Hocalarım, Sayın Görgün ve Sayın Soydan, Turkishtime Dergisi'nin öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz ilk Marketing Konseyi'ne hoş geldiniz. 
Marketing Konseyi'nin amacı; pazarlama alanındaki güncel gelişmeleri bilimsel araştırmaların ve sektör tecrübelerimizin ışığında değerlendirerek yorumlamak ve Turkishtime Dergisi'nin değerli okurlarıyla paylaşmak... 


BU ilk Konsey toplantımızın ana temalarını e-Ticaret, sosyal medya ve dijital pazarlama olarak tespit ettik. 
Geçtiğimiz haftalarda sektörde birçok gelişme yaşandı. Kapanan e-ticaret siteleri oldu, markaların sosyal medyaya yansıyan krizleri yaşandı. Türkiye'de e-ticaret hacmi beklenen oranda büyümüyor. 2016'da yaşanan terör olaylarının sonucu AVM'lere olan talep düşünce e-ticaret canlanmıştı. Fakat bu senenin ilk 6 ayında büyüme hızı azaldı. 
Fiyatlandırma hataları, ürün stratejileri, müşteri ilişkilerindeki sorunlar e-ticaret hacminin büyümesine engel oluyor. 


Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu: Merhaba bugün Konsey'in ilk toplantısında siz değerli akademisyenlerle beraber olmak çok güzel. Benim e-ticaret ile ilgili dikkatimi çeken nokta; pazarlamada 


herhangi yeni bir değer teklifi ile 

değil, sadece fiyat odaklı bir modelle başlıyorlar. Tüketici açısından e-ticaret sitelerinin yarattıkları temel değer teklifi “bu ürünü/hizmeti online olarak alırsanız, daha ucuza alırsınız...” İş modeli açısından bakarsak, müşteri e-ticaret sitelerinden neden daha ucuza alabiliyordu? Perakendeciler şişmiş olan depo yoğunluklarını e-ticarette tüketiyorlardı. Bu anlamda sadece Markafoni farklılık yapmıştı. Markafoni private shooping, yani kulüp alışverişi modelini benimsemişti ve bu sebeple çok ciddi bir değer yükselişi yaşamıştı. 
Geçmişe baktığımızda biraz daha dikkatimizi çeken noktalar bunlar. 
Ancak süreç içerisinde özellikle bu 

yıl, stoklar azaldı ve depoların doluluk oranları düştü. Bu tedarik açısından 


e-ticaret sitelerinde ciddi problemler yarattı, rekabet yoğunlaşmaya başladı. 
Pazarda aynı değer teklifini sunan birkaç tane markanın olmasının ötesinde, artık bu sayı onlu rakamlara ulaşan e-ticaret siteleri oluşmaya başladı. Dolayısıyla temel değer teklifi indirim olan e-ticaret siteleri indirimin ötesinde bir yenilik sunmadığı için artık küçülmeye başladı. 
Yani büyüme hızı da yavaşlamaya başladı. Dolayısıyla bence bugün ticaret sitelerinin içerisine girdikleri kriz yeni bir değer teklifi oluşturamamaları ile alakalı. Markafoni'nin de en temelde başardığı şey kulüp alışverişi mantığı idi. Sina Afra'nın da ortaya koyduğu ürün, servis buydu ama Markafoni 

de servisten vazgeçip, rekabette 

avantajı korumak adına indirimlere odaklandığında aslında temel değer teklifine uzaklaşmış bir marka oldu ve bugünkü noktaya geldi. 


Dr. Selçuk Tuzcuoğlu: Buna benzer bir durum 10 sene evvel fırsat siteleri için konuşuluyordu. O zamanlar Bağcılar'da iki arkadaş bir araya geliyor ve büfeden tost aldığında bile indirim sağlayacak fırsatlar yaratıyorlar deniyordu. Yani gerçek bir değer önermesi olmadan stok eritmeyi amaçlayan merdiven altı fırsat siteleri doğmuştu. Öyle bir şey şimdi de e-ticarette yaşanıyor. Bir de şöyle bir eleştiri okudum geçtiğimiz aylarda, çoğu kuluçka merkezlerinde olan sorun ne yazık ki kurulan pek çok startup girişiminin yapısında var. Hep “üçe alalım, beşe satalım, az da biz para kazanalım” şeklinde. Ne yazık ki pek çok proje bu şekilde geliyor deniyor. 
Yeni kurulanlar da birbirlerini tekrar ediyorlar. Bir süre sonra da sürdürülebilir olmadığı için kapanıyor. 


Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu: Çok küçük bir ekleme yapayım; bence rekabette en önemli unsurlardan bir tanesi de artık markaların kendi e-ticaret yatırımlarını yapmış olmaları... Mesela LC Waikiki zaten fast fashion, yani “hızlı değişen moda” ya odaklanmış, konumlamasını böyle yapmış bir marka. Kendi e-ticaret sitesi de bildiğim kadarı ile en büyük mağazası şu an. Bu da farklı markaları toplayıp satan e-ticaret sitelerini Zor durumda bırakıyor. 


Barış Soydan: Son bir iki sene içinde perakendeciler ile yaptığım görüşmelerde hep şunu duyuyorum, “Bizim online satışlarımızda çok büyük bir artış var, 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en yüksek satış; internet mağazamızda... 
Mesela LC Waikiki gibi ben de aynısını İpekyol'un yönetim kurulu başkanından duydum... Şu an neredeyse tüm markaların internet mağazaları en çok satış yapan mağazaları haline geldi. 


Yrd. Doç. Dr. Gülberk G. Salman: LC Waikiki'nin ya da İpekyol'un burada başarılı olmasının diğer bir sebebi 

de sipariş verilen üründe bir sıkıntı çıkarsa tüketicinin mağazaya gidip ürünü değiştirebilmek gibi bir imkana sahip olması. Click ve brick (fiziksel mağazacılık ve elektronik ticaretin 

bir arada sunulduğu işletmeler) bir araya geldiği için onun rahatlığı var. 
Algılanan riskte bir düşüş var. Trendyol ve Markafoni gibi platformlardan aldıkları ürünleri tüketiciler geri gönderebileceklerine dair kaygı yaşıyorlar. Mesela Tchibo ürünlerini siz online'dan aldığınız zaman mağazaya gidip değiştiremiyorsunuz, tekrar online'a geri göndermeniz gerekiyor... 


Dr. Selçuk Tuzcuoğlu: O zaman omni channel yani çok kanallı pazarlama çalışmıyor orada. 


Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu: Evet 

çok kanallı pazarlamayı desteklemek gerekiyor. Trendyol'un yaptığı şeylerden biri buydu mesela... 


Yrd. Doç. Dr. Gülberk G. Salman: Bu sebeple online platformlarda tüketiciye katma değer verilecekse bu tip şeyleri kolaylaştırmaları lazım ki, o risk olarak gördüğü “Sipariş verdim beğenmezsem ne olacak?” sorusu ortadan kaldırılabilsin. 


Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı: Kesinlikle tüketici davranışı burada işin anahtarı. 
Zaten bu tip sektörlerde, yani kuralları yeniden yazılan sektörlerde, tüketici davranışını okumak, tüketici davranışını değiştirmek de işin en zor tarafı... Tabii okumadan da değiştirmek mümkün olmuyor. Aslında tüketici online alışverişe giderek daha fazla ısınmaya ve giderek daha fazla alışkanlıklarının içinde benimsemeye başladı ama şirketler 

çok ayrıntısına girmeden “Aman ne 

güzel herkes artık online alışveriş yapıyor, yapacaktır, alışveriş davranışı 

da değişecektir” diye bir önyargı ile 

tabiri caizse “bodoslama” daldılar. 
Halbuki aslında bu değer önerisini de şekillendiren bir şey, çünkü tüketicinin davranışının da katmanları ve bileşenleri var ve bunların bazıları değişti, bazıları değişmedi. Mesela deniyor ki “büyümenin anahtarı KOBİ'lerde... Aslında bu çok önemli. KOBİ'ler kendilerini rekabetin 

bu yeni kurallarına ne kadar adapte edebiliyorlar? E-ticaret sektörüne destek veren sistemleri geliştirenler Türkiye'de ne kadar yeni bir şeyler oluşturabiliyorlar? 


Doç. Dr. Pınar 
Büyükbalcı: Tüketici davranışının bazı katmanları internette değişirken bazıları 

aynı kaldı. 
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Tüketicinin beklentilerini tatmin etmek üzere sistemler geliştiriyorlar mı? Bu anlamda değer önerisinin kesinlikle yeniden tanımlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evet zaten zamandan ve mekandan bağımsız olarak alışveriş yapmak çok önemli bir değer önerisi ama karşında muhatap bulmak da yine değer önerisinin çok önemli bir bileşeni ve tüketicinin hala beklediği bir şey. Dolayısıyla nasıl bir değer önerisi tasarlanmalı, bunun içine neler koymalı? Bence bu o ticareti yapan şirketlerin henüz tam da çözemedikleri bir şey. Neticede bu bir sistem ve buna alt yapı hizmetleri verenler de var, sadece alım ve satım yapan şirketler değil, burada tüm tamamlayıcılarını da düşünmek gerekiyor. Bütün bu sistemin temel oyuncularının bunları gözden kaçırdığını düşünüyorum, onun için 

de istedikleri yönde ilerleyemiyorlar. 
Kültürel farklılıklar da var tabii ki, yani neden Amerika'da ilerliyor ve sonuçta 
400 tane alışveriş merkezi kapanmak 
zorunda kalıyor da, Türkiye'de öyle olmuyor... Bence Türkiye'de sektörün oyuncularının gözden kaçırdığı çok önemli değer önerisi bileşenleri var. 


Emin Görgün: Problem aslında birden çok kanalda çalışan bir iş yapmaya çalışmak ve onu birbirini destekleyecek şekilde kurgulamak. Fiziksel mağazadan 


Yrd. Doç. Dr. 
Gülberk Salman: 
Bence Türk şirketleri büyük veriden önce ellerindeki küçük veriyi yönetmeyi öğrenmeli. 


bağımsız perakendede tüketici çok zor karar veriyor, görmeden dokunmadan karar vermiyor. Tüketici e-ticaret sitelerinde “ürün var mıydı, aynı 

ürün evime gönderilecek miydi” diye tedirginlik yaşarken, e-ticaret siteleri de “phantom”, yani “hayalet ürün” dedikleri bir ürün yaratıyorlar. E-ticaret sitelerinde ürünleri görselleştirmenin zor olduğu yıllardan itibaren başlayarak, siteyi daha görsel nasıl yapabilirim 

ve nasıl daha çok ürün gösterebilirim diye düşünüyor. Site müşterinin ürün yelpazesinde daha çok gezinmesini istiyor. Ürün gamındaki alternatifleri artırıyor ama tüketiciyi gezdiremiyor. 
Web sitesinde düzgün navigasyon yok. 
Birinciyi tıklıyor, ikinciyi tıklıyor, üçüncüde sepete gitmek istiyor... O zaman site şöyle bir şey deniyor: Böyle phantom hayalet ürünler yaratıyorlar, giriyorsun o ürünün fotoğrafı var, stokta olmadığını söylemiyor, elbiseyse çeşitli bedenleri, renkleri var, ayakkabı ise numaraların hepsi var... Onların hepsini gezinerek görebiliyorsun. Ondan sonra sepete at meselesine geliyorsun, o anda “bu ürün stokta yok” diyor... 


Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu: Deneyim Tasarımı yaklaşımında, sadece bir müşteri tipine yönelik olarak, bir tane değer önermesi ve bir tane deneyim kurgulanmaz. Farklı personalar; yani müşteri tipleri yaratıyoruz farklı müşteri tiplerinin davranış setlerini ve bariyerlerini tespit edip, o bariyerlere yönelik olarak da farklı deneyimler kurguluyoruz. Dolayısıyla aslında bir ticaret sitesinde sadece bir tane deneyim olmaması gerekir. 


Barış Soydan: Persona derken neyi kast ediyorsunuz? 


Emin Görgün: Müşteri tipi diye tanımlayabiliriz kabaca... Yani o IP'den giren adam nasıl biri. 


Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu: Evet onun davranışlarına yönelik olarak sizin çeşitli teklifler sunmanız gerekiyor. Dolayısıyla aslında burada temel konu; bir dijital servis tek başına bizim gördüğümüz servis değildir. 


Barış Soydan: Yani dört beş farklı müşteri tipleri (persona) için mi teklifler 


getiriyorsunuz? 


Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu: Aynen öyle. 
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Barış Soydan: Kim bunlar? 


Dr. Selçuk Tuzcuoğlu: 45 yaşında ev kadını, çocuğu var, çalışmıyor... 


Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu: O demografik yaklaşım. Biz daha çok davranışı inceliyoruz. Personamıza yönelik olarak gösterdiğimiz sayfa onun bize datasını bıraktıktan sonra yeniden şekilleniyor. Tekrar ziyaret ettiğinde karşısına çıkaracağımız sayfa farklılaşıyor. Haliyle tekliflerimiz de birbirinden farklılık gösteriyor. 


Barış Soydan: Dolayısıyla Marketing Konseyi olarak firmalara bunu öneriyoruz diyebilir miyiz? Tek bir tüketiciniz varmış gibi davranmayınız. 


Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı: Girişimcilik derslerinde müşteri segmentasyonu yaparken anlattığımız şey tam da söylediğiniz gibi Behavioral Pattern, yani “davranış örüntüsü temelli” segmentasyon diyoruz. Gerçekten 

artık tüketicinin şu yaşta, şu cinsiyette diye değil, persona olarak tanımlaması gerekiyor. “Anadolu yakasında oturan, işe gitmek için vapuru kullanan, kahvesini alıp vapura binen” gibi, mümkün olduğu kadar tüketicinin bir gününü ve o günün içindeki davranışlarını temel alarak tanımlamak gerekli. Bu gruptaki insanlar nasıl yaşarlar, ne beklerler, 

ne yaparlar? Bunu yapabilmek için de perakendecinin sistemden insanların davranışlarına yönelik mümkün olduğu kadar çok veri çekmesi gerekiyor. Bu aslında büyük veriyi yönetmekle de ilgili bir şey. Türkiye'deki şirketler büyük veriyi yönetmekte çok başarılı değiller. 
Arka plandaki yazılımlar ve teknolojileri tabii ki karşılaştırılamaz ama D&R'a girip birazcık web sitesinde dolaşın, D&R'ın size “şu ürüne bakanlar bununla da ilgilendi” diye karşınıza çıkardığı öneriler vardır. Biz buna “otomatik hizmetler” deriz. Bir de aynısını Amazon'a girip yapın. Amazon adeta nokta atışı yapıyor. Sanki karşımdaki sistem gerçekten benim zihnimden geçeni okuyor, gerçekten beni tanıyor, gerçekten benim ihtiyaçlarımı biliyor. 
D&R'da “ne alaka bunu benim önüme niye çıkardı?” diye düşünüyorsunuz. 
Mühim olan bu oldukça büyük veriyi yönetebilmek... 


Dr. Selçuk Tuzcuoğlu: Bunun iki sebebi olabilir; birincisi algoritmalar bizde daha 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kötü yazılmıştır. İkincisi de Türk insanı; “fuzzy logic”, yani bulanık mantığından dolayı gerçekten o kitapları okuyor olabilir. 


Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı: O da olabilir, ama sonuçta ne oluyor; ben D&R'a girdiğimde gerçekten neye bakıyorsam sadece onu alıp çıkıyorum. Amazon'a girdiğimde bir kitaba bakıyorsam, beş kitap alıp çıkıyorum. 


Yrd. Doç. Dr. Gülberk G. Salman: Tüketicinin anlaşılması önemli diyoruz, ama Amerika'da hala artan bir trend var. 
Online tüketim daha iyi güzel, çünkü devamlı bir araştırma yapıyorlar, sürekli tüketicilerini tanımaya, tüketicilerinin ihtiyaçlarındaki değişimi anlamaya çalışıyorlar. Bize döndüğümüz zaman araştırmaya harcanan para gereksiz 

bir kalem olarak görülüyor. Hiçbir zaman araştırmaya bir şey ödemek istemiyorlar. Bir doktora öğrencimiz online hizmet kalitesini anlamak üzere bir araştırma yapmak istedi, Limango, Markafoni gibi markalara ulaştı, fakat hiçbiri araştırmaya katkıda bulunmaya yanaşmadı. Bilgilerin saklanacağını 

da söyledik, istemediler. Baktığınız zaman bu şirketlerden iki tanesi de kapandı. Tüketici zaten her platformda aynı davranışı da sergilemiyor. Çünkü hepimizin bilgi dağarcığı her ürüne 

göre farklı, e zaten tüketicinin de 


Emin Görgün: 
E-ticaret sitelerinin ürün çeşitliliğinden 

tüketiciler çok 

haberdar değil. 
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irrasyonel olduğunu biliyoruz. Önce tüketiciyi anlamak lazım ki, ona uygun davranışlarda bulunabilsinler. 


Barış Soydan: Tüketici gerçekten irrasyonel mi? 


Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı: Yönetim teorisinde önce “sınırlı rasyonellik” diye bir kavramı geldi, ondan sonra da tamamen irrasyonele doğru çevrildi. 


Dr. Selçuk Tuzcuoğlu: Yazar Dan Ariely buna “Predictable Irrational” diyor, yani “öngörülebilir şekilde irrasyonellik”.. Bu aşamada belki bir de şunu da söylemek lazım: Perakendeci ürün çeşidini bol 

da tutsa, fiyatı en iyi şekilde de sunsa, birde bunun pazarlaması var. Sizin e-ticaret sitenizin mutlaka bir şekilde tüketicinin karşısına çıkması lazım. Bu e-maille mi olacak, banner şeklinde mi olacak hatta şuraya kadar gelmişler, önce banner gösterip sonra e-maili atarsak daha fazla etki ediyor. Ama önce e-maili gönderip sonra banner görürse o kadar katkı alamıyoruz. Ya da üç kere banner görecek, sonra iki kere e-mail gidecek şeklinde bunun bile optimizasyonu yapılıyor. Ya da alışverişi yaptı, yarıda bırakıp çıktı, ozaman da hatırlatma mailinin gönderilmesi lazım. Ya da ürünü aldı, aradan bir ay geçti, o ürünün kullanım süresi muhtemelen bir ayda 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bitti, pil mesela, onu kullanmış olması lazım. İşte “yeniden pil almak ister misin?” şeklinde o ürünün bitiş süresini tahmin edip tekrardan karşısına çıkmak gibi... Bunları da ihmal etmemek gerekir. 
Bir şey daha düşünüyorum, şirketler açısından her ne kadar e-ticaret biraz evvel bahsettiğimiz zaman tasarrufu, 

ve saire gibi avantajları sunsa da, her ne kadar personalar ile müşteri deneyimini sağlamaya çalışsa da, ben müşteri deneyiminin kesinlikle fiziksel ortamda yani dükkanda, mağazada sağlandığını düşünüyorum. Satın al tuşunu sağdan aldık sola yerleştirmek, kırmızıdan yeşile döndürmek bence bir deneyim değil. Gerçek deneyim o müşteriye dokunarak yaratılıyor. O müşteriye beklentisinin üzerinde hizmet vererek ve onun gönlünü alarak yaşatılıyor. Bu dokunuşu kanımca e-ticaret ortamında gerçekleştirmenin imkanı yok, yani 

“biz ille de bütün satışlarımızı oraya kaydıralım, yeter ki oradaki ciromuz artsın anlayışı” bana çok yanlış geliyor. 
Özellikle bankaların bizi zorla e-bankaya veya ATM'ye yönlendirmesi mesela... Ben senin müşteri temsilcine bir dokunayım, beni anlamasını bir göreyim, beni bankaya o eleman bağlayacak. ATM'nin ekranının menüsünün çok kullanışlı olması, benim için çok da önemli bir deneyim değil ki... 


Doç. Dr. Pınar 
Büyükbalcı: 
Farklı personalar için faklı teklifler oluşturulmalı. 
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Emin Görgün: Ama işte ürün tipinin 

de etkisi var, yani “hizmet misiniz, fiziksel ürün müsünüz?” ayrımından başlayarak, oradan kaynaklanıyor. 
Fiziksel mağazaya ihtiyacın az olduğu ve çok olduğu ürün grupları var. 


Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı: Selçuk Hoca'nın söylediğini Amazon'un kendi fiziksel mağazalarını açmaya başlaması da destekliyor. Tersine doğru da bir döngü var aslında... 


Dr. Selçuk Tuzcuoğlu: E-bebek'in yaptığı gibi. 


Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı: Evet, Markafoni'de yapmaya çalıştı. Onu da denedi, gerçekten ilginç bir dönüşüm yaşanıyor. 


Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu: Bugün tüketici davranışlarına baktığımızda “digital only” veya “mobile only” (sadece dijital alışverişi veya sadece mobil alışverişi tercih eden) gibi müşteri gruplarımız var. Onların temel beklentisi veya fiziksel olarak da deneyimini destekleyecek olan marka argümanlarının varlığı çok marjinal durumda olabiliyor. Kesinlikle sektör veya ürünle, servisle olan bir nokta... Kullanıcı deneyimi tasarımı ile servis tasarımı farklı şeyler. Yani 


satın al butonunun nasıl optimize edileceği kullanılabilirlik ile alakalı... 
Deneyim tasarımının unsurlarından bir tanesi uygulanabilirlikle alakalı, ama e-ticaret markalarına bizim bugün tavsiye ettiğimiz şey “deneyimin tasarlanırken servis gibi kurgulanması ve servis tasarımına odaklanmaları”, perakendecilerin farklı müşterilere yönelik olmaları... Sizin temel değer teklifiniz indirim olduğunda, indirim çok kolay taklit edilebilen bir unsur. 
Limango'dan çıkıp, Trendyol'da 

da aynı ürün yüzde 3 daha ucuza bulunabilir. Kargolamada da çok büyük farklar olmuyor. Hepsi Yurtiçi ve Aras kargoyla çalışıyor. Dolayısıyla çok büyük bir farklılık yaratamıyor. 
Sunulan sadece ucuz fiyat olunca, marka rekabet avantajını kolayca kaybedecek bir noktada konumlanıyor. 
O yüzden markalar biraz daha içerikle desteklemeye çalışıyor. Tüketicisini daha fazla yönlendirip, onun ihtiyaçlarını anlayıp, onun kafasındaki soru işaretlerini yanıtlamaya çalışıyor. 
Farklı sadakat programı unsurları geliştirmeye çalışıyor. Sadakat programlarında yapılmaya çalışılan şey; “belli miktarda puanım birikti, sonraki alışverişimde indirime dönsün” gibi noktaların ötesinde, bir kulüpleştirme, bir davranış seti yaratma olmalı. 


Emin Görgün: Amerika'daki örneklere baktığınızda bu fikirler online'a taşınmış ama orada mesela kupon kitapları vardır. 
100 liraya kupon kitabı alırsınız, her 
yerde o kuponları harcarsınız, bir de kupon manyakları vardır. O kuponları biriktirir, çöpleri karıştırıp, kupon kitapçıklarını alıp, kesip, kategorize edip, alışverişlerini bunlar ile yaparlar. 
800 liralık market alışverişini 50 liraya 
getirirler. Mesela Zubizu'daki mantık 

da böyle, tüketici sadece bir marka üzerinden gitmiyor. Aslına bakarsanız 

o topladığı puanlar prestij anlamına geliyor, ne kadar çok puan toplarsa, ne kadar çok kullanırsa, o prestij pramidinin üzerinde yer aldığını düşünüyor. 


Yrd. Doç. Dr. Gülberk G. Salman: Büyük veriyi yönetmekten bahsettik, bence Türk firmaları şirketleri büyük veriyi unutsunlar, küçük veriyi, ellerindeki veriyi önce biraz yönetmeyi öğrensinler, ondan sonra büyük veriye geçiş yapsınlar. 


Barış Soydan: Hepsinin ellerinde veri de yok... 
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Yrd. Doç. Dr. Gülberk G. Salman: Var, var... Kendi müşterileri ile ilgili özellikle bu sadakat kartını kullanan ya da müşterisi ile ilgili küçük de olsa bilgi toplayan her firmanın her şirketin bilgisi var... Ne satın aldığını, nereden satın aldığını, saat kaçta satın aldığını, ne miktarda satın aldığını, bunların hepsi aslında küçük veri, ama hepsini kullanarak anlamlı, davranışsal bilgi çıkartabileceği çok veri var ellerinde. 
Ama daha bunları yönetemeden, büyük veriye geçiş yaptılar. Onun için daha kendi müşterilerini tanımadan yola devam ediyorlar. 


Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı: Mesela mahalle bakkalları veya esnaf çok 

güzel yönetir elindeki veriyi. Bütün sitedekilerin, bütün mahalledeki apartmanlardakilerin ne istediğini, saat kaçta gelip, aşağı yukarı ne alışverişi yapacağını, kimin fazla fazla bahşiş bırakacağını, kimin bırakmayacağını, hepsini biliyor. Öyle güzel bir davranış bilgisine sahiptir ki... Bunu iyi yapabildiği için mahalle bakkalı diyoruz, esnaf diyoruz, dokunabiliyor diyoruz, ruhu var diyoruz. Yani aslında bir değer önerisi 

ve tamamen oradaki tüketiciyi çok iyi tanıdığı için, davranışını bildiği için 

ve nabzına göre şerbet veren bir değer önerisi ile karşısına çıktığı için... 


Dr. Selçuk Tuzcuoğlu: Onun yüz tane müşterisi var, mağazanın 100 bin... 


Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı: Tabii tabii veri yönetmenin anlamını ve önemini ortaya koyduğu için... Yani dokunabilmek önemli... 


Yrd. Doç. Dr. Gülberk G. Salman: 

Mesela bizim siteye su getiren görevli, değil apartmandaki sitedeki herkesin davranışını o kadar iyi biliyor ki, “Abla suyun bitmedi mi, normalde bitmiş olması gerekiyor benim sana getirmem gerekiyor” diyor. Yani kime ne zaman veriyor, nasıl veriyor, ne kadar su veriyor hepsini biliyor adam... 


Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu: Türkiye'de bu konuda bankalar çok ileri... Ödemelerinizin öncesinde sizi uyarıyor. Çok iyi mobil teklifleri var. 
Belki hepsi için söyleyemem bunu ama, en önemli bankalarımızın gerçekten mobil servisleri oldukça ileri noktada ve kişisel olarak da tanıyor. 


Dr. Selçuk Tuzcuoğlu, Marketing Konseyi'nin amacını pazarlama alanındaki gelişmeleri bilimsel araştırmaların ve sektör tecrübelerinin ışığında yorumlama olarak açıklıyor. 


Dr. Selçuk Tuzcuoğlu: Çünkü bankalarda çok data var. Sucu da sadece su bilgisi var bankada her şey var. 


Yrd. Doç. Dr. Gülberk G. Salman: Bankacılıkta perakendedeki gibi mal yok ortada. Maaşı elimize alamadan dağıtıyoruz. Banka için tüketici davranışını anlayıp değer önerisi sunmak diğer ürünlere göre daha kolay... 


Dr. Selçuk Tuzcuoğlu: E-ticaret ile 

ilgili olarak bir söylenti var: Amazon'un Türkiye'ye gelme ihtimali... Bu arada Hürriyet de Pepsiburada.com'daki hisselerini elden çıkarmaya niyetlenmiş. 
Bu konuda ne dersiniz? Amazon Türk pazarına gelirse, sizce “category-killer”, yani girdiği pazarda ortalığı duman edip küçük şirketleri batıran işletme olmaz mı? Şu anda zar zor ayakta kalmayı başarmış e-ticaret sitelerinin birkaçı daha havlu atmaz mı? 


Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı: Amazon. 
com en son olarak Orta Doğu'nun en büyük e-ticaret sitelerinden soug.com'u 
650 milyon dolara satın aldı. Orta Doğu 
pazarında çok büyük bir potansiyel var ve değerlendirmek istiyoruz diye bir stratejileri olduğunu biliyoruz. 


Emin Görgün: Dubai'de bu tip yatırımları çekmek için deli gibi vergi avantajları var, Amazon onun için oraya o kadar büyük yatırım yaptı. 


Dr. Selçuk Tuzcuoğlu: Peki bir başka konu... Youtube'da yayınlanan “Görünen Adam” fırtınasından haberiniz var mı? 
Leyla ile Mecnun ve Deli Yürek gibi absürd TV dizilerinin ünlü yönetmeni Onur Ünlü'nün yeni dizisi... Bu dizi 

10 bölümlük... Sadece Youtube'da 
gösterilen 15 dakikalık 10 bölümden oluşuyor. Mayısta başlamış, son bölümünü de 6 Temmuz'da yüklediler. 
Farklı bir reklam anlayışı var. Filmin alakasız bir yerinde bir adam fırlıyor ve “ŞOK ŞOK ŞOK” diyerek Denizbank'ın finansal ürünlerini tanıtıyor, sonra absürd senaryo yine devam ediyor. Sizce bu format tutar mı tutmaz mı, marka için etkili mi, değil mi ne dersiniz? 


Yrd. Doç. Dr. Gülberk G. Salman: Ürün yerleştirmenin inovatif bir hali... 


Dr. Selçuk Tuzcuoğlu: Evet Amerika'da Netflix ya da bizde şifreli yayınlar kendi dizilerini çekiyorlar ya, bu da Youtube'a özgü bir dizi ama yeni bir reklam modeli... 
Gençlere yönelik bir dizi... 
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Aramızdaki Y jenerasyonun temsilcisi asistanımız Damla'ya soralım. Sen izleyip beğendin mi? 


Damla Akar: Açıkcası bana çok sıcak gelmedi, çünkü biraz zorlama... Ben bir dizi izlemek için oradayım ama bana böyle çok zorlama bir şekilde reklam izlettirilmeye çalışılıyor. Fi dizisinde sürekli ürün yerleştirme olması gibi, bence son günlerde çok olmaya başladı. 


Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu: Youtube'da bir dizi fikri medya açısından bakacaksak çok inovatif, çok şık, çok heyecan verici. Aslında Denizbank'ın popüler kültürün uygulaması olan çok tutan bir ürünü Youtube'da böyle ele alınması çok desteklenecek bir şey, 

çok hoşuma gidiyor. Ben Denizbank'ın briefini anlamaya çalışıyorum. 
Muhtemelen Denizbank'ın “unbank” 

adı verilen, yani banka ürünlerini kullanmayan genç jenerasyonda bir rekabet dezavantajı var. Banka bence özellikle Enpara'nın Spotify ve Netflix ödüllü kampanyalarına karşılık, o kitleye nüfuz etmek için bir şey yaratmaya çalışıyor olmalı. Bu anlamda iletişim stratejisi açısından hiç fena bir fikir değil Youtube'da bir dizinin sahibi olmak. 
Mecrayı bu kadar yenilikçi bir 

şekilde kullanırken, kreatif tarz çok kitlesel olmuş. Hedef tüketici de, yani asistanımız Damla da hemen söyledi rahatsızlığını, dedi ki “ben kreatifte ürün yerleştirme olarak değil, bana bu ürünü geliştirmiş teklif olarak sunsa, hatta dayatma yapmadan bunu bana yeni bir kanal yaratarak verse ne kadar güzel olur.” Ben Damla'nın sözlerinden öyle bir içgörü yakalıyorum. Burada Denizbank popüler kültürdeki kitlesel tüketim alışkanlıklarına uygun olarak mecra ve kreatif kullanımına eğildiği için de, az önceki bütün inovatif ve akılcı bulduğum noktalardan da uzaklaşıyorum. Tabii bunlar çok zor kararlar... Ben burada Denizbank'ın profesyonel çalışanlarına ya da ajansa tek bir kelime edemem, çünkü biz hala reklamcılık sektörü olarak buraları çok iyi şekilde geliştirip kullanabiliriz. Ama toplantı masasında en kıdemli yöneticilerden biri ya da finansçı biri “ya o kadar para verdik, 

bu kadarcık mı görüneceğiz canım” diyince durum değişiyor. O yüzden 

de kimseye haksızlık etmek istemem. 
Buraya kadar geldiği nokta çok şık, banka bundan sonra bu iç görüleri yakalayacak muhakkak ve buradaki 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“BUGÜN TİCARET 
SİTELERİNİN İÇERİSİNE GİRDİKLERİ KRİZ YENİ 

BİR DEĞER TEKLİFİ OLUŞTURAMANALARI 

İLE ALAKALI Kİ, 
MARKAFONİ'NİN DE EN 
TEMELDE BAŞARDIĞI 
ŞEY KULÜP ALIŞVERİŞİ 

MANTIĞI İDİ” 


yenilikçi kullanımın uyguluğunda kreatif kullanmaya başlayacak. 


Dr. Selçuk Tuzcuoğlu: Basın reklamlarındaki reklamverenin “logoyu bir tık büyütelim” isteğinin karşılığı bu... 


Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu: Evet aynen o. Buraya kadar her şey çok yenilikçi. 
Youtube'da böyle bir kanal desteklemek inanılmaz iyi bir fikir... 


Yrd. Doç. Dr. Gülberk G. Salman: Kaç takipçisi var, bu diziyi kaç kişi seyrediyor? 


Dr. Selçuk Tuzcuoğlu: İlk bölümü 1.780.000 kez izlenmiş. Her yeni bölüm daha az izleyici çekebilmiş ve 10. bölümü yani final bölümünü sadece 418.000 

kişi izlemiş. 


Yrd. Doç. Dr. Gülberk G. Salman: Yani bakmak lazım, dediğimiz gibi Y jenerasyonu için yapılmış olabilir ama, acaba gerçekten Y jenerasyonu mu seyrediyor, kim seyrediyor bunları, bir de ona bakmak lazım. 


Emin Görgün: Bence çok akıllıca olmuş, çünkü artık kimse Youtube videosu ve reklamı seyretmiyor. Youtube da o yüzden para kazanamıyor. Fiyatlandıramıyor, çünkü izleyici videoyu tam anlamadığı zaman reklam veren para ödemiyor. 


Doç Dr. Elif Karaosmanoğlu: Youtube çok güzel bir model geliştirdi 

bununla ilgili: Bumper (commercial bumper'dan yani kısa tanıtım) isminde 
6 saniyelik reklam modelini geliştirdi. 
6 saniyede değer teklifini, kreatifi, 

her şeyi halletmesi lazım. Burada biz reklamcılara çok büyük iş düşüyor. 

6 saniyeyi de şuradan çıkartıyor: 6 saniye 
Youtube elindeki datayı kullanarak bulmuş, kullanıcıların reklamı es geçmeye başladığı süre... Reklamverene “gel 6 saniyede derdini anlat, 6 saniye izlenmen garanti” diyor. Yaratıcılığın yeniden yorumlandığı dönemdeyiz 


Dr. Selçuk Tuzcuoğlu: Öyle acemice hazırlanmış Youtube öncesi reklamlar var ki, 5 saniye oynuyor ve bu sürede ne reklamı olduğunu hala anlamıyorsunuz. 
Reklamveren; bırak önermeyi falan, mesajı veremeden, logoyu gösteremeden oreklam kapatılmaya mahkum... 


Dr. Selçuk Tuzcuoğlu: Başka bir konuya geçelim mi? Facebook'un 2 milyar aktif kullanıcıya ulaşmasına ne diyorsunuz? O 
2 milyara ulaşırken, diğerlerinde mesela 
Twitter'da niye o kadar kullanıcı yok? 


Emin Görgün: Bu bana gayet normal geliyor, çünkü Facebook'ta zaten neredeyse her şeyinizi paylaşıyorsunuz. 
Ama Twitter öyle bir yer değil. Profil oluştururken bile kim olduğunuzu anlatacağınız 140 karakter çok kısıtlı, yani profilini anlatacak bile yerin yok. 
Ama Facebook'ta çok var, kaç tane üniversiteden mezun olduğunu, kaç tane çocuğun olduğunu, işte bunlara varıncaya kadar detaya girebilirsin yani... 


Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu: Ayrıca her mecranın ayrı bir rolü var, pazarlama karması veya pazarlama iletişimi açısından bu karmayı iyi yönetmek gerekiyor. Facebook'ta bizim yakın çevremiz ile olan bir diyalog dünyamız var. Facebook en doğal halimiz aslında, çünkü en yakınlarımız var orada. 

Oysa Twitter bizim entelektüel olarak şeklimizi şemalimizi gösterdiğimiz 

bir mikro-blogging sitesi. Zaten 

doğası gereği içerik üretmek zorunda olduğunuz bir mecradan bahsediyoruz ki, bu kadar büyümesinin imkanı yok... 
Instagram zaten bambaşka bir arena, görselleştirme üzerine kurulu bir dünya... 
Twitter'daki entelektüel dünyamızın yanında, Instagram'da life style karakter yaratma çabamız var. LinkedIn'de 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zaten bambaşka bir şey var orada da profesyonel şeklimizi anlattığımız bir dünya var. Her birinin rolü farklı ben kendi açımdan bu rollerin hepsine ihtiyaç duyuyorum. Yaptığım iş gereği, kişisel tercihlerim gereği, bazıları daha yoğun, bazıları daha az. 


Emin Görgün: Hepsinde de farklı bir persona sergiliyor insanlar. Ben mesela hem LinkedIn'den, hem Instagram'dan Leyla Alaton'u takip ediyorum. 


Instagram'da ciddi şekilde beğeni alıyor, 


O orayı eğlence mecrası olarak seçmiş öyle davranıyor orada, ama LinkedIn'e baktığınızda daha profesyonelce kullanıyor. Yani insanın hayatta bir sürü rolü var bu rolleri sergilediği yerler dijitalde farklılaşıyor. 


Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı: Facebook 
2 milyar kullanıcıya ulaştı ama, bu 
en son dönemde katılanlar hangi yaş grubundan? Mesela raporlar şunu 


gösteriyor; Facebook'u kullanan Y jenerasyonu ve Z jenerasyonu oldukça azalmaya başladı. Onlar daha çok Instagram'ı, Twitter'ı ve Snapchat'i kullanıyorlar, ama Facebook'ta fazla aktif değiller. Benim öğrencilerim de artık Facebook'ta aktif değiller. Bunun bir ara çok esprileri de dönüyordu ama gerçekten öyle, Facebook giderek annemin arkadaşlarının ekşi mayalı ekmek tarifi veya yazlıktan çiçek fotoğrafları paylaştığı bir mecra haline de gelmeye başladı. — 


BAŞARILI E-TİCARET İÇİN 15 İPUCU 


e-Ticaret, tüketiciye sağladığı 
1 avantajlarla tüketicilerin satın alma 
davranışlarında belli değişikliklere yol açtı, fakat perakendeciler her konuda kendi kurallarını dayatamayacaklarını bilmeliler. 
Tüketici davranışlarının tüm bileşenlerini değiştirmek kısa dönemde kolay değil. 


e-Ticaret siteleri müşterilerine 

düşük fiyattan başka bir değer önermesi de sunmaya gayret etmeliler. 
Sadece fiyat odaklı bir modelle uzun dönemde başarılı olmak mümkün değil. 


Bütün müşterilere aynı değer 

önermesi de sunulamaz, tüketicilerin beklentileri farklı. Çoğu fiyat avantajı arıyor olabilir, ama hiç de azımsanamayacak bir kısmı, kolaylık arzuluyor. Bazıları hiçbir yerde bulunmayan ürünleri bulmak isterken, bazıları kendisine prestij katacak bir klübe üye olmak istiyor. 


e-Ticarette müşteri segmentasyonun 
4 yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi 
demografik özelliklere göre değil, “persona" adı verilen davranış şekilleri ve yaşam tarzlarına göre “davranış örüntüsü temelli” şekilde yapılması gerekiyor. 


Kendi e-Ticaret sitesini açmış olan 
5 markalar rekabet yaratacağı ya da 
ileride malı kesme ihtimali olduğu için, satacağı markaların münhasır satıcılığını garanti eden sözleşmeler yapmaları faydalı olacaktır. 


6 e-Ticaret'de başarılı olmak için 
sitelerin müşterilerini iyi tanıması, uygun fiyat haricinde neler istediklerini 


analiz etmesi ve tüketicinin üstlendiği kredi kartı verme, ürünü bekleme, aynı ürünün gelmemesi gibi riskleri gözönünde bulundurarak endişelerini giderecek garantiler vermesi gerekli. 


Perakendeciler fiziksel mağazaları / ile e-Ticaret sitelerini entegre edip tahsilat, ürün değişimi ve bilgi kullanımı alanlarında “omni channel” yani çok kanallı dağıtım ağı sistemini benimsemelidirler. 
Müşteriler “e-Ticaret sitesinden almışsınız, mağazadan değiştiremeyiz" ya da “mağazadan aldıysanız, evinize teslim edemeyiz" gibi bahaneler duymak istemiyor. 


e-Ticaret sitesinde satılan ürünler 
8 mutlaka fiziksel mağazalarda da 
satışa sunulmalı, çünkü kimi tüketici önce mağazaya gidip gözüne kestirdiği ürün var mı diye bakıyor, ürünü deniyor, sonra e-Ticaret sitesinden satın alıyor. 
Mağazada olmayan ürünün siteden siparişini vermiyor. 


e-Ticaret sitelerinin tasarımında sık 

değişiklik yapılmamalı ki müşteriler aşinalık kazansın, sitede daha rahat şekilde gezinebilsinler. 


1 0 Doğru algoritmalarla hazırlanan 
“onu alan, bunu da aldı" ya da 


“o ürüne bakan, buna da bakmıştı” şeklindeki öneriler satışları artırmak konusunda çok etkili. 


1 1 fiziksel mağaza ile e-Ticaret 
sitelerinde aynı fiyattan satılmasını istiyorlar. Oysa kimi müşteriler “personel 


Perakendeciler; markalı ürünlerinin 


masrafınız yok, kira masrafınız yok, ürün anında elime geçmiyor, tabii ki mağazadan daha ucuza satmak zorundasınız" diye düşünüyor. Kitap gibi belli ürünlerde bu indirimin verilmesi şart. 


1 2 e- Ticarette en sıradışı ürünleri, 
en doğru değer önerileri ile en 


uygun fiyatlardan satmak da yeterli değil. 
Bir de sitenin pazarlama faaliyetlerine bütçe ayırmak gerekiyor. Banner'larla, e-mail'lerle, tüketiciyi siteye davet etmek, yarım kalan alışverişini tamamlamaya motive etmek gerekiyor. 


Perakendecilerin e-Ticarette 

1 3 başarılı olmaları için, illa da Büyük 
Veri'yi analiz edecek pahalı algoritmalara ihtiyaçları yok, alışveriş ile ilgili “kim, ne zaman, nereden, kaçta, ne miktarda, neyle beraber satın aldı, ne kadar kaldı, nasıl gezindi?” gibi soruların cevapları ile Küçük Veri'yi kullanarak da farklılık yaratabilirler. 


Tüketici kendisine yararlı öneriler 
1 sunulacağına inanırsa, e-Ticaret 
sitelerine üye olurken cevaplanması gereken veri toplama amaçlı anketlere uzun olsa da cevap verir. Yeter ki, karşılığında tam ihtiyacı olan tekliflerin kendisine sunulacağına inansın. 


Fiziksel mekanda sunulan 
1 5 hizmetlerin, dijital ortama 
aktarılması anlamında en başarılı sektör bankacılık... Ürün ya da hizmet satan e-Ticaret sitelerinin tüketicilere değer sunma anlamında bankalardan öğrenip kendi sitelerine adapte edebilecekleri pek çok özellik bulunabilir... — 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SAĞLIK 


BUGÜN OFİSTEN 
ERKEN ÇIK VE KOŞ! 


Spora başlamak için hiç de geç değil! Ama önce doktorlara kulak verin. 
Prof. Dr. Tolga Aydoğ ve Doç. Dr. Kadriye Orta Kılıçkesmez'den “ Turkishtime okuruiş insanlarına öneriler... 
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HAREKETİN önemine ilk kez 


günümüzden 2 bin 500 yıl önce Hipokrat dikkat çekmişti. Hareketin insan sağlığı açısından ne kadar önemli olduğu ancak geçen yüzyılda anlaşılabildi. Acıbadem Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Aydoğ, 1950'li yılların başından itibaren hareketsizlikten kaynaklanan kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerde düzenli artış olduğunu kaydetti. Prof. 

Dr. Aydoğ'a göre hareket, kalp- damar hastalığı, yüksek tansiyon, şeker ve osteoporoz gibi hastalıkların tedavisinde en önemli ilaç. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Müdürü Doç. Dr. Kadriye Orta Kılıçkesmez de aynı fikirde, “Hareket eden kendini iyi ve mutlu hisseder, kanser riskini azaltır.” Kardiyovasküler egzersizin, kalp atım hızını yükselten nitelikte egzersizler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tolga Aydoğ, sağladığı faydayı şöyle anlatıyor, “Hareket, iş insanının kalp, akciğer ve tüm hücrelerinin daha verimli çalışmasına olanak sağlar. Kuvvet egzersizi, işinsanının kas kuvvetlerinin ve yapılan egzersizin şiddetine göre kas kitlesinin artmasına olanak verir. Germe egzersizleri zaman içinde azalan esnekliği artırmayı sağlar. Denge egzersizleri 

ise denge sorunu olan her yaştaki iş adamlarının yanı sıra 65 yaş üzerindeki iş insanları için özellikle zorunludur.” 

Prof. Dr. Aydoğa'a göre keyif için 

spor yapanlar dört tip egzersizi rutin programlarına katmalı. Örneğin sadece bisiklet sporu ile uğraşmak, koşmak sağlıklı olmak için yeterli değil. Ve 

bir uyarı daha: Gençlerin fiziksel görünümlerini güzelleştirmek için yaptıkları kuvvet egzersizleri sağlıklı 

bir egzersiz planı değil. 


Koşarken bunlara dikkat 

Doç. Dr. Kadriye Orta Kılıçkesmez ise fiziksel hareketsizliğin Türkiye'de ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğini belirterek şöyle diyor, “Sağlıklı hayat için haftada en az 150 dakika orta şiddette egzersiz yapmak şart. Bu egzersizlerin büyük kas kitlelerini içeren, yürüyüş, hafif koşu, bisiklet veya yüzme gibi dayanıklılık aktivitelerinden oluşması ve haftanın en az 3-5 gününe yayılmış olması tercih edilmelidir. Her aktivitenin en az 10 dakika olması zorunludur.” 
Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri Araştırmasına, göre ülke genelinde kadın çalışanların yüzde 87'si, erkeklerin ise 


yüzde 77'si yeterli ölçüde fiziksel aktivite yapmıyor. 65 yaş üstü yaşlıların sadece yüzde 30'ü yürüyüş yapıyor. 


Önce doktor kontrolü 

Egzersiz riskini etkileyen üç ana faktör olduğunu kaydeden Doç. Dr. Kadriye Orta Kılıçkesmez, 45 yaş üstü spor yapmaya başlayan iş insanlarının mutlaka doktor testine tabi tutulması gerektiğini belirtiyor. İş insanları, egzersiz programı öncesinde kalp, şeker, nefes darlığı, damar hastalığı testinden geçtikten sonra doktorun önerisi dahilinde spora başlamalı. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, egzersize başlamadan önce 10-15 dakika mutlaka ısınma egzersizleri yapma gereği. 


Egzersizde nelere dikkat etmeli Kılıçkesmez'e göre egzersiz yaparken kalp atımı hızını kontrol etmekte fayda var. (Kalp atım hızını ölçen veya kalp atım hızını gösteren aletler kullanılabilir) Egzersizin en yüksek ve düşük kalp hızının yüzde 40 - 70'idüzeyinde yapılması öneriliyor. Burada 220 formülü kullanılır. Örnekle açıklayalım: Yaşınız 
30 ise; 220-30 eşittir 190 atım/dakika. 

Bu değerin yüzde 50'si 95 atım/dakika, yüzde 70'i ise 133 atım/dakika. Demek ki 
egzersiz sırasında istenilen kalp hızı 95 
ile 133 atım/dakika arasında olmalıdır. 
Kalp duvarlarında belirgin kalınlaşma olan iş insanları egzersiz yapmamalı. 
Ciddi ve kontrolsüz hipertansiyonu olan işinsanları, hekim değerlendirmesi ve ilaç tedavisine başlanmasından sonra egzersize başlayabilir. Egzersizlerin sonunda aktivite düzeyi yavaş yavaş azaltılmalı. 5-10 dakika soğuma egzersizi yapmakta fayda var. Doç. Dr. Kadriye Orta Kılıçkesmez önerilerini şöyle sürdürüyor, “Egzersiz yaparken göğüs 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KOŞMANIN 
FAYDALARI 


Stresi azaltır. İnsan kendini daha zinde ve mutlu hisseder. 
Koşmak yağ yakımını hızlandırır. 

Koşmak insanın nabzını düzene sokar. 

Koşu sırasında büyüme hormonu salgılanır. Bu nedenle gençlerde koşmanın boy uzamasıyla doğrudan ilişkisi vardır. 


— 
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Harika kondüsyon sağlar. 
Düzenli koşan insanlar kolay 


ağrısı başladıysa, kalp ritminde bozulma ve tekleme hissediyorsanız, soluk almada giderek artan zorlanma varsa, morarma yaşıyorsanız, baş dönmesi ve göz kararması hissediyorsanız, egzersize devam edemeyecek kadar eklem ağrılarınız olduysa, ciddi halsizlik ve yorgunluk varsa egzersiz hareketleri mutlaka durdurulmalı ve dinlenmeye çekinilmeli.” 


Egzersiz şiddetine nasıl 

karar verilecek? 

Prof. Dr. Tolga Aydoğ, fiziksel aktivitelerin yoğunluklarına göre üç ayrı şekilde sınıflandırılabileceğini söylüyor: 

s Düşük şiddette egzersizler: Nefes alıp verme, kalp atım sayısının dinlenme değerlerinin biraz üzerinde olduğu, az çaba gerektiren aktiviteler. Araba yıkamak, köpek gezdirmek, yavaş yürüyüş. 

s Orta: Nefes alıp verme ve kalp atım sayısının dinlenirkenki değerlerden daha fazla olduğu, kasların zorlanmaya başladığı, orta dereceli çaba gerektiren aktiviteler. Bu aktiviteyi yapanlar konuşabilir ama şarkı söyleyemez. Hızlı yürümek, bisiklet sürmek, masa tenisi oynamak, dans etmek gibi. 

» Yüksek: Nefes almanın ve kalp atım sayısının normalden çok fazla olduğu veya kasların daha fazla zorlandığı çok çaba gerektiren aktiviteler arasında tempolu koşu, step, aerobik, tempolu dans gibi aktiviteler vardır. 


Mevsim sporları unutulmamalı Yüzme yaz sporu olarak görünse 

de büyük kentlerde havuzlarda da yapılabilir. Yüzmenin yan ısıra, dağ 


sporlarının da faydalı olduğunu unutmamak gerekir. 


Koşu bandı sağlıklı mı? 
Kamuoyunda koşu bandında yürüme 

ve koşmanın sağlıklı olup olmadığı son yıllarda tartışılıyor. Evde, spor salonunda kullanılan koşu bantları özellikleri çok değişken, bir kısmı motor gücüne ve ciddi absorban zemine sahipken, diğer bir grup ise bunların tam tersi yetersiz. Çoğu kişi bunların üzerinde 6-7 kilometreden fazla yürüyemez ve koşamaz. Bu hızlarda yapılan yürümenin olumsuz etkisi de var. Yüksek hızda yapılan yürüme ve koşu, hangi koşu bandında olursa olsun, başta dizler olmak üzere diğer eklemlere de olumsuz etki yapıyor. Ancak koşu bandında kişinin adım uzunluğunun ve yerde kalma süresinin azaldığı biliniyor. 
Özellikle koşu hızının artması ile bu durum daha belirgin olmakta, buna 

bağlı atılan daha çok adım, tendonlara ek yük getirmekte. Buna karşılık düşük hızla yapılan yürüme ve koşma ya da yüksek absorbsiyon potansiyeline sahip yürüme bandında yüksek hızda koşma önemli bir sorun yaratmaz. Koşu ve yürüme, özellikle ayak bilekleri, diz veya kalçalarda kireçlenme, dizilim bozukluğu veya ayak taban sorunu olanlar için iyi bir egzersiz olmayabilir. Bacakların yük taşımasına neden olan koşu, ip atlama gibi egzersizler, eklem sorunlarını da beraberinde getirebilir. Koşmaya başlayanlar genellikle bir süre sonra yarı maraton, hatta maraton koşmayı hedefler. Kişisel limitlerin zorlanması bazı insanlarda sorun yaratmazken, bazılarında yaralanmalara neden olur. — 


kolay yorulmaz. 


—- 


Koşmak fit olmanızı sağlar. 
Herhangi bir nedenden dolayı sinirleriniz bozulmuşsa, koşun; rahat ve huzuru bulacaksınız. 

Düzenli koşmak kan şekerini düzenler. 


g 


YÜRÜMENİN 
FAYDALARI 


Metabolizmayı hızlandırır. 
Kalp kaslarını ve diğer kasları kuvvetlendirir, daha etkin çalışmalarını sağlar. 
Kilo kontrolünü sağlar, dolaşımı düzenler, kan basıncını düzenler. 
Sindirimi kolaylaştırır, solunum kapasitesini artırır. 
Şeker, yüksek tansiyon gibi hastalıkların tedavisinde etkin rol oynar. 


— 


Vücuda zindelik sağlar. 
Eklem ve kas esnekliğini artırır, bel ve boyun ağrılarının azalmasını sağlar. 
Sindirime yardımcı olur, yaşlanma süresini geciktirir. 
Düşünsel yeteneklerin gelişmesine katkı sağlar. 


yare ES AvroTME 


MERCEDES E GABRIO'YA 
KARŞI SMART GABRİIO 


Avrupa'nın 36 derecedeki yazını İsviçre'den Fransa'ya ve oradan daltalya'ya yüksek kalitede bir üstü açık otomobille seyahat ederek karşıladım... 


Haber Tunç Altınbaş tuncaltinbas © turkishtimedergi.com 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UÇ ÜLKEYİ birden iki günde gezdim. 


Sabah sekiz uçağıyla başlayan İstanbul-Cenevre yolculuğum, Mercedes-Benz E-Serisi ailesini tamamlayan yeni Cabriolet ile çıktığım önce Fransa sonra da İtalya'nın efsane kasabası Mont Blanc'a geçmemizle tamamlanmadı. 
Çünkü dönüşte bir otomobil daha test edecektik. Muhteşem geçen iki gün 
boyunca sürüşümüz ilk olarak 2017 
Cenevre motor fuarında tanıtılan yeni Mercedes-Benz 'E sınıfı Cabrio” idi. 
Uyumlu olarak İsviçre'nin Cenevre şehri, deneme sürüşümüzün başlama yeri ve çok çarpıcı hislerle şekillendirilmiş bu yeni otomobili ilk gördüğümüz yer idi. 
Mercedes-Benz “E sınıfı Cabriolet” in 

dış tasarımcısı olan Uwe Haller, arabayı öncüllerine kıyasla çok değiştirmiş; yeni modele duyarlı bir saflık kazandıran son derece temiz, yüzey vurgulu bir form görüyoruz. Ayrıca sıcak ve soğuk karakter unsurları çok tamamlayıcı kullanılmış, benzersiz bir yan görünümü şekillendiren çamurluk detayları E Sedan'a göre tamamen fark yaratıyor. Şovu, diğer sürücü ve seyircilerin bakışlarını çalan ana unsur ise Mercedes-Benz E sınıfı Cabriolet'in önü. Güç çıkıntılı kaput, düşük konumlu ve uzunlamasına elmaslı radyatör ızgarasına akıyor ve dinamik ama aynı derecede zarif bir görünüm kazandırıyor. Bununla birlikte, uzunluğu 123 mm ve genişliği 74 mm ile artan oranları aracın güçlü yol duruşuna yardımcı oluyor. Aracın daha büyük ve daha etkileyici boyutları tasarımcıların ekstra kas eklemelerine imkân sağlamış. 
Dinamizm ve ihtişam, sportif arka kısmı jet motorlarının ışıltısını uyandıran ince LED kuyruk lambaları ile eşleştirildiğinde 
daha da belirginleşiyor. Sadece 2018 
Cabriolet ve selefleri arasında değil, 2018 
sedanında da görülen farklı tasarım ayrıntıları, yeni E Cabrio'ya bu tipik coupe hissini veriyor. Klasik kumaş yumuşak açılır tavan 20 saniyede tamamen açılıp kapanıyor. Yıl boyunca kullanıma uygunluğunu kanıtlayan Cabriolet, kapalı olduğunda rüzgar ve sürüş gürültüsünü azaltmanın yanı sıra iklim konforunu ayarlamaya yardımcı olan oldukça sofistike yalıtımı da başarıyla sağlamış. S-Serisi Cabriolet'den alınan kumaş tente gerek dayanıklılık gerekse kullanım kolaylığı ile yüksek kalite beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. 
Üstü kapalı kullanıldığında E-Serisi Coupe ile aynı silueti sergileyen E-Serisi Cabriolet, coupe kardeşiyle aynı zarif 


çizgilere ve gövde ölçülerine sahip. 

Yalın ve düz yüzeylere sahip tasarım iki araç arasındaki akrabalık bağını gözler önüne seriyor. Ateşli ve havalı olmak üzere farklı karakteristikleri harmanlayan yeni Mercedes-Benz E-Serisi Cabriolet her bir tasarım detayıyla lükse ve stile vurgu yapıyor. En önemlisi ise üstü 

açık kullanımlarda tamamen özgün ve kendine has bir görünüm sağlıyor. 


Yıl boyunca kullanım imkânı sunan Cabriolet 

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Cabriolet alışılmışın ötesinde bir günlük kullanım kolaylığı sunuyor. Yeni E-Serisi Cabriolet her mevsimde ve her türlü hava koşulunda kullanılabiliyor. İsteğe bağlı olarak sunulan elektrikli rüzgâr deflektörü AIRCAP ve ense bölgesi ısıtma sistemi AIRSCARF dışında; sıcak ve soğuğa karşı yalıtımlı akustik tente, güneş ışığını yansıtan deri döşeme, bağımsız olarak sırtlıkları katlanan ve uzun nesnelerin taşınmasına olanak sağlayan arka koltuklar, çeki demiri seçeneği, isteğe bağlı olarak sunulan ilave ısıtıcı sistemi ve isteğe bağlı olarak sunulan dört tekerlekten çekiş sistemi AMATIC gibi donanımlar yeni E-Serisi Cabriolet'yi yılın her günü kullanılabilen günlük kullanıma uygun üstü açılabilir bir otomobil yapıyor. 


Avrupa'nın sıcağı bizden kötüymüş! 
Minimum 30 dereceyi gördüğüm yol boyunca Mercedes-Benz yetkilileri güneşten yanmayalım diye bize 30 faktör güneş kremi ikram ettiler. Çünkü üstü 


Smart Fortwo Cabrio en az kendisi kadar sürücüsünü de 'elektriklendiriyor”! 


ekildi AUTOTIME 


açık bir otomobil kullanıyorduk ve güneş tam tepemizdeydi. Fransa'da yer yer 37 dereceyi gördüğüm yolculuk sırasında hem E Cabrio dizelden hem de benzinli motordan müthiş bir sürüş keyfi aldım. Sürüş sırasında dizel istediğim performansın biraz altında kaldı. Dönüşte Cenevre şehir merkezine gelip E Serilerimizi teslim etmiştik ki, durun dediler! Şimdi size birer tane elektrikli “smart for two” vereceğiz, bunlar da yeni çıktı ve üstünü isterseniz açabilirsiniz... Çift renkli olarak gelen smart iki kişilik cabrio müthiş bir elektrikli otomobil. Tam şehir içi rahatlığı ve fonksiyonalitesi için tasarlanmış... 

Onu geliştiren genç yönetici İspanyol asıllı Marta ile sunumunu beklerken tanışma fırsatım oldu. Elektirikli Smart For Two Cabrio'nun sunumunu mükemmele yakın Almancasıyla yapan Marta'ya, bizler gibi sadece iki ismi olan İspanyol var mı diye sordum. Cevap “Hayır asla yoktur” oldu. 


Sürücüsünü de elektriklendiriyor! 
Bir şarj ile 120 km gidebilen bu 

ufaklık harika bir ivmelenmeye sahip. 
Onu sektörün duayen ismi, yılların paslanmaz kalemi Onno Ustayla birlikte Cenevre sokaklarından havalimanına kadar birlikte test ettik. 
Önce direksiyonda ben yer aldım ve şehir içinde dikkat çekici bakışları üzerimize topladık. Navigasyon bizi şehir içinden İsviçre'de en zenginlerinin oturduğu devasa malikanelerin 

olduğu küçük sokaklara götürdü. 
Hollywood yıldızlarının evlerinin olduğu mahallelerden sonra kendimizi Belgrad ormanlarına benzer bir ormanda bulduk. Burada direksiyonu Onno üstada teslim ettim ve kendisi smart'ın içindeki canavarı çıkardı. O nasıl bir gidiş, dar orman yollarında yüksek torklu elektrikli bir smart ile nasıl ralli yapılır elimdeki go-pro ile kayda aldım... 
İnanmayanlarla paylaşabilirim. — 


Kısacık iki günde üç ülke Isviçre, Fransa, İtalya Mont Blanc nasıl fethedilir? İki günde birbirinden pek farklı zevklere hitap eden ve tek ortak yönleri üstlerinin açılabilir olması olan iki otomobil nasıl test edilirin cevapları bu geziye sığmıştı. O kadar dolu ve kompaktı ki, iki günlük gezi biz basın mensuplarına sanki 1 hafta gibi geldi. 
Yeni Mercedes-Benz E Serisi Cabrio 

şu ana kadar test ettiğim en iyi üstü açık dört mevsimlik otomobil. 
Rakipleri korkmalı! 


Veni Audi A8 


Audi'nin Barselona'da düzenlediği Audi Summit etkinliği, markanın amiral gemisi olarak tanımlanan A8 modelinin ilk gösterimine ev sahipliği yaptı. 


MARKANIN amiral gemisi niteliğindeki modelin dördüncü nesli; yeni tasarım dili, yenilikçi dokunmatik ekranlı kontrol konsepti ve sistematik elektrikli sürüş özelliğiyle “Vorsprung durch Technik - Teknoloji ile bir adım önde” ilkesinde gelinen son noktayı gösteriyor. 

Audi A8, aynı zamanda dünyada ileri otomatik sürüş için geliştirilen ilk tüketici sınıfı otomobil olma 
özelliğini taşıyor. Audi, 2018 
yılından itibaren üreteceği otomobillerde park pilotu, otopark pilotu, sıkışık trafik pilotu gibi pilotlu sürüş fonksiyonları ekleyecek. 

Stil yönünden Audi A8, 

tüm marka için yepyeni bir tasarım çağının başlangıcını işaret ediyor. Otomobilin, geniş ve yüksek tek çerçeveli 


ızgara ile akıcı ve sert hatlara sahip ön kısmı, sportif bir zarafete sahip, sofistike ve ilerici bir görünüm sunuyor. 
Yeni A8, Audi Prologue tasarım çalışmasının verdiği sözleri yerine getiriyor. Lüks sedan, hem 5,17 metre aks mesafesine sahip standart versiyonunda hem de aks mesafesi 13 santim daha uzun olan A8 L versiyonunda güçlü bir duruşa sahip. 

Yeni A8'in tasarımı, sportif görünümü, hafif gövde 

ve guattro sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 

ile Audi markasının dünya çapında üne kavuşmasını sağlayan niteliklerini vurguluyor. Otomobilin dengeli hatları, dört tekeri de eşit ölçüde vurguluyor. 
Yandan bakıldığında, otomobilin dik ön kısmı 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ve yumuşak kavisli arka kısmı, görsel bir gerginlik yaratıyor. Markanın amiral gemisi niteliğindeki model, Audi lazer aydınlatmada kullanan çarpıcı HD Matrix 
LED farlar ve arkada OLED teknolojisinden yararlanan 
LED şerit aydınlatmalar ile hem gündüz hem de gece dikkati çekmeyi başarıyor. 
Bu aydınlatma alt yapısı, sürücü otomobiline yaklaşırken veya otomobilden uzaklaşırken benzersiz ışık animasyonları yaratıyor. 


İç mekanda lüks bir salon hissi 

Otomobilin karakteristik tasarım özelliklerinden biri de, lükse yapılan vurguyla öne çıkan özgürlük hissi. 
Audi A8'in lüks ve ferah bir salonu andırmasının ardında 


A 
Yeni otomobilin akıcı ve sert hatlara sahip ön kısmı, sportif bir zarafete sahip, sofistike bir görünüm sunuyor. 


yatan sebeplerden biri de bu. 
Bir önceki modele kıyasla, A8'in her iki versiyonda da boyu kayda değer ölçüde artırıldı. Koltuk kılıflarının dikişlerinden elektronik olarak açılıp kapanan havalandırma kapaklarına dek her ayrıntının üstün 

bir kalite hissi yaydığı otomobilde yer alan donanım ve kullanılan malzemelerin listesi oldukça kabarık. 
Audi'nin yeni amiral gemisi modelinin en klas koltuğu ise, sağ arkada yer alıyor; 

A8 L versiyonunda yer alan opsiyonel dinlenme koltuğu dört farklı ayar seçeneğine ve bir ayak dayama yerine sahip. Dinlenme koltuğuna oturan yolcu, ön yolcu koltuğunun arkasına entegre edilen ve birçok ayara 

sahip olan ünite yardımıyla 


ayaklarını ısıtıp ayaklarına masaj yapabiliyor. Bu konfor deneyimini yeni ve rahat koltuk başlıkları tamamlıyor. 
Arka koltuktaki yolcular ayrıca ortam aydınlatması, yeni HD Matrix okuma ışıkları ve masaj koltukları gibi birçok fonksiyonu kontrol edebildikleri gibi, ayrı bir işletim ünitesi üzerinden telefon konuşmalarını da gerçekleştirebiliyorlar. 

Arka koltukta, ortadaki kol dayanağı üzerinde bulunan 
OLED ekranlı ve bir akıllı telefon ebatlarındaki uzaktan kumanda, bulunduğu 

yerden çıkarılarak da kullanılabiliyor. 


Kontrol parmaklarınızın ucunda 

İç mekanında bilinçli olarak indirgenmiş bir tasarımı benimseyen lüks sedan, iç mimarisi net ve iç unsurları ağırlıklı olarak yatay bir yerleşime sahip. Audi, yüksek kalite standartlarını dijital çağa yepyeni bir işletim konseptiyle taşıyor. 
Marka yeni modelinde, bir önceki modelde kullanılan geleneksel döner düğme 

ve dokunmatik ekranını geçmişte bırakıyor. Gösterge panelinde kullanılan düğme sayısı son derece azaltılmış durumda. Panelin merkezinde yer alan 10,1 inçlik dokunmatik ekran kapalı olduğu durumda, çevresini saran parlak 


siyah konsolun içerisinde neredeyse görünmez oluyor. 
Kullanıcı arayüzü, otomobilin kapısı açılır açılmaz kullanıcıyı karşılıyor. 
Sürücü, bilgi ve eğlence sistemini, geniş ekran üzerinden, parmak uçlarıyla kontrol ediyor. Orta konsol üzerinde yer alan ikinci bir dokunmatik ekran ise klima ve konfor seçeneklerini ayarlamak ve yazı yazmak için kullanılıyor. Sürücü 

üst veya alttaki ekrandan seçim yaptığında teyit amaçlı olarak bir ses ve titreşim yoluyla uyarılıyor. Aynı fonksiyon, cam görünümlü düğmelerde de bulunuyor. 
Sesli ve titreşimli uyarılar ve kaydırma gibi alışıldık hareketlerin kullanımı, yeni multimedya arayüzünün kullanımını son derece güvenli, kolay ve hızlı kılıyor. 
A8 aynı zamanda kullanıcı ile konuşabilme özelliğine sahip. Sürücü, otomobilin birçok fonksiyonuna 

yeni ve doğal ses kontrol sistemiyle kumanda edebiliyor. Varılacak yer ve ortam bilgileri ya araç içi bilgisayarından, yada LTE hızındaki bağlantı ile bulut üzerinden alınıyor. Büyük oranda optimize edilen navigasyon sistemi de yeni bir özelliğe sahip: Sistem artık kullanılan yolları öğrenerek kendini geliştiriyor. Bu sayede sürücüye aramalarda akıllı tavsiyeler sunuyor. — 


Audi'nin amiral gemisi niteliğindeki modelin dördüncü nesli karakteristik tasarımı ve özgürlük hissi ile ön plana çıkıyor. 
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DENİZDEN 
PASTIRMA 
IKTI 


Pastırmalı kalamar carbonara, yengeç költe, mangolu levrek, ıstakozlu spagetti ve daha fazlası Boğazın gözdesi Gapricom'da... 


BEGÜM CANDAN begumcandan 


—.-  ——. 


NE OLURSA olsun, bizler deniz mahsulünü seviyoruz. 
Bu iş benim için “denizden babam çıksa yerim”e kadar gitmese de, ben de o balık tutkunlarındanım. Bu ay da konumuz bununla ilintili. 
Akdeniz'in geleneksel tatlarının yeniden yorumlanarak sunulduğu yer: Capricorn. Yenilikçi deniz mahsülleri mekanı Capricorn Boğaz'ın en kıymetli yerlerinden birinde, iki katlı geniş alanı ve 
Boğaz manzaralı terası ile konumlanmış durumda. 
300 kişiyi ağırlayabilecek 
kapasitesi var. İş yemekleri, doğum günleri ve tüm diğer 


turkishtimedergi.com « A 


özel günler için uygun bir yer. Kalabalık sofralar için alternatif büyük tabak seçenekleri de mevcut. 
Alışılmış balık restoranlarında bulamayacağınız özgün tatları tatma fırsatı da cabası! 
Eğer yolunuz Capricorn'a düşerse mutlaka denemeniz gereken lezzetlerden biri kalamar carbonara. Kalamar ile pastırmanın birleştiği 

bir dünya hiç aklımdan geçmemişti açıkçası. Dost sofralarında deneme yanılma ile keşfedildiğini ve sonra menüye girdiğini öğrendiğim bu tat müdavimlerin de favorilerinden. Mekanın şefliğini üstlenen Fabio 


Özgün menüsüyle 
Boğaz'ın en kıymetli yerlerin birinde konumlanmış 
Capricorn özel günler için birebir. 


Brambilla'nın ince dokunuşlarıyla menüde bulunan her parçayı özgünleştirdiğini görmek mümkün. Bir de kırmızı soğan ve kerevizle tatlanan yengeç köftesi... Özel sosla servis edilen köfteler özellikle balıkla çok da arası olmayan misafirlerin ilgisini çekebilecek bir seçenek. Capricorn özel kokteylleri için de tercih edilen bir mekan. Zira Ali 


Müdavimler Kadıköy'de buluşuyor 


bibuçuk Caddebostan, 
Suadiye ve Ataşehir'den sonra şimdi Kadıköy'de. 
Tıka Basa ve Pom Tapas öne çıkan tatlardan. Cuma ve cumartesi akşamları DJ Eser2in canlı performansının da gerçekleştiği mekan 

yeni menüsüyle parmak ısırtıyor. Anadolu Yakası'nın tercih edilen mekanlarından olan bibuçuk'un müdavimleri artık Kadıköy'de buluşuyor. 


Lezzet şöleni Arena'da yaşanacak 


Volkswagen Arena'da gerçekleşecek Gastro Entertainment Show, ulusal ve uluslararası üst markaları dünyaca ünlü şef ve gurme medyasını bir çatı altında topluyor. Etkinlik 16-17 
Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Katılımcılara yerel lezzetlerden ve dünya mutfağından bir lezzet şöleni yaşatılacak. Misafir ülkelerin katılacağı organizasyonda uluslararası gurme yazarlar, gıda firmaları ve lezzet tasarımcıları ile “food artist"ler boy gösterecek. 


Arzum'dan Shake'n Take atağı 


Sporcu içeceği, bebek maması, kokteyller ve detoks sularını hazırlamak artık çok kolay! Arzum az yer kaplayan ergonomik tasarımlı, taşınabilir hazneleri bulunan ve kolay kullanımlı Shake'N Take'i tanıttı. Tek tuşla lezzetli içecekler yaratabileceğiniz 
ürün ile 570 veya 400 

ml kapasiteli karışımlar hazırlayabiliyorsunuz. 


Ahmadi'nin hiçbir yerde 

rastlayamayacağınız özgün iri Pi i . i 3 ALTERNATIF IŞ YEMEĞİ ADRESİ 

sunumları ile hazırlanan 

kokteyller de hem sizin hem Pomelo Maslak / İstanbul 0212 276 66 54 

de misafirleriniz için gecenin 5. Kat Cihangir / İstanbul 0212 293 37 74 


vazgeçilmezlerinden olabilir. Mittag Reşitpaşa / İstanbul 0212 323 61 25 
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Ayvalık'ta binicilik  : 
dersi alın 


DAR sokakları, tarihi yapısı, deniz ve adalar manzarasıyla bir liman kasabası olan Ayvalık'ta bulunan Murat Reis Ayvalık, biniciliğe meraklı olan iş insanlarına yönelik bir yaz programı hazırladı. Ayvalık Atlı Spor Binicilik Okulu'ndan profesyonel eğitmenlerin vereceği eğitimlerle at binmenin heyecanını yaşayabilirsiniz. Dengede durmayı ve serbest binişi öğrenebileceğiniz binicilik, vücuttaki tüm kasları 


N 


“e” 
çalıştırarak terlemeyi hızlandırıyor dr » ve kilo vermenizi sağlıyor. Sırtın , d # ğ 

y ç ' 


dik durmasını sağlayarak duruş bozukluklarının da giderilmesinde rol oynayan spor iş insanlarının yeni gözdesi. — 


“dö 


i iliği 
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Fethiye'de hizmet veren 
Yacht Classic Hotel, misafirlerini Fethiye'nin bakir koylarını keşfetmeye davet ediyor. Yelken deneyimi tatmak isteyen misafirleri için otelin marinasında demirlemiş olan bir yelkenli kaptan ve hostesler eşliğinde misafirlerini mavi koylara yolculuğa çıkarıyor. Otel ayrıca ilçe merkezine kısa mesafede bulunuyor. 
Otelde konakladığınızda Saklıkent Kanyonu, 
Kayaköy, Ölü Deniz gibi dünyaca ünlü güzelliklere de ulaşımınız çok kolay. 


Yepi en uzaklaşamadan SPA'yla rahatlayın 


Glorlia'da 


golf dersine 
katılın 5 


Antalya, Belek'te bulunan a, ' 
Gloria Hotels & Resort, 11 
Avrupa'nın en büyüğü olarak kabul edilen 

45 delikli golf sahasıyla 
misafirlerine hizmet veriyor. Türkiye'nin 

en büyük golf eğitim tesisi olan Gloria Golf Akademi, bireysel, gurup ve özel junior eğitim programlarını profesyonel bir ekiple hayata geçiriyor. 

New Course, Old Course ve Verde Course saha seçeneklerine sahip olan 

akademi toplamda 3 bin metrekarelik bir alana sahip. Ayrıca seviyenize ve yapmak istediğiniz süreye göre farklı paket imkanları da mevcut. Dilerseniz otel diğer katılımcılarla birlikte düzenlenen golf turnuvasına katılarak da tatilinize heyecan katabilirsiniz. 


İşinsanlarının her zaman şehirden uzaklaşabilecek kadar vakti olmuyor. Ya da tatil öncesinde veya sonrasında küçük molalar vererek kendimizi şımartmak istiyoruz. Bu küçük şımarıklıklardan da en çok tercih edileni kuşkusuz masaj. Son zamanlarda bir hayli ön planda olan Hint masajı Shiroabhyanga'nın yanı sıra derin doku masajı, 4 el sultan masajı, manuel lenf drenaj gibi masajlarla da ön plana çıkan GreenSpa şehirden uzaklaşamayanların adresi olabilecek nitelikte. Tatil öncesi cilt ve vücut rahatlığı için de tercih edilebilecek olan alternatif, Nişantaşı'nda hizmet veriyor. Burada Uzakdoğu geleneğindeki tüm masaj yelpazesini bulmak mümkün. 
Hizmetten yararlanmak için GreenSpa'ya gitmeden rezervasyon yaptırmanız yeterli. 


Mistik bir tatil isteyenlere 


Doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü olan Kapadokya'nın Ürgüp Mevkiinde, Peribacalarına 1 km mesafede bulunan Acropolis Cave Suite, misafirlerini Kapadokya'nın doğal ve tarihi güzelliklerini keşfedebilecekleri bir konumda ağırlıyor. Acropolis Cave Suite'in sıcak renklerle dekore edilmiş ve traverten zeminli mağara odalarının büyüleyici atmosferi içerisinde tatil imkanı sunuyor. Bölge yaşam tarzını yansıtan mağara kaya odaları ile misafirlerine hizmet veriyor. 

Tel: 0384 341 60 06 


İstanbul'daysanız sergiye gidin! 


Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi çatısı altındaki İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Tiyatro ve Mimarlık bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çalışmalar “Yaz Sergisi'nde izlenebilecek. Sergideki işlerin büyük kısmı maketler, modeller ve dokunabilir çalışmalardan oluşuyor. Bunun yanı sıra ekranlarda da dijital olarak çizimlerin, farklı temsillerin görselleri yer alıyor. Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde ziyaret edilebilecek olan sergi 22 Eylül'e kadar açık. 


Cannes'dan çok daha küçük olan 
St. Tropez, tatil için hala çekici alternatif. 


İREND. 


ARDA SAYINER ardasayiner©0 gmail.com 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Fransız Rivierası olarak geçen bölgenin en gözde şehri St. Tropez'de ziyaret edilmesi gereken ilk adres limandaki ana yoldan kolayca bulabileceğiniz UOpera, 


MONACO'NUN efsanevi 
Prensesi Grace Kelly'nin Kaliforniya'dan bile daha çok beğendiği Fransız sahilleri, rafine zevklerle dolu tatil arayanların tartışmasız adresi. Fransız Rivierası olarak geçen bölgenin hiç şüphesiz ki en gözde şehri ise St. Tropez. 
Cannes'dan çok daha 

ufak olan bu şehir Avrupa zenginlerinin ise gözdesi. 
Tarihi St Tropez marinasına demirleyen milyon dolarlık teknelerin uğrak adresleri 

ise misafirlerini hak edecek nitelikte bir dünya sunuyor. 
St. Tropez'deki ilk adres LOpera. Bu şehre geldiğinizde hiç bir yeri keşfedecek haliniz ve vaktiniz yoksa en azından limandaki ana yolda kolayca 


karşınıza çıkacak en iddialı alternatif Opera olacaktır. 
Bembeyaz dekorasyonu ve canlı çiçeklerle kaplanmış dış duvarıyla dikkatinizi çekecek ve sizi kolayca eğlenceli dünyasına davet edecektir. Mekandan içeriği girdiğinizde ilk dikkatinizi çekecek şey podyum şeklinde düzenlenmiş dev yemek masası olacak. Her iki ucunda merdivenler olan ve LOpera'daki şovlarda podyum görevi gören bu alanın kenarlarında ise 

şık tabaklar için ustaca düşünülmüş alanlar yer almakta. Bu VIP masada yemeklerin tadına varmak eğlencenin ritmiyle iç içe geçiyor olsa gerek! 

Akdeniz yemekleri sunan 


mekanın mutfağında ise bir hazine yatıyor. Türkiye'de yetişmeyen ve kilosu servet değerinde olan türüf mantarı, LOpera'nın menüsünde bonkörce kullanılmış. Özel eğitimli köpeklerin toprağı kazıyarak bulduğu türüf mantarını ülkemizdeki restoranlarda ya milimetrik küpler halinde veya kendisini değil yağının kullanıldığını görürsünüz. Türüfe doymak için Opera doğru mekan. 
Özellikle türüflü pizza ve teriyaki somon tavsiye... 
Andy Warhol tasarımı modem tabloların yanında tezat yaratan kristal avizeler, her akşam başlayan DJ performansları, yabancı şovlar ve deniz kenarından teknelerin yarattığı şık 


ambians, LOpera'ya haklı bir repütasyon katıyor. 

St. Tropez'de gündüzleri keyifli zaman geçireceğiniz mekanlar ise genellikle plajlardaki eğlence mekanları. Bunların en klasiği ise Club 55. Tam 

bir Fransız estetiği ve sadeliğinde döşenmiş olan plaj alanı gri ve krem renkte şezlonglar, ahşap localar ve şık şemsiyelerle dolu. Club 55'i buluşma mekanı yapan ise yemek ve bar alanı. 

Öğle vakti tıklım tıkış olan mekan belki ilk etapta size fazla kalabalık gözükebilir. 
Ama unutmayın Club 55'in özelliği misafirlerinin kaynaşması. Gündüz masalar arasında dolaşan canlı müzik grupları kalabalığı zaten kaynaştırmaya yetiyor da artıyor bile. Krem rengi giyinmiş şık sarışın garsonlar ve ıstakoz desenli masa örtülerinin üzerine gelen gurme lezzetler 


size Fransız Rivierası'nda olduğunuzu bir kez daha hatırlatıyor. Paylaşımlık lezzetler üzerine kurulu olan Club 55'in menüsü yaz modunda oldukça hafif. 
Ceviche ve risotta çeşitleri muhakkak denenmeli. Plaj alternatifi olarak bir diğer iddialı alternatif Nikki Beach. Avrupa sosyetisinin uğrak yeri olan bu plaj 

alanı oldukça büyük bir kompleks. Pazar günleri sunduğu brunch servisiyle de meşhur olan mekan gündüzleri oldukça kalabalık. 
Öncesinde rezervasyon yaptırmakta fayda var. 
Denize 200 metre yürüme mesafesindeki Nikki Beach misafirlerini havuz başında eğlendirmekte usta. Sadece Df'ler eşliğinde düzenlediği happy hour partileriyle değil, içindeki butikte satılan kıyafetlerin sergilendiği havuz başı defileleriyle de ilgi topluyor. Öncelikle saçından, ayakkabasına, kıyafetinden gözlüğüne hoş bir kadının havuzun başından geçtiğini sanarken aynı kadının ikinci ve üçüncü kez başka kıyafet ve aksesuarlarla geçtiğini görünce bunun gün boyu devam eden bir defile olduğunu farkediyorsunuz. 
Nikki Beach'deki beyaz-sarı çizgili 60'ları anımsatan şezlong alanları dışında çok geniş bir yemek bölümü bulunuyor. Geniş maun masalarda, gölge ağaçların altında mekanın ünlü 
Dragon Sushi'sini tadabilir veya bardaki atolyede kendi kokteylinizi mixologistler eşliğinde yaratabilirsiniz. 
Pazar akşamları hariç her gün açık olan mekanın butiğinde ise rekor fiyata satılan Nikki Beach markalı ürünlere göz atabilirsiniz. 
St. Tropez'de akşam yemeği için ise durağınız Dior Des Lices olmalı. St. Tropez liman yolunun paralelindeki Francois Sibili caddesinde bulunan restoran kendinizi tam bir moda ikonu olarak 


hissettirecek. 17. yüzyıldan kalma bir binanın bahçesine konumlanmış olan restoranın içinde Dior'un şık bir butiği de bulunuyor. Binanın camlarına yerleştirilmiş kadın erkek figürleri ise gece yapılan aydınlatmayla akşam yemeğinize romantik bir atmosfer katıyor. Soğuk kabak çorbası, kurutulmuş enginarı, salatası ve fümelenmiş 

akya balığı menüde ön 

plana çıkan lezzetler. 

St. Tropez turumuz bitti 

ama Fransa'ya gidemeyen Fransız gustosu severlere 

de Güzel bir haberimiz var. 
Türkiye'de Fransız esintilerini yaşayacağınız bir mekan 

var: Alp Franko ve Julien Martin'in Bodrum'da açmış olduğu The Sands. Mandarin Oriental'in sahilinde 

Cennet Koyu'nda açılan 

bu plaj tüm minimalistliği, servis elemanlarının 

tarzı ve disiplini, menüsündeki seçkinlik ve dekorasyonundaki rafine duruşla tam bir St. Tropez rüzgarı estiriyor. Daha 

önce Le Baron ve şimdi de Lassiette isimli mekanları İstanbul'da açarak Fransız ruhunu misafirlerine yaşatan işletme The Sands ile çıtayı yükseltiyor. Fransızca pop 

ve klasik şarkılar eşliğinde keyifli anlar geçirebildiğiniz gibi, happy hour partileri 

de St. Tropez'deki eğlence hayatından geri kalmıyor. 
Beyazlar içindeki ana restorandaki lezzetler yazın hafifliğine eşlik ediyor. 
Ekmek içinde sunulan ördek eti ve kinoa salata mekanın ön plana çıkan lezzetleri arasında yer alıyor. Sahile kurulan barbeküde ise satır kıymadan hamburgerler ve marine 

etler ikram ediliyor. Kısacası lezzet ve keyifli anlar için alternatifler bitmiyor. İster 

St. Tropez'de ister Bodrum'da olun Fransız Riviera'sının ruhunu yaz keyfinize siz 

de katın. Kendinizi keşif 

ve deneyim dolu en rafine zevklerle şımartın. — 


BU AY DENEYİN 


Uassiette Restaurant 


TREND NE? 


e (assiette'in somonlu mercimek köftesini 

» Hex'in metal kravatlarını 

»e Zuma'nın Fish in 
The Bag kokteylini 
» Las Vegas Wynn 
Otel'in SPA'sını 


e Fiy Board dersi almak 

* Yamazaki Japon viskisi ikram etmek 
» Adem Terzi'de havyarlı saç bakımı yaptırmak 

* Taru'nun Animal 
Wisdom serisi takılarını takmak 


Lux Hotel 


Restoran 

* İstanbul: Uassiette, Scarlet, 16 Roof 

* New York: Keen's 
Steak House, 

Le Circle, TAO 

se Londra: Sexy 

Fish, The Ledbury, 
Dabbous 


Otel 

»e Bodrum: Lux 
Hotel, Maça Kızı, 
Paramount Hotel e St. Tropez: Château de la Messardiğre, 
Villa Belrose, 
Byblos Otel 

»s Miami: W Otel, 
Fisher Island Club, 
Mandarin Oriental 


İŞ DÜNYASI NE ÖNERİYOR? 


Peninsula Otel 


TN 


Serdar Bilgili 

e Otel: Peninsula 
Otel / Los Angeles 
» Restoran: Daniel 
/ New York 


Demet Sabancı 

* Otel: Claridge's 
Hotel / Londra 

» Restoran: Le Victoria 
1836 / Paris 
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İSMAİL HATUNOĞLU 


BAKSI MÜZESİ: 
BİR GERİ DÖNÜŞ 


HİKAYESİ 


Evrensel değerlere sahip bir hoca ve sanatçının eseri olan müze, gurbette çalışıp doğduğu topraklara geri dönmek isteyeler için ufuk açıcı bir örnek eser. 


TEMMUZ ayında başlayıp yaz boyunca devam edecek olan Hüsamettin Koçan'ın son dönem çalışmalarını görebileceğiniz yer Çoruh Nehri boyunca seyahat edip dere tepe aşarak ulaşabileceğiniz Baksı 
Müzesi. Sergi, sanatçının resim, heykel ve kavramsal sanat yerleştirmelerinden oluşuyor. Koçan'ın en verimli dönemini yansıtan çalışmalarını bir arada görebileceğiniz Baksı Müzesi'ni ziyaret etmeniz için biraz yol yapmanız gerekiyor ama vardığınız 


Müzeye'ulaşmâak için biraz yol #apmaniz gerekiyor amâ” vardığınızda sizi mimari harikası karşılıyor. 


noktada bir doğa/mimari harikası ile karşılaştığınızda bütün yorgunluğunuzu unutmuş olacaksınız. Müze yerleşkesi içinde geceleme yaparsanız da coğrafyanın akşam ve sabahını yaşama anlamında bu ziyaret çok daha zevkli hale gelecektir. 
Şanslıysanız Koçan Sizi şahsen karşılayacak, kendisi yoksa yardımcıları sizi en iyi şekilde konuk edecektir. 
Sergi yeri Baksı Müzesi 2014 
yılında Avrupa Konseyi tarafından yılın müzesi seçilerek ödüllendirilmiş. 
Bayburt'un bir dağ köyünde 


kurulan müzenin Avrupa'nın en iyi müzesi seçilmiş 

olması dünyanın neresinden giderseniz gidin bu yolculuğu değerli bir etkinlik olarak anı hanenize yazacaktır. 

Bana göre Baksı Müzesi'nin kendisi Hüsamettin Koçan'ın bir başyapıtı. “Bir insanın hayal ettiğini her şeye rağmen gerçekleştirmesini yansıtan en iyi örnek ne olabilir?” 
derseniz, “Baksı Müzesi iyi bir örnektir” diyebilirim. 
İnşa edildiği konum düşünülürse müzenin kendisi bir meydan okuma olarak algılanabilir. Kime karşı meydan okuma? En başta Koçan'ın kendi kendisine bir meydan okuma. “Yapacağım dedim ve yaptım.” Belki böylesine büyük bir iddia ile yola çıkılmamıştır, ancak sonuca baktığımızda bu yapıtın iddiası ortadadır. 
Babaları gurbette, anneleri tarafından köyde yetiştirilen 
8 çocuklu ailenin bir ferdi 
olarak İstanbul'da okuyup yaşamını kazanan, mezun olduğu fakültenin uzun yıllar dekanlığını yapan ve 


sanat dünyası içinde kendine yer açan bir sanatçının doğduğu topraklara geri dönmesi/dönmeye çalışması serüvenidir Baksı Müzesi. 
Müzenin en önemli özelliği, doğduğu köye yakın, yolu bile olmayan bir tepeye özel tasarlanmış bir bina olması. 
Mimari yapı yeterince ilginç olmakla birlikte ana binanın girişine yerleştirilmiş “Gitmek mi kalmak mı?” 
adlı yan yana yerleştirilmiş iki figür köye geri göçün kabullenilmesi konusunda hala tereddütlerin devam ettiğini gösteriyor. Hocanın yerel günlük yaşamın soyutlamasından oluşan son dönem çalışmalarının sergilendiği ana galerideki eserler müzenin ihtişamına yakışır olmakla birlikte, depo bölümünde sergilenen eserlerin Türk çağdaş resmini tam olarak temsil ettiğini söylemek zor. Evrensel değerlere sahip bir hoca ve sanatçının yerel kültüre geri dönüşü veya yerel kültürü analiz ederek evrensel değerlere ulaşmış bir köylü çocuğunun serüveni olarak düşüneceğimiz eserin gurbette çalışıp doğduğu topraklara geri dönmek isteyenler için de ufuk açıcı bir örnek eser olabileceğini düşünüyorum. Yaşamını kazanmak için göç veren gurbetçi bir halkın “geri dönme” isteği mi, Koçan'ın deyişi ile “sözünü tutmayan modernite”den kaçış mı yoksa her ikisi birden mi bilinmez ama insanın doğduğu topraklara geri dönme motivasyonu olarak 
Baksı Müzesi'nin ilgiyle izleneceğini biliyor ve “yolunuzu düşürmek”ten ziyade bizatihi hedeflenen bir ziyareti hak ettiğini düşünüyorum. — 


BAZI ŞEYLER 
OLMASA Da OLU 


fimu Çöifim ma z50 m 


Bu bayram siz de annesi ya da babası hayatta olmayan çocukların eğitimine destek olun. 


1863 
İda 'ussafaka.org 
©) 


Darüşşafaka 
CEMİYET 


Mene 
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MERAL GÜNDOĞDU mera/gundogdu 


GÜMÜŞTEN SURETLERLE ÖLÜMSÜZLÜĞÜ ARAYIŞ 


Bahattin Oztuncay'ın küratörlüğünü yaptığı “Gümüşten Suretler, Ömer 
M. Koç Koleksiyonundan 
Erken Dönem Fotoğraflar 1843-1860” sergisinin kapıları 10 Ekim tarihine kadar açık kalacak. 


SADBERK Hanım 
Müzesi'ndeki Ömer M. Koç koleksiyonundan erken dönem fotoğrafların yer aldığı “Gümüşten Suretler” sergisi, sonsuzluğu arayışımızın bir ifadesi olarak “varlığımızı belgeleme”de büyük bir çığır açan fotoğrafın ilk yıllarına götürüyor bizi. Ve tarihte yapılacak küçük bir gezinti fotoğrafın keşfinin iletişimde yarattığı büyük devrimi tekrar hatırlatıyor. Geleceğe bakarken paradoksal biçimde geçmişe de bakarız ve tarih nehrinin de yayıldığı geniş 


ovalar, dar vadiler, çağlayanlar, durgun sular gibi onlarca farklı akışı olduğunu görürüz. 
Sonunda geniş deltalarla akışın tamamlandığı yerde; bulunduğumuz bu anda 

ise tarihsel özneler olarak varlığımızın genişlediğini hissederiz; denize varmışız, evrenin bilgisine ulaşmışız gibi. Geleceği de bu sayede inşa edebiliriz. Eğer ki modernist bir bakışa, sürekli gelişmeye ve ilerlemeye, mükemmele doğru uzanan bir gelecek hayaline sahipsek zaman zaman tarihin 


turkishtimedergi.com 


akıntılarına kapılmamız da çok olağandır. Sıçrama yaptığı o olağanüstü anları keşfetmek, bu keşiflerden ilham almak, ruhumuzun değişmeyen özünü bulmak ancak böyle mümkündür. Sadberk Hanım Müzesi'nin M.Ö. 6 bin yılına dek uzanan muazzam koleksiyonunun içinde dolaşırken atalarımızın da bizim gibi süslendiği, bizim gibi yemek içmekten keyif aldığı, günlük kullanım nesneleri üretirken bile ona biranlam, bir ruh, üretenin kişisel varlığından bir öz kattığını duyumsadım. Ömer 
M. Koç'un koleksiyonundan fotoğrafın doğuş yıllarına ait örnekler bu duyguyu daha da pekiştirdi. Hepimiz, her bir insan teki olarak varlığımızı bu dünyaya kazımak arzusuyla doluyuz. Bin yıllardır bu sonsuz yaşama şehveti ile anlam kazanıyoruz. 
Bir anı belgelemek eğilimi, bu dünyadaki maceramızı miras bırakmak arzusundan geliyor. “Gümüşten Suretler” fotoğrafla resmi sentezleyen ilk örneklerden, fotoğraflardan üç boyutlu görüntü elde etmeyi sağlayan stereoskop teknolojisine dek daha başlangıcından itibaren Gılgameş'in aradığını arıyor: Ölümsüzlüğü. Bu büyük arayış bugün eğlence endüstrisinin güçlü çarkları arasında bir oyalanma halinde yaşanıyor olabilir, yine de insanoğlunun bu en büyük meydan 


okuyuşu daha uzun yüzyıllar gelişmenin motoru olmaya devam edecek. Ta ki tarihin bir başka büyük deltasında yepyeni bir aydınlanma ve bilgeliğe varıncaya dek... 


İlk fotoğraflar 

Fotoğrafın 1839 yılındaki icadının ardından, dünyanın önde gelen fotoğraf sanatçıları için Osmanlı coğrafyası ile dönemin 
Doğu Akdeniz metropolleri bugün olduğu gibi ilgi çekici olmalı ki fotoğraf sanatının ilk örnekleri arasında bu bölgeden fotoğraflar yer alıyor. Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonuna ait iki adet fotoğraf makinesi de sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Fransız sanatçı Joseph-Philibert Girault de Prangey'in Zeus Tapınağı 

ile Afrodisias'da iki katlı bir ahşap konağın gümüş ve buz mavisi renk tonları arasında gidip gelen kaydı serginin etkileyici bölümlerinden birini oluşturuyor. 19. yüzyılın ortalarında İstanbul'da stüdyoları bulunan İtalyan asıllı Carlo ve Giovanni Naya kardeşlerin sergideki eserlerinden biri, Osmanlı resim sanatının büyük ustası Osman Hamdi Bey'i, diğeri ise onun babası; dönemin Mabeyn-i Hümayun Feriki İbrahim Edhem Paşa'yı gösteriyor. Ayrıca imparator TI. Napoleon'a hediye edilmek üzere Ernest de Caranza'nın Sultan Abdülmecid tuğralı 
1953 tarihli bir fotoğraf 
albümü de sergileniyor. — 


Sadberk Hanım Müzesi, 


* Piyasa Caddesi No:25/29 Büyükdere, Sarıyer - İstanbul * Çarşamba günleri hariç 10.00-17.00 saatleri arası. 

* Tel: 0212 24238 18 


Bodrum'da festival Emma Shapplin'le açılıyor 


BODRUM Müzik Festivali, 13 Ağustos Pazar akşamı Turkcell Sahnesi, D-Marin Turgutreis'te Emma Shapplin'i ağırlıyor. 
Bu yıl Doğuş Grubu, Audi ve D-Marin ana sponsorluğuyla gerçekleştirilecek Bodrum Müzik Festivali, 12-16 Ağustos 


2017 tarihleri arasında konserlere, 
klasik müzik etrafında şekillenen sinema, çağdaş sanat, edebiyat, çocuk atölyeleri, gastronomi gibi farklı disiplinlerden deneyimlere ve klasik müzikle iç içe geçen rehberli turlara, Bodrum'un simgesel mekanlarında ev sahipliği yapıyor. 14 Ağustos Pazartesi akşamı 21.00'da 2012 Echo'da “Yükselen Yıldız” unvanını alan Leticia Moreno, dünyaca ünlü Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası eşliğinde Turkcell Sahnesi, D-Marin Turgutreis'te müzikseverlerle buluşuyor. Çaykovski Perm Akademik Opera ve Balesi'nin müzik direktörü, opera uzmanı Rus Şef Valery Platonov yönetimindeki orkestra, geceyi Mozart'ın Don Giovanni operası uvertürüyle açacak. Leticia Moreno 
1762 Nicolö Gagliano yapımı kemanıyla, 


Emma Shapplin'in mobilet.com'dan alınan festival biletlerinin tüm gelirleri Tohum Otizm Vakfı'na ve Bodrum Sağlık Vakfı'na bağışlanıyor. 


Ağustos'ta 
Bomontiada içindeki 
Alt'a “Otantik” ve 
“Hafıza ve Değişim" performanslarıyla genç sanatçılar konuk oluyor. “Otantik” 

adlı ses ve hareket performansında dansçı Cansu Ergin ile müzisyen Gülşah 


BOMONTİ'DE DANS ZAMANI 


Erol bir araya geliyor. 
Performans Atelier 
Muse işbirliğiyle 6 
Ağustos Pazar günü 
18.30'da. “Hafıza ve 
Değişim" performansı ise 27 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da sahneleniyor. Merve 
Salgar, Canfeza 
Gündüz, Zeynep 
Ayşe Hatipoğlu'ndan oluşan tanbur, klasik kemençe, viyolonsel üçlüsü SAVI, performanslarında makamsal taksimlerle dans ediyor. Gruba bu konserinde elektronik müzik bestecisi Le 
Horla eşlik ediyor. 
Performanslar ücretsiz gerçekleşiyor. — 

* Tel: 0212 230 21 62 


yine Mozart'ın “konçerto içinde saklı bir opera” olarak tabir edilen 5 No.lu Keman Konçertosu'nu seslendirecek. 
Konser, Rachmaninoff'un 2 No.lu Senfoni'siyle devam edecek. - 


ŞİMDİKİ GELECEK 


UNO Gallery, “Şimdiki 
Gelecek” isimli grup sergisine 
13 Ağustos'a kadar ev sahipliği 

yapıyor. Imad Habbab ve 
Tan Cemal Genç'in kent üzerine okumalarından oluşan desen ve yağlıboya işlerinin bir araya geldiği sergi, izleyiciyi geçmişten günümüze taşınan belleği, bu bellek ile bugün nasıl dertleştiğimizi ve şimdinin yorumuyla geleceğin nasıl şekilleneceğine dair öngörüleri izlemeye davet ediyor. — 
* Tel: 0212 286 0391 
* Salı-Pazar 12.00-19.00 


ek olarak 400 ton/gün 
) kapasiteli bir üretim esisi oluşturdu. 


ALTINYAĞ 20 MİLYON 
DOLAR YATIRIMLA 
KÜRESEL ÜRETİCİ OLDU 


İzmir'in köklü sanayi kuruluşlarından birisi olan Altınyağ'ı 2012 yılında satın alan Artı Yatırım Holding, fabrikaya 20 milyon dolar yatırım yaparak hamyağ üretiminde küresel oyuncu oldu. 


İZMİR'İN köklü sanayi kuruluşlarından birisi 

olan Altınyağ 1962 yılında kuruldu. Uzun yıllar bitkisel yağ üretimi yapan Altınyağ, kuruluşunun 50'nci yılında Artı Yatırım Holding'in çatısı altına girdi. Artı Yatırım Holding, üretim tesisini 
yenileme çalışmalarına 20 
milyon dolar kaynak ayırdı. 
Altınyağ, yapılan yatırımlarla 


bir yandan üretim kalitesini yükseltirken, bir yanda da üretim kapasitesini artırdı. 
Eski tesisini tümüyle yenileyen Altınyağ, ek olarak 
400 ton/gün kapasiteli yeni 
bir yağlı tohum işleme/ham yağ ve küspe üretim tesisi oluşturdu. Şirket bu arada son tüketiciye yönelik ambalajlı yağ üretimini durdurarak ham yağ üretimine 


r. 


odaklandı. Altınyağ bu kararı ile küresel yağ pazarının bir oyuncusu oldu ve üretim yaparak ülkeye döviz 

girdisi sağlayan bir kuruluşa dönüştü. Altınyağ Genel 
Müdür Yardımcısı Şerif Yaltırık, üretim kapasitesi sınırlı, teknolojisi eski 

bir şirketten küresel bir üretici, bölgesel bir oyuncu yaratmanın yolculuğunu şöyle anlattı: 

Altınyağ Ege Bölgesi'nde ambalajlı yağ üretimi markası olarak tanınıyordu. 
Çiğli'de bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapıyordu. Limana yakınlığı, organize sanayi bölgesinde bulunması, Ege'de tanınan bir marka olması ve üretim deneyimi ile dikkat çekiyordu. Artı Yatırım Holding 2012 yılında tesisi satın aldığında stratejik bir kararla farklı sektörlerin kullanacağı sanayi yağları ile küspe üretimine 


AN ie 


yoğunlaşmaya karar verildi. 
Bu karar doğrultusunda 

4 yılda 20 milyon dolar 
yatırım yapılarak fabrika tamamen yenilendi ve yapılan yenilemelere ek olarak 400 ton/gün kapasiteli yeni bir yağlı tohum işleme/ham yağ ve küspe üretim tesisi oluşturuldu. 
Altınyağ'ın aldığı stratejik kararın ve yaptığı yenileme yatırımlarının meyvesini kısa zamanda toplamaya başladığını belirten 

Yaltırık şöyle devam etti, “Yaptığımız yatırım ile üretim teknolojimizi ve sürecimizi hızla yeniledik, üretim ve depolama kapasitemizi neredeyse 3 katına çıkarttık. 
Çok gelişmiş, örnek bir laboratuvar oluşturduk. 
Gelişmiş laboratuvarımızın sayesinde üretim sürecinin her aşamasında kaliteyi 

çok hızlı denetleme olanağı bulduk. Böylece kalitemiz 

ve üretim hızımız arttı. 

Bu sayede uluslararası şirketlerle çalışmaya ve büyük şirketlerin dikkatini çekmeye başladık. Boşaltma, depolama, üretim ve yükleme kapasitemiz ile hızımızın artması, kalitemizin daima yüksek olması uluslararası piyasada duyuldu, Altınyağ'a olan güven de yükseldi.” - 


Altınyağ Genel Müdür Yardımcısı Şerif Yaltırık 


Şarköy'de festival zamanı 


Ülkemizde giderek büyüyen ve yurtdışında prestijli ödüller kazanan şarapçılık sektöründe önemli bir dönüm 
noktasını yaşandı. 2-9 Temmuz 2017 
tarihlerinde Şarköy'de gerçekleşen “Tabiat-Bağ-Sanat” buluşması temalı festival, Türkiye'de bir “ilk” olma özelliği taşıyor. 
Bülent Kalpaklıoğlu'nun düzenlediği festivalin küratörü Öğretim ÜSyesi Orhan Cebrailoğlu daveti ile dokuz Türk ve sekiz yabancı ressamın katılımı ile önemli 

sanat eserleri üretildi. Bedri Rahmi'nin öğrencilerinden Almanya'dan katılan dünyaca tanınan Prof. Dr. Akbar Behkalam ve Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından Mustafa Dulda da festivalde buluştu. 


“Tabiat-Bağ-Sanat” buluşması temalı festival Türkiye'de bir ilk. 


Şaraba her zaman bir “sanat” olarak yaklaştığını söyleyen Bülent Kalpaklıoğlu, “Uzun seneler hayal ettiğim bir sanat festivalini nihayet bu sene yaptık” dedi. 
Şarköy Bölgesi, Güney Trakya'da Ganos Dağı'nın kuzeye ve Marmara Denizi'ne doğru uzanan tepeler arasında kalan sahil şeridi, antik Yunan döneminden bu yana önemli bir şarap üretim düğümü. — 


Elektrik dağıtımında ilk mesleki yeterlilik belgeleri verildi 


Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği - ELDER'in 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesinin, Avrupa Birliği “VOC-TEST Merkezleri ll. HİBE Programı” kapsamında onaylanan “Elektriği Dağıtan Mesleklerin Belgelendirilmesi Projesi"nin kapanış toplantısında sektördeki ilk mesleki yeterlilik belgeleri verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, elektrik şirketlerinin mesleki yeterlilik konusunda son iki yıldır çalışmalarının hızlandığını belirterek, “Elektrik şirketlerinin, muhtemelen 
5 yıl içinde de gaz şirketlerinin önüne geçecek 

ölçüde, kalite, standartlaşma ve mesleki yeterliliklerini tamamlayacaklarını düşünüyorum. Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulması için, OECD örnek uygulamaları çerçevesinde bir eğitimi şart koşuyoruz" dedi. — 


Bioblas'tan üzüm çekirdeği şampuanı 


SAÇ dökülmesine karşı öncü marka Bioblas formülünü yeniledi. Bioblas'ın dünyanın en güçlü antioksidanı üzüm çekirdeğinden ürettiği Prociyanidin serisi, güzelliği ve sağlığı bir araya getiriyor. Üzüm çekirdekli şampuanlar, saç dökülmesini önlemekle kalmıyor, saçların parlak ve yumuşak olmasını 


sağlıyor. Türkiye'de saç dökülmesine karşı ürünlerin pazarını yaratan 


Biobla, çekirdeği ekstresi Prociyanidin'i büyük bir Ar-Ge inovasyonuyla a 


şampuanlarına katarak saç problemlerine karşı tüketicilerin hizmetine e — e) 7 


sundu. Dünyanın en güçlü antioksidanlarından üzüm çekirdeği ekstresinden KA 


ürettiği Prociyanidin serisi, güzelliği ve sağlığı bir araya getiriyor. — ği 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SELFIE 


GEO'YLA 


Turkishtime için ekipleriyle birlikte selfie çeken CEO'lar, 2017 yılında gündemlerinde olan projeleri anlattılar. 


Morhipo Genel Müdürü Şule Kuban 


Morhipo.com dijital ekibimiz ile düzenlediğimiz toplantımızda, modayı 7/24 mobile taşıyan Morhipo App'i geliştirme planlarımız üzerine konuşuyoruz. 
(Şule Kuban sağda arkada.) 


VMware Türkiye Genel Müdürü Murat Mediçeler 


Her ay şirketin kadın yöneticileri ile bir araya gelip işleri, etkinlikleri, sosyal sorumluluk projelerini ve VMware'i nasıl daha iyi yerlere getireceğimizi konuştuğumuz bir “Sisters Day" etkinliği düzenliyoruz. 
Bu toplantımızı çoğunlukla şirket dışında bir yerde yapıp hem sohbet ediyoruz, eğleniyoruz hem de kadın bakış açısından faydalanarak yeni fikirler üretiyoruz. Her toplantıda olduğu gibi bu buluşmamızı da gülerek başlayıp gülerek bitirmeye özen gösterdik. Zingat.com Genel Müdürü Ahmet Kayhan 


Zingat 2017 Üçüncü Çeyrek Ürün ve Strateji Planlama toplantısındayız. Toplantının amacı ikinci çeyrekte ürün departmanının yaptığı işlerin gözden geçirilmesi ve Zingat'ın hedeflerine uygun olarak üçüncü çeyrek ürünlerinin planlaması. Stratejik olarak odaklanmamız gereken alanların belirlenmesi ve bu alanlarda geliştirilecek ürünlerin planlanması. 


METRIC Genel Müdürü Gökhan Arıksoy 


Veri güvenliği yönetimi sağlayan ürünümüz Monimetric için 360 derece iletişim ve pazarlama faaliyetleri toplantımızdan bir kare. Kullanıcı aktivitelerinin izlenebildiği, içerik yönetimi, meta data yönetimi ve veri güvenliği yönetiminin yapılabildiği modüllerden oluşan Monimetric ürünü ile müşterilerimizin iş yükünü azaltıp, hukuki boyutunu düşünerek teknik önlemlerin alınması için uçtan uca çözümler sunuyoruz... Bu selfie de son toplantımızdan. 


İEN EĞLENCELİ “ 
YAZ ARMAGANLARI! 
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Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan "Neşeli Ürünler"le, çocuklarınız eğlenerek öğreniyor. 


Türkiye'nin dört bir yanındaki, imkânları sınırlı 


çocuklarımız eğitim desteği alıyor. 
f TurkiyeggitimGönüllüleriVakfı 


Y TEGV (o (9) egitimgonulluleri Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir. 
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AVUCUNUZUN İÇİNDE 


Turkcelrliler, 300 popüler dergiyi tarifelerine ek ücret ödemeden okuyor. 5 GB internet hediyesi ile dergilerini, internetini harcamadan indiriyor. 


TURKCELL'LİLER 
DERGİLİK İÇİN 
TARİFELERİNE 
EK UCRET 


ÖDEMEZ 


hatlı Turkcell aboneleri, . târifelerine ek herhangi bir YE 

indirebilir, okuyabilirler.-Dergilik ve Dergilik'te geçerli 5G örne : 

paketleri listesine wwwturkcell.cömiir'den ulaşabilirsiniz” e m : gg hep Store'dan Google Play faydalanabilir. Dergilik bir Turktell Bilişim Servisleri A.Ş ürünü a N t vam 


Tarife paketlerine Dergilik ve Dergilik'te geçerli aylık 5 & e p< ekle 1. z . 7 : eden «Öğrgili i HEMEN INDIR! 
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SEKTÖRÜ 


potansiyelini keşfediyor! 
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ÇELİK SEKTÖRÜNÜN 
GELECEK ROTASI 


Turkey w.., İli HALKBANK 


Turkishtime - Halkbank Ortak Akıl Toplantıları'nın 19. sinde bir araya geldi. Demir çeliğin geçmişini, bugününü ve geleceğini ele alan katılımcılar sektörü ileriye taşımak için ortak akıl yürüttü. değinilen toplantıda cevhere dayalı üretim gerekliliğinin altı çizildi. 
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“DEMİR-ÇELİK: BÜYÜK AMA BİR KADAR DA BİLGİLİ BİR SEKTÖR” 


Sektörün inşaattan otomotive kadar geniş bir çerçevede hizmet veriyor olması, katılımcıların sadece kendi işleriyle alakalı değil, piyasanın tamamıyla alakalı da bilgi sahibi olmasının sonucu olmalı ki, lezzetli bir sohbet çıktı ortaya. 


ÇELİK Sektörü ortak akıl toplantısı, her bakımdan kaliteli tartışmalara sahne oldu diyebilirim. Sektörün inşaattan otomotive kadar geniş bir çerçevede hizmet veriyor olması, katılımcıların sadece kendi işleriyle alakalı değil, piyasanın tamamıyla alakalı da bilgi sahibi olmasının sonucu olmalı ki, lezzetli bir sohbet çıktı ortaya. Türk demir çeliğine karşı koruma önlemlerinin arttığı bir dönemde, inşaat sektörünün serzenişi sebebiyle ithalat vergilerinin düşürülmesi önde gelen konulardan biriydi. Ekonomi Bakanlığı'nın inşaatta maliyetlerin artmaması için aldığı bu önlemin sektörde ciddi bir rahatsızlık yarattığını gözlemledim. İkinci gözlemlediğim önemli konu, sektörün üretim kapasitesi ile ilgili doğru bilginin resmi kurumlardan çok sektörün kanaat önderlerinin elinde bulunmasıydı. 
Üretim kapasitesi ya da potansiyeli ile ilgili olarak devlet ile özel sektör arasında birbirinden değişik rakamların telaffuz edildiği ortaya çıktı. Çelik sektöründe ortaklıklara fazla sıcak bakılmıyor. 
Genelde büyük aile şirketlerinin egemen olduğu sektörde, işbirliği de fazla olmadığı için kapasite fazlalığı da mevcut. 
Yani, üretim planlaması sektörel bazda değil firma bazında yapılıyor. Türkiye'de 
15 civarında çelik üreticisinin olduğu 

ve bu rakamın 4-5 civarında olmasının daha sağlıklı sonuçlar yaratacağı tartışıldı. Sektörün şeffaflığının sağlanması ve belki de “halka arz” yöntemi ile bu hedefin gerçekleştirilmesi üzerine de faydalı fikirler paylaşıldı. 
Yabancı sermaye ile ortaklık yapmak için şeffaflığın önemli bir adım olacağı konusunda herkes hemfikir. Ancak bir şirketin buna öncülük yapması gerekecek gibi. Daha önce telekomdan perakendeye kadar birçok sektörde yaşanmış olan bu sürecin de demir-çelikte yaşanmaması için bir sebep yok. Fiyat dalgalanmalarına karşı organize bir piyasanın oluşturulması da oldukça önemli bir 

fikir olarak ortaya çıktı. E$er NYMEX ya da CME gibi kontratların el değiştirdiği, böylelikle fiyat dalgalanmalarının öngörülebilir bir bantta dalgalandığı bir piyasada, tüccarın da müteahhitin de şikayet etmeyeceği bir ortam yaratılabilir. 
Fiyat dalgalanmaları olsa bile, risklerden kaçınmak mümkün olabilir. Türk Bankaları'nın Avrupa haricinde fazla etkinliğinin olmaması da ele alınan 


Türkey 
Discover the potential 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konulardan biriydi. Özellikle Afrika pazarında kıran kırana bir rekabet olduğu ancak yabancı rakiplerin rekabetçiliği kendi bankaları yoluyla artırdıklarının altı çizildi. Türkiye'den çok fazla geminin rekabet yaşanan ülkelere kalkmaması da başlıca sorunların arasında sayıldı. 
“Enaz 50 dolar geride başlıyoruz” diyor sektör temsilcileri. İran'ın demir-çelikte sorun yaratacak ülkeler arasında olacağı belirtildi. Sadece bu sektör için değil, birçok sektör için aynı yorum yapılıyor. 
Ben kendi adıma İran'da böyle bir rejim varken, Türkiye'nin önüne geçmesinin zor olacağını düşünüyorum. Size bu satırları yazarken ABD yepyeni bir yaptırım listesini İran'a uygulayacağını açıkladı. İran'ın dışa açık hale gelmeden söz sahibi olması imkansız gibi bir şey. 
“Türkiye'de bir değil iki çelik sektörü var” dendi sürekli. Yani yassı çelik ve uzun çelik. Her ikisinin de işlevleri birbirinden farklı elbette. Sektör ile ilgili analizlerin bu iki başlık altında yapılması gerektiğinin altını çizdi 

yassı çelik üreticileri. Ancak, burada 

da Türk firmalarının birbirleriyle kırıcı bir rekabet içinde olduğu belirtildi. 

Bu da neredeyse her sektörde görülen bir sıkıntı. Son olarak altı çizilen en önemli konu, ham madde tedariği ve güvenliği ile alakalıydı. Sürekli hurda demirden üretim yapan bir sektörün, demir cevherini yani gerçek ham maddeyi kullanmadan ilerlemesi 

zor gözüküyor. Şöyle bir özetlersek: Türkiye'nin en güçlü ve deneyimli sektörlerinden biri olan demir-çelik ana vizyonu ile devlet politikası eksikliğinden yakınıyor. Konsolidasyon mutlaka gerekli ancak halka arz 

belki de bunun ilk adımı olacak. Aile şirketlerinin şeffaflaşması için önemli bir adım olabilir. Dış pazarlarda ise yabancı rakipler kadar birbirimize de zorluk çıkardığımız anlaşılıyor. Bir araya gelip büyük projelere imza atmak imkanı varken, bu gerçekleşemiyor. Olumsuz bir şekilde bitirmeyelim tabii. Her şeye rağmen sektör, maliyetlere katlanarak büyümeye devam ediyor. İnşaat sektörünün sözü daha fazla dinlendiği için, ithalat vergilerinde yapılan 

indirim sektörü rahatsız etmiş. Ancak bunun da üstesinden gelecekler. Öyle gözüküyor. Sanıyorum sektörlerin canını acıtan kararlara imza atanlar da böyle düşünüyorlar: “Nasıl olsa atlatırlar.” - 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Prof. Dr. 
EMRE ALKIN 
,, Kemerburgaz 
Universitesi Rektör 
Yardımcısı / 
Turkishtime Toplantı Moderatörü 


1969 yılında İstanbul'da 
doğan Emre Alkin, 
İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nü bitirdi. 
2002 yılında profesör 
oldu. Çukurova Holding, Anadolu Endüstri Holding, Doğan Holding ve 
Altınbaş Holding'de çeşitli sorumluluklar üstlendi. TİM Genel Sekreterliği, Türkiye Finansman Şirketleri 
Genel Sekreterliği, Vergi Konseyi üyeliği ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği yaptı. 


HURDA DEMİRDEN 
ÜRETİM YAPAN 
BİR SEKTÖRÜN 

DEMİR CEVHERİNİ 
YANİ GERÇEK 
HAM MADDEYİ 
KULLANMADAN 

İLERLEMESİ. 

ZOR GÖZÜKÜYOR 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elik sektörü Türkiye'nin özellikle son 
15 yıldır hızla büyüyen sektörlerinden 
bir tanesi. 2000 yılında dünyanın 

en büyük 17. ham çelik üretici olan Türkiye, 2016 yılına gelindiğinde 8.liğe kadar yükseldi. Türkiye'deki üretim sürecinde genellikle hurda metal kullanan işletmeler ara mal ihtiyaçlarını dış pazardan karşılamaktadır. Türkiye şu anda dünyanın en büyük hurda ithalatçısı konumunda bulunuyor. Yurtiçinde çeliğe yönelik en güçlü talep yurtiçindeki toplam çelik tüketiminin 

üçte ikisiyle inşaat sektöründen gelmektedir. 
Uzun çelik ürünlerinin neredeyse tamamını 

bu sektör kullanırken, son yıllarda yapı kalitesinde yaşanan değişimle birlikte yassı çelik ürünlerinin de inşaatlarda kullanım alanı bulduğu gözlemlenmektedir. Otomotiv ve makine imalatı gibi yoğun metal girdisi olan sektörlerin büyüme eğiliminde olması da sektörün gelişmesinin önünü açmaktadır. Ancak yassı ürüne dönük kalite kaygısının fazla olması nedeniyle üreticilerin spesifik materyallerde ve ara mallarda ithal ürünleri tercih ettiği görülüyor. Son yıllarda Çin ve Ukrayna menşeli çelik ürünlerinin dünya ticaret pazarındaki varlığının artması, komşumuz İran'ın çelik sektöründe ilerleme kat ederek rakiplerimiz arasına girme tehlikesi sektörün geleceğiyle ilgili yeni rotalar çizilmesi gerekliliğini doğuruyor . 
Turkishtime - Halkbank Ortak Akıl Toplantısı'nda sektörün gelecek stratejileri belirlendi. Toplantı sonucunda bugünü değil geleceği kurtarmanın önem arz ettiği, bunun için de imalat aşamasında kesinlikle kaliteden taviz verilmemesi gerektiği, konsolidasyonun ve işbirliğinin dünya piyasasında söz sahibi olmak için en önemli bileşenler olduğu sonuçlarına varıldı. Üretimin kalitesini artırabilmek ve kâr marjını yükseltebilmek içinse cevhere dayalı üretime geçilmesine ve Ar-Ge'ye yatırım yapılması gerektiğine dikkat çekildi. 


EMRE ALKİN: Sorulara baktığımda sektörün genel durumu ve onun 

akut sorunlarıyla alakalı sorular görüyorum. İkinci bölümde ithalat ve ihracatla sorular var. Üçüncü bölümde Ar-Ge, inovasyon ve teknolojiyle ilgili sorular var. Dördüncü bölümde ise hâlihazırda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem'e soracağımız finansla ilgili sorular var. 


NAMIK KEMAL EKİNCİ: Öncelikle herkes hoş geldi. İlk olarak şöyle bir bilgilendirmede bulunayım: Filiz Hanım bir gün bize, “Biz bütün sektörlerle toplantı yapıyoruz, çelik sektörüyle ilgili de toplantı yapmak istiyoruz” dedi. Biz de sektörün üreticiler ve kullanıcılar tarafında olan arkadaşları davet ettik. Bir tartışma ortamı olsun, herkes ne istediğini, neden bir şeyleri yapamadığını, darboğazlarını belirtsin ve bir neticeye varalım diye düşündük. Umarım bugün burada iyi bir netice elde ederiz. 
Birbirimizi dinler ve olumsuzluklarla ilgili gerekçelerimizi öğreniriz. 


ERDAL ERDEM: Bu toplantılarda elimizden geldiğince ihracatı destekleyen, ülkemizin kalkınmasında stratejik öneme sahip olan sektörlerle bir araya 

gelip, sektörün kendi dinamikleri içindeki değerlerinin tartışılmasının yanı sıra finans sektörü olarak bu sektörlerdeki gelişime nasıl katkı sağlayabileceğimiz noktasında ortak akıl, strateji ve sonuçlar yaratmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. 
Halkbank, Türkiye'de finans sektörünün önemli aktörlerinden biridir. Dolayısıyla konvansiyonel bankacılık faaliyetlerimizin yanında değişik noktalarda da hızlı hareket etmeye çalışan dinamik bir yapıya sahibiz. Aynı şekilde sektörlerimizde de bu beklentiyi yerine getirecek finansal destekleri nasıl sağlarız sonucunu da bu toplantılardan çıkartmaya çalışıyoruz. Bugünkü toplantımızın davetlisi çelik sektörü için de finans ayağında nasıl çözümler üretebileceğimize ilişkin önemli veriler elde edeceğimize inanıyorum. Çelik sektörünün esas ayağını oluşturan reel sektörde hem üretim hem de ithalat ve ihracatçı 


Namık Kemal Ekinci, “Renault ile Ford birbirine rakip olmasına rağmen ham madde alımlarında işbirliği yapıyor. İşbirliğinden kaçmamak lazım” dedi. 
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firmalarımızdan bu yönde geri dönüşler almayı umut ediyoruz. 
Aldığımız değerlendirmeler ışığında da ileriye dönük stratejilerimizde neler yapabiliriz sorusunun cevaplarını arıyor olacağız. Ülkemiz açısından bakıldığı zaman 2015-16 yılları ekonomik ve siyasi noktada değişik, güçlü dinamiklerin oluştuğu, bazen de darboğazların oluştuğu bir dönem oldu. 2017 yılının bizim için ihracatın ve istihdamın artırılması, cari açığın düşürülmesi noktasında atılacak adımların sektörler üzerinden de konuşulması gereken bir dönem olmasını hedefliyoruz. Çelik sektörü açısından baktığımızda Çin ve 

Güney Kore başta olmak üzere Asya ülkelerinin ağırlığının hissedildiği bir sektör önümüze çıkıyor. Türk Çelik Sektörü uluslararası piyasalarda yaşanan olumsuzluklardan doğrudan etkileniyor. Bu noktada üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın inovasyon ve Ar-Ge yatırımlarını destekleyerek, ihracatta kg. başına 


getiriyi artıracak çalışmalarla sektörün olumsuzluklardan etkilenmemesi ve ihracatının artırılması çalışmalarının da altyapıları oluşturuluyor. 

Çelik sektörünü ileriye taşımak 

için sektörün genel durumunu, sorunlarını, fırsatlarını rasyonel bir gözle ele alırsak sektörün öncelikli ihtiyaçları olan, katma değeri yüksek ve teknolojik üretim yönünden yatırımlara teşvik verilmesi, dampingli çelik ihracatına karşı koruma tedbirlerinin alınması gibi değişik başlıklarda değerlendirilebilir. 
Bankamız açısından bakıldığında 
2017 yılının ilk çeyreğinde toplam 
mevduatımız 157.8 milyar TL, toplam kredilerimiz ise 218.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu tabloya bakıldığında bankamızın bir kamu bankası olmasının yanı sıra reel sektörde kendi dinamikleri çok güçlü olan ve topladığı kaynakların çok üstünde bir kredi, finansman desteği sağlamış bir görüntü önümüze çıkıyor. Bu sektörün tüm dinamiklerini siz değerli 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katılımcılarımızın ağzından birebir dinleyip, değerlendirip sektörümüz için en doğru kararların çıkacağı bir toplantı olmasını umut ediyoruz. 


EMRE ALKİN: Sorunları dörde böldüm. Demir çelik fiyatı ne olur? 
Sektörün güçlü, zayıf yönleri nedir? 

İç pazardaki gelişmeler, özellikle konut ve altyapı projelerindeki gelişim sektörü nasıl etkiliyor, sektör hangi ürünlerde iç talebi karşılayamıyor? 
Bankalar tarafını da en sona bıraktım. 
Öbür tarafta da dış pazarla ilgili sorular var, yani Türkiye'nin uluslararası pazarlarındaki olumlu, olumsuz yönleri nedir? Devletten beklenti var mı? Türk ihracatının küresel rekabetçiliği nasıl artar? İhracatta alternatif pazarlar var mr? Kalitesiz ithalatla ilgili alınması gereken tedbirler nelerdir? Çelik Test ve Araştırma Merkezi'yle ilgili son gelişmeler, merkezin sektöre katkısı ve Ar-Ge konusundaki gelişmeleri neler? 
Yeni ürün geliştirme konusunda Türk şirketlerinin durumu nedir? 


HALKBANK - TURKISHTIME ORTAK AKIL BULUŞMALARI 


BÜLENT DEMİRCİOĞLU: Türkiye 

40 milyon tona yaklaşan üretimi ve 
kapasitesiyle Avrupa'da ve dünyada önemli bir çelik üreticisi. Geçen süre içerisinde önemli bir bilgi birikimi oluştu, bu da çok önemli bir artı puan. 
Bunun yanında zaaflarımız nedir? 
Tespitleri doğru ve cesur yaparsak çözümleri de daha kolay buluruz. 


EMRE ALKİN: 21. yüzyılda artık işler değişti, çeliği stratejik bir malmış gibi kabul etmeyelim ve rekabetin farkında olalım anlamında mı söylüyorsunuz? 


BÜLENT DEMİRCİOĞLU: Aynen öyle. Katma değeri düşük, sermaye yoğun, rekabet çok, kârlılığı da az. 
Baktığımızda görüyoruz ki neredeyse bütün ülkeler kendi sektörlerini koruyor. Yerli üretici olarak biz de dışarıdan ithalatı istemiyoruz tabii ki. Sektörde bazı yapısal sorunlar 

var. Birincisi hurda bağımlılığı biraz fazla, yatırım geri dönüş süreleri uzun. Türk insanı karakter olarak ortaklıklara, stratejik işbirliklerine pek açık değil. Benzer tüm sektörlerde 


olduğu gibi bizde de kapasite fazlalığı var. Ben bunu negatif bir unsur olarak görmüyorum. Ara malların tabiatında bu var. Buna rağmen Türkiye'de yatırımların devam ettiğini görüyoruz. Sektörün benim gördüğüm en önemli zaaflarında biri satış yapmasını bilmemesi. Ben senede 2 buçuk milyon ton yassı mamul kullanıyorum. 40 senedir hiçbir çelik üreticisi satış müdürü beni ziyaret etmedi. Benim tespit ettiğim genel çerçeve bu. Bu durumda ne yapmalıyız? İşimize devam etmeliyiz. Şimdi herhalde yurtiçinde daha fazla yatırım yapmamak lazım. 
Nasıl büyüyeceğiz? Yurtdışında büyüyeceğiz, fazla tüketim nerede oluyorsa oraya yatırım yapacağız. 
Devletin bu konuda bir ana şirkete yatırım teşviki programı geliştirmesi lazım. Sektör içinde her konuda stratejik işbirliği düşünülmeli. Türk usulü alışkanlıklarımızdan vazgeçip ortaklık, satın alma ve stratejik işbirliği yapmamız gerekiyor. 


EMRE ALKİN: Devletin yurtdışına yatırım yapmak isteyenlerle ilgili bir 


Erdal Erdem, “İnovasyon ve Ar-Ge yatırımlarını destekleyerek ihracatın artırılmasını sağlayacak altyapıları oluşturuyoruz” diye konuştu. 


teşvik programı oluşturması lazım dediniz. Acaba devletin bu konuda atıl kalmasının sebebi gittiği yerde yatırım teşviki veriyorlardır diye mi, yoksa hakikaten vizyon eksikliği mi? 


BÜLENT DEMİRCİOĞLU: Açıkçası bilmiyorum. Devletin ve derneklerin bu yöne bakmasında fayda var. 


BAŞARAN BAYRAK: Demir çelik sektörüne tüketici saflarından katıldım. Biz ciddi bir çelik tüketicisiyiz. Üretim kapasitesine baktığımız zaman öyle görünmüyor ama yılda bir milyon ton yassı 

çelik tüketen bir sektörüz. 2008 
krizi yaşamadan önce dünyada beşinci büyük gemiyi üreten ülke konumundaydık. Türkiye'de hala 

78 tane tersane var ve hepsi çelik 
tüketiyor. Bizim ihtiyacımız olan çelik Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nda var. Diğer yassı mamul üreten Özkan Demir firması var. O da sadece profilleri üretiyor. Hepimiz vahşi rekabetin içinde yaşayan üreticileriz. Ben bugüne kadar Ereğli Demir Çelik'ten yassı mamul alma şansına erişemedim. Bülent Bey'in tespitine katılıyorum. Taahhüt 

işine giriyorsunuz, size ürünün 

belli sürede teslim edilmesi ve o süre zarfında da fiyatı sabitleyerek ürünü almanız gerek. Geçen yıl İzmir'de feribot ihalesine girdim ve ürünleri Ereğli'den almak istedim. 
Aylardan eylüldü, Ereğli Demir 

Çelik Fabrikası, “Size ancak şubatta cevap verebiliriz” dedi. Cevap verecek, ürün vermeyecek. O zaman demir 100 dolar daha pahalıydı. 
Şuan bizim tedarikçimiz genelde Ukrayna, ama onlar cevherden üretim yapıyorlar. Cevherden üretim yaptıkları için maliyetleri daha ucuz. 
Biz burada ortalama 550 dolara ürünü alabiliyoruz. Aynı ürünü Ereğli'den sorguladığınız zaman fiyatı 
sabitleyememekle birlikte 610 ila 550 
dolar arasında gidip geliyor. 


EMRE ALKİN: Hem mal yok hem de pahalı yani? 


BAŞARAN BAYRAK: Şu anda tedarik edebilirler belki, bilmiyorum. 
Dolayısıyla bizim sektör Ereğli'den 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Bülent Demircioğlu, “Türk usulü alışkanlıklarımızdan vazgeçip ortaklık, satın alma ve stratejik işbirliği yapmamız gerekiyor” dedi. 


ürün alıyor, zannediyorum tüketiminin de yüzde 20-25'lik bir kısmını alıyor. O da devletin, savunma sanayinde kullanılacak ürünün Türk ürünü olması şartı koyması sebebiyle iç piyasadan tedarik ediliyor. Bence bu biraz zorlama bir ticaret. Ürün çeşitliliği konusunda da üretici fabrikamız bize pek 

yanıt veremiyor. Bir takım spesifik materyallere ihtiyacımız olduğunda bize kısa sürede cevap verebilecekleri altyapıları yok. Dolayısıyla ister istemez ihtiyacımızı ithalat yoluyla karşılayabiliyoruz. Korumacı bir takım yapılanmalar oluyor yeni dünya düzeninde, gönül ister ki biz de ihtiyacımızı iç piyasadan tedarik edelim, böylece daha rekabetçi fiyatlar verebilelim. Kore ve Çin örneğinde olduğu gibi. Piyasalarını inanılmaz domine ediyorlar. Kendi iç piyasasına sübvansiyonlar yaparak kendi sektörlerini ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bunu sadece bir fabrikadan beklemek de doğru değil. Mutlaka devletin de bir takım belirleyici unsurları olması lazım. 


Bir takım destek programlarını hayata geçirebilmesi lazım. Onlarla ilgili kredi garanti fonu desteklerini yönlendirerek iç piyasa cazip hale getirilebilir. Bütün bunların hayata geçirilmesi elbette Türk çelik sanayini etkileyecektir. 


NAMIK KEMAL EKİNCİ: Türkiye dünya çelik üretiminde sekizinci sırada yer alıyor. Çin ise dünya üretiminin yüzde 50'sini alarak 

800 milyon ton civarında üretim 
yapıyor ve bir numaralı üretici. Biz 35,9 milyon tona kadar üretim yapan 
bir sektörüz. Aynı zamanda 17 ile 20 
milyon ton arasında ithalat ve yine bu civarlarda ihracat yapıyoruz. İthalat yaptığımız ürünler ikiye ayrılıyor. 
Biri, maliyetler düşük olduğu için ithal edilen ürünler. İkincisi katma değer yönünden üretmediğimiz veya üretemediğimiz ürünler. Bu ürünleri ithalat yoluyla gidermeye çalışıyoruz. 
Üretim yapımızın yaklaşık yüzde 30'u cevhere, yüzde 70 'i hurdaya dayalı. Tabii hurdaya dayalı olunca da üretimimiz katma değerli ürünler 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KİMDİR? 
NAMIK KEMAL EKİNCİ 


Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 


Namık Kemal Ekinci, 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 

İş hayatına Ekinciler Demir ve Çelik San. tesislerinde başladı. Türkmenistan 
Devlet Başkanı Saparmurat Niyazov'un başdanışmanı olarak Türkmenistan'da görev yaptı. 
1996 yılında, Ekinciler Holding 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine geri döndü. 
2010 yılında, Çelik İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. 8 Nisan 2014'te gerçekleştirilen yeni seçimle tekrar başkan seçilmiş olup dört yıl daha başkanlık görevini sürdürecektir. MMİB Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Ekinci, aynı zamanda Ekinciler Holding Yönetim Kurulu 
Eş Başkanlığı görevini de yürütmektedir. 


ERDAL ERDEM 
Halkbank Esnaf- KOBİ Bankacılığından Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı 


1971 Çankırı doğumlu Erdal 
Erdem, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü mezunu. Bankacılık kariyerine 1995 yılında Türkiye Finans'ta başladı, 1996-2012 yılları arasında Asya Katılım Bankası'nda çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. 
2014 yılından itibaren ise 
Halkbank'ta önce Finansal Yönetim ve Planlama, ardından Esnaf ve KOBİ bankacılığından sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı olarak atandı. 
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KİMDİR? 
BAŞARAN BAYRAK 
Gemi ve Yat İhracatçıları 


Birliği Başkanı / TİM Sektörler Konseyi Üyesi 


1959 Trabzon doğumlu olan 
Başaran Bayrak, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 1978'de kurulan 
Çeksan Gemi'nin kurucu ortağı olan Bayrak, 2010 yılında kurulan İstanbul Gemi ve 
Yat İhracatçıları Birliği'nin ilk başkanı oldu. Bugün Çeksan Gemi, Bayrak Yatçılık ve Baytaş Tanker'de Başkanlık ve Genel Müdürlük görevini yürüten Başaran Bayrak aynı zamanda Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Başkanlığı ve TİM Sektörler Konseyi Üyeliği görevlerini de sürdürmekte, 


C. BÜLENT DEMİRCİOĞLU 


Borusan Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı / Yüksek Elektrik Mühendisi 


İTÜ Elektrik Mühendisliği Zayıf (Elektronik) Akım bölümünü bitirdikten sonra iki yıl Paris'te ITT firmasında deneyimi oldu. 1974 yılında Borusan Grubu'na katılan Demircioğlu, o zamandan bu yana grubun çeşitli şirketlerinde pek çok değişik üst düzey yöneticilik pozisyonunda bulundu. İleri derecede İngilizce ve Fransızca bilen Demircioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. 
Bülent Demircioğlu'nun ayrıca Yelken Sporu ile ilgili yazmış olduğu iki adet eğitim kitabı yayımlandı. 


yönünden sınırlı oluyor ve büyük ağırlıkta inşaat demiri, profil gibi ürünler üretiyoruz. Üç firmamız hurdayı yassı çelik üretiminde kullanıyor. Tabii bu durum da maliyetlerini önemli derecede artıyor. 
Hurdadan yapılan üretimle cevherden yapılan üretim arasındaki maliyet farklarına baktığımız zaman, en 

dar zamanda bile 20 dolar civarında bir artıyla cevherin devam ettiğini görüyoruz. Hatta 120 dolar ve üzerine çıktığı zamanlar bile olabiliyor. 
Bugünlerde hurda ve cevherden üretilen ürünler arasında 100 dolar civarında bir fark var. Yani cevhere dayalı üretim yapan tesislerimiz daha avantajlı. Aynı zamanda cevhere dayalı üretim tesislerimiz katma değerli ürün üretimindeki şansı da açık ara öndedir. 


EMRE ALKİN: Normalde 20 dolar fark vardır, sektör coştuğu zamanlarda 
cevher ve hurda üretimi arasında 100 
dolarlara kadar fark oluşuyor... 


NAMIK KEMAL EKİNCİ: Tüm dünyada bir korumacılık tutumu 


mevcut. Bu korumacılık yapılırken bize haksızlık ediliyor. Kimse kendi ülkesine dışarıdan mal girmesini istemiyor. Bu durum Dünya Ticaret Örgütü'nün bir zaafı olarak görünüyor ve maalesef engelleyemiyorlar. 
Çünkü en büyük karşı koyan da Amerika oluyor. Diğer zaafımız veya zorluğumuz da siyasi karışıklıklardan kaynaklı. Irak, Suriye gibi önemli pazarlarımızda karışıklığın olması talebi azaltıyor. Geçmiş zaman içinde Çin'in getirdiği zorluklar vardı. Çin dampingli mal ihraç ediyordu, ama 
120 milyon tonun üzerinde ihracat 
da yaptı. Çin, Türkiye üretiminin 

üç katından büyük ve ihracatı 

fazla olan bir ülke. İhracat yaptığı ülkeler arasında bizim pazarımız olan ülkeler de olduğu için bizim pazarlarımızda daralma oldu. Bu daralmanın neticesinde hurdadan üretim yapanlarda kapasite oranları ortalamada yüzde 52'lere kadar düştü. O arada da cevherden üretim yapanların kapasite kullanım oranları yüzde 95'lere kadar çıktı. 
Şimdi hurdadan üretim yapanlarda kapasitenin yüzde 65 civarında 


Başaran Bayrak, “Gönül ister ki biz de ihtiyacımızı iç piyasadan tedarik edelim, böylece daha rekabetçi fiyatlar verebilelim” diye konuştu. 


olduğunu tahmin ediyorum. Yani iyiye gidiş var. Ama maalesef her dalgalanmadan etkileniyoruz. Çünkü maliyetlerimizle satış fiyatı arasındaki kâr marjımız çok düşük. Düşük olduğu için de maliyetlerin dalgalanması doğrudan bizim fiyatlarımızın da dalgalanmasına neden oluyor. Yani fiyatları kısa bir süreliğine de olsa stabil tutma şansımız olmuyor. 
Amerika'ya ve diğer ülkelere baktığımız zaman kâr marjları o kadar yüksek ki dalgalanmaları absorbe edebiliyorlar. Bizim büyük başarımız bu zorluklara rağmen onların cevherini ya da hurdalarını alıp onların ülkesine geri satma becerisini gösterebilmemiz. 
Ama biz dış konjonktürü göz ardı edemeyiz. Dışarıdaki gelişmeleri yakından takip etmemiz gerekiyor. 
Bizim en büyük zaaflarımızdan birisi de kolektif çalışmayı bilmememiz. 
Aslında 2-3 tane ortak alım - satım 

dış ticaret şirketimiz olsa ve firmalar bu şirketler sayesinde dış ticaretini sürdürse her türlü avantajla çok 

yol kat ederiz. Bu sayede taraflar birbirini anlayarak, birbirinden kâr etme duygusundan arınarak ileri gidilebilir. Devletimizin değişik yönlerden teşvikleri var. Ancak bizler teşvikleri kullanmak istemiyoruz. 
Çünkü teşvikli ürün ihracatımızda karşımıza ticaret davaları olarak çıkar ve o pazarı kaybederiz. Bizim böyle birlüksümüz yok, biz ihracat yapmak mecburiyetindeyiz. 


OKAN BAHŞİŞ: Demir-çelik sektörünün en büyük sorunu 

parçalı bir yapıda olması. Üreticiler birbirlerinden bihaberler ve piyasada kendileriyle rekabet ederek, piyasayı dünyada ve Türkiye'de öldürüyorlar. 
Yani bir bakıma kendi ayaklarına kurşun sıkıyorlar. Ben hep Amerika piyasasında inşaat demiri satarken Türk firmalarının birbiriyle rekabet ettiğini görüyorum. Türk firmasıyla Japonya, İspanya firması rekabet etmiyor. Aynı şekilde hurda alırken de Türk firmaları yine birbirleriyle rekabet ediyor. Fiyatları yükseltenler de yine Türk firmaları. Dünyadaki en büyük hurda alıcısı ülkeyiz. 

Ülke içinde herhangi bir konuda mutabık kalamadığımız için yüksek maliyetlere katlanmak zorunda 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Gökhan Demiruz: “Sektör arz talep dengesizliğinden bu günlere ulaştı. Artık tam rekabet piyasasının genel dinamiklerini hem iç piyasada hem ihracatta yaşayacağız.” 


kalıyoruz. Eğer demir-çelik sektörünü konsolide edebilirsek, birçok fayda sağlayacağız, sermaye birikimi olacak. Sermaye birikimi olursa rahat borçlanabileceğiz, Ar-Ge'ye yatırım yapabileceğiz. Ar-Ge'ye yatırım yapınca zırh çeliğini veya paslanmaz çeliği Türkiye'de üreteceğiz. O zaman Türkiye'de 300 bin ton üretim yapmaya gerek yok demeyeceğiz, İsveç gibi düşüneceğiz. Belki onun ülkesinde de bunun tüketimi 50 bin tonama adam 500 bin ton üretiyor. 
Bu şekilde ülke bağımsızlığını kazanacak. Herhangi bir ambargo döneminde Türk savunma veya çelik sanayinin başkalarının ambargosuna maruz kalıp çeliği ithal edemez hale gelmemesi lazım. Yani kaliteli çelik üretmemiz lazım, bunun da başlangıç noktası sermaye birikimi. 


EMRE ALKİN: Meraktan soruyorum, sermaye birikimi vakit alıyor. Bunun için bir öneriniz var mı? Mesela economy of scale'e mi gitsinler? 


OKAN BAHŞİŞ: Economy of scale 


olarak bakıyorum. Yani şirketler konsolide olursa, atıl olan kapasitelerin bulunduğu yerlerdeki kaynaklar başka işlere aktarılabilir. Üretim kapasiteleri yüzde 50'lerden 60'lara, belki 80-90'lara çıkartılır. 


EMRE ALKİN: Bülent Üstadımın dediği gibi, ortaklıkların olması gerektiği bir kez daha açığa çıkıyor. 


OKAN BAHŞİŞ: Türkiye'de bugün 14-15 tane çelik üreticisi var, olması gereken 3-4 tanedir. Böylece şahıs şirketlerin de büyük yatırımcı şirketlerine dönüşme ihtimali olur. 
Şirket sahiplerinin ben yaptım 

oldu zihniyeti kaybolur. Lobicilik faaliyetlerinde daha hızlı hareket ederler. 4-5 firmanın koordine olmasıyla 15-16 firmanın koordine olması çok farklı. Bugün Türkiye en büyük hurda alıcısı ama yurtdışında hurda merkezi olan bir tane Türk firması yok. Ereğli Demir Çelik'in ithalatı demir cevherinde 6-7 bin ton. 
Ereğli Demir Çelik'in yurtdışında bir tane madeni yok. Bizden çok sonra 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yurtdışına açılan Rus firmalarının yurtdışında birçok fabrikası, madeni, ticaret firmaları var. Ama biz 80'de yaptığımız atılımı 95'te bitirmişiz. 
Ondan sonra sadece tonaj artırmışız. 
94'te bu işe başladığımda Türkiye 11 
milyon tondu, şimdi 36 milyon ton. 
Açıkçası pek bir değişiklik yok. Bir kere Türkiye'de güvenilirliği sağlayabilmek için bu sektörü transparan hale getirmemiz lazım. Bunun için de Türkiye içinde yapılan işlemleri bir borsada kote etmemiz lazım. Bütün firmaların şikayetci olduğu KDV kaçağı, firmanın 1 milyon ton üretip de 500 bin ton fatura kesmesi diğer firmaları zora sokuyor ve dolayısıyla firmalar rekabet edemez hale geliyor. 


EMRE ALKİN: Bu konuda organize pazarın kurulması gerekiyor. 


OKAN BAHŞİŞ: Burada oluşacak piyasadan da bunun kağıt piyasasının oluşturulması lazım. 


EMRE ALKİN: Böylece dalgalanmalar da engellemiş olacak. 


OKAN BAHŞİŞ: Bunun kağıt piyasasını oluşturduğunuz zaman son iki ayda Türkiye'de demir-çelik üreticilerini çok zor duruma düşüren müteahhitlerin yakınmalarına gerek kalmaz. Çünkü müteahhit piyasadan altı aylık demirini alır. Ama bizde 

bu yok, inşaat demirinde Türkiye 

en büyük ihracatçılardan biri, en büyük hurda alıcısıyız. Fakat bunların oluşturulduğu borsalar Türkiye'de değil. Biz bunu Türkiye'de kendimiz oluşturabiliriz. Ozaman insanlar gelip Türkiye borsasından kağıt alır. 
Türkiye uluslararası finansal bir merkez haline de gelir. 


EMRE ALKİN: Alım satım yapan tüccarın türev piyasadan kağıt satın alarak, sonuçta ticari anlamda kâr ve zarar eşitlendiği için de orada herhangi bir risk olmadan bu işleri 


gerçekleştirecek ve siyasetin üzerinde baskı kurarak olmayacak işler istemeyecek diye ümit ediyoruz. 
İhracatçıların sadece yüzde 42'si bu enstrümanları kullanıyormuş. 


OKAN BAHŞİŞ: Demir çelik sektörüne teşvik verilmesi mümkün değil. 

Demir çelik sektörüne hizmet veren sektörlerin önünün açılmasıyla demir-çelik sektörüne destek ve teşvik verilmiş olur. Demir-çelik sektörünün ihracattaki en büyük sıkıntılarından bir tanesi uluslararası alıcılara mecbur kalması. Nihai alıcılara gidebilmesi için finansal yönden kuvvetlenmesi 

ve enstrümanlar geliştirmesi lazım. 
Yurtdışına vadeli satabilmesi, bunu çok iyi bir şekilde sigortalayabilmesi gerekiyor. Eximbank'ın bu konuda uygulamaları var ama yetersiz. 

Burada yapılması gereken ne? 

Türk bankalarının yurtdışında şubeleşmeye gitme konusunda son derece fakir olduğunu görüyoruz. 


3 
; 
# 


Türkey 


Discover 


With İaİHALKBANK 


b 
Fİ 


(İHALKBANK 


Ben isterdim ki Batı Afrika'da 

birçok Türk bankası olsun. Ben oradaki müşterileri Türk bankasıyla ziyaret edeyim. Türk bankacıları gerekirse o müşterilere kredi versin, ben de paramı oradan alayım, o banka da müşteriyi kredilendirsin 

ve ufak tonajlarda da olsa benim 

satış yelpazemi genişletmeme 

imkan versin. Dolayısıyla devlet 

ne yapabilir? Türk bankacılık sisteminde Türkiye'nin ihracatının ağırlıklı olduğu yerlerde şubeleşmeye, teşkilatlanmaya teşvikler verebilir. 
Zaten en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi Çin'in sürekli Batı Afrika'ya, Güney Amerika'ya gemi kaldırıyor olması. Bizim buradan oraya gemi bulabilmemiz çok zor. Bulsak bile çok pahalı. Biz 70-80 dolara taşıtıyoruz, adam 30 dolara taşıtıyor. Kafadan zaten 50 dolar geriye düşüyoruz. 
Dolayısıyla denizcilik sektörüne teşvik vermekten ziyade bütün bölgelere gemi seferleri düzenlenmesini 


the potential 


sağlayacak bir organizasyon kurulması gerekiyor. Ben bilmeliyim ki her ay Türkiye'den bir gemi gidecek. Oraya satış yapabileceğim, gemi arama derdim olmayacak. Her ay Dilovası'na bu gemi gelecek ve Peru'ya gidecek, fiyatı da aşağı yukarı bu. İşte devlet bunu sağlayabilir. Bülent Bey'e katılıyorum, belli ürünler dışında demir-çelik sektörü öyle kritik bir sektör değil. Bazı malzemelerin artık yarı mamulden daha ziyade ham madde kabul edilmesi lazım. Bugün zaten demir-çelik üreticilerinin birçoğu kütük ithal ediyor. Demir çelik üreticilerinin birçoğu slab ithal ediyor. 
Çünkü bu slab ve kütük ithalatıyla aslında kendilerine fiyat dayatması yapan yurtdışındaki hurda satıcılarına sopa gösteriyorlar. Çünkü bu ithalatı yapmasalar 280 dolara aldıkları hurda belki 350 dolar olur. Bu konuda da 

bir takım düzenlemeler yapılması gerekiyor. Son noktada Türkiye'de demir çelik sektöründe uzun dönem 


KİMDİR? 
GÖKHAN DEMİRUZ 
YİSAD Yönetim Kurulu Başkanı 


1966'da Kayseri'de dünyaya geldi. Kayseri Ticaret Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. 1983 yılından itibaren yassı çelik sektöründe bulunan Gökhan Demiruz, halen Gökmetal Sac San. ve Dış 
Tic. A.Ş. şirketinin kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve yüzde 100 hissedarı. Yassı çelik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin oluşturduğu 2002 yılı kuruluşlu bir sivil toplum örgütü olan Yisad Yassı Çelik İthalat-İhracat ve Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, 
Kayder Kayseri İli Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. 


KİMDİR? 

H. YENER GÜR'EŞ 
Türk Yapısal Çelik 
Derneği (TUCSA) Yönetim 
Kurulu Başkanı 


Deniz Harp Akademisi'nden mezun olan Gür'eş 1994'de Deniz Kurmay Albay olarak emekli oldu. 1994 yılında ortak olduğu Gün Mühendislik ile endüstriyel ve yapısal çelik imalatına başladı ve Peddinghaus Inc. firmasının Türkiye temsilciliğini yapıyor. Türk Yapısal Çelik Derneği'nde Yönetim Kurulu Başkanı olan Gür'eş, 2012'den bu yana Avrupa Yapısal 
Çelik Birliği (ECCS) Tanıtım Kurulu Başkanlığı'nı da yürütüyor. Gür'eş 2017'den itibaren İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini yürütüyor. Gür'eş İran Ticaret Odası'na bağlı Çelik Boru ve Profil Üreticileri Sendikası (Meclisi) tarafından 6 Şubat 
2017 tarihi itibariyle Onursal 
Üyeliğe seçildi. 
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Doç. Dr. HÜSEYİN 
SOYKAN 
, Matil Malzeme Test ve 


Inovasyon Laboratuvarları 
A.Ş. Genel Müdürü 


Hüseyin Soykan, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 

bölümünde tamamladı. 1993- 
2002 yılları arasında Sakarya 
Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi, 2002-2004 arasında da Kocaeli Üniversitesi'nde 

Yardımcı Doçent Doktor unvanıyla Öğretim Üyesi 

olarak görev yaptı. 2004-2007 yılları arasında Zonguldak Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'de Başmühendis olarak iş hayatına başladı. Daha sonra 2007'den 2012'ye değin 
Marzinc Marmara Geri Kazanım 

San. Tic. A.Ş.'de Genel 

Müdür olarak görev yaptı. 
Ocak 2013'ten bugüne kadar da Matil Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları A.Ş.'de Genel Müdür görevini sürdürüyor. 


KİMDİR? 
MEHMET ÖZKARAKAŞ 


Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 


İstanbul Erkek Lisesi'nin ardından 1980 yılında ODTÜ Metalurji Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1981 yılında Çukurova Dış Ticaret şirketine girerek Çelik İhracatı bölümünü kurup altı yıl boyunca İhracat Müdürlüğü yaptı. 1987-1990 yıllarında ağırlıklı olarak Türkiye'ye çelik hurda satışı ve Türkiye'den çelik ihracatı yapan Balis AŞ'nin Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. 1991'de çelik ürünlerinin uluslararası ticaretiyle iştigal eden Promeks Dış Ticaret A.Ş.'yi kurdu. Halen bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. Ayrıca ortağı olduğu elektrikli araba üreten Derindere Motorlu Araçlar şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. 


planlar yapıldığını göremiyorum. 
Yakın komşumuz İran'ın demir çelik sektörü için en çok sorun yaratacak ülke olacağını düşünüyorum. 
Sektörün ileri gelenlerinin buna önlem alması gerekiyor. Hepsinin ilacının da konsolidasyon olduğunu düşünüyorum. 


EMRE ALKİN: Söylediğiniz bir şeyin altını çizmek istiyorum: Lojistik, finans ve sanayide bir matris oluşturmak. Aslında bu sizlerin 

çok rahat başarabileceği, sadece vatandaşın kompleksitesi itibariyle zorlanabileceği bir şey, yani hem bir liman organizasyonu hem bir lojistik organizasyonu hem bunun finansmanı için Türk bankalarının devreye 

için uçağın kalkıp olimana yakın bir yere inmesi, sanayinin de buna göre üretim yapması. Aslında bunlar çok zor işler değil. Fakat ben iktidarın son 40 yıldır sizin bahsettiğiniz derinlikte bir sanayi düşüncesi içinde olduğunu görmüyorum. Şu açıdan söylüyorum, bir kitap yazdım: 
Olaylarla Türkiye Ekonomisi. 1923 


I. İktisad Kongresi'nden başlıyor ve 
56 tane çok önemli olay var. İrili, 
ufaklı 89 devalüasyon yaşamışız. Ve çok ilginç: Tarımsal üretim yapılan 
toprakların birleştirilmesi için 1950 
yılından itibaren meclise kanun gelmiş ve sürekli olarak reddedilmiş. 
Tek bir amacı var, ne kadar fazla tarla varsa o kadar traktör satılacak diye. 
İlk önce yabancı firmalar zorlamış, arkasından da tahmin edersiniz 

ki Türk firmaları... Bugün aslında tarımda ciddi sıkıntı yaratan; işe kendi kârları için ket vurmuşlar 

ve işi önlemişler. Bunu görünce bu bahsettiğiniz güzellik muhteşem bir şey. Çok büyük bir iş insanı var, o bana dedi ki “Emreciğim niye böyle oluyor bunlar?”, “Sen söyle abi.” dedim. O da dedi ki, “Hepimiz Türkiye'yi istiyoruz da o yüzden.” “Abi, büyütseniz de ortak olsanız olmuyor mu?” dedim. 
Türkiye sınırları içerisinde sürekli sıkıştırıp, Türkiye'nin tek sahibi olmaya çalışan zihniyetten başka 

bir zihniyete doğru yelken açtınız. 
Tamamıyla destekliyorum ama o vizyonu göremiyorum. Bunu size bir bilim insanı olarak söyleyeyim. 


Yener Gür'eş, ülke sigortası ve teminat mektubu konularının kolaylaştırılması ve bu kapsamda devlet desteği alınması gerektiğini vurguladı. 


GÖKHAN DEMİRUZ: Türkiye'de bir değil, iki çelik sektörü var. Yapılacak bütün toplantılarda, konferanslarda, strateji çalışmalarında, swot analizlerinde bizler ülkemizde çelik sektörünü ikiye ayırmak zorundayız. 
Çelik sektörünün iki alt detayı olan yassı çelik ve uzun çelik. İki sektörün de birçok açıdan gündem konuları, sorunları, pazarlama politikaları, kapasite ve arz talep dengeleri birbirinden farklı... Başaran Bey, 

ham madde bulmakta zorlanıyorum veya Ereğli'den şu ana kadar hiç malzeme almadım diyor. Bülent Başkan da onlarca yıldır bu sektörün içindeyim, şimdiye kadar hiçbir satıcı benim ayağıma gelip de mal satmak zorunda kalmadı diyor. Okan Bey diyor ki, “Amerika'da biz birbirimizi yiyoruz.” Birbirimizi yiyoruz dediği de büyük bir ihtimalle uzun tarafı. 
Bizim yassı tarafında 16,5 milyon tonluk tüketimimiz var. 8 milyon ton ithalatımız, 3 milyon ton ihracatımız var. Uzun tarafındaki net rakamları bilmiyorum. Uzun tarafında da üretim fazlası kapasitemiz var. Özellikle biraz sonra yapacağımız swot analizi çalışmasında fırsatları, avantajları, tehditleri, gündem konularını masaya yatırdığımızda Türkiye'deki çelik sektörü ve kapasite fazlası gündeme gelecekse belki eksiklik olabilir diye bunu paylaşmak istiyorum. Yassı çelik tarafından ağırlıklı olarak söz almak istiyorum. Biz neredeydik, nereye geldik? Bu yıl 16,5 milyon ton 
tüketim var, 2006'da 10 milyon 700 
bin tonmuş. 10 yılda yüzde 54'lük 

bir tüketim artışı var. 10 yıl sonra Türkiye'nin de büyümesiyle orantılı bir biçimde tüketim artışı olduğunda 
25 buçuk milyon tonluk yassı tüketimi 
olacak. Şu an yassı üretiminin birkaç yılda devreye girecek bir yatırım olduğunu zannetmiyorum. Yassıda ithalatçı bir ülkeyiz. Şunun altını çizmek istiyorum, biz uzun vadeli müşteri ilişkilerini yürütebilecek yapıda değiliz. Sektör arz talep dengesizliğinden bu günlere ulaştı. 
Artık tam rekabet piyasasının genel dinamiklerini hem iç piyasada hem de ihracatta yaşayacağız. Sektörümüzün müşteri odaklı düşünmeye ihtiyacı var. Aşırı korumacılıktan kaynaklı bu eksikliğimizi sektörümüzün 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Hüseyin Soykan, “Bir şirket yararına değil sektörün ortak menfaatleri yararına yönelmeliyiz, sektörümüzün imajını yükseltmeliyiz” dedi. 


çözmesi gerekiyor. Bizim yassı çelik sektöründe ihracatçı olabilmemiz için yeni düşüncelere hakim olmamız, fikir değişikliklerine gitmemiz 

gerek. Dünyada yassı çelikle ilgili 

ne kadarlık bir işlem hacmi var diye baktım, 233 milyon tonluk yassı çelik dış ticaret hacmi var. Biz burada sadece 3 milyon ton ihracat yapıyoruz, pastadaki payımız bu. Sektörün 

yerel gündem konusu, ihracat gündemi konusu var. Şuan yassı 

çelik sektöründe kapasite kullanım oranlarımız yüzde 90 ve üzeri. 


VEDAT YALÇIN: Çelik boru sektörünü kısaca özetlemek istiyorum müsadenizle. Çelik boru sektörü bugün 5,5 milyon ton civarında fiili üretim yapan, Avrupa'nın tonaj olarak en büyük, dünyanın da dördüncü büyük sektörü. Üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını ihraç ediyor. Böyle baktığımız zaman da 1,5-2 milyon 

ton civarında ihracatı var. Ham maddesi yüzde 60-70 mertebesinde yurtiçindeki üreticilerimizden 

temin ediyor. Bunlar Erdemir, 


İsdemir, Çorakoğlu, Habaş, Tosyalı gibi bildiğimiz yassı çelik üreticileri. 
Gökhan Bey'in söylediği gibi ben de bu işin yassı ve tüketici tarafındayım. 
Analizin de mutlaka ikisinin ayrılarak yapılmasında yarar görmekteyim. 
Nereden geldiğine baktığımız zaman sektör aslında 2000'li yıllarda büyüdü. 2000'lere geldiğimizde sınırlı sayıda üretici vardı. İhracat oldukça düşük miktarlardaydı. 
2000'li yıllarda özellikle Bakü-Tiflis-Ceyhan gibi uluslararası bir projeye hizmet vererek hızla uluslararası arenaya açılmaya başladık. Bugün Amerika'dan Kanada'ya, Güney Amerika'dan Afrika'ya, Ortadoğu'dan Avrupa'ya her yerde var. Temel sorun birbirimizle rekabet halinde olmamız. 
Pazarlarda nereye gitsek ikinci, üçüncü firma, çoğu zaman dördüncü, beşinci firmalar Türk. Bunu sadece bir tespit olarak söylemek istiyorum. 
Bunun mutlaka halledilmesi 

gereken sorun olarak masaya koymak istiyorum. Biz kendimizi yassı mamulün ihracatçısı olarak görüyoruz. Hammaddeyi alıyoruz, 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üzerine bir işlem daha yapıp ülkemiz adına ihrac ediyoruz. Yurtiçinden 3,5-4 milyon ton civarında ham madde, yani yassı mamul tedarik ettiğimizi zannediyorum. Yassı mamul imalatçılarının da çok 

ciddi tüketicisiyiz. Bülent Bey'in söylediklerini her toplantıda dile getiriyoruz, daha fazla iletişim, daha fazla yassı üreticileriyle olma ve ortak stratejiler belirleme konusunda çalışmalıyız. Bazen menfaatlerimiz karşılaşsa da kesinlikle birlikteliğimiz ikimizin de çıkarınadır. En son TANAP Projesi'nde ciddi bir tartışmayla karşı karşıya kaldık. 
Projenin ham maddesini Türkiye'den temin edebilmek için epey çaba 

sarf ettiğimizi düşünürken, üretici arkadaşlarımız haklı olarak bizim ithalat tarafından bunu temin etmeye çalıştığımızı düşündü. 
Bunların hiçbiri bizim önümüzde engel olmamalı. Biz ortak bir takım projeler yürüyebilirsek varız. Hep söylerim, çelik-boru sektörü ancak kendi ülkesinin üreticisi olabilirse, yassı çelik sektörüyle birlikte yürüyebilirse başarılı olabilir. 


EMRE ALKİN: Kapasiteleri yeterli olur muydu? 


VEDAT YALÇIN: Kapasitelerinin yeterli olduğunu düşünüyorum. 

Şunu anlamakta güçlük çekiyorum, kapasite kullanım oranı yüzde 

65 olarak ifade edildi, bu oranın 

yassı tarafında daha yüksek olduğunu zannediyorum. Ereğli'yle konuştuğum zaman devamlı dolular, fiyat konusunu kenara koyarak söylüyorum, tedarik sürelerinden dolayı projeleri kaçırdığımız oluyor, malum birçok iş son dakika isteniyor. 
Dolayısıyla kapasite kullanım oranlarında da fazla sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. İthalata iki şekilde yöneliyoruz: Biri, fiyat sebebiyle, ikincisi de teknik olarak yapılabilirlik. 
Belli kalınlıkta, belli kalitede ürünler, çok fazla olmamakla birlikte var. 

Ne sıkıntıları var? Proje finansman sorunları konusuna özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. 20 yılı aşkın süredir ihtiyaç halinde üç, dört firma birlikte çalıştık. Oradaki projeyi alacak kapasiteye ulaşıyoruz ve işi alıyoruz. Finansman konusunda, 


Nazım Çapraz, hurdadan mal üreterek dışa bağımlı katma değeren kurtulup para kazanabilmeyi sektörün güçlü yönü olarak değerlendirdi. 


cebimizde parayla gidebilsek daha kârlı işler alabilme şansına sahip oluruz. En büyük dertlerimizden biri tanesi damping soruşturmaları. 
Örneğin, şu anda Amerika'dan 

bizim sektöre açılmış damping ve sübvansiyon içeren dokuz adet dosya var. Dokuz boru çeşidi say deseniz, ben bile saymakta güçlük çekerim. 
Bu Avrupa için de geçerli. Özellikle Avrupa tarafını anlamakta güçlük çekiyorum. Ekonomik işbirliği diyoruz, AB diyoruz, malların serbest dolaşımı diyoruz. Madem ki böyle neden bize damping soruşturması açabiliyorlar. 
Evet, rekabetin ve emeğin yoğun olduğu bir sektör. Bir miktar ham maddesinin üzerinde gümrük olan, mamulün üzerinde ise hiç gümrük olmayan bir sektörün temsilciliğini yapıyorum. Zaman zaman da bunun sıkıntısını çekiyoruz. İçeride fiyatlar bir miktar yukarıda teşekkül ediyor. 
Ondan temin edemediğiniz malı dünyanın başka bir yerindeki rakibiniz çok daha hızlı şekilde alıp sizi o rekabette çok rahat yenebiliyor. 


EMRE ALKİN: Boya sektörüyle yaptığımız buluşmadan bir 

tespiti aktarayım, ilginç: Boyanın hammaddesi solvent. Solventte ciddi bir ÖTV ve gümrük vergisi var. Boyayı direkt ithal ederseniz hiçbir vergi yok. 
Sizinki de biraz bu meseleye benziyor, doğrudan doğruya ithal edince yok ama bunun ham maddesine var. 


BAŞARAN BAYRAK: Yurtdışından Türkiye'ye tamir ve bakıma gelen gemiler kendi boyasıysa gelirse hiçbir vergiye tabi değil, ama Türkiye'den alırsa KDV ve ÖTV'ye tabiydi. Bunu düzeltmek için uzun yıllar uğraştık. 
Biliyorsunuz, özel yatlarla ilgili de 

bir uygulama var. İkinci el yatlarla ilgili olarak da ÖTV sıfır, KDV yüzde Ioldu. Türkiye'de bulunan yabancı bayraklı gemilerin millileştirilmesi için bir hamle başlatıldı, yasa çıktı fakat bunun içerisine yeni tekneleri de koydular. Yurtdışından otomobil getirirseniz, bir yerine iki otomobil parası ödersiniz devlete, fakat yat getirirseniz şu anda hiçbir vergisi yok. 


MESUT UĞUR YILMAZ: Müsaade ederseniz ben de durumdan vazife 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Mehmet Özkarakaş, “İran uluslararası pazarda bizim için çok büyük tehdit, İran'a yatırım yapmak riskli ama bir fırsata dönüştürülebilir” diye konuştu. 


çıkararak sektörümüzün dünü 

ve bugünüyle ilgili düşüncelerimi paylaşayım. 1980'den 2015'e kadar Erdemir Grubu'nda çalıştım. Çelik üretiminin her tarafında bulundum, çelik üretim sektörünün gelişimlerine bizzat tanık oldum. Erdemir'de işe başladığım zaman Türkiye'nin tek yassı üreticisiydi. I milyon tonun altında çelik üretiyordu. 1983 yılında POSCO'ya gittiğimde 9 milyon ton üretiyorlardı. Bugün 40 milyon 
tonun üzerinde kapasiteleri var. 2002 
yılının başında İsdemir, Erdemir'e devredildi. Türkiye çelik sektöründeki tek konsolidasyon budur. Hakikaten Erdemir Grubu devamlı yatırım yapan bir grup olmuştur. Geride bıraktığımız 35-40 yılda Güney Kore'nin büyümesi ortada. 2010-11- 12-13 yıllarında bakanlık, dernek 

ve sektör temsilcileriyle birlikte yaptığımız çelışmalar sonunda stratejik hedeflerimizi belirlemiştik. 
2023 yılına yönelik çalışmalardı 
bunlar. 2023 yılında çelik sektörü olarak ihracattan 55 milyar dolarlık pay almayı hedefliyorduk. Bunu 


sağlayabilmek için de bizim aşağı yukarı 70 milyon ton seviyesinde çelik üretmemiz, kapasite kullanımını da dikkate alırsanız 85 milyon ton gibi bir kapasiteye ulaşmamız gerekiyordu. 
“Bu hıza nasıl yetişebiliriz?” 
diyorduk. Bugün geldiğimiz noktada kapasite olarak hedeften çok uzak değiliz. 52 milyon ton seviyesinde kapasite var ama kapasite kullanımı özellikle hurdadan üretim yapan 

ark ocaklı tesislerde maalesef yüzde 65-70'lerde, o da konjonktüre göre değişir. Entegrelerle, hurdadan üretim yapan ark ocaklarını ayrı ayrı konuşmakta fayda var. Entegreler her zaman kapasitelerini sonuna kadar zorlamakta. Uzun çelik üretimi Karabük'te doğmuş. 1939'da Kardemir'in işletmeye alınmasıyla Türkiye'de ilk defa çelik üretiliyor. 
Nereden geldik, nereyi hedefledik? 
Sektöre haksızlık etmemek adına söylüyorum. Bu haddehaneler yavaş yavaş kendilerini geliştirmişler, daha sonra bunların bir kısmı Karabük dışına taşınmış. İsdemir'in kuruluşuyla birlikte İskenderun'a 


MESUT UĞUR YILMAZ 


Diler Holding Demir Çelik Grubu Grup Başkanı 


1954 yılında Samsun'da 
dünyaya gelen Yılmaz, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi'nde Metalürji Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. İş hayatına 1978 yılında başladı. 
Kariyeri boyunca Çimsataş, 

Erdemir, İşdemir, Erenco, 

Kardemir gibi şirketlerde önemli pozisyonlarda görev aldı. 
Öğrencilik ve iş hayatı boyunca 

birçok programa katıldı ve çeşitli alanlarda sertifika aldı. 
Yılmaz, Ocak 201'den itibaren çoğunluğu demir çelik sektörü olmak üzere bünyesinde farklı sektörlerde birçok şirketi barındıran Diler Holding'in demir çelik grubunda Grup Bakanı olarak görev alıyor. 


NAZIM ÇAPRAZ 
Karabük Özel Sektör 
Haddeciler Derneği Başkanı 


1941 yılında Kastamonu 
Araç'ta dünyaya geldi. 1960 
yılında Kastamonu Erkek 
Sanat Okulu'ndan mezun oldu. 
1960 yılında ticaret hayatına 
atıldı. 1965 yılında ise Vergili Koll. Şirketi'ni kurdu. Daha önce Karabük TSO. İkinci Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Karabük Özel Sektör Haddeciler Derneği Kurucu Başkanlığı görevlerini yaptı. 2013 yılından itibarense Karabük Özel Sektör 
Haddeciler Derneği Başkanlığı görevini sürdürüyor. 
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OKAN BAHŞİŞ 
Stemcor Dış Ticaret A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı 


1964 yılında Ceyhun'da 
dünyaya geldi. 1983 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Ardından lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Şu anda Stemcor 
Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor. Aynı zamanda Çelik İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi olarak da görev alıyor. İyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor. 


SERDAR KOÇTÜRK 
Kibar Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi, Kibar Dış Ticaret Genel Müdürü 


Koçtürk, lisans eğitimini Leeds Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini ise Lancaster Üniversitesi Pazarlama Bölümünde tamamladı. Dört yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı Çelik İhracatçıları Birliği'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. 
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Üyesi'dir. 4 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Turktrade Türkiye Dış Ticaret Derneği'nde şu anda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Kibar Dış Ticaret ve Assan Gida şirketlerinin kuruluşunda aktif rol aldı. 


gidenler oldu. Haddeciler ne yapacak? Küçük haddeci inşaat çeliği yapacak. Kütük üretimini kimler yapıyor? Kütük üretimi son derece sınırlı. Bunların bir kısmı da izabeci dediğimiz çelik üreticileri haline geldi. 2002 yılında Ereğli Demir Çelik Fabrikası'ndan İskenderun'a gittiğim zaman oradaki manzara şuydu: İki tane ark ocaklı çelik fabrikamız var. 
Bir de İsdemir var ama İsdemir de kapanmak üzereyken özelleşiyor. 
Türkiye'nin bu üç büyük entegresini de devlet kurmuş esasında. Bugün de özel sektörün gücü yenş bir entegre kurmaya yetmez. Erdemir'i, İsdemir'i, Kardemir'i sıfırdan kuralım dediğiniz zaman buna hiçbirimizin gücü yetmez. Biz yıllarca yassıya yatırım yapılması lazım dedik. Yatırım da yapıldı, bugün 16-17 milyon ton yassı kapasitesi de var. Ama hala her yıl 

7-8 milyon ton yassı ithalatı devam ediyor. O günden bugüne geldiğimizde Erdemir 2,5 milyar dolarlık büyük 

bir yatırım yaptı. Ozaman anlatırken Cumhuriyet tarihindeki en büyük sanayi yatırımı diye anlattık. Sonra İsdemir'e 3 milyar dolarlık yatırım 


yapıldı. Bu sefer daha da büyük yatırıma dönüştü. Bunlara rağmen hala çelik bize yetmiyor, talepleri karşılayamıyoruz diyoruz. Hurdadan üretim yapan çelik şirketlerimiz 

de 80'li yıllardan sonra ihracatta sağlanan bir takım kolaylıklar sayesinde ihracatı öğrendiler. Türkiye dünya çelik sektöründe sekizinci sıradaki yerini aldı. Bu günlerde inşaat demirinde sıra dışı bir şeyler oldu. Herhalde referandum öncesi inşaat sektörü bir duraklama yaşadı, arkasından işler tekrar rayına girince bu sefer de geçici bir şekilde inşaat çeliğinde sıkıntı yaşandı. Bugün çelik üreticilerine gittiğiniz zaman size istediğiniz kadar inşaat çeliği arz edebilirler. Özel sektör çelik üreticileri hakikaten kazandıklarını hep yatırıma dönüştürmüş. Günümüzde ayakta kalabilmek için herkesin ürettiği çeliği üretmek marifet değil, katma değerli ürün üretebilmek lazım. Hurdadan üretim yapan fabrikalarımız, şirketlerimiz geçmiş yıllarda ve içinde bulunduğumuz dönemde özellikle Orta Doğu'da yaşanan karışıklıklar nedeniyle 


Okan Bahşiş, Türkiye'nin ihracat gerçekleştirdiği ülkelerde Türk bankalarının bulunmasının işlerini kolaylaştıracağını, satış yelpazesini genişletebileceğini belirtti. 


çok büyük bir pazar kaybetti. Ama çelik üreticilerimiz pazarlama ve satışı iyi biliyor. Çünkü bir kapı kapandığında başka bir kapıyı hep bulmuştur. Geçmişte kolaylıkla Ortadoğu ülkelerine mal satarken, şimdi Kuzey Afrika ülkelerine satılıyor. Dünyada mal satmadığımız neredeyse hiçbir yer yok. Belki, Türkiye'de sadece Erdemir'de yassı çelik ürettiğimiz günlerde, üstelik her yıl 7-8 milyon ton ithalatın yapıldığı yıllarda malın pazarlanmasına gerek yok. Ama bugün durum 

farklı. Bugün 10 yıl öncesine göre Erdemir Grubu hakikaten geçmişle mukayese edilemeyecek kadar güçlü bir pazarlama ve satış teşkilatına sahip. İçinde çelik olan sektörler 

bir araya geliyoruz ama karşılıklı taleplerimizi karşılayamıyoruz. 
Buradan nasıl çıkacağız? Çin'e bir 
bakmak lazım. Çin'de 2000'de 130 


milyon ton ham çelik üretilirken, 17 yıl 


içerisinde bugün fiilen 1 milyar tonun üzerinde bir kapasiteye ulaştılar. 

Fiili üretimleri 750 milyon ton olsa dailave 400 milyon ton civarında fazla kapasiteleri var. Örneğin bir yerleşkede bir seferde 20-30 milyon tonluk tesisler devreye girdi. Artık günümüzde küçük, yüksek fırınlarla filan rekabet etme şansımız azaldı. 
Artık 4-5 bin metreküp fırınlarla oyuna giriyorlar. Küçük fırınlarını yavaş yavaş kapatmaya başlıyorlar. 
Japonya'nın da kömürü, cevheri 

yok, o da bizim gibi dışarıdan alıyor. 
Ama artık onların da kapasiteleri kendilerine fazla geliyor. Bunun içinde Güney Kore de var, onlar bizim pazarlarımıza sürekli saldırmakta. 
Çok acımasız bir rekabetin içindeyiz. 
Çin de bu lokomotifin makinisti, uzun yıllar hepimizi Çin yönlendirecek. 
2015'te çok şiddetli bir tokat yedik. 
Bu sadece Türk çelik üreticileri 

için değil, İngiltere'de de peş peşe entegre tesisler kapandı. Brüksel'de çelik üreticileri yürüyüş yaptı. 

Başta Amerika olmak üzere herkes kendini koruyacak önlemler aldı. “Biz korunmak istemiyoruz” diyoruz ama sektörün bir şekilde korunması lazım. 
Çelik sektörü olmayan bir ülkenin geleceği yok. Büyümekte olan bir ülkeyiz, büyümekte olan bir ülkenin kendi çeliğini üretiyor olması lazım. 
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Mesut Uğur Yılmaz, “Günümüzde ayakta kalabilmek için herkesin ürettiği çeliği üretmek marifet değil, katma değerli ürün üretebilmek lazım” dedi. 


Siz mesela kütüğü, slab'ı hammadde olarak görüp haddeciliğe razı olursanız, bir gün sizi nihai mamule de razı ederler. O zaman da hangi fiyatlarla karşılaşırsınız, size hangi fiyatları dayatırlar? Bugün eleştirilen çelik üreticilerimiz de oyundan çıkarsa o zaman çeliği tüketenleri kim korur? Veya çeliği işleyip de ihraç eden ihracatçılarımızı kim korur? Bu öyle hassas bir konu ki, kazan kazan da birleşiyor olma mecburiyetimiz var. Sonuç olarak ark ocaklı çelik şirketlerimiz büyük bir mücadelenin içinde yatırımlarla bugünlere 

geldi. Ama hala kapasitelerinin bir kısmını kullanılamıyor. Entegreler de taşıma suyla, dışarıdan kömürle neredeyse tam kapasite çalışıyor. 
Eğer Türkiye'de büyük ölçekli entegre yatırımı yapılacaksa, bu 

özel sektörün gücünün yeteceği bir yatırım değil. Buna da mutlaka bir formül bulunması lazım ama Avrupa Birliği, teşvikler vs. elimizi kolumuzu bağlıyor. Sonuç olarak Türkiye Demir Çelik Sektörü uzun ince bir yoldan geliyor. Her geçen gün yatırımlarına 


devam ederek büyümeye devam ediyor. Kendimize de haksızlık etmemek adına hatırlatmak istedim. 


SERDAR KOÇTÜRK: Çelik sektörünün paydaşlarıyla ilgili bir değer zinciri analizi yaptığımızda cevher ve kömürden başlıyoruz entegre tesisler için. Diğer tarafta tabii ki hurda var. Üretimde entegre tesislerimiz, ark ocaklı tesislerimiz, katma değer yaratan merkezler ve bizler gibi nihai satış kanallarında yer alan satıştaki değer zincirinin paydaşları var. Çelik sektöründe aslında problemin başladığı yer Avustralya'da, Brezilya'da ham maddenin bugün 17-18 dolara üretilip dünya piyasalarında son iki ay içerisinde 50 ila 70 dolar bandında satılması. Yani maliyeti 17 dolar olan bir paydaş bunun 2-3 misli fiyata bizim sektörümüzün başlangıç noktasında devreye alabiliyor. Ama bir adım ileriye gittiğimizde çelik sektörünün sanayicilerinde marjların yüzde 15'ler, başarılı olurlarsa yüzde 25-30'lara kadar çıkanları görüyoruz. 
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Tüm katılımcılar sektörü ileriye taşıyabilmek için işbirliği yapılması konusunda hemfikir oldu. 


Ama bir tarafta yüzde 200'lerden bahsediyoruz, bir taraftan marjların yüzde 10'lara, “lere dahi düştüğünü görüyoruz. Uzun mamul üreten sanayicilerimizin 2007-8'i ayrı bırakırsam, kâr marjları maalesef yüzde 10'ların bile çok altında oldu. 
Hem sektörde sermaye birikimi yaratacak kârlılığı oluşturamadık hem de paydaşlar arası dengesizliği ortadan yok edecek, değer zincirinde denge oluşturacak bir yapı ortaya koyamadık. Konsolidasyonun ne kadar önemli olduğu tespitine geleceğiz: Cevherde ve kömürde 

kâr marjları çok yüksektir, 70 dolar 
olan kömür son dönemlerde 300 
dolara kadar çıktı. Ama kömürdeki kârlılıklar cevherdeki kadar yüksek değil. Bunun nedeni konsolide olmak. 
Üç-dört tane büyük oyuncu cevher piyasalarını kontrol eder duruma geliyor. Kendileri yüksek sermaye birikimi yarattığı yatırımlarla maliyetlerini aşağı çekiyor ve pastanın büyük bir payını kendilerine aktarabiliyorlar. Türkiye'de bu fragmante yapıyı çözebilir miyiz diye 


hakikaten çok büyük çaba harcadık. 
Namık Başkan'ımla birlikte de çok kafa yorduk. Kibar Holding olarak Ereğli özelleştirilmesinde Ereğli Ortak Girişim Grubu'nda bütün çelik oyuncularını davet ettik ve büyük kısmı katıldılar. Ben o dönemde bunun bir model olabileceğini, 

küçük olsun benim olsun mantığından küçük hissedarların 

bir büyük değeri sahiplenme olgusunu içselleştirebileceğini gördüm. Hatta odönemde de kurumsallaşma eğitimleri de dahil olmak üzere çabaladım. Fakat başaramadığımızı da gördüm. Orada çelik sektörü patronlarının buna hazır olmadıklarını da gördüm. İkinci bir aşamaya geldik, benim başkanlığım döneminde ve sonrasında da dedik ki: Biz bunu birleştiremiyorsak, fragmante yapıyı konsolidasyonlarla çözemiyorsak, hammadde alım ayağında bir konsolidasyon şirketi yaratalım, ortak satın alma platformu kuralım. Bir de satış ayağında bir satış şirketi oluşturalım. Eğer burada bir değer yaratıldığını sektör görürse, bu 


adımların devamında ham maddesini daha ucuza alabildiğini, daha güçlü olduğunu, satışta da kapasiteleri birleştirerek, daha tok satıcı olarak pazarda daha dikte edici bir yapıya ulaşıp, zaman içinde bu şirketlerin hissedarlık yapılarında da birleşmeyi biz tetikleyebiliriz mantığıyla çaba harcadık. Benim ömrüm vefa etmedi, Namık Başkan da dernekte tepki çekti. Bırakın Türkiye genelini İskenderun bölgesinde bile toplu 

satın alan bir şirket kurma girişimi oldukça tepki çekti. Ben öngörülebilir bir vadede bir konsolidasyon imkanı olamayacağını düşünüyorum. Olursa da hep birlikte bizim Çelik Birliği'nde yarattığımız bu model üzerinden çaba harcamanın belki bir sonuç doğurma şansı olabileceğini düşünüyorum. 
Geçen ay Eurofer bir rapor yayımladı, “2016 yılında Avrupa'da 170 milyon ton çelik ürettik ve 170 milyar dolar ciro yarattık” dedi. Şimdi baktığımızda bin dolar. 2016 ihracat rakamlarımıza baktım. Biz 2016 yılında 6.8 milyon ton ihracatla 3 buçuk milyar doları 

ilk beş ayda yapmışız. Yani 519 dolar 


bizim ihracatta yarattığımız ortalama ciromuz, ki bizim birlik kalemlerine yassı da uzun da giriyor. Hatta onun dışında çivi, halat, tel gibi ürünler 

de giriyor. Yani Türk çelikçilerimiz ortalama 519 dolar değer yaratırken, Avrupa'da bin doların, hatta bin euronun üzerinde değer yaratıldığını görüyoruz. Bir kere bu tespitten hareketle hepimizin ciddi olarak ürün mikslerini sorgulaması gerekir. Buna uzun vadeli bakmak gerekiyor. Dün İtalya'daydım, İtalya'nın 3 milyon 

ton üreten bir grubunu ziyaret ettim. 
Oturduk, Türk inşaat demiriyle İtalya'daki inşaat demiri maliyetini kıyasladık. Yaklaşık 40 euro biz daha avantajlıyız. İtalya fabrikalarının, limanlara uzak olması, lojistik giderlerinin fazla olması, elektrik enerjisinin bize göre daha pahalı olması gibi nedenlerden. 40 euroluk farkın bir bölümünü dönemsel olarak ham maddeden kapatabiliyorlar. 
Ama genel anlamda kapatamıyorlar. 
Nasıl ayakta kalıyorsunuz dedim, “Biz 3 milyon tonun 1.9 milyon tonunu katma değerli, ağırlıklı 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olarak yüksek karbonlu çelikler, filmaşin'ler üreterek, bunları 

daha çok ihraç ediyoruz. Yani 

bizim sattığımız inşaat demirinde kapasitenin üçte birini kullanıyoruz” dediler. Bizdeki bir sorun da ürün bazı konsantrasyon. 2017'nin ilk beş ayındaki rakamlara baktım. Sıcakta yüzde 15 ihracatımızın içinde, 

inşaat demirini yüzde 45lerden, 32'lere getirmişiz. Geçmiş son üç 

yıla baktığımda yüzde 45'leri de görüyorum. Ürün miksimizdeki konsantrasyon da bir sorun. Yani belli ürünlere çok fazla bağımlı olmak sorun. Bu sorun Avrupa'da da var. 
Cezayir pazarına aşırı bağımlıydılar. 
Yüzde 33 ihracatları 2016 yılında Cezayir'di, Cezayir bir anda lisans vermemeye başlayınca patladı. 
Avrupa limanlarında 130 bin ton stok var, fabrikalarda da onun yarısı kadar Cezayir için üretilmiş, satılmamış inşaat demiri var. Ticari ürünlerde Türklerle rekabet sorunu yaşadıkları için ancak bu korumacılığın, serbest ticaret anlaşmasının yarattığı Cezayir pazarının özelinde haraket 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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Demir ve Demir Dışı Metaller Meclis Başkanlığı görevini sürdürüyor. 
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YÜKSEK 
KATMA DEĞERLİ 
ÜRÜNLERE 
GEÇERSEK, 
ÜRETTİĞİMİZ 


HAM ÇELİĞİ 
DAHA ÇOK KAZANÇ 


SAĞLAYACAK 
BİR YAPIYA 
KAVUŞTURABİLİRİZ 


ediliyor, ki yılda 2,5 milyon tonluk bir pastadan bahsediyoruz. 3-4 yıl önce ekibime dedim ki, “Dünya üzerinde uzun mamulde, inşaat demirinde 

arz fazlası olan ülkelerle arz eksiği olan ülkeleri, yani üretimle tüketim arasındaki farkı raporlayın. Biz de ona göre pazarlama planlarımızı yönlendirelim.” Üç arz fazlası bölge vardı: Türkiye bir numara, ikincisi 

ise Çin. Odönemde Çin'de 148 

milyon ton inşaat demiri üretimi vardı, 140 milyon ton da tüketim vardı. Üretiminin yüzde 5 arz fazlası vardı o yıl içinde. Bugün değişmiştir orakamlar. Ama bizde neredeyse üretimimizin yarısı arz fazlasıydı. 
Üçüncü bölge de Avrupa'ydı. 
Avrupa'da da o tarihlerde 3 milyon ton arz fazlalığı oluşmuştu. Onu da Cezayir pazarı sayesinde o yıldan bu seneye kadar bir şekilde götürebildiler. 
Çözüm aradığımızda çelik üretiminde her bir oyuncunun mevcut ticari ürünlerden nasıl daha kaliteli, katma değerli ürün satarım diye düşünmesi lazım. Bu klasikleşmiş bir söylem ama Avrupalılar bunu başarmışlar. 
Dün ziyaret ettiğim firmada 40-41 


Serdar Koçtürk, “Devletin en olumlu bulduğum katkısı, enerji piyasasının liberalize edilmesi” diye konuştu. 


çeşit, değişik kalitede ürün gördüm. 
Bunun bir faydası da var, müşteri ile olan ilişkilerde bu tür özel üretim yaptığınız zaman bağımlılığınızı artırıyorsunuz. Şu beni hep şaşırtır: Avrupa'nın kuzeyindeki sıcak sac fiyatıyla güneyindeki sıcak sac fiyatı 
40 euro farklıdır. Soğuk sactaki fark 
ise 60 euro civarında. Bu kadar fark nasıl olur? Güneyden kuzeye mal gitmez mi? Bunun açıklamasını da şöyle yapıyorlar, “Ürün özel, müşteri üretici ilişkisi özel. Uzun vadeli kontratlar, anlaşmalar var.” Bülent Bey diyor ki, “Beni ziyaret eden olmadı.” 
Halbuki orada oturuyorlar, dönemsel ve yıllık olarak anlaşmalar yapılıyor. 
Bunlar da bağımlılık yaratıyor. Bu tür fiyat düşüşlerinde de bizdeki gibi “yandım allah” demiyorlar. 


VEYSEL YAYAN: Çelik sektöründe 95'te gelişmenin durduğu söylendi. 
Sektörün doğuşunu, Kardemir'in kuruluşunu esas alırsak 1940'lı, MKEK'nin kurulduğu yılları baz alırsak 1930'lu yıllara götürmek 
mümkün. Ama en hızlı gelişme 24 
Ocak 1980'den sonra yaşandı. Bilahare, Cumhuriyet tarihinde gerçekleştirilen toplam kapasite yatırımlarından 

daha fazlasını, 2006-2012 yılları arasındaki altı yıllık dönemde gerçekleştirdiğimizi gördük. Yani 

en hızlı gelişme bu yıllar arasında. 
Biraz evvel Uğur Bey'in söylediği, yassı uzun ürün dengesizliği ve 

yassı ürün kapasitesinin yertersizliği konusu, öteden beri hep tartışıldı ve biranda idrak noktasına ulaşıldı. . 
Uzun yıllar konuşulan o kapasiteler oluşturulmaya başlandı. Bugün Türkiye çelik sektörü 30'un üzerinde ham çelik üreticisi ve 52 milyon tonluk kapasite ile dünyada önemli bir yere sahip. Şimdi burada tabii ki farklı çözümler önerilebiliyor. Bu noktada Çin, üretiminde önemli bir paya sahip olan indüksiyon ocaklarını kapatıyor. 
Çünkü efektif değildir diyor. 
Hindistan, indüksiyon ocaklarını kendisi için uygun bir çözüm olarak görüyor. İndüksiyon ocaklarını 

ve elektrikli ark ocaklarını teşvik edeceğini de söylüyor. 300 milyon tonluk yıllık üretime ulaşma projesini, bu teknolojiler üzerine kuracağını belirtiyor. Türkiye'de her üç teknoloji 


de var. Mesela Bilecik'te bizim de üyemiz olan bir demir çelik tesisi 

var. Tesisin son derece yetkin genel müdürü Muammer Bey'in indüksiyon ocakları ile ilgili güzel bir yazısı yayımlandı. İndüksiyon ocağının kendi bölgelerinde kârlı bir yatırım olduğunu söylüyor. Dolayısıyla, geçmişte bu sistemlerle ilgili eleştiriler olurdu. Bu tür kategorik yaklaşımlar yerine hangi şartlarda başarıya nasıl ulaşılabiliri tartışmak gerek. Problem, iç tüketimi karşılayabilmek için , ithalatı azaltmak. Geçen sene, ithalat, toplam çelik tüketiminin yüzde 5V'ini karşılıyordu. Uğur Bey'in felaket dediği 2015 yılında, yüzde 57-58'lik ithalat yaptık biz. Böyle olunca kapasitemiz atıl kalıyor. Evet, kapasite kullanımı yüzde 48 seviyelerindeydi. 
Mesela HABAŞ yassı ürünlerde 

yüzde 25'lik kapasiteyle çalıştı uzun 
süre. Geldiğimiz noktada yılın ilk 4 
aylık döneminde, Habaş'ın kapasite kullanım oranında yüzde 27'lik bir artış oldu. O kapasiteler, ithalatın 

bu kadar cazip olması yüzünden kullanılamıyordu. Şartlar oluştuğunda o kapasitelerin kullanılabileceğini, 2017'deki ihracat oranları gösterdi. 
Düşük kârlılıkla çalışmamız bütün kötülüklerin anası oluyor. Düşük kâr da, daha ziyade düşük katma değerli ürünlerde karşımıza çıkıyor. Katma değer arttıkça alıcı ve satıcı arasında daha esnek bir durum oluşuyor. 
Yüksek katma değerli ürünlere geçmek için bir takım çalışmalar var. 
Çünkü Ar-Ge merkezi sertifikasını alan firmaların sayısı her geçen gün artıyor. Sekiz Ar-Ge merkezi oldu çelik sektöründe. Bir bilinç var. 
Yüksek katma değerli ürünlere de geçiş var. Bunun devlet tarafından Ar-Ge sistemine dönüştürülmesi gerekiyor. Buna teşvik verilebilir. 
Yüksek katma değerli ürünlere geçersek, ürettiğimiz ham çeliği, daha çok kazanç sağlayacak bir yapıya kavuşturabiliriz. Şimdi denilebilir 

ki milyar dolarlık cirolarla, bunları kendileri yapsınlar. İki sebeple 

bu pek öyle göründüğü gibi kolay değil. Birincisi o milyar dolarlık cirolarda o kadar kâr elde edilmiyor. 
İkinci olarak, böyle bir muhayyel hedefe yatırım yapmak çok cazip olmayabiliyor. Ondan dolayı devlet 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Vedat Yalçın, sektörün 2000'li yıllarda Bakü - Tiflis - Ceyhan gibi uluslararası projelere hizmet vererek uluslararası arenaya açılmayı başardığını söyledi. 


nasıl ki bazı yerlerde öncülük yapıyor, bu öncülük görevini burada da yapmalı. 


EMRE ALKİN: Devletin herhangi 

bir sektöre öncülük ettiğine şahitlik ettiniz mi? Keşke onlara yaptığını bize de yapsın dediğiniz... 


VEYSEL YAYAN: Özal döneminde Türkiye'de turizm sektörünün, nakliyeciliğin alt yapısı tamamen devletin desteğiyle oluşturuldu. Çelik sektörünün gelişmesi de devletin yönlendirmesi sayesinde oldu. 
Şimdilerde devlet o sorumluluğun dışında hissediyor kendini. Sektör için 2023 yılına 55 milyar dolarlık ihracat hedefi konulmuştu. Devlet şunu söylüyor: 55 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduk, yolunuz 

açık olsun. Böyle bir şey olamaz. 
Hedef koyarken, hedefe ulaşmayı destekleyici tedbirlerin alınması ve bu mekanizmasının oluşturulması lazım. Takım anlayışı içerisinde bunu sahiplenmeli ve koymuş olduğumuz hedeflere ulaşmayı kolaylaştırıcı tedbirler almalıyız. Türkiye'de 


gelecekle ilgili bir güven eksikliği var. 
Yeni yatırımlar yapmayı zorlaştıran şartlar var. Devlet de uzun süre bunun muhalif bir bakışın ürünü olduğunu söyledi, kabullenmek istemedi. Ama şimdi bu eksiklikleri gidermeye çalışan girişimler var. 


EMRE ALKİN: Devlet hizmet sektörünün mal ve üretim ücretini düşürmek için yatırım yapar diyorlar. 
Sizin sektörünüzde, en azından geriye dönük 20 yıl açısından devletin maliyetinizi düşüren çalışması varmı? 


VEYSEL YAYAN: Devletin kaynakları muhafaza ettiği yerlerde böyle bir yaklaşım görmedik. Tam tersine böyle pozisyonu ilâve gelir elde etmek için kullandığını gördük. Mesela TRT 

payı vardı, on küsür sene devam etti. 
Maliyet artırıcı bir yüktü. Pay deyince, Avrupalılar sanki bu devletin bize bir desteği diye algıladılar bunu. Dediler ki siz devletten destek alıyorsunuz. 
Bakın, TRT payı, çevre katkı payı deniyor, demek ki oradan size pay veriliyormuş. Biz de anlatmaya 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çalıştık, TRT'nin ayakta kalabilmesi için çelik sektörü bir ödeme yapıyor dedik. Bu nasıl olabilir, nasıl bir bağlantı deyip güldüler. Sektörün üretimi ve ihracatı, 2000'li yıllardan, 
2012 yılına kadar çok hızlı bir şekilde 
arttı. Tabii bunları yaparken keskin bir rekabet de yaşandı. Bu aslında sağlıklı bir durum. Bazı ülkelerde yatay 

ve dikey bütünleşmeler gözledik. 

Esas olan, rekabette etik kuralları zorlamamak. Inter dependence, independence meseleleri de ancak yüksek katma değerli kuruluşlarda olabiliyor. Onun olmadığı ve kârlılığın çok düşük olduğu durumlarda 

bıçak sırtı marjlarla üretim yapmak zorunda kalıyoruz. Bir de dikey bütünleşmelerde bürokratik yapılar oluşturulduğu ve zamanla bu yapıların dışına çıkmaya çalışıldığı, alınmış bulunan cevher madenlerinin satıldığı gelişmeler yaşadık. Bizim Türkiye'deki kuruluşlarımızdan biri Amerika'da hurda merkezi kurdu. Sonradan bunun başarılı bir şekilde işletilmesinin, 

pek de öyle kolay olmadığını gördü 

ve kapattı. Yani konsept olarak 

bazı değerlendirmelerimiz oluyor 

ama hayatın akışı içerisinde o değerlendirmeler her zaman geçerli olmayabiliyor. 


EMRE ALKİN: Yani olsa iyi olabilir diyorsunuz. 


VEYSEL YAYAN: Denenebilir. 

Başka yerde başarılı olan bizde başarılı olmayabilir. Yani kategorik yaklaşımların yanlış olabileceğini söylüyorum. Özetle söylemek istediğim şudur: Çelik sektörü yüksek katma değerli ürünlere geçmede bilinç sahibi. Yapısal çelik üretimimiz yoktu ithal ediyorduk, bugün 5 milyon tona kadar yapısal çelik üretimimiz var. Nitelikli olana doğru gidiyoruz. 
2015'te felaket yaşandığında 

bizim problemimiz yoktu. Burada söylediklerimin bir uygulamasını görmüştük. Dolayısıyla Türkiye bir değişim geçiriyor. Bugün Erdemir'in 
140 tezgahta pazarlamacısı var. Netice 
itibariyle çelik sektörü üzerine düşeni yapma gayreti içerisinde. Ama yavaş buluyoruz, daha hızlı olmalı, yüksek katma değerli ürünlere geçmeliyiz. 
Bunun için devlete düşen görevler 


var. ABD'de Trump gelmeden önce bazı ürünlerde yüzde 540'a varan damping vergisi uygulanıyordu. 
Trump dedi ki yetmez, çelik ürünleri ulusal güvenliğimiz açısından hayati önem taşıyor, tümüyle koruyacağız. 
Biz hala çelik neden stratejik üründür, her yerde temin edilebilir diyoruz. 
Bugün kendi kullanıcılarımızla konuştuğumuzda, Türkiye'deki üreticiler hangi fiyatı koyarsa ithal ettiğimiz kuruluşlar da onun 10 dolar altını koyuyor diyorlar. Anlamı şu; Türkiye'de üretim olmazsa bağımsız hissedecekler ve dünyanın en ucuz çeliğini kullanma özelliğimizi kaybedeceğiz. 


SERDAR KOÇTÜRK: Devletin enerjiyle ilgili bir takım teşvikleri oldu ama benim çelik sektörüne en olumlu bulduğum katksı, enerji piyasasını liberalize etmesi. Çünkü dün İtalya'da yaptığımız hesap incelemesinde, 

bizi İtalyanlarla ayrıştıran en önemli 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konu enerji fiyatlarıydı. Türkiye'de enerji fiyatlarının oraya göre oldukça rekabetçi olmasıydı. 


NAMIK KEMAL EKİNCİ: Dünyada Türkiye'deki üretimden daha fazla çelik üretimi yapan 7 tane firma var. 
Bu firmalar 370 milyon tonluk üretim yapıyorlar ve gittikçe konsolide oluyorlar. Örneğin, Renault ile Ford birbirine rakip olmasına rağmen ham madde alımlarında işbirliği yapıyor. 
İşbirliğinden kaçmamak lazım. 
Sektörün çıkarlarını ortaya koyarak menfaatlerinin korunmasının 

doğru olduğuna inanıyorum. Enerji İtalya'dan ucuz olabilir ama oradan hurda getiriyoruz. O hurdaları 

işleyip geri gönderiyoruz. Katma değerleri yüksek ürünlerin üretimine geçmeye çalışıyoruz, rekabet etmeye çalışıyoruz. Peki bunun tılsımı nerede? Bunun tılsımı cevhere 

dayalı üretim yapmaktan geçiyor. 
Cevhere dayalı üretim yapamazsak 


katma değerli ürünlere geçmemiz çok zor. Biz kendi durumumuzu koruyalım, dışarıdaki olumsuz oluşumları devletin gücüyle halledelim yöntemini güdüyoruz. 
Bunun sürdürülebilir olduğuna inanmıyorum. Devletin burada planlayıcı görev alması lazım. 
Cevhere dayalı üretime dönüşüm pahalı bir yatırım da değil, 160 milyon 
dolarlık bir yatırım. Eskiden 160 
milyon dolarla ocaklar kuruluyordu. 
Bankaların da hak edenlere kredi vermesi lazım. Yani bankaların kendi üniteleri içinde çelikle ilgili birimlerin olması lazım. Pazarlama konusuna gelecek olursak, bu konuda iyi olduğumuzu düşünmüyorum. 
Öyle olsak neden ham maddeyi Amerika'dan alıp, ürünlerimizi Amerika'ya fabrika satış bedelinin 60-70 dolar altında satıyoruz? 

Bizim bu durumu tersine çevirecek gücümüz var. Birlikte hareket eder, bunu yaparken de serbest rekabeti 


korursak bu sistemi içinde değiştirip satışları koordine yapabiliriz. 


EMRE ALKİN: Temenni ettiğiniz gibi etik ve ahlak konusunda sektörün ortak hareket etmesi lazım gibi geliyor bana da. 


NAMIK KEMAL EKİNCİ: 20 milyon ton civarında ithalat yapıyoruz. 

Evet, kapasite kullanımı yüzde 48'lere kadar düştü. Eğer yapmasaydık yine düşecekti. Biz rekabet edebilecek fiyatlarda mal üretemiyoruz çünkü. 
Ama Erdemir'e bakıyorsun, milyonlarca dolarlık kâr beyan ediyor. Bir milyar dolara yakın... Niye? Cevhere dayalı üretim yaptığı için. Onun da katma değerli ürünlere doğru gitmesinde büyük fayda var, ithalatı azaltmak için. 


NAZIM ÇAPRAZ: İlk olarak Demokrat Parti milletvekillerinin Ziraat Bankası'ndan aldıkları bir krediyle başlattıkları, son zamanda 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Aypoş olan firma var. O tesislerin dizaynında ben usta olarak vardım. 
O tarihten beri mesleğin içindeyim. 
Firmalar ufak ufak başlıyor, bugünlere geliyoruz. Şimdi maziye baktığım zaman ark ocaklarının mazisi 55 yıl. Demir çeliğin mazisi 
80 yıl. 55 yıl boyunca devlet teşvik 
vermese bunların kurulma ihtimali yok. Teşvik verilmese bunların tepeden inme kurulma imkanı yok. 
Bakın, Karabük'te demir çelikten istifade ederek kurulan günde 3 ton mamülden çalışan tesisler günde 

iki bin ton mal üretir hale gelmişler. 
Yetmemiş dışarı açılmaya başlamışlar, liman aramaya başlamışlar. Ama hiçbir zaman bu kuruluş geleceğe yönelik bir hale gelmemiş. Hepimizin suçu var tesislerin sahipleri olarak. 
Hep kazanmayı düşünmüşüz. Bakın, Karabük demir çelik 450 bin ton üretimle devam ederken öyle bir hale geldi ki iki milyon ton üretime çıktı şu anda. Üç milyon ton hedefi 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var. Bu üç milyon tonda devlete ne kadar katkısı, faydası var? Bunları 

iyi bilmemiz lazım. Türkiye'de 

demir cevheri var. Kayseri'den 

demir cevheri geliyor, işleniyor. 
Ereğli demir çelik daha kaliteli cevher almak için yurtdışından cevher alıyor. 1968'de başlayan kriz 
2003 yılına kadar devam etti. 2001 
yılında Bülent Ecevit hükümetinde bir kararname çıktı. Orada bir nefes almaya başlayıp mevcut hükümet iş başına gelince bu kararnamenin içini doldurdu ve demir çelik kurtuluşa doğru yelken açtı. O arada biz bir mücadele verdik. Fadıl Bey Genel Müdür Yardımcısı idi, Şinasi Bey Genel Müdür olarak getirildi. Hazırlanan raporlar kendilerine intikal ettikçe onların da gözü açılmaya başladı. 

Bu kuruluş mutlaka kurtarılmalı, bu kuruluşun Türkiye'nin geleceğinde ciddi bir ağırlığı var dediler. Bize, “Bir şirket kurun, bu şirketle bize kömür, cevher alın. Kütük üretelim tesisimiz boş durmasın, oradaki işçiler de mağdur olmasın, kararname tasdik oluncaya kadar gayret gösterelim, 


demir çeliği kurtaralım” dediler. 

Peki dedik. Arkadaşlarımızı aradık, 
11 kişi 6 trilyonluk bir şirket kurduk. 
Tabii ilk işimiz kömür almak oldu. 
Zonguldak'a gittiğimiz zaman anlattık, böyle bir durum var, Cevheri nereden alacağız? Divrik'te cevher var. Bunu İskenderun kullanmıyor, Ereğli demir çelik kullanmıyor. Devlet demiryollarının yüzde 50 kapasitesini Karabük demir çelik kullanıyor. 
Devlet demir yolları, özelleşmemiş, devletin sırtında bir kambur. İkincisi de, benim ocaklarımın yüzde 35'i kapanmak mecburiyetinde. Çünkü ne Ereğli ne de İskenderun demir çelik bu kömürü kullanamaz. 

Ancak Kardemir kullanabilir. Ben 

bu ocağı kapatacağım bu kadar 

işçiyi göndereceğim. Üçüncüsü, Divrik'teki madeni Karabük'ten başkası kullanmaz. Şaşırdık, dedi ki biz 57 dolara veriyoruz kömürü, bir de devlet başınıza dert olur, şirket kurmuşsunuz. 57 dolara alıp o kadara vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü o fiyattan veriyorduk o zaman, şimdi vermiyoruz. Şimdi öyle verirsek siz 


Veysel Yayan, Türkiye'nin katma değerli ürünlere geçme konusunda bilinç sahibi olduğunu söyledi. 


de o kadara satarsanız maliye bir 

de size ceza verir. Ben bu akşam yönetim kurulumu toplayayım, bir dolar indirim yapayım, siz öyle alın. 
750 tonluk kömür parasını verdik, 
vagon kiralandı. Vagonlara yükleme emri verildi. Fadıl Bey, eğer bu 

gece saat ikide bu kömür inmezse kesinlikle demir çelik diye bir şey yok dedi. Ben ark ocaklarından entegre tesislere geçişi anlatmak 

için bunları söylüyorum. Ve demir çelik kurtuldu. Ne yapmaya çalıştı? 
Tren tekerleği yapacak mısınız? 
Yapacaklar. Katma değeri yüksek mal üretmeye başladınız mı? Üretmeye başladınız. İki milyon tona çıktı mı entegre tesis? Çıktı. Şimdi buradan geçen entegre tesise bakıyoruz. Ray çekiyor. Baktığımız zaman 55 yıldır devletten teşvik alan ark ocakları çok para kazanmışlar. Kendilerini geliştirmişler. Bunlar olmazsa sen ray çeliğini üretemezsin, yüksek katma değerli mal üretemezsin. 

Biz Türkiye'de bir şey geliştirelim derken kendi çıkar kavgamızdan öteye gidemiyoruz. Sektörün zayıf ve güçlü yönü var. Güçlü yönü; hurdadan mal üreterek, dışa bağımlı katma değerden kurtularak para kazanmak. 
Zayıf yönü; entegre tesislerle 

rekabet edememesi. Şimdi devletten beklenenler: Hala devletten bir şey beklemeye hiç birimizin hakkı yok. 
Demiş ki, ister ithalat ister ihracat; Türkiye'ye zarar vermeyeceğin 

bir yönün varsa onun önüne geçmeyeceğim. Zarar veriyorsan engel olacağım diyor. Bütün mesele burada Çin'in yüzde yüz entegre tesis olduğu ve bizim Türkiye'nin ihracatta ve iç pazarda rahat para kazanamamıza neden olan, sıkıntı çekmemize neden olan hadise; kesinlike Türkiye yüzde 
50 entegre tesis, yüzde 50 izabelerle 
yürüdüğü müddetçe otuz senesini rahatça kurtarır. 


MEHMET ÖZKARAKAŞ; Biz daha çok Uzak Doğu'yla iş yapan bir şirketiz. 
Herkesin demir çelik maliyetlerini hesaplamada bir formula vardır. Çin'le ilgili Japonların analizini anlatmak istiyorum. Bir kat sayı kullanıyorlar. 
0.9 katsayısıyla koklaşabilir kömür fiyatını çarparlar. Çıkan neticeyi, demir cevherinin fiyatını 1.7'yle 


çarpımına ekleyerek bir katsayı elde ediyorlar. Bugünkü cari fiyatlarla baktığımızda bunun toplamı 237 dolar ediyor. Bu toplamın üzerine 100 ila 
200 dolar arasında fiyat koyarlar, satış 
fiyatı olarak. Eğer fiyatlar katsayıs100 dolara gelirse bıçak kemiği geçti, deldi demektir. Ve fiyatlar aniden yukarıya çıkar. 200 dolara geldiğinde ise genelde sert olarak aşağı düşer. 
Dolayısıyla, bugünkü ortamda fiyatların nereye gideceği konusunda biranaliz yapmak gerekirse bu hesaba gore ve Çin'deki fiyatların 
450 bandında olduğu öngörülürse 
sert bir düşüş kesinlikle kısa vadede bekleniyor. Ancak bu arz talep 

stok durumu gibi bazı diğer temel göstergeleri göz önüne almamaktır. 
Bu nereye kadar gider? Benim görüşüm; 400 doların altına, yakına zamanda inecektir. Bu tam maliyet değil, gösterge. Bu maliyetin üzerine 
daha bir sürü şey koyacaksın. 100 
dolar koyuyorsun bunun üzerine, maliyete dahi ulaşamıyorsun. Satıyor adam ama zararına satıyor. Hatta bazen daha altına da düşüyor ama ozaman çok sert çıkışlar yapıyor. 
Yüz dolar koyarsan 327'ye geliyor. 
Benim söylediğim yassı olduğu için maliyeti biraz daha yüksek. Uzun mamüllerle ilgili fiyat analizim ise şöyle: 150 milyon ton indiksiyon ocağı kapatılmış, bayağı hurda açığa çıkmış vaziyette. Entegre tesisler içindeki yüzde 20 olan uzun mamül üretimindeki hurda miktarını yüzde 50'ye çıkartmayı düşünüyorlar. 
Yani Japonlar oradan şu anda deneme partileri yapıyorlar ama 

şu ilk etapta fazla bir hurda çıkışı 

da olması beklenmiyor. Zira Çin'de yüzde 40 hurda ihracatına vergi 

var. Onu hesaplarsanız bugünkü cari fiyat yaklaşık 230-240 dolara geliyor. Onun Türkiye'ye gelmesi pek mümkün değil biraz bölge arası ticarette gelebilir. Biraz da Türk çelik sötörünün şans analizinden bahsetmek istiyorum. Sektörün son analizine geçmek istiyorum. Artı 


değerlerimiz var: Tecrübe ve flexibilite. 


Flexibilite derken ben mesela rekabet gerektirdiğinde derhal ark ocaklarının üretiminin azaltılıp ihracat için kütük alınmasını büyük bir flexibilite olarak görüyorum. Hemen piyasa şartlarına 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uyuyorlar, bu bir handikap değildir, çok iyi bir dönüşümdür. Yerli malın ihracatında her zaman maalesef rekabetçi olunamıyor. Dolayısıyla 

yarı mamul ithalatı yapmak zorunda kalınabiliyor. Gerek uzun yarı mamullerde gerek yassı mamullerde. 
Gönül ister ki Türkiye daha ucuz maliyetle üretim yapabilsin. Ve ihracatta da istediği gibi yerli malı kullanabilsin. Ama maalesef gerçekler böyle değil. İran çok büyük bir tehdit bizim için uluslararası pazarda. İran bir fırsata da dönüştürülebilir. İran'ın maliyeti şu anda dünyadaki en ucuz maliyet. Rusya'dan, Ukrayna'dan ve diğer bütün yerlerden hem cevhere hem de doğal gaza sahip oldukları için çok daha ucuzlar. İran'a siyasi olarak yatırım yapmanın riskleri oldukça fazla ama bunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İran'da yapılabilecek konsolidasyonu insanlar yapamıyor, demir çelikçiler bir araya gelsin yeni bir şirket kursun. O şirket yatırım yapsın İran'a. Onlar öyle ya 

da böyle hayatlarını idame ettirir ama memleketin ve kendilerinin geleceğine yönelik olarak İran'daki hem bu davetkar hem de bu çok cazip olayları siyasi olarak da değerlendirerek 

orada yatırım yapmanın ülke için çok büyük yararı var diye düşünüyorum. 
Demir çelik sektörü denince sürekli olarak yassı ve sıvı çelik olarak olaya 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bakılıyor. Burada boru sektörü var. 

Bu şirketler hakikaten ihracat yapıyor ve katma değer sağlıyorlar. Katma değer açısından bakarsanız, sıvı çelik üretmeyip boru, soğuk saç üreten şirketler diğerlerine göre zaman zaman daha fazla katma değer ürettikleri zamanlar oluyor. Ve bu insanların daha fazla üretim yapabilmeleri için ithal, ucuz ve kaliteli ara mamullere ihtiyaçları var. Diğer sanayiler korunup bunlar göz ardı edilmemeli. KOBİ'ler de var. Otomotiv sanayi var her şeyden önce, bunlar bu şirketlerden besleniyorlar. Yani bu korumacılık ancak geçici bir süre için yaraya tuz basmak gibidir. Sektörün daha iyi, daha akılcı şeylerle geliştirilmesi lazım. İndirekt olarak yapılabilecek en önemli şey, düzenli ve düşük fiyatlı seferle düzenleyerek ulaşılması bilhassa zor ve pahalı olan yerlere ve bilhassa küçük miktarlı yükler için lojistik destek verilmesi olabilir. 


BÜLENT DEMİRCİOĞLU: Bizim sektörün büyük ayıbı, konuştuğumuz rakamların hiç birinin bazı yok. 

Hangi bakanlığa, derneğe, yöneticiye sorarsanız hepsi farklı bir şey söyler. 
ÇİB'de bir sene çalıştık, sağlıklı bir neticeye ulaşamadık. İkinci olarak, şimdi dünyada boş olan hiçbir niş segment yok. Hangi ürünü yaparsanız yapın, hangi katma değerlere giderseniz gidin birileri var. Konuşmamı şöyle bitireceğim, McKenzi'nin yayımlanmış bir araştırması var. Buradaki tezlerin bir kısmını destekliyor, bir kısmını çürütüyor bu araştırma. 70 ülkede, 

45 sektörde, 30 yıl süreyle yapılmış bir 
araştırma. Şirket kârlılıkları neye dayanıyor? Netice olarak şu çıkmış: Piyasa hakimiyeti. Ne katma değer, ne başka bir şey. Piyasa hakimiyetini de şöyle tarif ediyorlar; İkinci şirketten iki misli fazla üretim ya da satış yapacaksın. 
Böyleyseniz piyasaya hakimsiniz. 

Ve buldukları rakam diğer üreticilere göre birim kârlılığının iki-üç misli daha fazla. Bulgu katma değeri çürütüyor ama konsolidasyonu destekliyor. 


HÜSEYİN SOYKAN: Devlet şu anda proje bazlı bir sistem çıkardı. Proje bazlı teşvikte çelik sektörünü de metaloji ismiyle içine koyduk. Sektörün yapısal ve teknolojik dönüşümü için 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dile getirilen konsolidasyon ve yeni yatırımlar proje bazlı teşvik sistemi altında realize edilebilir, devlet 

tarafı buna hazır. Ama doğru bir şekilde sonuçlandırması gerekiyor. 
Yani sektörün ortak menfaatleri yararına yönlenmeli, bir şirket yararına değil. Sektörümüzün imajını yükseltmeliyiz. Çünkü sektör imajının ne kadar kırılgan olduğunu, yakın zamandaki inşaat demiri tartışmasında net bir şekilde bir 

defa daha gördük. Dolayısıyla sektör kendi imajını yükseltmek için kendi işine yönelmeli. Sektörün dernekleri, teknik hizmet birimleri, uzman mühendisleri yeteri düzeyde yok. 
Sektör gelişecekse teknik birimlerini, rekabet öncesi işbirliği kurumlarını büyütmeli. Bunlar büyümeden sektörün gelişme şansı yok. Çünkü dünyada bizden daha önde olan ülkelerdeki örnekleri görüyoruz. 

Bir başka konu, sektörde teknik envanterimiz yok. Hangi 

firma hangi tesislere sahip? Hangi çelik ithal ediliyor, niye ithal ediliyor? 
Resmi istatistik yok. Bu envanteri ortaya çıkarmak için çalışma yürütmemiz gerekiyor. Sektörün belki de en önemli sorunu ikinci, üçüncü neslin çelik üretimine devam edip etmeyeceği. Her firma otuzlu kırklı ortaklı yapıda. Bu şekilde 

nasıl bir yönetim olacak? İlk defa 

bir firma profesyonel birini yönetim kurulu başkanı olarak getirdi. Bu örnek iyi çalışırsa diğer aile şirketleri de belki bu yönde adım atabilir 

ama olmazsa ne olacak? Çalıştığım organizasyon, sektörün yurtdışına bağımlı olduğu akredite test ve analiz hizmetleri konusunda çok başarılı örnek bir çalışma ortaya koydu ve bağımlılığı ortadan kaldirdi. Başka önemli teknik calışmaları yapmaya çalışıyor çeşitli zorluklar altında. 

Acı bir örnek olarak söylemeliyim ki, sektörün toplantılarında dahi Ar-Ge gündeme gelmiyor ki bu konuda çalışmalar yapılabilsin. Kişisel olarak geleceğine de inanmıyorum. Ama başında bulunduğum kurum bu işlerle de uğraşıyor. Sektörümüzün sürdürülebilir geleceği için, sivil toplum kuruluşlarını, rekabet 

öncesi işbirliği mekanizmalarını, Ar-Ge ve inovasyonu, mesleki ve 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teknik eğitimi öncelememiz ve günlük iş planlarımıza dahil etmek durumundayız. 


YENER GÜREŞ: Çelik üretimiyle ilgili bir şey söylemem mümkün değil, doğru da değil. Ama pazarlama ilgili bir şey söyleyebilirim. Türkiye'de geçtiğimiz yıl yaklaşık bir buçuk milyon ton çelik işlendi. Yapılarda kullanılan çelikten bahsediyorum. 
Çünkü bunun için kullanılan çeliğin yaklaşık üçte ikisi profil, üçte biri yassı mamuldur diye değerlendirebilirsiniz. Birçok yassı mamul üreticisi bize soruyor. “Çelik yapılarının bizimle ne ilişkisi var? 
Siz profillerle ilgileneceksiniz” diye... Hayır, öyle değil. Yaklaşık üçte biri yassı mamuldur. İşlenen bir buçuk milyon tonun yaklaşık üçte birini, 500 bin ton kadarını ihraç ettik. Üçte ikisi de Türkiye'de kullanıldı. Aynı zamanda Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) Tanitim İcra Kurulu (PMB) başkanıyım. İki yıl önce Dünya Çelik Birliği (WSA), Avrupa Yapısal Çelik Birliği'ne müracaat etti ve, “Dünya üzerindeki çelik kullanımı azalmaya başladı. 
Bunun artırılabilmesi ve marketing stratejisinin belirlenebilmesi için işbirliği yapalım” dedi. Bayağı ciddi bir hedef de konuldu. Tüm üretilen çeliğin minimum yüzde 50'sinin yapılarda kullanılması hedeflendi. 
Aslında benzer bir çalışmayı bizim 


de yapmamız lazım. Çünkü çelik üretimi konusunda tecrübeler sonsuz. 
Ama bunun pazarlanması konusunda müşterek bir strateji oluşturulmasında yarar var. Çünkü çelik üreticisi olmayan ama çeliği kullanan sektörler ne kadar çok satış yaparlarsa o kadar çok çelik üretiriz. Birbiriyle çok bağlantılı. Dolayısıyla bütün çelik üreticileri ve kullanıcılarının birlikte pazarlama stratejisi oluşturmasında yarar olduğu kanaatindeyim. Bu arada sürdürülebilirlik konusu yükselen bir fenomen. Dünya, çeliğin satışında sürdürülebilirliği öne çıkarırken 

biz hala eski alışkanlıklarla geniş açıklıklar gibi şeyleri savunuyoruz. 
Oysa sürdürülebilirlik konusunda ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. 
Çeliğin sürdürülebilirliğinin önümüzdeki yıllarda çeliğin satışı üzerinde çok önemli etkisi olacağı kanaatindeyim. Ürün çeşitlendirme konusu da önemli. Mesela İzmir Demir Çelik inşaat çeliği üretirken profil üretmeye başladı ve Türkiye'de inşaat çeliği üretiminde bir miktar fazlamız var. Acaba bunların 

ürün çeşitlendirmesinde faydası olabilir mi? Yurtdışındaki çelik 

yapı ihalelerine biz hep taşeron olarak katılıyoruz. Oysa büyük projelerin ihalelerinin alınmasının Türkiye'ye çok daha büyük yararı olacağı kanaatindeyiz. Bunun için 

de sermaye birikimi, konsolidasyon ya da işbirliklerinin mutlaka teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Dış politika belirlenirken ihracatın göz önünde bulundurulduğunu tahmin ediyoruz, önemsenmesinde yarar 

var çünkü dış politikamız doğrudan ihracatımızı etkiliyor. Çelik sektörü, devlet teşvikleri, bankalar veya finansla ilgili olarak ülkede teminat anlamında çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Bu konunun da bir şekilde çözümlenmesinde ve ülke sigortası ve teminat mektubu konularının kolaylaştırımasında ve bu kapsamda devlet desteği alınmasında yarar var. 
Türkiye'deki çelik yapı üretiminin maliyetinin yüksek olmasının altında yatan temel neden ham madde 

değil. Verimli çalışan firma sayısı 

çok az. Bunun da giderilme yöntemi otomasyona, bilgisayar sistemlerine geçilmesi olabilir. Bunun için de 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Erdal ERDEM 


Malhban Esnaf KOBİ Banhacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımıcısı 


Prof. Dr. Emre Alkin moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda Halkbank Esnaf - KOBİ Bankaclığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem de sektörün finansman sorunları konusunda önerilerde bulundu. 


ayrıca bir verimlilik teşviki olması gerekir. Mevzuat konusunda çok ciddi boşluklar var, onların giderilmesinin yararı olur. Dernekler aslında sektörlerin çözüm merkezleri olmalı. 
Böyle değillerse sektör bu konuda dernekleri zorlamalı. Görev vermeli ve sonucunu istemeli. İran'la da ilgili bir şey söyleyeyim. İran'dan bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl İran Ticaret Odası'na bağlı Çelik Boru ve Profil Üreticileri Sendikası ziyaretimize geldi, onlarla işbirliği yapma konusunda bir takım görüşmelerimiz oldu. Çok zor ama olmayacak diye bir şey yok. Burada yine dış politika çok önemli. Katar'ın İran'a yaklaşması sonucu Katar'ın geldiği noktayı 

şu anda hepimiz izliyoruz. İran'la işbirliğinde de bu konuya dikkat etmekte yarar var. 


EMRE ALKİN: Efendim her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. 
Herkesin harika katkılarda bulunduğu, bu 14 sektör toplantısı arasında en güzel toplantılardan biriydi. Ben çok şey öğrendim. Bizim 


Kemerburgaz Üniversitesi öğrenen ve öğreten bir üniversite. Bu notları da mühendislik fakültesine vereceğim. 
Çünkü bilmeleri gerekir. Mühendislik fakültemizde özellikle demir çelikle alakalı branşlar var. 


NAMIK KEMAL EKİNCİ: Herkes kendi düşünce, öneri ve çözüm yollarını anlattı. Böyle bir toplantıyı organize ettiği için ve bizleri bir araya getirdiği öncelikle TİM'e teşekkür ederim. 
Ardından Emre Alkin hocamıza ve herkese teşekkür ederim. 


ERDAL ERDEM: Biz de bütün katılımcı arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Demir çelik sektörü Türkiye açısından stratejik bir sektör. Çünkü inşaat, otomotiv ve makine sektörlerinin de ana gövde unsuru. Tabii biz finansman olarak olabildiğince destekleyici olmaya gayret ediyoruz. Son tartışmalar da dikkate alınırsa, inşaat sektörünün demir fiyatlarının düşürülmesi talepleri, demir çelik sektörü için KDV'de indirim yapılması gerektiği 


ifade ediliyor. Yani tarafların farklı vurgular yaptığı bir sektör. Ben uzun yıllardır bankacılık sektörü içinde sektörünüzü yakından izleyip, Osmaniye'de, Mersin'de sürekli yatırımları yerinde görmeye gayret ettim. Yaptığımız finansmanın geri dönüşüyle ilgili fotoğrafı birebir yaşayarak öğrenmeye, görmeye çalışıyoruz. Sayın Hocam, “Öğrenerek üretmek ve öğrenerek geri dönmek” noktasında önemli bir vurgu yaptı. 
Bankacılık da sektörünüzü her zaman yakından bir yerden takip eder ve izler ama nihai olarak sektörün çalışanları kadar bilme şansımız yok. Biz yatırımcılarımızın getirdiği projeleri değerlendiriyoruz. 
Ama zaman içinde yaşanan sektörel değişikliklerde firmalarımızın 

nakit akışlarında olabildiğince yardımcı olmak amacıyla hareket ediyoruz hem zaten bankacılık da böyle bir şey. Günün sonunda böyle geniş katılımlı bir toplantıyla, değerli bilgiler aldığımızı düşünüyorum. 
Sayın hocama, Turkishtime'a ve katılımcılara teşekkür ederim. 


30-31 


HALKBANK - TURKISHTIME ORTAK AKIL BULUŞMALARI 


KONSOLİDASYONA 
GİDİLMESİ ŞART 


“Turkishtime ve Halkbank'ın işbirliğiyle gerçekleşen toplantıda Türk çelik sektörünün mevcut durumunu ortaya koyarak sektörün geleceği için atılması gereken adımlar konusunda ortak bir yol bulmaya çalıştık.” 


Namık Ekinci 


Turkishtime ve Halkbank işbirliğiyle düzenlenen “Çelik Sektörü Ortak Akıl Toplantısı” sektörümüz açısından oldukça verimli geçti. Toplantıya katılan sektörümüzün birbirinden değerli isimleriyle birlikte 

çelik sektörümüzün önemini, güncel gelişmeleri, yaşadığımız zorlukları ve sektörümüzün gücüne güç katacak fırsatları 


hep birlikte değerlendirdik. 
Türk çelik sektörünün bugününe ve geleceğine ışık tutan 

çok değerli bilgiler edindik Öncelikli olarak belirlediğimiz sorunlarımızı iç ve dış pazarlar başlıkları altında toplayarak kendi düşünce, öneri ve çözüm yollarımızı paylaştık. İç piyasa için demir çelik fiyatları, sektörün güçlü, zayıf yönleri, 


iç pazardaki gelişmeler, özellikle konut ve altyapı projelerindeki gelişimin sektöre etkisi, sektörün iç talebi karşılayamadığı ürünler ile finansman konularını ele aldık. Dış pazarlar ile ilgili sorunlarımızı da elbette masaya yatırdık. Türkiye'nin uluslararası pazarlarındaki olumlu, olumsuz yönleri, devletten beklentiler, 

Türk ihracatının küresel rekabetçiliğinin artırılması, ihracatta alternatif pazarlar, kalitesiz ithalatla ilgili alınması gereken tedbirler, Çelik Test ve Araştırma Merkezi'yle ilgili son gelişmeler, merkezin sektöre katkısı, Ar-Ge konusundaki gelişmeler ile yeni ürün geliştirme konusunda Türk şirketlerin durumunu mercek altına aldık. 
Sonuç olarak Türk çelik sektörünün mevcut durumunu ortaya koyarak sektörün geleceği için atılması gereken adımlar konusunda ortak bir yol bulmaya çalıştık. Toplantı sonucunda sektörümüzün geleceği için iki önemli nokta karşımıza çıktı. Bunlardan 

ilki tüm dünyada trend olan konsolidasyonlar. Bazı sektörlerde olduğu gibi 

çelik sektöründe de şirket birleşmeleri veya satın almalar yolu ile konsolidasyonlara gidilmesi şarttır. İkincisi ise cevhere dayalı sıvı çelik üretiminin artırılmasıdır. 
Entegre modem tesislerin sunduğu teknoloji ve avantajlar nedeniyle sektörde bu dönüşümü sağlayacak yatırımları hedeflememiz gerekiyor. Böylece çelik sektörünün dünya pazarlarında rekabet gücünün artırabilir, sürdürülebilir büyümesini sağlayabilir ve sektörü bir bütün olarak yükseltebiliriz. Sektörümüz için oldukça verimli geçen 

bu toplantı için TİM Akademi, Turkishtime ve Halkbank ile tüm katılımcılara şahsım ve Çelik İhracatçıları Birliği adına teşekkür ediyorum. 


Terk 


Discover 


the potential 


ÜRETİLEN ÇELİĞİN EN AZ 
YÜZDE 50'Sİ YAPILARDA KULLANILMALI 


“Çeliği kullanan sektörler ne kadar çok satış yaparlarsa o kadar çok çelik üretiriz. Çelik üreticileri ve kullanıcıları olarak müşterek bir pazarlama 


stratejisi belirlememizin gerekli olduğuna inanıyorum.” 


H. Yener Güreş 


Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 


Ekonomi Dergisi Turkishtime 
tarafından 6 Haziran 2017 
tarihinde İstanbul'da Türkiye Demir Çelik Sektörü Ortak 
Akıl - Yuvarlak Masa Toplantısı, sektörün ortak sorunlarını 

ve çözüm önerilerini masaya yatırma açısından çok yararlı olmuştur. Toplantının asıl yararı ise konuşulanların hayata geçirilmesi ile mümkün olacağı gözden kaçırılmamalıdır. 
Toplantının, değer zincirinin tüm ilgili taraflarını bir araya getirmesi, başarısını daha 

da artırmıştır. Toplantıda 

öne sürülen tüm fikirler ve öneriler fevkalade değerlidir. 
Ancak bunlardan çelik yapılar ve yapısal çelik sektörünü ilgilendiren şu hususlar özellikle dikkat çekicidir. 


Konsolidasyon 

Çelik sektöründe olduğu 

gibi çelik yapı sektöründe de “konsolidasyon" veya “işbirliği güç birliği" kaynakların verimli kullanımı ve uluslararası rekabetçilik açısından çok önemlidir. İşe, güç birliğinin sağlayacağı avantajlar 

doğru belirlenerek, proje bazında Ortak Girişimler ile işe başlamak mümkündür. 
Çelik yapı sektörü genellikle yurtdışındaki çelik yapı ihalelerine taşeron olarak katılmaktadır. Proje kazancının çok büyük bölümü knowhow sahibi ana yükleniciler tarafından ülkelerine 


götürülürken Türk çelik yapı yapıcıları küçük kâr marjlarıya çalışmalarını sürdürmektedirler. 
Bahsedilen işbirliği, güç birliği modellerinin geliştirilebilmesi halinde, teknik müşavirlik firmalarımız da, çelik yapı yapıcılarımız da çok daha büyük ve kazançlı işlere imza atabileceklerdir. 


Yeni teknolojilere uyum 
Bu birlikteliklerin, küresel boyutta gelişen teknolojiler ve yönetim tekniklerine hazırlık açısından da yararları olacaktır. Örneğin, Endüstri 4.0 (4. Sanayi Devrimi), Bütünleşik Tasarım (Building Information Modelling), 
Çevre Dostu Malzeme (EPD) Belgelendirmesi gibi konulara hazırlıklı olmak şarttır. 


Yapılarda kullanılan çelik Çelik yapılarda 2016 yılında inşaat çeliği hariç 1,5 milyon ton çelik kullanılmıştır. 
Bunun yaklaşık üçte ikisi profil, üçte biri yassı üründür. 
Kullanılan inşaat çeliğinin de 1,28 milyon ton olacağı değerlendirilmektedir. 
Dünya üzerindeki çelik kullanımının azalmaya başlaması üzerine Dünya 
Çelik Birliği WSA) 2015 yılı başlarında Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS)'ne yapılarda çelik kullanımının artırılabilmesi ve küresel pazarlama stratejisinin geliştirilebilmesi için işbirliği önerdi. ECCS Tanıtım İcra 


Kurulu (PMB) Başkanı olarak katıldığım bu çalışmalarda, 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üretilen tüm çeliğin en az yüzde 50'sinin yapılarda kullanılması hedeflendi. Benzer bir çalışmayı bizim de bütün çelik üreticileri ve kullanıcılarının katılımıyla yapmamız ve müşterek bir pazarlama stratejisi belirlememizin gerekli olduğuna inanıyorum. Sonuç olarak, çeliği kullanan sektörler ne kadar çok satış yaparlarsa o kadar çok çelik üretiriz. 


Sürdürülebilirlik 

Son zamanlarda dünya, çeliğin tercih nedenlerinin başında sürdürülebilirlik özelliği gelmekte ve bu konuda özel çalışmalar yapılmaktadır. 
Dünya çelik satışında sürdürülebilirliği öne çıkarıyor. 
Bizim de sürdürülebilirlik konusunda ciddi çalışmalar yapmamız, geri dönüşüm ile atık değerlendirmenin farkını göstermemiz gerekiyor. 

Türk Yapısal Çelik Derneği, sürdürülebilirlik konusunda yapılacak bilimsel çalışmanın en önemli ögelerinden biri olan Ulusal Veri Tabanı oluşturulması için çalışma başlatmıştır. 


İhracatın Geliştirilmesi İhracata dayalı ekonomiyi benimsemiş olan ülkemizde, çelik yapılar ihracatının 

teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda, Eximbank kredilerinin, teminat mektuplarının, ülke riski sigortalarının işlevselliği artırılması, bunun için oluşturulan varlık fonları bir an önce hayata geçirilmesi gibi çeşitli önlemlerin alınması mümkündür. Ayrıca, merkezi Türkiye'de olan ve Türkiye'nin ilgi sahasını kapsayan uluslararası çelik yapı derneği / birliği kurulması gibi yapısal çözümlerin araştırılması ve geliştirilmesinde yarar vardır. 
Son söz olarak, gerçekleştirilen Ortak Akıl - Yuvarlak Masa Toplantısının ileride, önerileri hayata geçirmek, ortak Strateji ve Eylem Planı çalışmasını başlatmak üzere tekrar düzenlenmesini dilerim. — 


HALKBANK - TURKISHTIME ORTAK AKIL BULUŞMALARI 


1- Konsolidasyon en önemli bileşen 

Çelik sektörünün de diğer bazı sektörler gibi şirket birleşmeleri veya satın almalar yoluyla konsolidasyona gitmesi gerektiği toplantının en çok vurgulanan konusuydu. Konsolide olabilmeyi başarmış oyuncular cevher yada hurda piyasalarını kontrol edebiliyorlar. Bu sayede yüksek sermaye birikimi yaratılıp maliyetler aşağı çekilebiliyor. Türk firmaları bunu başarırsa dünya çelik sektörünün aktörlerinden biri konumuna gelebilir. 


2- Cevhere dayalı üretim yapılmalı 

Türkiye dünyanın en büyük hurda ithalatçısı konumunda bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye'de üretilen çeliğin ham maddesini de hurda oluşturuyor ve ürünler katma değer yönünden sınırlanıyor. Ancak katma değeri yüksek ve kaliteli ürün imal edebilmek rekabet yarışında önde olmak için belirleyici rol oynuyor. Çelik sektöründe ülkeler arası karşılaştırma yapıldığında Türkiye'den daha fazla ihracat ve kâr gerçekleştiren ülkelerin ortak noktası, cevheri ithalat yoluyla elde ediliyor olsa bile, cevhere dayalı üretim yapıyor olmaları. 


3- Yassı ve uzun olarak iki şekilde değerlendirilmeli Türkiye yassı mamulün ihracatçısı konumunda bulunuyor. Dolayısıyla yassı çelik üretiminde imalatçıların daha güçlü iletişim kurması ve stratejik ortaklık sergilemesi gerekiyor. Uzun tarafında ise üretim fazlası kapasite görülüyor. Yani iki türün de kendine özgü üretim doğası ve sektörel anlamda stratejik farklılıkları mevcut. İkisinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği katılımcılar tarafından sıkça dile getirildi. Gelecekle ilgili planlama yaparken de mutlaka bu ikisi ayrı ayrı değerlendirilmeli ve kendi doğalarına uygun şekilde planlama yapılmalı. 


4- Kesinlikle işbirliğine gidilmeli 

Türk firmaları birbirleriyle rekabete girmek yerine işbirliğine gitmeli. Demir-çeliş sektörüne emek veren firmalar işbirliği içerisinde olabilirse uluslararası ticarette, hurda alım fiyatlarının belirlenmesinde vb. konularda söz hakkına sahip konuma gelebilir. Sermaye birikimini sağlayacak olan bu gelişme firmaların rahat borçlanabilmesinin önünü açarak özellikle dış ticarette daha cesur kararlar alınabilmesini sağlayacaktır. Kaynakların verimli kullanılması, uluslararası rekabette önde olmak ve ülke içerisinde sektörün değer kazanması açısından en önemli bileşenlerden biri işbirliği içerisinde karşılıklı destekle projelerin hayata geçirilmesidir. 


5- Sektörü besleyen diğer sektörlere yatırım yapılmalı Çelik, otomotivden inşaata kadar pek çok yan sektörden beslenen bir sektör. Çelik sektörüyle ilgili yapılacak düzenlemelerin ve teşviklerin yanında bu sektörlere de teşvik verilmeli. Ayrıca imalat aşamasında da enerji sektörünün özelleştirilip ucuz 


elektrik kullanımının sağlanması gibi teşviklerin artması da sektör için olumlu geri dönüşler sağlıyor. 


6- Sağlıklı veriye ihtiyaç var 

Toplantının öne çıkan konularından bir diğeri de doğru veri kaynağına ulaşılamamasıydı. Sektörün üretim kapasitesiyle ilgili bilgilerin her kaynakta farklı yansıtıldığı, sağlıklı bilginin resmi kurumlardan çok sektörün ileri gelenlerinde bulunmasıydı. Üretim kapasitesi, fazlası ve potansiyeliyle ilgili sayısal değerlerde devlet ve özel sektör işbirliği içerisinde olmalı ve doğru verilere ulaşılabilmeli. 


7- Kaliteden ödün verilmemeli 

Çelik sektörünün gelişmesini sağlayabilmek için kaliteli mal üretmekten asla vazgeçmemek gerekiyor. Bunun sağlanması için de sermaye birikiminin oluşturulması gerekiyor. Özellikle ihraç edilen ürünlerde kaliteyi yüksek standartlarda ve çeşitli tutmak hem ihracatı hem de elde edilen kârı artıracak en önemli etken olacaktır. Değişik kalitede ürün çeşitlendirmesi sağlandığında müşteri ile olan ilişkilerde bu tür özel üretimler bağlılığı artırıcı unsur olarak rol oynayacaktır. Bu da ihracatın sürekliliğini ve artışını getirecektir. 


8- Katma değerli ürünlere geçilmeli 

Katma değer yönünden üretmediğimiz ya da üretemediğimiz ürünlerin ithalat yoluyla karşılandığını belirten sektör önderleri, Türkiye'nin zırh çeliği gibi yüksek katma değerli malların üretimine başlaması gerektiğini vurguladı. 


9- Ar-Ge'ye yatırım yapılmalı 

Katılımcılar, Ar-Ge yatırımları desteklenerek ihracatı yada ihracatta kilogram başına getiriyi artıracak çalışmalar gerçekleştirilmesinin çok önemli olduğunu, ancak birçok sektör toplantısında Ar-Ge'nin gündeme bile gelmediğini belirttiler. Ar-ge'nin geliştirilmesiyle herhangi bir ambargo döneminde Türk savunma ve çelik sanayinin ithalat gerçekleştiremez duruma gelmesinin de engellenmesinin sağlanacağını belirten katılımcılar, bunun gerçekleşmesi için de devletin destek vermesinin zorunlu olduğunu belirttiler. 


10- Türk bankaları ihracat pazarlarında faaliyet göstermeli Son yıllarda özellikle Afrika pazarında çelik sektörü temsilcilerinin rekabeti yoğun yaşadığını belirten katılımcılar, rakiplerinin kendi bankalarıyla iş yapıyor olması sayesinde öne çıktıklarını altını çizdi. Türk bankalarının ihracat pazarlarında şubeleşmesinin, bunun da devlet tarafından desteklenmesinin gerektiği vurgulandı. Banka gurupları içinde çelikle ilgili birimlerin kurulması ve değerlendirmenin bu sektörde uzman kişiler tarafından yapılması gerekliliği de toplantıda bankacılıkla ilgili değinilen konulardan biriydi. — 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BAU Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, dinamik ve modüler yapısı ile farklı uzmanlık alanlarında sunduğu üst düzey eğitim olanağı ile mezunların profesyonel kariyerlerine ve çalıştıkları firmalara katkıda bulunabilecekleri, akademik çalışmalar yapabilecekleri, endüstriyel problemleri çözebilecekleri tez veya proje üretebilmelerine olanak sağlamaktadır. 
Program, Bilgi Teknolojileri (BT) altyapısı olmayan bireylere yönelik olarak şekillendirilebileceği gibi ileri düzey derslerle 

belirli seviyede altyapısı olanlara da hitap edebilecek şekilde eğitim imkanı sunmaktadır. 
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BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 


ENDUSTRİ 4.0'DA EĞİTİMİN ÖNEMİ 


Doç.Dr. 

Burak Küntay 
BAU Hükümet ve 
Liderlik Okulu Başkanı 
- Turkistime Toplantı Moderatörü 


TÜRKİYE'NİN lokomotif sektörlerinden 

olan otomotiv sektörü, ihracat odaklı olarak büyümekte ve yaklaşık yarım milyon kişiye işimkanı sağlamaktadır. Bütün bunların yanındaysa global değişimlere ayak uydurmaya çalışan otomotiv sektörü, Endüstri 4.0'a geçiş sürecinde önde gelen bir sektör. 

Bahçeşehir Üniversitesi olarak Otomotiv sektörünün liderleri ile biraraya geldiğimiz Ortak Akıl Toplantısı'nda Endüstri 4.O'ın ülkemizdeki mevcut algısını ve otomotiv sektöründeki durumunu masaya yatırdık ve önemli tespitlerde bulunduk. Sektör temsilcilerinin hemfikir olduğu konuların başında Endistri 4.0 sürecinde eğitimin önemi geldi. Bahçeşehir Üniversitesi hali hazırda teknolojik olarak geleceğimiz olan yapay zeka, giyilebilir teknoloji, VR, robotik 

lab, 3D tasarım, OR, özgünleştirilmiş App'ler 

ile Türkiye'nin ve otomobil sanayisinin 4.0 
teknolojisine uyumu için çalışmalar yapıyor. 
Üniversitelerin bu tarz çalışmalarının sanayi 

ve kamu işbirlikleri ile destekleneceği etkin mekanizmaların geliştirilmesi gerektiği toplantımızın ana gündem konusunu teşkil etti. 
Sektörün önde gelen temsilcilerinin söylediğine göre otomotiv sektöründe Endüstri 4.0, pazara çıkış hızını, verimliliği ve esnekliği artıracak. 
Endüstri 4.0'la teknolojinin sanayi alanında başka bir boyuta geçmesi hedefleniyor, araçlar bilgisayarlaştırılıyor ve bütün bunlar lojistikten satışa kadar tüketiciye giden tüm aşamalarda karşımıza çıkıyor. Endüstriyel fonksiyonları birbirine fabrikadan başlayıp tüketiciye giden yolda adeta bir akordiyon gibi bağlayan sanayi 4.0 konsepti ülkemizde yüksek düzeylerde olan işçi gücü maliyetlerini son derece azaltmayı vaad ediyor. Türkiye'de 4.0, devlet eliyle de teşvik ediliyor. Toplantıda Sanayi Bakanlığı'nın ev sahipliğinde TOBB, MÜSİAD, TİM, TÜSİAD gibi kuruluşların başkanlarının katıldığı 

bir şemsiye oluşumdan da bahsedildi. 4.0 
teknolojisinin geliştirilmesi adına birçok başlığın öne atıldığı, akademik danışman olarak bazı öğretim üyelerinin atandığı, konuyla alakalı 


kongreler düzenlendiği ve yeni nesil sanayicilik için Türkiye'ye özgü bir yola girildiğini sevinerek öğrendik. Araçların üretim aşamasında Türk fabrikalarında teknolojik yetersizlikten kaynaklanan emek maliyetlerini düşürmek için çabalarımız üst düzeyde. Otomasyona yıllar öncesinde bu işçilik maliyetlerinin düşürülmesi için başladık ve bu alanda ilerliyoruz. Üretim tarafında müşterinin istediği ürünü, istediği zamanda, istediği fiyata ve en önemlisi daha iyi kaliteyle teslim etmemiz gerekiyor. Sanayimizde otomasyonu tamamlamadan endüstri 4.0'ı sağlamak pek mümkün görünmüyor. Otomobil sektörünün olmazsa olmaz konularından biri rekabet ve kaliteyi koruyabilmek. Bunlar için akıllı fabrikalara, sanal dünyayı gerçek dünyaya adapte edecek yeni üretim platformlarına ihtiyacımız var. Almanya'da 2011 yılında başlayan 4.0 teknolojisi günümüzde son derece hızlı bir ivmeyle gelişmeye devam ediyor. 
Ancak büyük dünya ülkelerinin bu teknolojiyle geçirdiği altı yıldaki gelişmeyi maalesef ki ülkemiz görece geriden takip ediyor. Bu altı yıllık süreç içerisindeki ilerlemede gelişmiş ülkeler artık 5.0'a doğru ilerlerken Türkiye'nin sanayi olgunluk derecesi 3.0'a doğru sakin ilerleyişini sürdürüyor. Avrupa'nın beş yıllık hedefleri içinde yüzde 18 verimlilik artışı ve yüzde 15 maliyet düşüşü yaratmak var. Bu bizim karşımızda büyük bir tehdit olarak duruyor. 
Tüm bunlar düşünüldüğünde Türkiye'nin Endüstri 4.0 üzerine bir master plan uygulamaya koyması en önemli aksiyon olarak karşımıza çıkıyor. “Bu master planı topyekun bir seferberlikle tüm paydaşların katılımıyla 

nasıl oluşturabiliriz?” sorusu kamu, özel 

sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşları liderlerinin en öncelikli gündemi olmalıdır. 
Eğitim kalitesinin sıradanlaşmasına izin vermeden girişimciliği desteklemeli anaokulundan başlayarak icat çıkartmak isteyen bütün gençlere kapımızı olabildiğince açmalıyız. Bizlerin icat çıkarmaya, ondan ziyade icat çıkaranı ortaya çıkarmaya ihtiyacımız var. — 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Bahçeşehir Üniversitesi ve Turkistime'ın birlikte düzenlediği Ortak Akıl Toplantıları'nın üçüncüsünde otomotiv sektörü temsilcileri biraraya geldi. Endüstri 4.0'a geçiş sürecinde eğitimin önemine vurgu yapılırken, önce otomasyonun tamamlanması gerektiğine dikkat çekildi. Geçiş sürecinde ülkemizin yavaş kaldığı tespit edilerek, akıllı fabrikalara, sanal dünyayı gerçek dünyaya adapte edecek yeni üretim platformlarına ihtiyaç olduğu kaydedildi. 
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Turkishtime iie Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) birlikte düzenlediği Ortak Akıl Toplantıları'nın üçüncüsünde bir araya gelen otomotivin önde gelen temsilcileri, sektörün Endüstri 4.0 
sürecindeki durumunu masaya yatırdı. 
Otomasyona yıllar önce işçilik maliyetlerini düşürmek amacıyla geçtiklerini söyleyen sektör temsilcileri, otomasyonu tamamlamadan endüstri 4.0'ı sağlamanın pek mümkün olmadığına dikkat çekti. 
Türkiye'nin Endüstri 4.0 üzerine bir master plan uygulamaya koyması ve işe eğitimden başlanması gerektiğine vurgu yapılan toplantıda, otomotiv sektöründe Endüstri 4.O'ın, pazara çıkış hızını, verimliliği ve esnekliği artıracağı öngörüldü. 
Gelişmiş ülkelerin artık 5.0'a doğru ilerlerken Türkiye'nin geride kaldığı, açığını kapatmak için daha hızlı olması gerektiğini ifade eden sektör temsilcilerine göre Endüstri 4.0 için nesnelerin interneti, bulut bilişim, mikro işlemciler, yapay zeka, sensörler, veri toplama, otomasyon, gömülü yazılım, mekatronik ve robot teknolojileri gibi teknolojiler üzerinde çalışmamız şart. 


Burak Küntay: Öncelikle hepiniz hoşgeldiniz. Bugün otomotiv sektörünü ve Endüstri 4.0'a entegrasyonunu konuşacağız. Önce “Otomotiv sektöründe 4.0 algısı ve mevcut durum tespiti nedir?” 
sorularına cevap arayacağız. Daha sonra stratejilerimizi konuşacağız. 


Şenay Yalçın: Türkiye'nin lokomotif sektörü olan otomotivin önde gelen temsilcilerini üniversitemizde ağırlamaktan çok mutluyuz. Bahçeşehir Üniversitesi olarak herhangi bir program açarken Türkiye'nin ihtiyaçlarını mutlaka dikkate alıyoruz. Otomotivle ilgili olabilecek bir bölüm olan Mekatronik bölümü, Türkiye'de ilk olarak üniversitemizde açıldı. Yine otomotiv sektörüyle ilgili olarak Türkiye'nin ilk Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünü de biz açtık. 
Endüstri 4.0 sürecinde öncü olacak ve icat çıkartacak insanları yetiştirebilmek için öncelikle bir altyapının oluşması gerekiyor. Bu altyapıya elimizden geldiği kadar katkı sağlamak ve 

sizlerle işbirliği yapmak istiyoruz. Sizin neye ihtiyacınız varsa, ona yönelik eğitim programlarımızda değişiklik yapabiliriz. CO-OP Education sistemimiz çerçevesinde sizin ihtiyacınıza yönelik dersleri dizayn edebiliriz. Sadece 

sizin sektörünüze özel yüksek lisans programları açabiliriz. Bahçeşehir Üniversitesi olarak eğitimde bir marka yaratmaya çalışıyoruz. Şu anda 4 kıtada 
8 ülkede 28 farklı noktada eğitim 
öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
Bu imkanlar hepinize açık. Silikon Vadisi'nden tutun, Japonya'dan Hong Kong'a kadar her yerde varız. 


Orhan Sabuncu: Ben de bütün ana sanayi ve yan sanayici arkadaşlarıma bu toplantıya katıldıkları için, Bahçeşehir Üniversitesi yönetimine de bizi 

misafir ettiği için teşekkür ediyorum. 
Bahçeşehir Üniversitesi'ni takip etmeye çalışıyorum. Gerçekten çok atılımcı 

ve girişimci bir üniversite. Maalesef Türkiye'de üniversite-sanayi işbirliği 

iyi çalışmıyor. Bahçeşehir Üniversitesi nezdinde tüm üniversitelere şu mesajı vermek isterim: Endüstri ve sanayiyle iç içe olalım. İhtiyaçlarımız, gideceğimiz yön neyse onu iyi tespit edelim ve o yönde ilerleyelim. 2011 yılında ortaya çıkan Endüstri 4.0, günümüzün 

önemli bir konusu oldu. 2011 yılında 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Orhan Sabuncu, Endüstri 
4.0 ile üretim yapan bir fabrikanın maliyetlerinin işçi kullanarak üretim yapan bir fabrikaya göre çok daha düşük olacağının altını çizdi. 


Hannover Fuarı'nda ortaya atılan bir fikir. Türkiye'yi 90 baz aldığımızda Almanya'nın 120 civarında bir maliyet yapısı var. Sanırım Almanlar bazı işleri kendileri yapabilmek ve maliyetlerini düşürebilmek için, böyle bir yöntemi 


bulup bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. 


Bu ne kadar gerçekleşecek, ne kadar gerçekleşmeyecek, o kadar bir maliyet avantajı yaratılacak mı, onu zaman içinde göreceğiz. 


Ömer Burhanoğlu: Endüstri 4.0 bir gereklilik. Çünkü Endüstri 4.0'ın mantığı her şeyi birbirine bağlamak. Eğer o bağlanan dünyada olmak istiyorsanız, bunu uygulamak zorundasınız. Biz bunun ne tarafından kendimize avantaj sağlarız, o ayrı bir konu. Gelişmiş olan ülkeler önce gelişmekte olan ülkelerin üretimlerini arka bahçeleri olarak kullanmaya başladılar sonra farkına vardırlar ki hem istihdam oraya kayıyor, hem teknolojiyi öğreniyorlar, sonra da onlara rakip oluyorlar. Almanya bunu gözlemleyip 2011 yılında bu çalışmayı, Siemens'in de öncülüğüyle başlattı. 
Almanya'nın makine teknolojilerindeki becerisi software tarafında yok, tam 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tersi Amerika software'de iyi, makinede o kadar başarılı değil. Bu farkı her iki tarafta görüp kapatmak istiyor. Fakat şu anda gelişmiş olan tüm ülkeler, başta Almanya ve Amerika olmak üzere Endüstri 4.0'a sahip olmaya çalışıyorlar. 
Bu sistem, fiziksel yapacağınız işlerin tümünü o yarattığınız lüzumsuz ara yüzlerin hepsini akordiyon gibi toplayıp, hepsini birbirine bağlayan bir sistem. 
Müşterinin siparişi esas. O müşterinin siparişi sizin makinenize direkt inip, o üretimi yapıp, ondan sonra dağıtımını da yine IoT (nesnelerin interneti) mantığıyla, kimsenin eli değmeden yapması söz konusu. Burada tabii kazanılmış çok önemli bir avantaj var. 
Bu avantaj da öyle yüzde 15-20 değil, çok yukarılarda. Ve bunun sayesinde ışığı olmayan, insan çalışmayan fabrikalar yapılabiliyor. Tabii bu da büyük bir rekabet avantajı getiriyor. Bunu yapanlar büyük firmalar, mesela Siemens, dünyanın her tarafında fabrikaları var, tek fabrikaya mı uygulayacaklar? Her fabrikaya uygularlarsa bu rekabet işi ne olacak? Almanya'daki fabrikaya yüksek seviyede uygulanacak, Hindistan'daki fabrikaya ise alçak seviyede uygulanacak 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ve hepsi aynı seviyeye getirilecek. 
Maksat maliyetleri bütün dünyada dengelemek ve faaliyetleri bölgesel olarak yürütmek. Yani artık neresi ucuz diye değil, nerede pazar varsa orada üretimi dengelemek üzerine bir mantık kuruluyor. Türkiye'nin tarafından baktığımızda Endüstri 4.0'ı çıkaranlar şu anda satmaya başladılar. İşin acıklı olan tarafı bu. Demek ki ceplerinde birde 5.0 var ki bunu alıp satmaya başladılar. Bosch'un CEO'su demiş ki, “2020'ye kadar Endüstri 4.0'dan 

2 milyar euro kazanç istiyorum”. Sonuç 
olarak bir yerlerden de para kazanıp bunu fonlayacaklar. Şimdi bizlere 

bunu satmaya çalışıyorlar. Peki biz ne yapacağız, almak zorunda mı kalacağız? 
Evet alacağız çünkü, uluslararası markalar bize diyecek ki, “Endüstri 

4.0 belgen var mı, şunlara bağlandın mı? Endüstri 4.0'ı kapsıyor mu? Yoksa kusura bakma.” Nasıl kalite belgeni sorguluyorsa, bunu da sorgulayacaklar. 
Çünkü kendi kendine yaptığın bir otomasyonla Endüstri 4.0 olmuyor, 

yan sanayinle, bütün tedarik zincirinle yaparsan Endüstri 4.0 oluyor. Tüm bu gelişmelerden en az robotlar etkilenecek. 
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"SEKTÖRLERİN 
ENDÜSTRİ 40'A 
TAM, ENTEGRE 


OLABİLMESİ İÇİN 


ÖNCE EĞİTİMDEN 


BAŞLANMALI" 


* Enver Yücel 


En çok planlama, lojistik, servis gibi, yani elle- gözle iş yapanlar etkilenecek. 
Tabiittüm bunların sonucu olarak işsizlik gibi sorunlar da ortaya çıkacak. 
Peki biz ne yapmalıyız? Şimdi böyle 

bir endüstri oluşmuş durumda, bir kere eğitim sistemimizi buna göre organize etmemiz lazım. Ancak akıllı insanlar bu işleri bulabilecekler. Zeki adamlar, kod yazabilenler, İngilizce bilenler değil, o yazılım dilini bilenler iş bulabilecek. 
Öte yandan belki bunun teknolojik tarafında olamasak bile yazılım altyapısında bir dolu ihtiyaç çıkacak, işte burada öne çıkabiliriz. 


Tuna Arıncı: Aslında otomotiv, Endüstri 4.0'aen yakın sektör. Türkiye maliyetler açısından Avrupa'ya göre yüzde 15-25 daha ucuz, dolayısıyla ülkemizin bu maliyet farkını koruması gerekiyor. Almanya, bunları hızlı 

bir şekilde yapıyor; maliyet farkını ortadan kaldırdığı zaman bizim 

geride kalmamamız lazım. Endüstri 4.0 otomotivde pazara çıkış hızını, verimliliği ve esnekliği artıracak. Bunu bir fabrika olarak ele aldığımızda başka, otomotiv kanadını aldığımızda başka. Üretim için robotları yapanlar esas parayı kazanacak kesim olacak. 


Ömer Burhanoğlu, Endüstri 4.O'ın fiziksel yapılan tüm işleri ve lüzumsuz ara yüzlerin hepsini akordiyon gibi toplayan bir sistem olduğunu anlattı. 


Biz burada, bunları alıp kullananlar olarak istediğimiz payı alamayabiliriz. 
Dolayısıyla hakikaten daha hızlı olmamız şart. Bu konuda biraz yavaş gittiğimizi düşünüyorum. Sonuçta baktığımız zaman otomotiv sektörüyle içiçe çevik bir lojistik sektörü var. 
Dolayısıyla çok iyi adapte olabilecek bir sektör. Fabrikalarda ekipmanlar yavaş yavaş birbiriyle iletişim sağlar hale geliyor. Kişiye özel araçlar trend haline geliyor. Ancak Türkiye'de bir takım engeller de var. Data güvenliklerinin artırılması ve siber saldırılara karşı çok dikkatli olunması gerekiyor. 2015 yılında 
3 trilyon dolar siber saldırılara para 
harcanmış. Bunun 2021 yılında 6 trilyon dolar olacağı söyleniyor. Dolayısıyla bununla ilgili de birtakım önlemler almamız lazım. Endüstri 4.0'ın hayata geçmesinin üzerinden 6 sene geçti, ancak ne yazık ki biz yavaş gidiyoruz, hala bir master plan oluşturamadık! 


Müfit Karademirler: Biz emek yoğun çalışan bir ürün grubuna sahibiz. 
Araçların koltuklarını yapıyoruz. 
Dolayısıyla işçilik maliyeti diğer otomasyona bağlı olan sektörlere 

göre daha fazla, vergiler hariç yüzde 14-15 civarında işçilik maliyetimiz 

var. Biz zaten özellikle otomasyona bundan seneler önce işçilik maliyetini düşürebilmek için hızlı bir şekilde geçmiştik ve o şekilde de devam ediyoruz. Sektörümüzde iki tane olmazsa olmaz konu var: Biri rekabet, diğeri kalite. Kalitenin sürekliliğini sağlamak için zaten eleman bağımlılığını azaltmak zorundayız. Aynı zamanda ayakta kalabilmek, yeni işler alabilmek için mutlaka rekabetçiliği uzun süre koruyabilmemiz şart. Otomasyonu tamamlamadan dijitalleşmek zaten mümkün değil. Ülkemizde şu anda bizimle mukayese edilen ülkelere 

göre işçilik maliyeti üst seviyeye çıktı. 
Biz yurtdışında da iş yapıyoruz, şu anda yurtdışındaki işçilik maliyetleri Türkiye'nin aşağı yukarı yarısı kadar. 
Bu yüzden şu anda bu tartıştığımız veya ortaya atılan konular, şimdiye kadar zaten belli noktaya gelinmesi gereken konular. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte 'biz bunu şirketlerimize nasıl daha hızlı adapte ederiz, sürdürülebilir kalite anlayışı ve rekabeti nasıl sağlayabiliriz! konularının üzerine gitmemiz gerekiyor. 
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Kemal Yazıcı, “Her zaman üretimin temeli yalın olmak. Yalın üretim yapmadığımız sürece Endüstri 4.0 başarılı olamaz” dedi. 


Baran Çelik: Türkiye'de Endüstri 

3.0 ile 4.0'1 karıştırıyoruz. Çünkü Endüstri 4.0'ın tam anlamıyla 4.0 
olabilmesi için bir üretim alanının ve tasarımının sıfırdan bu yönde ilerlemesi gerekiyor. Yapılan araştırmalarda akıllı fabrikalardan bahsediliyor. “Endüstri 4.0'da sanal dünya gerçekliği yönetiyor” deniliyor, yani fabrika önceden sanal bir şekilde tasarlanıyor, optimize ediliyor, sanal ortamda dizayn ediliyor. 
Çalıştırılan bütün noktalarında ortaya çıkan problemler önceden tespit ediliyor. Daha sonra bu gerçek dünyaya adapte ediliyor. Endüstri 4.0 ilk 

ortaya çıktığında “Internet of Things” deniliyordu. Şimdi artık “Internet of Everything”e dönüştü. Sadece eşyaların interneti değil de, her şeyin interneti, eşyayı da aşmış durumda. Biz Türkiye olarak Endüstri 4.0'a geçiş konusunda çok ilerleme kaydedebilmiş değiliz. Öte yandan Almanya'nın da kendi başlattığı Endüstri 4.0'la ilgili çok ilerlediğini açıkçası gözlemleyemedim. Ancak bizim geçmişe oranla diğer endüstri devrimlerinde ıskaladıklarımızı bu devrimde yapmayacağımız belli. 
Çünkü herkes Endüstri 4.0'ı merak ediyor. Üniversitelerin yüksek lisans 


öğrenci sayısı, araştırmacı sayısı artıyor. 
Bundan dolayı Türkiye'nin bu süreci daha hızlı atlatacağına inanıyorum. 
Endüstri 4.0'ın tek bir çıkış sebebi 

var: Rekabet. Batı toplumları Doğu toplumlarıyla rekabet edemiyor, 

çünkü artık Doğu toplumlarında da Çin, Hindistan gibi toplumlarda da teknoloji var, endüstri uygulanıyor. Çok uygun işçilik maliyetleri ve genel gider maliyetleriyle bunu yapıyorlar. Endüstri 4.0ile ilgili çok acil bir şekilde plan, program oluşturmamız gerekiyor. Bu sadece sektörel bir konu değil. Endüstri 4.0isminden de belli olduğu gibi akıllı fabrikalar kurulması, sanalın gerçekliği yönetmesi demek. Akıllı fabrikalarda makineler ve ürünlerin birbiriyle iletişim kurarak, işbirliğiyle üretimi yönlendirmesi demek. Endüstri 3.O'ın ana konusu otomasyondu, otomasyonun da bir nokta ilerisi, oldukça esnek, kişiselleştirilmiş ve kaynak dostu seri üretim anlamına geliyor. Kişiselleştirme konusunda otomotiv sektöründen örnek verirsek, aynı anda bir üretim bandından hem üstü açık, hem üstü kapalı, hem yeşil koltuk, bir sonraki kırmızı koltuklu, biri dizel, biri elektrikli araba çıkartabilen otomobil 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Endüstri 4.0 Ortak Akıl Toplantısı 


“OTOMOTİV 
SEKTÖRÜNÜ 
ENDÜSTRİ 4.0'A 


TAŞIMAK İÇİN 
KALİTELİ İŞGÜCÜNE 
İHTİYAÇ VAR" 


* Görgün Özdemir 


markaları olacak. Bundan dolayı bizim sektörümüzü ilgilendiren en önemli konunun esnek ve kişiselleştirilmiş üretim olduğunu düşünüyorum. 


Görgün Özdemir: Endüstri. 4.0'da bence biz ortadan kalkacağız, bizim yerimize kararları makineler verecek. 
Örneğin BiTaksi'den ya da Uber'den kendimiz araç gelsin diye siparişimizi veriyoruz. Birisi aracı kullanarak benim bulunduğum yere getiriyor. 
Endüstri 4.0'da bu şöyle olacak: Zaten benim ajandam, yani ne zaman, nereye gideceğim belli, dolayısıyla bu makine benim adıma o taksiye diyecek ki: “Saat 7'de evin önüne gel”, adresi verecek. 
Ben 7'de kapının önüne çıktığımda aracımı göreceğim. Araçta sürücü olmayacak. Aslında Endüstri 4.0 işte tam da bu! Diğerini 4'e giden yol olarak söyleyebiliriz. Özetle, artık araçlar bilgisayarlaşıyor. Bunu destelemek gerekirse; Apple'ın elinde 237 milyar 
dolar para var. Google'da bu para 83 
milyar dolar. İstanbul Borsası'nın değeri ise sadece 90 milyar dolar. Uber'in değeri ise 65 milyar dolar. Endüstri 4.0'ın içinde olacak mıyız, olmayacak mıyız diye konuşuyoruz ya, kaçınılmaz, olacağız, çünkü Türkiye otomotiv sektörü olarak 


Türkiye olarak Endüstri 4.0'da geride kaldığımızı savunan Baran Çelik, Almanya'nın da kendi başlattığı bu sistemde çok ilerleyemediğini öne sürdü. 


temsil ettiğimiz markalar zaten bu işin içinde. Örneğin, Ford, Argo'yu 1 milyar 
dolara, Toyota Jay Bridge Robotics 16 
kişilik yapay zeka firmasını 1 milyar dolara aldı. Görüleceği gibi otomotiv markaları Endüstri 4.0'a koşarak gidiyorlar. Tuna Bey'in de söylediği 

gibi, 6 yıl önce başlamış bir süreci biz şimdi yeni tartışıyoruz. Tüketicinin davranışları da, beklentileri de değişiyor. 
Bizim onları da dikkate almamız gerekiyor. Offline satış yanında online hızlı bir şekilde gelişiyor. Eminim hepimiz bir yerlerden online alışveriş yapıyoruzdur. Y Kuşağı bir araç almak için internette 17 saat araştırma yapıyor. 
Cihaza karar verebilmek için 25 

farklı kaynağa bakıyor. Bayilere girip bilgi edinenler sadece yüzde 12. Satın almayı yine bayiden yapıyor ama araştırmasını, bilgilendirmeyi online üzerinden yapıyor. Bir saatte de aracını istiyor! Gittiği zaman da karşısında bir ürün dehası bekliyor. Tüketici hızlı hizmet istiyor, aldığı ürünü yakın takip etmek, nerede olduğunu görmek ve zamanında sahip olmak istiyor. Ayrıca alışveriş yaparken keyif almak istiyor. 
Artık kapıdan girdiği zaman tanınmak, özel olduğunu hissetmek istiyor. Bir başka örnek; otomotiv değer zincirinde yan sanayiye mal, sac firmasından geliyor, yan sanayiden montaj yapan fabrikalara, fabrikalardan yetkili satıcılara oradan tüketiciye kadar giden tüm otomotiv değer zincirinin aslında dijitalleşmesi veya Endüstri 4.0'a dahil olması gerekiyor. Öte yandan otomotivle bağlantılı olarak lojistik sektörünün yanı sıra, satış noktaları da, satış sonrası da bunun içinde olmalı. Gelecekte servislerde bakım robotları kullanılacak. 
Şu anda bile biz bir noktaya geldik, aracı servisime getirdiğiniz zaman benim çalışanım arızayı tespit etmiyor. Bir bilgisayar takıyor, o bilgisayar söylüyor arızanın nerede olduğunu. Bu kadar geniş çerçevede baktığınız zaman benim gördüğüm en önemli kritik nokta şu: Bizi buraya taşıyacak kaliteli işgücünü nasıl yetiştireceğiz? İnsan kaynağınız kaliteliyse şirketinizi belli bir noktaya taşıyor. Eğer insan kaynağınız kaliteli değilse çok paranız da olsa şirketler yok oluyor. Bence Türkiye geri kaldı. Öte yandan iş modelleri değişiyor. Sahip olmak yerine araçlar artık paylaşılıyor. 
Şuanda 117 bin olan paylaşımlı araç sayısı 2022 yılında 500 bin olacak. 
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Yapılan araştırmalara göre, paylaşılan bir araç, 17 tane aracın daha az satılmasına neden olacak. Bu hesapla 7-8 milyon tane araç 2022 yılında daha az satılacak. 
Tüm dünyada satılan araç sayısı 100 
milyon olduğuna göre araç satışları yüzde 7 azalacak. Otomotiv ile ilgili yeni iş modellerini önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Zira dünyadaki en atıl aktifler otomobiller. Araçlar bir günün 
24 saatlik zaman diliminin sadece bir 
saatinde kullanılıyor. Diğer 23 saat ya otoparkta ya da evin önünde yatıyor. Bu verimsizliği ortadan kaldırmak için yeni iş modelleri ortaya çıkacak. 


Enver Yücel: Endüstri 4.0, son 3-4 senedir çok gündemde, biz de bu süreçte kurum olarak sektör-üniversite ilişkisinin gelişmesi yönünde en çok çaba sarf edenlerin başında geliyoruz. 
Şahsi kanaatime göre Türkiye'nin Endüstri 4.0'e entegre süreci ne yazık ki kolay olmayacak. Çünkü Endüstri 4.0 
çıkalı 6 yıl olmuş ve geldiğimiz noktada çok fazla bir şey elde edememişiz. 
Öncelikle bizim toplumumuzu Endüstri 4.0'a uyarlamamız lazım. 

Yani dijital hayatı yaşayabilmek için bizim çocuklarımıza buna anlatmamız lazım. Sizin endüstrinize aldığınız 


insan gücünün kaliteli olması lazım. 
Endüstri 4.0'a geçiş için yeterli altyapının oluşmadığını düşünüyorum. İlk olarak eğitiminizi dönüştürmeden Bursa'daki fabrikanızı dönüştüremezsiniz. 
Dönüştürürsünüz ama ürünlerinizi 

ve hizmeti hep ithal etmek zorunda kalırsınız. Amerika'da ve Almanya'da okullarda, anaokulundan itibaren science technology and mathematics (STEM) programını uyguluyorlar, şimdi birde ona art'ı eklediler. Dolayısıyla 

biz de anaokulundan itibaren bu anlayışı, kültürü veremezsek o çocuk için Endüstri 4.0'ı meydana getiren mekanizmayı oluşturamayız. Bana 

göre bu işin temeli, lokomotifi bütün sektörlerin eğitimi. Endüstri 4.0 olacaksa eğitimden başlamamız lazım. Eğitim kalitesinin sıradanlaşmasına izin vermeden girişimciliği desteklemeli anaokulundan başlayarak “icat çıkartmak isteyen' bütün gençlere kapımızı olabildiğince açmalıyız. Bizlerin icat çıkarmaya, ondan ziyade icat çıkaranı ortaya çıkarmaya ihtiyacımız var. 


Cem Temel: Ford Otosan olarak geçmiş tecrübemizden ve gördüklerimizden bahsederek Türkiye'deki algıyı ve bizim nerede olduğumuzu, ne düşündüğümüzü 


BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 


özetlemeye çalışacağım. Endüstri 4.O'ın tarifine baktığımızda evet, global rekabetçiliği artırmak için bu üretim sanayinde olmazsa olmaz. Eğer biz hala ihracata yüklenecek ve yurtdışında kendi rekabetimizi artıracaksak, bunun karşılığında rakip ülkeler 

kendi maliyetlerini indirmek için bazı çabalara girmişse bundan kaçınmak mümkün değil. Ancak Endüstri 4.0 
tanımı konuşulduğu zaman, dünyada yeni trendler bile konuşulmaya başlamıştı. Endüstri 4.01 konuşurken dijital dönüşümü de konuşmaya başladık. Dijitali konuşurken, elektrikli araba mı üreteceğiz gibi otomotivdeki trendleri de konuşuyoruz. Ve işte asıl zorluk bence bu. İşte bu yüzden hem sanayinin hem bakanlıkların tarifi daha dar çerçevede tutması gerekiyor. 
Bu çerçeve genişledikçe karşımıza çıkan buz dağı daha da büyüyecek. Ben size bizim yaptığımız bir akıllı fabrika tarifini okuyayım, “Öğrenen sistemler ile değişen koşullara hızlı adapte olan verimli, yüksek katma değer sağlayan, yetkin ekipler ile eşzamanlı, bütünleşik 
üretim zinciri yaratmak.” Aslında 2025 
ve 2030 yılını hedefleyerek herkesin kendi tarifini yaratıp o tarife doğru yürümeye başlaması lazım. Türkiye'de 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ise Endüstri 4.0'dan çok piyasadaki Endüstri 4.0 ürünleri konuşuluyor. Ama o ürünlerin nerede, nasıl kullanılacağına dair bir platform yok. Esasında akıllı fabrikayı da oluşturan kullanıcının 

neyi, nasıl kullanacağına dair bir yol haritası da olması gerekiyor. Bizim genç bir nüfusumuz, akıllı gençlerimiz var. 
Özellikle dijitalleşme ve kod yazmaya merakları çok yüksek. O yüzden devletin ve üniversitelerin bu gençleri teşvik ederek yeni dijital ürünlerin ortaya çıkmasını desteklemesi lazım. Gelelim sanayiye: Akıllı fabrikaları kendinize göre yapabilmeniz için üst yönetiminizin çok yüksek bir bilgiye sahip olması şart. 
Bu bilgiyi de muhakkak üretim içinde sınırlaması lazım, eğer trendler işin içine girerse bütünleşik üretim zinciriyle beraber paralel gitmesi gereken başka bir başlık çıkıyor, o da ürün kısmı oluyor. 
İsterseniz ona ürün 4.0 deyin, işte bunu iyi ayrıştırmak lazım. Çünkü ürün 4.0 ile akıllı fabrikayı aynı kefeye koyarsanız işin içinden çıkılamıyor. Odak ayrılıyor. 
Onun için üretimdeki tarifi herkesin kendi yapması gerekiyor. Öte yandan Türkiye'deki bir mavi yakalının maliyeti 17-18 bin eurodur. Yapılacak olan otomasyon yatırımının minimum yüzde 
35 seviyesinde bir tar vermesi gerekir. 
Dolayısıyla bu otomasyon yatırımlarının yurtdışından anahtar teslim alınması söz konusu olamaz. Çünkü bu tarı verme ihtimali yok. Bu tekrar dönüyor, firmaların veya Türkiye'nin 

Endüstri 4.0 bacağında otomasyonu 

ben nasıl ucuza yaratırım noktasına getiriyor. Getirmek zorunda. Yoksa mümkün değil, yoksa sermaye sahibi 

bu parasını biraz ortaya savurmuş olur. 
Yüzde 10-15 kârlılıkta bir yatırımı kimse yapmaz. Üniversitelerle beraber bu kısmın da gelişmesi gerekiyor. Endüstri 4.0, Endüstri 3.0'ın üstüne kurulması, aynı zamanda Endüstri 4.0 başlıklarının da paralel yürütülmesi gereken bir 

tarif olduğuna inanıyorum. Herkesin kendi tarifini yapması gerektiğini 
düşünüyorum ve ona göre de bir 15 

yıllık plan üzerinde sürekli çalışılması gerektiğine inanıyorum. Dijital dönüşümün de Türkiye için üniversiteler için start up'lar için kamu için çok büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum. 


Neşe Gök: İnci Holding olarak yabancı ortaklı jant grubu şirketlerimizde, Endüstri 4.0'a Bosch firması ile 


Endüstri 4.0 Ortak Akıl Toplantısı 


Otomotivin önde gelen isimleri, devlet teşviklerinin Endüstri 
4.0 ile uyumlu olacak şekilde ele alınıp, revize edilmesi gerektiğini vurguladı. 


birlikte durum tespiti ve ön fizibilite çalışmaları yaparak başladık. Bizim jant şirketlerimiz dünyanın en büyük jant üreticilerinden biri olan Brezilyalı Maxion Wheels ile ortak. Maxion Wheels binek, ticari, alüminyum ve sac jant üretiminde dünyada toplam 
22 fabrikasıyla faaliyet gösteriyor. İnci 
Holding ortaklığı kapsamında Türkiye'de 
4 fabrikası bulunuyor. Bu işletmeler 
kendi faaliyet alanında büyüklük olarak Maxion Wheels'in Avrupa'daki en büyük işletmeleri. Ömer Bey'in dediği gibi Bosch 4.0'ı satıyor. Bosch'un kendi fabrikalarında deneyimlediği Endüstri 4.0 uygulamasını, işletmelerimizde de yaygınlaştırmak için Bosch ile işbirliği içindeyiz. Amacımız pilot uygulama ile sürecin masaya yatırılması ve burada elde edilen bilgi birikimi ve uygulama yeteneğinin benzer grup içi 


şirketlerimize yaygınlaştırılmasıdır. 
Bu çalışma kapsamında ekiplerimiz, sektöründe ve Endüstri 4.0 ön fizibilite konusunda proses bazlı uzmanlığa sahip Bosch danışmanları ile 10 haftanın sonunda, mevcut durum önceliklerini, süreçlerdeki adımların birbiri ile etkileşimini ve uygulama fazlarını tanımlayan ilk raporu oluşturdular. 
Bizim buradaki jant fabrikalarımızın 
en önemli özelliği dünyadaki 22 
fabrika içinde her zaman ilk 5'te yer almaları. Yabancı ortaklı şirketlerde fark yaratmanın temeli, iş sonuçları, iyileştirme ve farklılaşma konusunda ortaya koyulan performans ve bunun etkin bir şekilde hayata geçirilmesidir. 
Biz Maxion Wheels ve İnci Holding ortaklığı fabrikalarımızda, süreçlerde fark yaratacak pilot uygulamaların her zaman ilk adresi olmayı hedefledik 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ve bunu başardık. 2004'ten bu 

yana uygulamaya aldığımız “İş Mükemmelliği” sistematiği kapsamında Yalın Altı Sigma, Toplam Verimli Bakım uygulamaları, Akademi programları, SAP entegrasyonu, Anlık Veri Toplama Sistemi, Icron Planlama Modülü'nün hayata geçirilmesi aşamasında gruba hep önderlik ettik. 
Yaygınlaştırma aşamasında da yetkin insan kaynağımızla diğer ülkelerdeki faaliyetlere destek verdik. Endüstri 4.0, içeriği ve yaygınlaştırılması açısından 
3 ana faz halinde entegre edilecek 

ve uzun vadeli zamana yayılacak bir planı içeriyor. Çünkü “Tedarik Zinciri” içinde yer alan tüm paydaşların da alt yapı ve veri yönetimi açısından sürecin içerisine adapte edilmesi gerekiyor. Ön fizibilite sonrası Maxion ve İnci Holding olarak yatırım ve insan kaynağının ne 


şekilde yapılandırılacağı konusunda karar aşamasına geldik. Müfit Bey çok güzel söyledi, ana otomotiv sanayi bizden her zaman daha kaliteli, daha ucuz, hafif ve sürdürülebilir üretim bekliyor. Yaptığımız her yatırımda, her adımda bunları göz önünde tutmamız gerekiyor. Daha kaliteli, ucuz, hafif üretmemizi sağlayacak mı? Daha sürdürülebilir, çevreci olacak mıyız? 
Bunları gözetmeliyiz. Her bir yatırımın araştırılması aşamasındayız. Eğitim konusunda, sadece donanım ve yazılımların değil aynı zamanda insan kaynağı pozisyonlarının ve yetkinlik setlerinin de değişmesi bekleniyor. 
Türkiye'de eksikliğini hissedeceğimiz iki yeni görev tanımı çıkıyor bununla ilgili: Biri, veri bilimci (data scientist) dediğimiz insanlara ihtiyacımız var. 
Çünkü Endüstri 4.0'ın en önemli ilk 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THINGS' DENİLİYORDU. 


ŞİMDİ İNTERNET 
OF EVERYTHİNG E 


DÖNÜŞTÜ” 
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adımı “izlenebilirlik”(traceability) diyebiliriz, makinelerdeki her 

şeyi izleyeceğiz, izlediğimiz her 

şey başta anlamsız datalar olacak. 

Bu anlamsız dataları analiz edip, anlamlı hale getirebilmek için de 

veri bilimcilere ihtiyacımız olacak. 
İhtiyaç öngördüğümüz ikinci görev 

de robot operatörleri. Mevcut mavi yaka çalışanlarımıza ne gibi etkisi olur bilmiyorum ama robot operatörleri vasfında insanlara ihtiyacımız olacak. 
Sihirli değnek deyip Endüstri 4.0 
fabrikasına ulaştığımızda bu insanların işgücümüze katılmış olması gerekiyor. 
Fabrikalarımızda bu değişime paralel organizasyon yapımızı gözden geçirip, yeniden yapılandıracağız. Bizim Türkiye'deki artımız SAP sistemimiz olması. Tüm makinelerde iki buçuk yıldır tezgah bazlı enerji tüketimlerini izliyorduk. 10 yıldır bütün tezgahlarda toplanmış datalarımız var. Bu datalar birbiriyle konuşabilecek mi? Bütün bunlara sonraki adımlarda bakacağız. 


Okan Baş: Endüstri 4.0, bir-iki senede olmaz. İnsanlarla olur, bizlerin çocuklarıyla, onların eğitilmesiyle, yoğrulmasıyla olur. Endüstr 4.O'ın bir 


yandan da ticari bir ürün olması tehlike. 


i 


Cem Temel, ülkemizde Endüstri 4.0'dan çok piyasadaki Endüstri 4.0 
ürünlerinin konuşulduğunu belirtti. 


Siemens'in, Bosch'un, her birinin yaptığı ticari bir ürün. Türkiye, bir 

gün gelip bunları satın almak zorunda kalabilir. Nitekim geçmişte düşük olan işçilik maliyetlerimizi yavaş yavaş kaybediyoruz. Bir sürü sanayicimiz artık yakın ülkelerde, Bulgaristan'da, Romanya'da fabrika açıyor. Bunu kaybettiğimiz anda, ki kaybediyoruz, bir de Endüstri 4.0'ı ticari olarak ithal ediyor vaziyetine düşeriz, bu da oyunu baştan kaybetmemiz anlamına gelir. Otomotiv sanayinin yüzde 70-80'i dışarıdaki ana şirketlere bağımlı. İnsan kaynağımızı geliştirmemiz, icat çıkarır duruma getirmemiz lazım. Öte yandan da devlet teşviklerinin akıllı olması lazım. Her yapılan start up, her yapılan fikir değer yaratmayabilir. Ama ikisinde yaratmaz, üçüncüsünde yaratır. Özetle şunu söyleyeceğim: Bu yeni bir paradigmadır, farklılık yaratabilir. Ama bunun için uzun soluklu, çok ciddi stratejik insan kaynağının yetiştirilmesine olanak veren, teşvik eden politikalar şart. 
İkincisi de devletin bu konuda öncülüğü şart, devlet bu işi çok ciddi desteklemeli. 
STK'larla yapılan platformlarda da 

çok dikkatli olmamız lazım. Çok 

fazla kompleksleştirmeye gerek yok, insanların yaratıcılığını, ihtiyaca yönelik yetiştirilmesinin teşvik edileceği bir eğitim altyapısı ve ardından da devletin farkı destekleyen teşvik politikasıyla öncülük etmesi gerekir. 


Necdet Şentürk: Global Toyota camiasının ve Toyota Avrupa'nın parçası olarak Sakarya'da üretim yapıyoruz. 

Bu yılki üretim rakamımız 280 bin, bunun yüzde 85'den fazlası ihracata gidiyor. Bahsedilen rekabet faktörlerinin tamamını karşılamak ya da kazanmak durumundayız. Dolayısıyla bu çerçevede de çok söylendi, üretimdeki rekabete katkı sunan teknolojilerin çoğunluğunu uyguluyoruz. 4.0 bir projedir ve hemen uygulanır, sonra bitecektir diye bir 

şey olduğunu düşünmüyorum. Ürünle ilgili olan kısmını bir yana bırakırsak, üretim tarafına daha çok odaklanırsak, üretim tarafında çok net, müşterinin istediği ürünü, istediği zamanda hatta istediğinin de üstünde bir kalitede rekabetçi bir fiyata teslim edebiliyor olmamız şart. Bunu da ihracat yaptığımız 
98 ayrı ülkenin gerektirdiği standart 

ve opsiyonlarda yapmamız gerekiyor. 
Bu nedenle üretimimiz bu yapıya 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adapte olmuş durumda. Toyota Üretim Sistemi temelinde, zamanında ve istenen kalitede üretim yatmaktadır. 
Bu bir temel gereklilik. Buna katkı sağlayan teknolojileri en iyi şekliyle kullanıyoruz. Burada bizim avantajımız şu; biz Toyota'nın global yapısındaki 

en rekabetçi fabrikalarından biri 

olarak Toyota'nın global birikimini kullanıyoruz. Bunun üzerine kendi 
geliştirdiğimiz sistemler de var. 350 
civarında arkadaşımız, hem bakım, hem de üretim teknolojisi ile ilgili kafa yorup, bunu daha da geliştiriyorlar. Gövde fabrikamızda otomasyon seviyemiz yüzde 92 seviyesindedir. Somut örnek vermek gerekirse, robotlarımızı artık sadece otomasyon için kullanmıyoruz. 
Onlar aynı zamanda ek işler yapıyorlar. 
Parçanın akışını kontrol ediyorlar. 
Birbirleriyle iletişim içindeler. Öğrenen yapıları var, bunları gittikçe uygulamaya çalışıyoruz. Bu süreçte nerelerde 

bizim isteklerimiz olabilir. Birincisi, tabii yayılmamız gerekiyor, çünkü 

biz yan sanayimizle beraber bir ürün oluşturuyoruz. Dolayısıyla tüm yan sanayilerimizden bu yönde esnek, zamanında, kaliteli ve sürdürülebilir üretim beklentilerimiz var. Bunun 

için de kendi teknolojilerini bu yönde adapte etmeleri gerekiyor. Bizim bu alanlarda onlarla birebir çalışmalarımız da oluyor. Bu yöndeki değişimlerine destek de oluyoruz. Çünkü beraber 

bir ürünü ortaya koyuyoruz, rekabetçi bir dünyada beraber yaşıyoruz. Bunu yaparken de yetişmiş eleman çok önemli bir eksiğimiz. Çünkü biz bunu kendimiz kapatmaya çalışıyoruz. Aldığımız mühendis ve teknisyen arkadaşlarımızı çok yoğun ve orta vadeli eğitimlerden geçiriyoruz. Buradaki avantajımız Toyota'nın bize bu konuda destek vermesi. Hem Avrupa organizasyonu olarak hem global organizasyon olarak. 
Sakarya Üniversitesi'ne bağlı meslek yüksekokuluyla açılacak bir program üzerinde konuşuyoruz. O konuda 

tüm içeriği oluşturmayı vadettik. 
Üniversitemizle bir çalışmamız var. 
Orada da yine bilişim teknolojileri kısmında bir takım birlikteliklerimiz var. 
Bu süreçle hem kendimiz için hem yan sanayimiz için ciddi bir nitelikli eleman geliştirme yapısı gereksinimi bence önemli bir konu. Konunun en önemli teşviki buradaki rekabetteki kazanım oluyor. Çünkü zaten bunun için bu 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Görgün Özdemir, otomotiv sektörünü Endüstri 4.0'a taşıyacak kaliteli işgücüne ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. 


sistemleri uyguluyoruz. Genel anlamda ürün Ar-Ge'sine yönelik bir teşvik sistemi var. Belki üretim geliştirme teknolojileri üzerine de benzer bir yapı kurulabilir. 
Üniversiteler, okullar bu alan üzerinde yeni bir takım alanlar açabilirler. 

Eğitim sistemleri ortaya konabilir. Her halükarda ben bunun gereklilik olduğunu düşünüyorum. Sırf yapılması gerektiği için değil, zaten rekabet edebilmemiz için bu yolda olmamız gerekiyor. Öte yandan Endüstri 4.0'da hazır alıp verebileceğimiz belli bir sistem yok. Bunu her firmanın kendi sistemine göre iyi adapte ettiği, en iyi teknolojileri seçtiği, uyguladığı bir alan olarak görmek lazım. 
Eğer entegrasyon iyi düzenlenmemişse, kurduğunuz sistem ürün akışının dışında size ek sorunlar çıkartabiliyor, ki bu 

ek verimsizliklere de neden olabiliyor. 
Sürdürülebilir üretim diyoruz, fakat böyle bir durumun sürdürülebilirliğe de etkisi olabiliyor. Dolayısıyla sistemlerin çok iyi tasarlanması ve iyi bir şekilde kontrol altında olması gerekiyor. 


Kemal Yazıcı: TAYSAD olarak 380 
üyemiz var, yıllık 23 dolar ciroya sahibiz, yıllık 9 milyar dolar ihracatımız var 

ve ihracatın 7 milyar dolarlık kısmını 


Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Endüstri 4.0 TAYSAD'ın 2016 -2008 strateji belgesinde yer alıyor, üyelerimizin bu konudaki çalışmalarını desteklemek üzere Otomotiv Teknoloji Grubu adı altında bir çalışma grubu oluşturarak işe başladık ve Endüstri 4.0'daki mevcut durumumuzu analiz ediyoruz. Endüstri 4.0 konusundaki ana motivasyon bence maliyet ve bunun sonucu 

olarak kârlılığın artırılması. Maliyet neden önemli? Büyüyebilmemiz 

için ya Türkiye'deki üretim adetleri artacak ya da tedarik sanayi olarak parça ihracatımızı artıracağız. 

Üretim adetlerinin artışı için yeni 

bir otomobil markasının ülkemizde yatırımı gerekiyor, ki bu dönemde 

bu alternatif çok olası gözükmüyor. 
İhracatla büyüme ihtimalimiz daha yüksek. İhracatın artırılabilmesi teknoloji, kalite, maliyet gibi birçok faktöre bağlı. Yakın dönemde ihracatın artışındaki temel sorunu maliyet olarak görüyorum. Mevcut durumda Türk tedarikçilerini Avrupa'daki rakipleri ile kıyaslandığımızda, ürünlere göre değişmekle beraber, yaklaşık yüzde 15 maliyet avantajımız olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'den 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Neşe Gök, Endüstri 4.0 sürecinde veri bilimcilere ve robot operatörlerine ihtiyaç olacağını kaydetti. 


pa 


Otomasyona işçilik maliyetini düşürebilmek için yıllar önce geçtiklerini söyleyen Müfit Karademirler, sürdürülebilir kalite anlayışı ve rekabete odaklanmak gerektiğini vurguladı. 


Avrupa'ya lojistik ve depo maliyetini düşündüğümüzde ( 7-890) Avrupalı rakiplerimize göre avantajımız çok sınırlı kalmaktadır. Avrupalı üreticilerin hesapları Endüstri 4.0 uygulamaları ile 
5 yıl içerisinde maliyetlerini yüzde 15 
civarında düşürmek. Avrupalı firmaların yüzde 15 maliyet indirmesi demek, Türkiye tedarik sanayinin ihracat yapamayacak hale gelmesi demektir. 
Bu nedenle Endüstri 4.0 konusunda bizi motive eden ana faktör maliyet indirimi olmalı diye düşünüyorum. Konu ile ilgilenenler, Almanya'da 40 milyar 
dolar ve Avrupa'nın tamamında ise 140 
milyar dolarlık Endüstri 4.0'a yatırım yapılacağını bilgi olarak pompalıyorlar. 
Yani bu işten para kazanmak isteyenler bizleri yanlışa yönlendirebilirler. Sınırlı kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız, işin heyecanına kapılıp robotlar, 

yeni makineler derken bir robot veya makine çöplüğüne de dönebiliriz. Her zaman üretimin temeli yalın olmak. 
Yalın üretim yapmadığımız sürece Endüstri 4.0 başarılı olamaz, ilk olarak doğru üretmeyi becerebilmemiz 

lazım, Endüstri 4.0'la beraber daha hızlı, sorunsuz ve verimli üretmeyi yani maliyetlerimizi iyileştirmeyi hedeflemeliyiz. Endüstri 4.0 
dediğimizde fabrika içerisindeki bütün ekipmanların, proces'lerin birbirleriyle konuşmasını sağlamamız lazım, bu amaçla robotlara, sensörlere, karar verebilen programlara ihtiyacımız var. 
Bunları yapabilecek yeterli, elemanımız var mı? Öte yandan bunu teşvik edecek yönetim anlayışı var mı? Otomotiv sektöründe büyük kâr marjlarımız yok, birçok firmanın bu konuda yatırıma ayıracak parası yok. Bu nedenle 

iyibir planlama ve teşvik sistemi düşünülmesi gerekmektedir. Endüstri 4.0 için ilk planda kendi fabrikamıza ve proseslere özel çalışmaları düşünmek ve hayata geçirmek lazım. İkinci aşamada ise kendi tedarik zincirimize nasıl bunu yayabiliriz, iletişimi nasıl kolaylaştırabiliriz ve verimliliği artırırız konusunu çalışmak gerekir. Üçüncü aşama ise ürün gelişimi iletüm üretim proseslerini ilişkilendirmek olmalıdır. 


Tuna Arıncı: 2008 yılında bir Ar-Ge merkezi furyası başladı. Şu an devletin de koyduğu bin tane Ar-Ge merkezi yapacağız hedefi var. Türkiye'de şu anda 400 civarında Ar-Ge merkezi 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mevcut. Yeni dönemde bu iş için yazılım merkezleri kurulmalı, yine hükümetin böyle bir hedef koyması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka yazılım merkezlerinin kurulması gerekiyor. 
Çünkü bütün bu kolaboratif robotlar ya da robotlara böyle bir yazılım gerekiyor. 
Bu arada robotların fiyatları da artık 35 
bin euroya ulaştı, hatta kolaboratif robot 
bizde 20 tane var şu anda, onlar da 15 
bin euroya düştü. Şu anda 17 bin euroluk işgücü maliyetini konuşacak olursak, bir operasyonda 3 adam kazandığınızda bunların geri dönüş süreleri şuan 3-4 aya düştü. Ciddi biçimde kolaboratif robotlar özellikle ucuzlamaya başladı. 
Dediğim gibi yazılım merkezleri kurmamız şart. Ar-Ge'nin Ge tarafına bakmamız lazım. Yani geliştirme tarafını bizim biraz daha zinde tutmamız gerekiyor. Bir de devletin mevzuat konusunda bir şeyler yapması lazım. Elektrikli araçlarla ilgili, hibritle ilgili bir şeyler yaptı ama bu çok yetersiz, çünkü şu an Norveç'te elektrikli araç kaydı yüzde 23. Hollanda'da yüzde 

10. 2025'ten sonra Norveç elektrikli 

araç haricinde araç kabul etmeyecek. 
Almanya da 2030'da. Dolayısıyla bizim de bu tür teşvikleri daha radikal biçimde düşünmemiz gerekiyor. Eğitim dedik, eğitimde de vakıf üniversiteleri yerine bilim liselerine dönmek lazım. Artık idari ilimler fakültesi, iktisadi-ticari bilimlerden biraz uzaklaşmak lazım. 
Çok kısa sürede fabrikalarda Endüstri 4.0 departmanları, üniversitelerde de Endüstri 4.0 mühendisleri yetiştirilmesi gerektiğini, dolayısıyla üniversitelerin de bunlara geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Literatüre ne tür yeni işler çıkıyor diye baktığımda şunu gördüm: Data merkezi teknisyeni, 

dijital duyu geliştiricisi, robot tamircisi, dijital veri çöpçüsü, kişisel veri düzenleyicisi gibi işler var. Eskiden direkt çalışan işçiler artık en direkt çalışacaklar. Robotları, process'leri optimize etmeye çalışacaklar. Bakım 

ve sigorta alanları ise çok değişecek. 
Dolayısıyla eğitimi radikal bir biçimde, hatta anaokullarından başlayarak değiştirmeliyiz. Bunların hepsinin de teşvikle yapılması gerekiyor. Ayrıca devletin şunu düşünmesi lazım: İşsiz insanlar olacak, örneğin Japonya'da bir sürü insan işsiz kalıyor ve Japonya o konuda bir çalışma yapıp gereksiz işgücü için bir para ödüyor. Diyelim ki bir 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Vv 


Endüstri 4.0'da hazır alıp uygulayacağımız belli bir sistem olmadığını kaydeden Necdet Şentürk, her firmanın kendi sistemini kurması gerektiğini söyledi. 


fabrika 500 kişiyi işten çıkarttı, bunun için yasal düzenleme geliştirip işsizlik sigortası verip, bu insanları gereksiz işgücü adı altında tanımlayıp onlara bir takım fonlar veriyor. 
Devletin bu şekilde boşta kalanlara da bir destek vermesi gerekiyor. 


Orhan Sabuncu: Endüstri 4.0'1 
Almanya'nın kurnazca bir atağı 

olarak değerlendiriyorum. Herhalde bunlar uzun süre oturdular, hesap yaptılar, çünkü ortalama üretim maliyeti Türkiye'nin 98, Amerika'da 100, Almanya'da 121, demek Almanya aleyhine oluşan ve gittikçe de dezavantaj haline gelen bir rekabet problemi var. 
Bunlar bunu nasıl çözeriz dediler, tamamen otomasyona giderek belli bir rekabet avantajı yaratabileceklerini anladılar. Türkiye'de seri üretim yapan bir fabrikaya baktığımızda direkt, en direkt maliyetin yüzde 10 olduğunu düşünüyorum. Almanya'da bu rakam yüzde 30. Türkiye olarak bakarsak farkımız yüzde 20. Almanlar Endüstri 4.0'a geçtiklerinde yüzde 15-20 civarında bir avantaj sağlamayı düşünüyorlar, demek ki yüzde 30'u 10'a indirecekler. 


Hadi biz de çalıştık, yüzde 10'u yüzde Seindirdik. Ne oldu? Arada yüzde 59'lik bir fark kaldı. Yani yüzde 20'lik bir 

fark yüzde “e düşecek. Bu bizim gibi maliyeti düşük olan ülkeler için çok büyük bir tehlike. Almanya gibi ülkeler için çok büyük avantaj. Çünkü siz üretimi dışarıda yaptırdığınız zaman ne yaparsanız yapın, elinizde teknolojiniz ne kadar olursa olsun bir irtifa kaybınız oluyor. Ama kendiniz yaptığınız zaman o teknolojiyi bir şekilde hakim halde götürebiliyorsunuz. Böyle bir tehdit altındayız. Şimdi biz Türkiye olarak ne yapıyoruz? Düşük katma değerli mal üretiyoruz. Bizim buradaki tehdidi elimine etmemiz için yüksek katma değerli mal üretmeye geçmemiz lazım. 
Eşitlenmemiz lazım. Madem üretim eşitleniyor, otomasyona, Endüstri 

4.0'a geçiyor, bundan dolayı onlar bir avantaj sağlıyor, bizim de katma değerli üretimimizi artırmamız lazım. Bununla birlikte inovasyon ve Ar-Ge'yi düzgün yapmak için de yine dönüp dolaşıp eğitime geliyoruz. Bu eğitim sistemiyle bir yere gidemeyiz. Eğer biz eğitim sistemimizi gerçekten olması gerektiği gibi bir yere götürebilirsek, inovasyon, 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Okan Baş, “İnsan kaynağımızı geliştirmemiz, icat çıkarır duruma 


Tuna Arıncı, Endüstri 4.0'ın otomotivde pazara çıkış hızını, verimliliği 


getirmemiz lazım” diye konuştu. 


Li 


ve esnekliği artıracağını belirtti. 


Ar -Ge konularında diğer gelişmiş ülkelere yaklaşır, katma değerli üretimimiz 

daha fazla artar, böylece kendimizi gelecek olan tehlike karşısında kısmen korumuş oluruz. Demek istediğim, eğitim en önemli konu, eğitim derken eğitim sisteminin tekrar düzenlenmesini kastediyorum. İkincisi de tabii ki devletin bu konuda destekleyici, teşvik edici olması lazım. Eğer bunu yapmazsa, mevcut ihracat ve üretimlerde çok büyük kayıplar olacaktır. Benim kısaca görüşüm, eğitim sisteminin ve devletin vermesi gereken teşviklerin düzenlenmesidir. 


Ömer Burhanoğlu: Endüstri 4.0'da dünyada sadece Almanlar yok, herkes çalışmaya başladı. İsrail'den, Norveç'ten mi gelmek istiyorlar, onlara teşvik verelim. Gelsinler, burada bununla ilgili altyapı, üretim yapsınlar. O konuyla ilgili Türkiye'yi geliştirecek faaliyette bulunanlara ortam hazırlayalım. Ortamı hazırlamak için yine dönüp dolaşıp söz insana geliyor. İrlanda nasıl zamanında yaptı, inovasyon merkezi, start-up'ların da ilki Avrupa'da orada oldu. Çünkü dediler ki, “alın size hazır, İngilizce bilen, eğitimli insan, vergisiz ortam.” Herkes de gitti ilk inovasyon merkezlerini orada kurdu. Aynı mantıkta belki biz de Endüstri 4.0 merkezlerini kurdurtmak için devletin bir düzenlemesi olabilir. 
Ben o açıdan devletin bu ekosistemi kontrol etmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Onun stratejisini yapmalı. Teşviğin verilmesi gereken yer eğitim. Bu işin altyapısına teşvik vermeli. Firmalar kendi pozisyonlarını belirleyecek. 
Multidisiplinli, datayı konumlayabilen, yorumlayabilen insanlar artık iş bulabilecekler. Türkiye'nin işi hakikaten zor. Endüstri 4.0'a çok akıllı adapte olması lazım; ne her şeyi satın almalı, ne de 

her şeyi ben yaparım demeli, akıllı bir stratejiyle bu oyunda geri kalmamalı. 


Enver Yücel: Bahçeşehir Üniversitesi olarak 40'a yakın markalı dersler yapıyoruz. Örneğin Mercedes'in burada dersi vardır. Mercedes'in genel müdürü, mühendisi gelir burada dersini verir. 
Endüstriyle eğer üniversiteniz, hatta liseleriniz ilişki içinde olamazsa oendüstriden bir şey gelmez. O yüzden teşvik olması şart. Zihniyetin buna göre değişmesi lazım. Yasa koyucunun Endüstri 4.0 veya gelişen dünyaya uygun yasaları artık düzenlemesi gerekiyor. 
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ENDÜSTRİ 4.0 


“Endüstri 4.0 ile Almanya ve Türkiye arasındaki maliyet farkı azalacak, böylece Türkiye gibi bugün maliyet avantajına sahip ülkelerde üretim 


yapmanın avantajı büyük ölçüde ortadan kalkacak.” 
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Orhan Sabuncu 


Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı 


Tarihte dört büyük endüstriyel devrim yaşanmıştır. Bunlar; 

1- Su ve buhar gücü ile çalışan mekanik tezgahların bulunması-Mekanik üretim tesislerinin kurulması. 

2- Henry Ford'un üretim bandı tasarımı elektriğin seri üretimde kullanılmaya başlanması-Elektrik ve iş bölümüne dayalı seri üretim. 

3- 1970'lerde üretimde mekanik ve elektronik teknolojilerinin yerine dijital teknoloji ve programlanabilir makinelerin kullanılmaya başlanması- Üretim süreçlerinin otomasyonu. 


4- Endüstri 4.0- Otonom Makineler ve sanal ortamlar. 


Endüstri 4.0'ın temel amaçları ise şu şekilde özetlenebilir; Bilişim Teknolojileri ile endüstriyi bir araya getirmek; Yeni nesil yazılım ve donanımların üretim sürecine entegre edilmesi; Cihaz tabanlı internet (Siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti vb.); Makinelerde siber fiziksel sistemlerin kullanılması ile insanlardan neredeyse bağımsız olarak kendi kendilerini koordine ve optimize ederek üretim yapan akıllı fabrikalar. Endüstri 4.0'ın tam olarak uygulanması ile verimlilik ve kalite alanlarında büyük ilerlemeler kaydedilecek, üretimdeki işçilik kaynaklı hata oranları çok düşük seviyelere inecektir. Endüstri 4.0 ile üretim yapan bir fabrikanın maliyetleri, 


işçi kullanarak üretim yapan 

bir fabrikaya göre çok daha düşük olacaktır. Bu nedenle Doğu ülkelerinin Batı Ülkelerine karşı maliyet avantajları ortadan kalkacaktır. Ucuz işgücü nedeniyle yatırım çekebilmek tarihe karışacaktır. Özetle Endüstri 4.0'ın uygulamaya alınması ile Almanya ve 

Türkiye arasındaki maliyet farkı azalacaktır, böylece Türkiye gibi bugün maliyet avantajına sahip ülkelerde üretim yapmanın avantajı büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. Bir firma Endüstri 4.0'ı Almanya'daki fabrikası için yüksek seviyede, Hindistan'daki fabrikası için ise daha düşük seviyede uygulayıp maliyetleri büyük ölçüde eşitleyebilecektir. 
Dolayısıyla bu durum bugün maliyet avantajı ile üretim yapan/yatırım çeken ülkeler 


With 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açısından büyük dezavantaj oluşturacaktır. Firmalarımız açısından kaliteli üretimin devamlılığı ve rekabetçiliklerini korumak açısından Endüstri 4.0'a uyum sağlamak önem kazanacaktır. Tedarikçi firmalar açısından gelecekte ayakta kalabilmek için kaliteli, ucuz, hafif, sürdürülebilir-çevreci ürünler üretmek büyük 

önem taşımaktadır. Bunun yegane yolu da dünyadaki gelişmeler doğrultusunda atılım yapabilmektir. Bir süre sonra global ana sanayi firmaları 

yan sanayi firmalarından Endüstri 4.0'a uyumluluk kriteri talep edebilecek ve bu kriteri karşılamayan firmalardan ürün almayabileceklerdir. 

Bu konuda neler yapılabilir; 

* Eğitim sisteminin en temelden başlayarak Endüstri 4.0 ile uyumlu olacak şekilde dönüştürülmesi. 
* Devlet teşviklerinin Endüstri 4.0 
ile uyumlu olacak şekilde ele alınıp, revize edilmesi 

* Kod yazmayı bilen, yazılıma hakim gençlerin yetiştirilmesi için çaba harcanması. 

» Data scientist (anlamsız dataları çözüp, anlamlı hale getirebilen kişiler) ve robot operator vasıflı iş gücünün oluşturulması için çaba harcanması 

s Endüstri 4.0 Master Planı hazırlanması 

s Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri benzeri Yazılım Merkezleri Kurulması 

* Devletin Endüstri 4.0 
dönüşümünün öncülüğünü üstlenmesi 


Konu ile ilgili T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde 4, Sanayi Devrimi /Sanayinin Dijital Dönüşümü Platformu oluşturulmuştur. 
Platform çalışmalarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yanı sıra TİM, TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED ve TTGV gibi kuruluşlar da görev alacaklardır. 
Sanayinin dijital dönüşümü ve Endüstri 4.0 için bir an önce ilgili tüm tarafların harekete geçmesi ve bu konulardaki politikaların belirlenmesi hayati önem arz etmektedir. — 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Endüstri 4.0 Ortak Akıl Toplantısı 


BU TRENİ KAÇIRMA 
LÜKSÜMUZ YOK 


“Türkiye; ne ucuz iş gücü olan bir ülke, ne de ileri teknoloji yaratabilen bir ülke. Tam ortadayız ve her iki ucun tehdidi altındayız.” 


Ömer Burhanoğlu 
TOSB Yönetim Kurulu 


Başkanı - Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi 


Her şeyin her şeyle haberleşip, siber internet ortamında yapılan 
4. Sanayi Devrimi anlamına gelen Endüstri 4.0; teknolojinin derinlemesine üretimin içine yerleştirilmesini kapsıyor. Bu devrimde en önemli anahtar kelime iletişim". Makine, 

ürün, sistemler, süreçler ve insanlar sensör ve uyarıcılar yoluyla birbirlerine bağlanıyor, birbirlerinden haberdar 

oluyor ve tüm süreç boyunca birbirleriyle iletişim kuruyorlar. 


Ürünler kendi geçmişlerini, mevcut durumlarını, hedef duruma ulaşmak için geçmeleri gereken yolları biliyor ve bu doğrultuda ürün makineye nasıl bir süreçten geçmesi gerektiğini anlatabiliyor. Benzer şekilde çalışanlar da sistem ile iletişim halinde olarak uzaktan sisteme müdahale edebiliyor ve süreci yönlendirebiliyor. Burada bahsi geçen entegrasyon, bir fabrika içerisindeki entegrasyonun yanı sıra hem firma içerisindeki diğer birimlerin dikey entegrasyonunu, hem de değer zincirinin diğer aşamalarının yatay entegrasyonunu kapsıyor. 
Bu yeni devrim ile siparişin verilmesinden tüketiciye iletilmesine kadar iletişim halinde olan siber-fiziksel sistemlerden (CPS) bahsediyoruz. (CPS ise fiziksel girdi ve çıktılarla birbiri ile iletişim halinde olan elementleri anlatıyor) 4. Sanayi Devrimi ile birlikte, değer zinciri boyunca ilgili firmalar ile iletişim halinde olarak optimizasyonu tüm değer zincirine yayabilmek, planlamayı çok daha etkin hale getirecek. 
Dikey entegrasyon ise firmaların daha esnek olmasını sağlayacak ve pazar değişikliklerine hızla adapte olabilmesini getirecek. 
Tüm değer zinciri boyunca 

ve üretimin her aşamasında çok miktarda veri toplanması ve analitik yöntemlerle değerlendirilmesi ile süreç en optimal haline gelecek, makineler ve sistemlerden faydalanma artacak, tüm süreç akışında iyileştirmeler gerçekleşecek. 
Fabrikalar 7/24 çalışmaya devam ederken, çalışanların sadece gün içerisinde uzaktan müdahale edebilmek için 

orada olması yetecek. Sürekli iletişim makinelerin hızlıca değiştirilebilmesini sağlayacak, 


böylece durma süreleri kısalacak. 
Simülasyonlar ile prototip üretimleri de en aza indirgenmiş olacak. Tüm bu gelişmelerle operasyonel etkinlik artacak, sürekli olarak iyileştirmeler yapılacak ve enerji tasarrufu sağlanacak. Aynı zamanda iletişimin önemli derecede artmasıyla iletişimsizlikten kaynaklanan hatalar azaltılacak, yapılan iyileştirmeler ve hatayı fark edebilen makineler ile daha az hatalı ürün ortaya çıkacak, üretim kalitesi optimize olacak. 
Türkiye'deki duruma gelince; 

bu treni kaçırma lüksümüz 

yok. Ülkemiz bence bu devrimden en çok etkilenecek ülkelerin başında geliyor. Zira Avrupa ve Amerika, 'üretimsiz zenginleşme olmaz, istihdam yaratılmaz' gerçeğini anladı. 
Üretim kapasitesini geri toplamak için, ultra verimlilik yaratarak özellikle de katma değeri yüksek üretimleri kendi ülkelerinde tutmak istiyor, bunun için de bu devrimi yapıyor. Az gelişmiş ülkelerde bir sıkıntı yok, zaten ucuz iş gücü için gerekliler. Bence Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'i kapsayan BRİC ülkelerinde de kısmen sıkıntı olacak ama pazarı ve üretimi çok gelişen Çin, Hindistan için o kadar da sıkıntı yok. Zira geleneksel üretimler ve onun iç müşterisi için çok alan var. Ama Türkiye için durum aynı değil, Türkiye ne ucuz iş gücü olan bir ülke, ne de ileri teknoloji yaratabilen bir ülke. Tam ortadayız ve her iki ucun tehdidi altındayız, en fazla ihracat yaptığımız iki sektörden biri olan orta dereceli teknolojiye sahip otomotiv sanayi bile Avrupa'ya geri dönebilir, düşük teknolojiye sahip tekstil ve konfeksiyon 

ise Asya'ya ya da Afrika'ya gidebilir ve en önemlisi ülkemize çıkış yolu olarak gördüğümüz ileri teknoloji yatırımları 

hiçbir zaman gelmeyebilir. 

İşte tüm bu nedenlerle artık sanayimizi başkalarının eline bakarak değil, kendi aklımıza dayanarak, geleceği görerek yönlendirmemiz; buna göre stratejiler geliştirmemiz gerekir. 
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AKILLI FABRİKALAR 


“Endüstri 4.0, tüm tedarik sanayinde mantıklı bir seviyede uygulanmalıdır. 
Tüm firmaların bir an önce akıllı fabrika konseptine geçmesi gerekir.” 


Kemal Yazıcı 


Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) YK üyesi 


Endüstri 4.0 ile beraber sanal ve fiziksel sistemler entegre kullanılmaya yani müşteri ihtiyaçlarından başlayarak fabrikalardaki tüm makineler, ürün hareketleri, depo yönetimi, sevkiyat gibi süreçler entegre 


yönetilebilir hale gelmeye başladı. 


Önümüzdeki yakın dönemde birçok şirkette tasarımdan yeni ürün devreye alma aşamalarına, pazarlamadan sevkiyata kadar birçok süreçte daha şeffaf 

ve birbirine bağlı sistemler kullanılıyor olacak. Birbiriyle iletişim halinde olan, bağlantılı makineler ürünün üretim süreçlerinden itibaren kalite kontrolünü de yaparak üretim sürecindeki hataları daha hızlı tespit etmeyi ve hatasız üretim yapılmasını sağlayacaktır yani bir anlamda 'Akıllı Fabrikalara! geçiş 


olacaktır. Otomotiv endüstrisi açısından bakıldığında Endüstri 4.0 gerek üretim verimliliği gerekse üretim optimizasyonu açısından firmalara büyük esneklik sağlayacaktır. Kapasite ihtiyacı nedeniyle tüm fabrikalar 
24 saat süreyle çalışıyorlar 

ve üretim ekipmanlarının güvenirliliği çok büyük önem arz ediyor. Endüstri 4.0 uygulaması ile fabrikadaki tüm üretim proseslerinin sürekli gözlenmesi ve problemlerin ortaya çıkmadan tespiti mümkün olacaktır. 
Günümüzde firmalar yerel olmaktan çıkarak bölgesel veya global operasyonlar yönetiyorlar. 
Endüstri 4.0 değişik müşteri taleplerinin değişik üretim tesislerinde üretilebilmesini 

ve kapasite kullanımı ve 

müşteri isteklerinin zamanında yerine getirilmesinde önemli 

rol oynayacaktır. Yararlarının yanında Endüstri 4.0 için bilgi güvenliği, bilgi yönetimi önemli ve çözülmesi gereken problemler 


olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Endüstri 4.0 ile tüm endüstride büyük değişimler olacaktır. 
Avrupa için yapılan çalışmalarda aşağıdaki değişim vurgulanıyor: 1- 2020 yılında Avrupa şirketleri yılda 140 milyar euro endüstriyel internet işine yatırım yapacak. 
(yıllık cironun yüzde 3,3 oranı endüstri 4.0 için harcanacak) Bu miktarın 39 milyar euro kısmı otomotiv endüstrisine yapılacak. 
2- Beşyıl içerisinde şirketlerin yüzde 80 oranı kendi tedarik zincirini dijitalleştirecek. Otomotiv tedarik sanayinde bu oran yüzde 
84 seviyesine ulaşacak. 

3- Beş yıl içerisinde toplam yüzde 
18 üretim verimliliği sağlanacak. 
(yılda yüzde 3,3 iyileşme, yüzde 2,6 maliyet iyileştirme öngörüsü yapılmaktadır) 


Türk Otomotiv Tedarik Sanayi 
2016 yılında 9 milyar dolar 
seviyesinde bir ihracat yapmıştır ve bu ihracatın önemli bir kısmı Avrupa ülkelerine yapılmıştır. 


BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 


Vv 


Otomotiv Tedarik Sanayi açısından bakıldığında birçok parçada Avrupa ile kıyasladığımızda maliyet olarak yüzde 10-15 avantajlı olduğumuzu söyleyebiliriz. Fakat ihracat açısından düşünüldüğünde yüzde ” civarında bir lojistik maliyetinden bahsedebiliriz, yani toplam avantajımız ortalama olarak yüzde 3 - 8 civarında kalmaktadır. Eğer Avrupalı üreticiler Endüstri 4.0 ile 5 yıl içerisinde yüzde 15 seviyelerinde maliyetlerini düşürebilirlerse 

Türk firmaların artık Avrupa 

için rekabetçi olamayacağı ve Avrupa'ya yapılan ihracatın çok azalacağı öngörülebilir. Bu açıdan Endüstri 4.0 ciddi takip edilmeli ve tüm tedarik sanayinde mantıklı bir seviyede uygulanmalıdır. Yani tüm firmaların biran önce Akıllı Fabrika konseptine geçmeleri doğru olacaktır. 


Akıllı Fabrika için 3 adım: 
1- Fabrika içindeki tüm sistem, bilgisayar, makine, hatlar, konveyörler, iş terminali, cihaz ve araçları birbiri ile ilişkilendirip haberleştirme yeteneğine yükselten dikey entegrasyon. 
2- Fabrikanın kendi dışında yer alan ekosistem, tedarik sanayi ile endüstriyel internet üzerinden iletişimini sağlayan yatay entegrasyon. 

3- Fabrika içindeki sistemlerin ve süreçlerin aynı ara yüzleri kullanarak uçtan uca dijital mühendislik sistemleri entegrasyonu. 


Endüstri 4.0 için nesnelerin interneti, bulut bilişim, internet ağında ortak sunucular, mikro işlemciler, yapay zeka, sensörler, veri toplama, otomasyon, gömülü yazılım, mekatronik ve robot teknolojileri gibi teknolojiler üzerinde çalışıyor olmamız gerekiyor. Endüstri 4.0 ciddiye alınmalı ve uygun bir strateji ve zaman planı ile değişik alanlarda uygulanmalı; fakat bundan önce şirketlerin öncelikle yalın üretim yapmayı başarması gerekmektedir. Yalın üretimi başaramamış bir işletmenin Akıllı Fabrika olmasını beklemek çok gerçekçi olmayacaktır. — 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BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - TURKISHTIME Endüstri 4.0 Ortak Akıl Toplantısı 


OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN 


YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK 
10 ŞART 


İşe eğitimden başlamalıyız 

Eğitim sistemi, en temelden başlayarak Endüstri 4.0 ile uyumlu olacak şekilde dönüştürülmeli. Sanayide Endüstri 4.0'a geçebilmek için öncelikle toplumumuzu Endüstri 4.0'a uyarlamamız lazım. Yani dijital yaşamı yaşayabilmek için çocuklarımıza anaokulundan itibaren gereken bilgileri vermeli, “icat çıkartmak isteyen gençlere fırsat vermeliyiz. Eğitim kalitesinin sıradanlaşmasına izin vermeden girişimciliği desteklemeliyiz ki, nitelikli işgücünün altyapısını sağlam oluşturabilelim. 


Devlet öncü olmalı 

Devletin Endüstri 4.0 dönüşümünün öncülüğünü üstlenmesi gerekiyor. Bu yönde atılan ilk adım olan Sanayi Bakanlığı'nın ev sahipliğinde TOBB, MÜSİAD, TİM, TÜ-SİAD gibi kuruluşların başkanlarının katıldığı bir şemsiye oluşumun hayata geçmesi son derece sevindirici. 
4.0 teknolojisinin geliştirilmesi adına birçok başlığın öne atıldığı, akademik danışman olarak bazı öğretim üyelerinin atandığı, konuyla alakalı kongrelerin düzenlenmesi yeni nesil sanayicilikte Türkiye'nin kendine özgü bir yola girmesinin işareti olarak yorumlanıyor. 


Teşvikler düzenlenmeli 

Devlet teşviklerinin Endüstri 4.0 ile uyumlu olacak şekilde ele alınıp, revize edilmesi gerekiyor. İnsanların yaratıcılığını, ihtiyaca yönelik yetiştirilmesinin teşvik edileceği bir eğitim altyapısı ve ardından da devletin farkı destekleyen teşvik politikasıyla öncülük etmesi şart. 
İhtiyaçlar saptanmalı ve bir teşvik programı çıkarılmalı. 
Teşvikler de sektörlere göre detaylandırılarak verilmeli. 


Master Plan olmalı 

Türkiye'nin Endüstri 4.0 üzerine bir master plan uygulamaya koyması en önemli aksiyon. “Bu master planı topyekun bir seferberlikle tüm paydaşların katılımıyla nasıl oluşturabiliriz?” sorusu kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşları liderlerinin en öncelikli gündemi olmalı. 


Otomasyon tamamlanmalı 

Otomotiv sektörü, otomasyona yıllar öncesinde var olan işçilik maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla başladı. Sanayimizde otomasyonu tamamlamadan endüstri 4.0'1 
sağlamak pek mümkün görünmüyor. Tüm firmaların biran önce Akıllı Fabrika konseptine geçmeleri şart. 
Bunun için de fabrikalar içindeki tüm sistem, bilgisayar, makine, hatlar, konveyörler, iş terminali, cihaz ve araçları birbiri ile ilişkilendirip haberleştirme yeteneğine yükselten dikey entegrasyon kurulmalı. Fabrikanın kendi dışında yer alan ekosistemde de, tedarik sanayi ile endüstriyel internet üzerinden iletişimini sağlayan yatay entegrasyon olmalı. 


Daha hızlı olmalıyız 

Almanya'da 2011 yılında başlayan 4.0 teknolojisi günümüzde son derece hızlı bir ivmeyle gelişmeye devam ediyor. Ancak büyük dünya ülkelerinin bu teknolojiyle geçirdiği altı yıldaki gelişmeyi maalesef ki ülkemiz geriden takip ediyor. Bu altı yıllık süreç içerisindeki ilerlemede gelişmiş ülkeler artık 5.0'a doğru ilerlerken Türkiye geride kalıyor. Ülkemizin bu treni kaçırma lüksü yok, çünkü Türkiye bu dönüşümde dünyada en çok etkilenecek ülkelerin başında geliyor. Bu yüzden hızlanmalı ve entegrasyon süreci için daha aktif çalışmalıyız. 


Yeni görev tanımlarına uygun personel yetiştirmeliyiz Eğitim konusunda, sadece donanım ve yazılımların değil aynı zamanda insan kaynağı pozisyonlarının ve yetkinlik setlerinin de değişmesi bekleniyor. Türkiye'de eksikliğini hissedeceğimiz iki yeni görev tanımı çıkıyor. Bunlardan biri, veri bilimci. Çünkü Endüstri 4.0'ın en önemli ilk adımı “izlenebilirlik” diyebiliriz, makinelerdeki her şeyiizleyeceğiz, izlediğimiz her şey başta anlamsız datalar olacak. Bu anlamsız dataları analiz edip, anlamlı hale getirebilmek için de veri bilimcilere ihtiyacımız olacak. 
İhtiyaç öngörülen ikinci görev de robot operatörleri. 


Yalın üretim olmalı 

Endüstri 4.0 ciddiye alınmalı ve uygun bir strateji ve zaman planı ile değişik alanlarda uygulanmalı; fakat bundan önce şirketlerin öncelikle yalın üretim yapmayı başarması gerekiyor. Yalın üretimi başaramamış bir işletmenin Akıllı Fabrika olmasını beklemek gerçekçi değil. 


İstihdam politikası oluşturulmalı 

Endüstri 4.0'da insan gücünün yerini makine gücü alacak ve bu da önemli bir kesimin işsiz kalmasına yol açacak. Bu dönüşüm sürecinde ortaya çıkacak işsizliğe karşı devletin bir istihdam politikası olmalı. Hem sektör hem üniversitelerle Endüstri 4.0 dönüşümde yeni bir kariyer planlaması yapmalıyız. 


Her firma kendi sistemini kurmalı 

Endüstri 4.0'da hazır alıp verebileceğimiz belli bir sistem yok. Bunu her firmanın kendi sistemine göre iyi adapte ettiği, en iyi teknolojileri seçtiği, uyguladığı bir alan olarak görmemiz lazım. — 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TASARIMDA TÜRKİYE'Yİ 
GELEĞEGE TAŞIYANLAR 


Türkişdünyası tasarımın önemini her geçen gün daha iyi anlıyor.Buna koşut olarak endüstriyel tasarımcılara yönelik ilgi de artıyor. 


âdğ 


KOLEKSİYON Tasarım ve Marka Direktörü Koray Malhan, son dönemde mobilyanın yanı sıra elektronik, gemi ve yat ve beyaz 

eşya gibi sektörlerde de tasarıma 

dair başarılı izlerin daha fazla görülmeye başladığını düşünüyor. 

Bu da Malhan'a göre insanların 

bakış açılarının bu yönde bir arz oluşturmasını sağlamasıyla ilgili. 
Malhan tasarımın gelişim sürecinde diyalogların da öneminin altını çiziyor ve ekliyor: “Evrenle olan diyaloğun önemi büyük. Evrendeki sayıları anladığımız zaman, sayıların ne demek olduğunu anladığımız zaman gelişebiliriz. Evrenin matematik 

dili vardır ve biz bunu anlar, diyalog kurarsak evrenin nasıl inşa edildiğini anlamaya doğru bir yolculuğa çıkarız. Ürünleri tasarlama sürecinde pazara veya rekabete bakmak yerine zamana ve insanlara bakmayı tercih ediyoruz.” Malhan, zamana baktıkları zaman içinde bulunulan dönemi etkileyen iktisadi ve sosyolojik değişimlerin de görülebildiğini söylüyor. Bu değişimler hayatlarımızı da etkilediği için çalışma ortamına da yansımalı, Malhan'a göre. Malhan, Koleksiyon'un çalışma şeklini şu şekilde açılıyor: “Örneğin bir ofis 


tasarımı söz konusu olduğunda Renkler ne olmalı,mobilyalar neye benzemeli, sorularının ötesinde çok farklı sorular soruyoruz. İnsanların çalıştıkları alandan nasıl bir servis almaları gerektiği ile ilgileniyoruz. 
Mobilyaların insanlara servis etmekle yükümlü olduğu, bu servisi nasıl vermeleri gerektiği ve değişimlere nasıl uyum sağlamaları gerektiği üzerine düşünüyoruz. Hayat nasıl değişiyorsa biz de ondan ilham alarak yaptıklarımızın sabit kalmamasına ve projelerimizi zaman içindeki dönüşümlere açık olacak şekilde kurgulanmasına gayret ediyoruz.” 
Can Yalman Design Kurucusu Can Yalman ise tasarımın evrensellik, detay, gelişim, merak vizyon ve fonksiyon gibi kavramlar ile var 


olacağını söylüyor. Bunlara ek olarak bir de empati, birikim, tutku ve doğallık gerekli. Tasarımcılara anlayış ve destekle daha fazla global marka ve ürün sahibi olmanın 


mümkün olduğunu söyleyen Yalman, tasarımda başarıyı da şu şekilde açıklıyor, “Üretim kalitemiz, marka değerlerimiz, sosyal imajımız, evrensel sorumluluklarımız, pazarlama stratejilerimiz, ülke imajımız, görsel ve sözel duruşumuz tasarımın değerini yansıtır. 
Günümüzün iletişim hızında anlık yükselir, anlık düşersiniz. Başarı süreklilik ve tümsel kaliteden kaynaklanır. Her zaman doğruları, kaliteyi sunar ve gelişimi, inovasyonu hedeflerseniz tasarımda öncülük edebilir ve riskler alabilirsiniz.” — 


LİSTEYİ NASIL OLUŞTURDUK? 


“Türk tasarımına yön veren 50 kişi” listesi, mobilya, elektronik, beyaz eşya, gemi ve yat, seramik, cam ve genel alanlarda çalışan tasarımcıları kapsıyor. 
Dolayısıyla mesela grafik tasarımındaki büyük ustaları, kapsam dışı oldukları için listemize almadık. Listemizi oluştururken tasarımın duayenlerine danıştık ve tasarım yarışmalarının bol ödüllü isimlerini dikkate aldık. 
Listede yer alan isimleri alfabetik sıraya göre sıraladık. 


Ayşe Birsel 


* 1994-9004 Olive 1:1 Inc. Kurucusu » Pratt Institute Endüstri Tasarımı, Yüksek Lisans 

* ODTÜ Endüstriyel Tasarımı 


Birsel * Seck Kurucu Ortağı olan Ayşe Birsel inovasyon ve tasarım alanlarında Herman Miller, Nissan, Tiffany & Co, Colgate, Palmolive ve Philips gibi birçok markaya ödüllü çalışmalar kazandırmıştır. New York'ta çalışmalarına devam etmekte olan Birsel, Design the Life You Love adlı kitabıyla okuyucularına kendi çalışmaları üzerinden hayatlarını anlamlandırabilecekleri mesajlar vermektedir. İzmir doğumlu tasarımcının çalışmaları Cooper Hewitt Tasarım Müzesi 

ve Philadelphia Sanat Müzesi'nde sergilenmektedir. 


Ali Güneyligil 


* 2000-2002 Ford Otosan Tasarımcı * Marmara Üniversitesi Endüstriyel Tasarım 


Gaziantep doğumlu Ali Güneyligil, Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Programı sonrasında endüstri ürünleri tasarımında iki boyutlu 


Ayşe Birsel, 
Birsel-Seck 
Kurucu Ortağı 


anlatım teknikleri üzerine yüksek lisans programını tamamlamıştır. 
Kariyeri boyunca Türk Demir Döküm Fabrikaları, Ford Otosan ve Sanko gibi birçok şirkette 

yer almış, Mespa, İz Tasarım ve Eropa Ahşap gibi firmalara da tasarımlar üretmiştir. 


Aykut Erol 


* MSGSÜ Endüstriyel Tasarım 


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde aldığı eğitim sonrası İtalya'da aldığı eğitimlerle kendini geliştirme fırsatı bulan Aykut Erol, 
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18 yıldır kendi ofisinde müşterilerine 
özel tasarımlar hazırlamaktadır. 
2011 yılında 'Line'adlı çalışması 
MARTa Herford Müzesi tarafından sergilenmeye başlamıştır. 


Ahmet Toplu 


Karaca Tasarım Müdürü 


İstanbul Aydın Üniversites Grafik Tasarım, Yüksek Lisans 
SGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı 


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde aldığı Endüstri Ürünleri Tasarımı eğitimi sonrasında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Grafik Tasarımı üzerine yüksek lisans eğitimi 


Demir Obuz, 
Demirden Design 
Kurucu Ortağı 


almıştır. Kariyerinde Arçelik ve Sinbo gibi şirketlerde bulunan Toplu, Karaca'da Tasarım Müdürü olarak görev almaktadır. 


Yrd. Doç. Dr. Can Özcan 


İzmir Ekonomi Üniversitesi 

Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı / EKOTAM Tasarım ve Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Direktörü 


* Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora 
* ODTÜ Endüstriyel Tasarımı 


1990 yılından itibaren 6 yıl boyunca 
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak yer 

almış olan Özcan, İzmir Yüksek 


Teknoloji Enstitüsü Endüstri Ürünler Tasarımı Bölümü'nün kurucu kadrosu içinde yer almıştır. 
EKOTAM Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin de genel direktörlüğünü yapmaktadır. Ürün tasarımı kadar grafik tasarımda da profesyonel tasarımları bulunan Dr. Özcan, birçok üniversite ve sanayii işbirliğine dayalı tasarım projesi gerçekleştirmektedir. 


Defne Koz 
Koz Susani Design Kurucusu 


* 1993-2010 Defne Koz Design Kurucusu 

* Domus Academy Endüstri Tasarımı » Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı, Lisans 


Uluslararası firmalara elektronik eşya, mobilya, aydınlatma sistemleri, aksesuar ve mutfak objeleri alanlarında projeler geliştirmekte olan Koz, İtalya'da Pirelli, Alessi, Guzzini; Almanya'da Authentics, WME; Japonya'da Sharp, Nissan, Casio ve Türkiye'de Nurus, Vitra, J&B, Tuna, Hamam, Alparda ve Derin firmaları için projeler üretmiştir. Defne Koz, Design Studio iç mekan tasarım projelerinde, proje yönetmenliği ve stratejik danışmanlık alanında faaliyet göstermektedir. 


Demir Obuz 
Demirden Design Kurucu Ortağı 


* Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Tasarımı 


Mehtap Obuz ile beraber Demirden Design firmasını kurduktan sonra Endüstriyel Tasarım Bölümü'nden mezun olan Obuz, ürün, sergileme, etkinlik, kurumsal kimlik tasarımı gibi farklı tasarım alanlarını da kapsayan çok yönlü ve uluslararası projeler gerçekleştirmektedir. 
2004-2006 yılları arasında Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği'ni de üstlenen Obuz, 

aynı zamanda ilio markasının kurucusudur. Tasarımcının birçok ürün tasarımları iF, Design Plus, Design Defined ve Red Dot gibi ödüllere layık görülmüştür. 


Doğan Şekercioğlu 
IDEO Endüstriyel Tasarım Uzmanı 


* 2014-2015 Cogniance, Endüstriyel Tasarımcı 

* Umea Institute of Design, Yüksek Lisans 

* MSGSÜ Endüstriyel Tasarım 


Lisans eğitimi sırasında Danimarka'daki Jacob Jensen Design'da görev alan Şekercioğlu kariyerine Yeşim Bakırküre'nin kurucusu olsuğu Ypsilon Tasarım isimli şirkette devam etmiştir. İsveç'te Atlas Copco Ürün Geliştirme Bölümü ve Danimarka'da Designit Tasarım Danışmanlığı şirketleri dışında ABD'de de IDEO tasarım danışmanlığı şirketinde ürün tasarım, geliştirme ve stratejisi çalışmalarını sürdürmektedir. 


Hafize Beysimoğlu 
Derin Led Tasarım Uzmanı 


* ODTÜ Endüstriyel Tasarım 


Derin LED Endüstriyel Tasarımcısı olan Beysimoğlu, A Design Award gibi birçok ödüle layık görülmüştür. 
Daha önce Karsan Otomotiv, ENNE ve Hexagon Stüdyo'da da görev alan tasarımcı ODTÜ'de Endüstriyel Ürün Tasarımı eğitimi almıştır. 


Hafize Beysimoğlu, 
Derin Led Tasarım 
Uzmanı 


Asst. Prof. Dr. Hakan Gürsu'nun ödüllü 


Steam Çay Demleyici tasarımı 


Asst. Prof. Dr. Hakan Gürsu Designnobis Kurucusu 


* ODTÜ Çevre Planlama, Doktora * ODTÜ Yapı Bilimleri, Yüksek Lisans * ODTÜ Endüstri Tasarımı 


2006 yılında kurduğu Designnobis 
Design&Innovation firması ile Türkiye'nin 40 Girişimci Firması listesine giren Gürsu, aynı zamanda mezun olduğu üniversite olan ODTÜ'de öğretim üyeliği görevindedir. Tasarım, yaratıcı düşünce ve inovasyon ile ilgili 


TEDXx, Coca Cola, IBM ve World Bank etkinliklerinde konuşmacı 
olarak katılan tasarımcı 2014 
yılında International Associaton of Designers tarafından Yılın Tasarımcısı ödülüne layık görülmüştür. 


Koray Özgen 

Ozgen Design Studio Kurucu Ortağı * ENSCİ-Les Ateliers, Yüksek Lisans 

* Bilkent Üniversitesi Grafik İletişim, Yüksek Lisans 

* ODTÜ Endüstriyel Tasarım 


Ankara doğumlu Özgen, ODTÜ'de aldığı endüstriyel tasarım eğitimi sonrası grafik tasarım alanında da kendini geliştirmiştir. 1992 yılından beri Paris'te çalışan ve yaşayan Özgen bugüne kadar birçok Fransız, İsveç ve Amerkan markasına ürün tasarlamıştır. 2006 yılında Paris'te “Etoile d'Observeur” ödülü alan tasarımcının ürünleri sadece Fransa ve Türkiye'de değil, aynı zamanda ABD, Almanya, Japonya, Kore, Belçika, İngiltere ve İspanya'da sergilenmiştir. 


Kunter Şekercioğlu 
Kilit Taşı Design Tasarım Direktörü 


* ODTÜ Endüstriyel Tasarımı 


2005-2014 yılları arasında Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım 

Bölümü'nde Ürün Tasarımı dersine misafir öğretim üyesi olarak destek 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Mete Mordağ, Mordağ Design Kurucusu a e 


veren tasarımcı, 2014 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde bu görevi sürdürmektedir. 
Şekercioğlu, ekibiyle birlikte Arzum, Aksu, Bestaş, Pelit, Naksan Holdign ve Sunny gibi birçok marka için tasarım hazırlamış, Red Dot, Design Turkey gibi birçok ödülün sahibi olmuştur. 


Mete Mordağ 


* New South Wales Üniversitesi Endüstriyel Tasarım, Yüksek Lisans * Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği 


Yaratıcı sanatlara olan tutkusu ve pozitif bilime olan yatkınlığını birleştirerek endüstriyel tasarım 
dünyasına giren Mordağ 2007 
yılından beri ev gereçleri, aksesuar, mobilya, dalış ekipmanları, mimari donatılar gibi birçok alanda tasarımlar üretmektedir. Mordağ, AirTies, Arzum, Bean ve Alurad gibi birçok markaya tasarımlarıyla destek vermiştir. 


Murat Armağan 


* 2002-2006 T-design Kurucusu * MSGSÜ Endüstriyel Tasarım 


Kariyerine D-Kare Aydınlatma'da tasarım yöneticisi olarak başlayan 


Armağan, aydınlatma ve kent mobilyaları alanlarında kendini geliştirmiştir. 2003 yılında T-Design firmasını kuran tasarımcı firmada proje yöneticisi olarak 

4 yıl görev yapmıştır. Sonrasında 
yine endüstriyel tasarım ve mühendislik hizmetleri odaklı olan Arman Tasarım Ürün Geliştirme Hizmetleri şirketini kurmuştur. Armağan, elektronik ürünler, kentsel tasarım ürünleri ve ödeme sistemleri üzerine projeler geliştiren firmada yöneticilik yapmaktadır. 


Mine Ovacık 


* MSGSÜ, Endüstri ve Ürün Tasarımı, Doktora 

* Rochester Institute of Technology, Endüstri Tasarımı, Yüksek Lisans 

* MSGSÜ, İç Mimarlık 


1983 yılında YÖK bursuyla gittiği 
Rochester Üniversitesi'nde eğitim alan Ovacık, tasarım ve Ar-Ge alanlarında görev almıştır. 1997'de Cadro Firması'nda tasarım ofisi kurup aydınlatma, mobilya ve iç mekan tasarımları gerçekleştiren tasarımcı iş makinesi, iznik çinisi ve nalın tasarımları üzerine de çalışmıştır. Hazırladığı Beko Loader 
885 kabin içi tasarımı ile öne 
çıkan tasarımcı ekolojik tasarım konularında araştırma ve tasarım çalışmalarını sürdürmektedir. 


Mirzat Koç 


*1995-2003 Machineart Industrial Design, Tasarımcı 

* Pratt Institute Endüstriyel Tasarım, Yüksek Lisans 

* ODTU Endüstriyel Tasarım 


Mekanizmalara olan ilgisini fark ettikten sonra ürün tasarımlarına yönelen Koç, ODTÜ'de aldığı eğitim sonrasında Paris Les Ateliers 


Mirzat Koç'un 'Infinity Sofa” adlı eşsiz koltuk tasarımı 


Tasarım Okulu'nda eğitim almıştır. 
Red Dot, IDEA ABD gibi bir çok kuruluştan ödüller alan tasarımcı 2003'da Surface Dergisi tarafından en iyi 10 tasarımcıdan biri seçilmiştir. 
Ürünleri Milano ve New York'ta sergilenen Koç, en değerli ürünlerin ev ve işyerlerine değer veren tasarımları olduğunu söylüyor. 


Nil Banu Yentür 


Şık ve rafine ev tekstili ürünler için tasarımlar yapan Banu Yentür, Arçelik ile Türk kahvesi makinesi tasarlayarak dikkatleri üzerine çekmiştir. 2008'de Caroline Koç 

ile birlikte Haremligue&Selamligue firmasını kurmuş, tasarımlarına kendi markası için devam etmekte. 


Sertaç Ersayın 


* 2011-2015 Kale Yapı Grup Stratejik Tasarım Kordinatörü 

* 2005-2008 Koç Grup Uzak Doğu JV Direktörü 

* 1997-2005 DemirDöküm Endüstri Tasarımı Direktörü 

* ODTÜ Endüstriyel Tasarımı 


Kale Yapı Grubu'nda Tasarım ve İnovasyon'dan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yaklaşık beş sene üstlenen Ersayın, kariyerine Koç Grubu'nun Teknoloji Geliştirme ve Mühendislik Bölümlerinde Tasarım Uzmanı olarak başlamıştır. 
Demirdöküm'de Tasarım Grubu'nu kurmuştur. IF Design'da jüri üyeliği bulunan Ersayın, Design Turkey, IMMİB, IDW ve daha birçok oluşum tarafından ödüle layık görülmüştür. 
ETMK Başkanlığı yapmaktadır. 


Orhan Irmak 


sİTÜ, Endüstriyel Tasarım, Doktora * Bilkent Üniversitesi Endüstriyel Tasarım, Yüksek Lisans 

* ODTÜ Endüstriyel Tasarım 


2004 yılında kurduğu Orhan Irmak 
Tasarım ile müşterilerine özgün projeler hazırlayan tasarımcı, kendini ambalaj alanında geliştirmiştir. 
Bugüne kadar Unilever, Sütaş, Penti, Duru, Kent, Oreo, Karper ve Hacı Şakir gibi birçok markaya ürün tasarlamıştır. Çalışmalarıyla Red Dot, Pentawards, Design Turkey 

ve WorldStar Ambalaj Ödülleri gibi önemli yarışmalarda ödül almıştır. 


Prof. Önder Küçükerman 


* MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı 


Türkiye'de ilk kez Endüstri Tasarımı Bölümü'nü 1971 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'ne bağlı olarak Uygulamalı Endüstri Sanatları 
Yüksek Okulu'nda kurmuştur. 1971 
yılından emekli olduğu 2006 yılına kadar Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü başkanlığını kesintisiz olarak sürdürmüştür. 2000'de Mimar Sinan Üniversitesi'nde ETAM'ı kurmuştur. 


Sertaç Ersayın, 
Reform - ist Yönetici 
Ortağı / Endüstriyel Tasarımcılar Meslek 

Kuruluşu Başkanı 


Prof. Dr. Seçil Şatır 


* MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı, Doktora 

* Kassel Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 


Şatır, 1982 yılından beri edindiği deneyimlerini ve teorik bilgilerini öğrencilerine aktarmaya devam etmektedir. Yıldırım Kestane ile beraber geliştirdiği Agua Electric projesi ile dikkat çekmektedir. 


Yeşim Bakırküre 


* 1989-1994 Koleksiyon, Tasarımcı * MSGSÜ İç Mimarlık 


Yeşim Bakırküre uzun bir dönem Koleksiyon Mobilya'da tasarımcı olarak görev almıştır. 1999 yılında kurduğu Ypsilon Tasarım ekibiyle birlikte müşterilerine özgün projeler tasarlamaktadır. 
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MOBİLYA 


Arif Özden 


Özden Mimarlık Kurucusu 


* Marmara Üniversitesi Endüstri Tasarımı 


Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunu olan Özden, 1994'te Özden Mimarlık Şirketi'ni kurmuştur. Müşterilerine özellikle mobilya alanında tasarımlar sunan Özden'in mimarlık ve tasarım alanında ödülleri de bulunmaktadır. 


Aziz Sarıyer 
Derin Design Kurucusu 


1971 yılında Derin Design'ı kurarak 
profesyonel olarak mobilya ve mekan tasarımına başlayan Sarıyer, Cappellini, Moroso, Zertalia, Scia ile çalışmıştır. 2004'te İngiltere Terence Conran yayın kurulu tarafından 

21. Yüzyılın 100 tasarımcısı 
ansiklopedisine seçilmiştir. 2006 
yılında Birth Table ürünü ile Wallpaper Design Award ödülünü almıştır. 2008 yılında ise “Gull Sofa” adlı tasarımı ile Design Turkey'den Üstün Tasarım Ödülü'nü almıştır. 


Derin Sarıyer 
Derin Design Sanat Direktörü 


* Bilkent Üniversitesi Tasarım 


Derin Design'ın ikinci kuşak yöneticisi ve art direktörüdür. 
Bilkent Üniversitesi'nde İç Mimarlık eğitimi alan Sarıyer, bir dönem Capellini'de çalışmıştır. Daha sonra 


Ebru Neval Dikmen tasarımlarını mobilya üzerine yoğunlaştırmıştır. 


Derin Design'da göreve başlamış, mobilya alanında birçok tasarımıyla kendini tanıtmıştır. 


Ebru Neval Dikmen 
Tuna Ev Mobilyaları Tasarım Yönetmeni 


* ODTÜ Endüstriyel Tasarım 


Adana'da doğan Dikmen, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde aldığı eğitiminin ardından TEMO Mobilya'da mobilya tasarımına başlamıştır. TEMO'daki altı senelik görevinden sonra 

Tuna Ofis ve Ev Mobilyaları'nda ev mobilyası alanında tasarımlar yapmaya başlayan Dikmen yedi yıldır Tuna bünyesindedir. 


LAGT 


Ilham veren ahşap çözümleri... 
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TASARIM 


Koray Malhan, Koleksiyon Tasarım ve Marka Direktörü 


Koray Malhan 


* Ravensbourne Tasarım ve İletişim, Yüksek Lisans 
* MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı 


Mimar Sinan Üniversitesi sonrasında Londra'da bulunan Ravensbourne Tasarım ve İletişim Bölümü'nde eğitimini tamamlayan Malhan 
2000 yılına kadar Koleksiyon'da 
tasarım projelerinde görev almış, daha sonra da şirketin marka ve ürün direktörlüğü görevini üstlenmiştir. 
Markanın tüm ofis ürün ailesini ve temalarını yönetmektedir. 


İnci Mutlu 


* Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Lisans 
* ODTÜ Endüstri Tasarımı 


ODTÜ'de aldığı eğitim sonrası Hacettepe Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Mutlu, Milano'da bulunan Domus Academy'de de birçok eğitime katılmıştır. Bir sure Isao Hosoe Design Studio'da çalışmalarını sürdüren Mutlu, Milano'ya taşınmasının ardından Mutlu 
& Milano Design Studio'yu kurmuştur. Tasarladığı ürünlerle 


Viridian Design'dan birincilik ödülü almasının yanı sıra The New York Times ve The Wired gibi yayımlarda yer almıştır. 


Yılmaz Zenger 


* İTÜ Mimarlık 


Halen İTÜ'de boyama, heykel ve tasarım üzerine ders vermeye devam etmektedir. Ünlü tasarımcı aynı zamanda 40 yıl önce kuruluşunda da yer aldığı Yapı 


Çalışmalarına Milano'da devam eden İnci Mutlu'nun mobilya tasarımı 


Endüstri Merkezi'nin Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Etkili yeni üretim yöntemleri, yeni nesil malzemeler ve endüstriyel tasarımları geliştirmek adına denemeler yapmaktadır. 


Zeynep Seskir 


* İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı, Yüksek Lisans 
* İTÜ Mimarlık 


İstanbul Teknik Üniversitesi'nde aldığı eğitimler sonrasında Bimar, Prokon, Tepe Mobilya ve Tepe Home gibi birçok yere projeleriyle destek veren Seskir, 2015 yılından beri Tasarım ve Ürün Yönetimi Müdürü olarak Ersa Mobilya'da çalışmaktadır. 


Nihat Duran 


* MSGSÜ Endüstriyel Tasarım 


Eğitimi sonrasında kariyerine Modern Design'da başlamıştır. Daha sonra Beko Elektronik'te çalışmaya başlayan Duran, özellikle televizyon 
alanında projeler üretmiştir. 2010 
yılından beri Arçelik ekibinde yer almaktadır. Bu süreçte çalışmalarına beyaz eşyayı da eklemiştir. 
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Serdal Korkut Avcı 


Arçelik Endüstriyel Tasarım Direktörü 


* 2007-2009 Arçelik Mekanik Tasarım * 1995-9005 Arçelik Ürün Geliştirme * Morgan State Üniversitesi Ekonomi, Yüksek Lisans 

* İTÜ Uçak Mühendisliği 


İTÜ Uçak Mühendisliği eğitimi sonrasında profesyonel kariyerine Bekoteknik A.Ş. ile Ar-Ge alanında başlayan Avcı, bir süre sonra kariyerine Arçelik'te Ar-Ge Tasarım Mühendisi olarak devam etmiştir. 
Arçelik'te farklı ürün işletmelerinde uzun yıllar ürün geliştirme üzerine çalışmıştır. Dubai'de ürün tasarımı konusunda çözümler sunan bir 
firma kurduktan sonra 2009 
yılında Arçelik Endüstriyel Tasarım ekibinin yöneticiliğini üstlenmiştir. 


Ümit Altun 


DesignUM Kurucusu 


* 1994-2003 Arçelik Tasarım Müdürü * 1988-1994 Alcatel Tasarımcı * MSGSÜ Endüstriyel Tasarımı 


Mimar Sinan Üniversitesi eğitiminden sonra sırasıyla Otokar, Teletaş ve Arçelik'te tasarımcı ve tasarım yöneticiliği alanlarında görev alan tasarımcı 2003 yılından beri kendi kurmuş olduğu DesignUM'da tasarım çalışmalarını sürdürmektedir. 25 yıllık tecrübesini müşterilerine aktaran Altun, yenilikçi, fonksiyonel 

ve kolay üretilebilir ürünler tasarlamaktadır. 


BEYAZ EŞYA 


Başak Oksel 


Vestel Endüstriyel Tasarım Uzmanı 


* Ege Üniversitesi Psikoloji, Yüksek Lisans 

* İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım 


Eğitimini Ege Üniversitesi ve 

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde tamamlayan Oksel, kariyerine Temiz-iş Mobilya'da başlamış, daha sonra Tansu Mobilya ve Vestel'de devam etmiştir. 2010 yılından 

beri Vestel'de Endüstriyel Tasarım 


Onur Onrat'ın Arçelik için tasarladığı 


Uzmanı olarak görev almaktadır. 
Tasarladığı LED TV ile Design Turkey tarafından ödüle layık görülmüştür. 


Mustafa Yalçın 
Arçelik Beyaz Eşya Tasarım Yöneticisi 


* ODTÜ 


Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde aldığı Endüstriyel Tasarım eğitimi sonrasında çeşitli tasarımlarıyla öne çıkan Mustafa Yalçın Arçelik'te Endüstriyel Tasarım Uzmanı olarak görev almaktadır. 


Onur Onrat 
Arçelik Endüstriyel Tasarım Uzmanı 


* İTÜ Endüstriyel Tasarım İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 


aldığı eğitim sonrasında infoTRON şirketinde kariyerine başlamıştır. 


buzdolabı 


Arçelik'te Endüstriyel Tasarım Uzmanı olarak görev almaktadır. 
Arçelik için tasarladığı SBS Cosmos Flush Handel ile Desing Turkey tarafından ödüle layık görülmüştür. 


Can Yalman 
Can Yalman Design Kurucusu 


* 1994-2001 Arçelik Endüstriyel Tasarımcı 
* Parsons School of Design 


Parsons Tasarım Okulu'nda ürün ve mobilya üzerine eğitim alan Yalman, 
1994 ile 2002 yılları arasında Arçelik, 
Beko ve infoTRON'da tasarımcı olarak yer almıştır. 2002 yılında Can Yalman Design'ı kurmuştur. Bu sürede de Bosch, Hisar, Compag, Çanakkale Seramik gibi şirketlere dışarıdan tasarım hizmeti vermiştir. 
Yalman'ın dünya çapında kayıtlı 135 
endüstriyel tasarımı bulunmaktadır. 
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Göktürk Topuz 
Sirene Marine Tasarım Takım Lideri 


* ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı 


Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu Topuz, kariyerinde Toyota ve Scaro Design'dan sonra Sirena Marine Denizcilikte görev almıştır. Şu an Sirena Marine Denizcilik Tasarım Takımı'nda bulunmaktadır. 


Serdar Soyal 
Hidromek Endüstriyel Tasarım Takım Lideri 


* MSGSÜ Endüstriyel Tasarım 


Mimar Sinan Üniversitesi'nde aldığı eğitim sonrası Prevent GmbH, Mia Electric, HG Yachts gibi birçok firmada görev almıştır. 
2012 yılında Soyal Creative'i 
kurmuş, tasarımlarını orada yapmaya başlamıştır. Bugünlerde ise Hidromek'te tasarımlarını sürdürmektedir. 


Mânâ Yıldız 


Mana Yıldız Tasarım Stüdyosu Kurucusu 


* Design Academy, Eidhoven 


Endüstriyel tasarım eğitimini Hollanda'daki Design Academy'de tamamlamıştır. Akademiden sonra kendini tasarım konusunda eğitmeye devam etmiştir. Seramik alanında kendini geliştirmiştir. 2013'ten beri tasarım stüdyosu ile müşterilerine tasarımlar hazırlamaktadır. 


Özlem Tuna 
Özlem Tuna Design Zone Kurucusu 


Çocukluğunu ve ilk gençliğini Ege'de geçiren Tuna, çocukluğundan aklında kalan 

iki önemli şeyi çamur ve hamur olarak hatırlıyor. Seramik alanında kendini geliştiren Tuna, tasarımı birçok konuya çözüm bulabildiği bir yöntem olarak tanımlıyor. 
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Şule Koç 
İntema, Endüstriyel Tasarım Uzmanı / Şule Koç Design Kurucusu 


* 2006-2010 Demirden Design 
* ODTÜ Endüstriyel Tasarım 


Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde aldığı eğitim sonrasında aydınlatma, doğal taşlar ve inşaat elementleri üzerinde kendini geliştiren Şule Koç, Red Dot, Desing Turkey ve German Design gibi birçok kuruluş tarafından ödüle layık görüldü. 2010'da kurduğu Şule Koç Design haricinde İntema bünyesinde Endüstriyel Tasarım Uzmanı olarak da görev almaktadır. 


Tolga Berkay 


Bien Seramik Tasarım Müdürü 


* 1996-2007 Eczacıbaşı, Ürün Geliştirme 

* Marmara Üniversitesi, Seramik ve Endüstriyel Tasarım 


Tasarıma ilgisi lise yıllarında başlayan Berkay, 1992 yılında Güzel 


Seramik alanında uzmanlaşan Mânâ Yıldız kendi tasarım stüdyosunu kurmuştur. 
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Sanatlar'da eğitimine başladı. 
Endüstriyel Seramik Tasarımı Bölümü'nden mezun olan Berkay, elle üretim, bilgisayar destekli tasarım ve kalıp tasarımlar üzerine çalışmaktadır. 


Eda Yılmaz 


* Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım 


Anadolu Üniversitesi'nde eğitim alan Yılmaz, özellikle cam alanında önemli çalışmalara imza atmıştır. 
Şişecam Cam Ambalaj bünyesinde Tasarım Şefi olarak görev almaktadır. Tasarladığı “Kestane Doğal Kaynak Suyu Şişesi' ile Design Week Turkey 2016'da üstün tasarım ödülü almaya hak kazanmıştır. 


Emre Bozbeyli 


* Pratt Institute Endüstriyel Tasarım, Yüksek Lisans 
* ODTÜ Endüstriyel Tasarım 


Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde aldığı eğitim sonrasında cam alanında kendini geliştiren Bozbeyli bir süre Paşabahçe Tasarım Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 
Domus Academy ve Pratt Institute'da eğitim almıştır. 


Erdem Akan 


» Salford Üniversitesi Endüstriyel Tasarım, Yüksek Lisans 

* Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği 


2013 yılında kurduğu e*rdem 
akan tasarım stüdyosu ile markalarına tasarım hizmeti sunan Akan, 2004-2012 yılları arasında maybedesign'da tasarımlarını hazırlamıştır. 
Akan'ın tasarımları New York Times Style Magazine, Interni, Elle Döcor gibi birçok alanda gösterilmiştir. Ayrıca tasarımları birçok sergide yer almıştır. 


Paşabahçe Tasarım Müdürü Emre Bozbeyli'nin özel tasarımı 


Eda Yılmaz, Şişecam Ambalaj Tasarım Şefi 


Gülay Gamze Güven 


* ODTÜ Endüstriyel Tasarım 


Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun kuruluşundan itibaren yönetim kurulunda görev almış ve Taratıcı Endüstriler Konseyi Derneği'nde başkan yadrımcılığı görevini üstlenmiştir. 
Ekibi ile birlikte yerli ve yabancı birçok firmaya gıda ve ambalaj tasarımı yapmaktadır. Mey İçki, Efes, Eti, Bitra, Unilever çalıştığı markalar arasındadır. 
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Oya Akman 


Oya Akman Design Kurucusu 


* 1983-1991 Şişecam - Paşabahçe, Cam Ürün Tasarımı 

* 1978-1982 Gorbon Ceramic Company, Seramik ve Ambalaj Tasarımı * Espace Verre, Cam Eğitimi 

* MSGSÜ Endüstriyel Tasarım 


Kurucusu olduğu Oya Akman Design ile birlikte tasarım, üretim, danışmanlık ve eğitim hizmeti vermektedir. 40 yılı aşmış meslek yaşantısında seramik, plastik ve cam endüstrilerinde yer almıştır. 
Farklı sanayilerde uzun yıllar çalışması ile birlikte yenilikçilik konusunda inovatif çalışmalara imza atmıştır. Enerji ve malzeme 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TASARIM 


TT 


ekonomisi sağlayan, insan odaklı ve yenilikçi tasarımları mevcuttur. 


Tamer Nakışçı 


Nakisci Kurucu Ortak / Futureisblank Kurucusu 


* MSGSÜ Endüstriyel Tasarım 


Kariyerine Fiat Advanced Design Concept Lab'da başlayan Nakışçı, Nokia 888 konsepti ile Nokia Benelux Design Ödülüne layık görülmüştür. 2009 yılında Avrupa Birliği tarafından “Avrupa'nın 

100 genç yaratıcı yetenekleri” 
listesine girmiştir. Çalışmalarına İstanbul ve Londra merkezli olarak devam etmektedir. Çalışmaları 


Şık vazo tasarımı aşağıda yer alan Tamer Nakışçı 
“100 Genç Yaratıcı Yetenek” listesinde yer almıştır. 


Almanya, İngiltere, ABD, Japonya ve Norveç'te sergilenmiştir. 


Umut Demirel 
Umut Demirel Design Studio Kurucusu 


» Volda Üniversites Medya 
* MSGSÜ Endüstriyel Tasarım 


2012'de kurmuş olduğu Umut Demirel Design ile müşterilerine özgün tasarımlarıyla hizmet vermektedir. 
Fizik, matematik ve geometriye olan merakı tasarımlarını etkilemektedir. 
Red Dot, Frankfurt Ambiente Talents gibi birçok yerde ödüle layık görülmüştür. Tasarımları Türkiye'nin dışında New York ve Frankfurt'ta sergilenmektedir. — 


